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 MEDITATIE 

  
Op Hemelvaartsdag stonden we erbij stil 
dat de hemel zich met de aarde verbindt, 
onder ons aanwezig is – ons nabij en ons 
tot bijstand. En dat gaf een diepe 
verwachting van het feest dat 10 dagen 
later is gevierd: Pinksteren. De Geest die 
waait. Doopwater, belijdenis en 
Geestkracht.  
In het vervolg op deze feesten breken we de zondag na Pinksteren brood en 
delen dat met elkaar. Het wordt gereikt aan ieder die zich geroepen voelt en 
verbonden weet met Christus, de Levende die onder ons aanwezig is. En we 
drinken van de vrucht van de druivenstruik – de weg die Christus is gegaan is 
ook onze weg.  
Op deze avondmaalszondag lezen we over het leven in de eerste gemeente 
(Handelingen 2: 41-47). Over een ‘andersom-gemeente’: een gemeente die 
zich niet laat leiden door ‘wat normaal is’, maar zich be-keert, onder de kracht 
van de Geest (zie vers 38).  
De beweging van Christus – zij die de weg van hun meester gaan – is een 
onverwachte en vreemde weg. Een weg die tegen het ‘normale’ ingaat, ook in 
jezelf.  
Op die weg helpen liederen en teksten ons – ter bemoediging en soms ook 
om ons stil te zetten bij de vraag door wie ik me, door wie we ons nu laten 
leiden.  
 
Op Hemelvaart lazen we de woorden van een tafelgebed van Huub 
Oosterhuis. Dat zíjn zulke woorden. Woorden die zeggen: sta even stil, wacht 
even, kijk om je heen. In het licht van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.  
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
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Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 
Ds. Nico de Lange 
 

 
In Twente gingen we vroeger op Hemelvaartsdag 
met groepen jongeren dauwtrappen op de fiets, ook 
wel “hemelvaren” genoemd. Volgens Germaanse 
overleveringen zou de ochtenddauw een zuiverende 
werking hebben. Ook in onze kerk is het langzamer-
hand een traditie geworden om op deze dag te gaan 
“dauwstappen”.  
Voor dag en dauw (om 6.00 u.) stonden er opnieuw 
ongeveer 40 sportieve gemeenteleden klaar om 
gewapend met een appel de natuur van ons mooie 
Altena te bewonderen. We hadden onze eigen 
natuurnavigator in de persoon van Jaap van 

Elzelingen bij ons. Jaap kent alle heggen en steggen in Altena. 
Voordeel is ook nog dat hij boeren en grondbezitters in zijn netwerk heeft om 
zo een prachtige route in de Kornse Boezem in Dussen uit te zetten.  
De buitjes konden de pret niet drukken. Tijdens een van de korte 
overdenkingen van Ds. Nico de Lange zagen we zelfs een regenboog (zie de 
meditatie). 
De pareltjes van zo’n wandeling zijn naast de uitzichten ook de vele 
gesprekken onderling. Tot slot een heerlijk ontbijt in de kerk, georganiseerd 
door de Themacommissie.   
Een prachtig begin van Hemelvaartsdag! 
In dit nummer van Kerkklanken veel info van de Kerkenraad, waarbij de 
Gemeenteavond van 10 juni as in het oog springt.  
 
Namens de redactie                                                                                     DB                                                                                                                     
  
                                                                                                                 
PS. 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 22 juni 2026. Dus heeft 
u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2. 
  
  

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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 VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 

Nico de Lange, predikant 
                                                                        Ans van Drunen-van Drunen, scriba 

 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
  
Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         Kerkweg 1, tel. (0183) 785785;  
         e-mail: predikant@gknieuwendijk.nl 

     

 
Wisseling ambtsdragers en taakdragers 
 

Zondag 28 juni zullen er de volgende wisselingen plaatsvinden in de 
kerkenraad en de colleges. 
In de diaconie zal Mariëlle Groenevelt aftreden als diaken, en worden 
benoemd (voor een jaar) als diakonaal rentmeester. Diakonaal rentmeester 
Martijn van Vliet zal worden bevestigd als diaken, en zal als ambtsdrager 
tevens de voorzittersrol op zich nemen in de diaconie. En dat betekent dat 
diaken Joke de With haar ambt en voorzitterschap kan neerleggen. Diakonaal 
rentmeester Bert Slagmolen heeft besloten zijn taak neer te leggen, en we 
zijn blij dat Corina de Rooij deze vacature wil vervullen.  
In het college van kerkrentmeesters zal Eli Vos de bestaande vacature 
ouderling-kerkrentmeester invullen en in het ambt worden bevestigd.  
In het moderamen zal scriba Ans van Drunen in deze viering worden 
bevestigd in het ambt van ouderling.  
Wij zien uit naar een bijzondere viering, en zijn dankbaar voor alle inzet die er 
is om ook het bestuurlijke werk in onze kerk steeds weer mogelijk te maken. 
 
Het moderamen. 
 
Mailadres predikant 
In de kerkenraad hebben we afgesproken dat we via de mail goed bereikbaar 
willen zijn met een aantal adressen die eindigen op “@gknieuwendijk.nl” – 
dus mailadressen die niet op naam staan maar op functie. Dat zijn adressen 
die we ook op de website kunnen publiceren. Het gebruik daarvoor van 
persoonlijke mailadressen is niet goed te verbinden met ons beleid over 
privacy.  
Dit geldt dus ook voor mijn mailadres, daarom bij deze het verzoek om onder 
mijn naam in je adresboek het adres berichten@nicodelange.nl te vervangen 

mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
mailto:predikant@gknieuwendijk.nl
mailto:berichten@nicodelange.nl
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door  predikant@gknieuwendijk.nl. De digitale bereikbaarheid blijft hetzelfde 
als voorheen. 
 
Ds. Nico de Lange 
 
Bestemming oude Paaskaars en Gedachteniskaars 
 

Er zijn 7 aanmeldingen gekomen voor de Paaskaars van 2025 en 
3 voor de Gedachteniskaars van 2025. 
Op 3 mei is er door Jaap van Elzelingen en Ds de Goede in bijzijn 
van Bea Tolenaars, Peter Hoeke en Joke de With voor elke kaars 
een briefje met een naam getrokken.  
Inmiddels is de gedachteniskaars al afgeleverd en is er een 
(komende) afspraak om de Paaskaars af te leveren. 
 
Namens de kerkenraad: ouderlingen en predikant 
 

 
 

 Uitnodiging gemeenteavond op 10 juni 2026 
 

Zoals in de vorige Kerkklanken al was vermeld zal op woensdag 10 juni 2026 
een belangrijke en inspirerende gemeenteavond plaatsvinden. We nodigen 
alle gemeenteleden nogmaals van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Voor de pauze worden de Financiële stukken van 2025 behandeld. 
In het eerste deel van de bijeenkomst kijken we samen terug op het 
afgelopen jaar. De financiële stukken van 2025 worden dan gepresenteerd en 
toegelicht. Dit is een moment waarin we inzicht geven in hoe middelen zijn 
besteed en hoe we er als gemeente financieel voor staan. 
De betreffende stukken liggen uiterlijk twee zondagen voor de 
gemeenteavond voor iedereen ter inzage in de kerk.  
Na de pauze gaan we met elkaar aan de slag met het thema: Hoe kunnen 
en willen wij als gemeente kerk zijn in ons dorp? 
We willen dan met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van onze kerk en 
wat wij als gemeente en kerk voor ons dorp kunnen en willen betekenen. 
We hopen dat het een waardevolle avond zal worden met ruimte voor fijne 
ontmoetingen en open gesprekken met elkaar. 
 
De kerkenraad nodigt u/jou dan ook van harte uit met ons mee te denken en 
uw ideeen met ons en met elkaar te delen! 
 
Graag tot ziens op woensdagavond 10 juni 2026 om 19.30 uur! U/jij bent 
van harte welkom! 
Namens de kerkenraad,  
Ans van Drunen (scriba) 

mailto:predikant@gknieuwendijk.nl
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Blik op het College van Kerkrentmeesters mei 
2026  
 
Wat speelt er ………………….. 

 
                                                                                                                 

• De opknapbeurt van de 

Hoeksteen is op de 

muurschildering na voltooid. Het 

resultaat is verbluffend mooi en 

dit is iets waar we als gemeente 

bijzonder trots op mogen zijn. 

De schildersclub ‘Creatief met 

Penseel’ heeft nog wel het een 

en ander te doen, maar 

gelukkig schilderen ze niet met tegenzin. De foto’s geven een mooie 

impressie van de ‘gerestylde’ Hoeksteen.  

 
Ook de kleine consistorie mag er weer zijn. Het is nu een mooi en 
praktisch ingerichte ruimte, waar in klein verband prettig vergaderd kan 
worden en op een correcte manier gastpredikanten ontvangen kunnen 
worden.  
 

De portretten van de aan onze geschiedenis verbonden predikanten, 

hebben inmiddels een andere passende plaats toegewezen gekregen. 

Ze hangen in vol ornaat aan de muur in de gang naar de kleine 

consistorie, tegenover de toiletten. Daar zijn deze herders te 
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 bewonderen. Neem gerust een kijkje. Er ontbreekt trouwens nog 1 

portret. Wie het weet mag het zeggen! Heel veel dank voor de 

gemeentelden die zich vrijwillig hebben ingezet om de Hoeksteen op te 

knappen en de portretten, schilderijen en aanverwante artikelen weer 

van een plaatsje te voorzien.  

 

• Zoals eerder vermeld, is elke 

plaatselijke gemeente 

verantwoordelijk voor het bijhouden 

van het lokale archief. Dat archief 

bestaat onder andere uit de 

handelingen van kerkenraad, 

colleges, werkgroepen en 

commissies.                                                                                                             

Het archief van de Gereformerde Kerk is tot 1990 door Dirk Ruiter 

gearchiveerd en overgedragen aan het streekarchief in Heusden. Vanaf 

1990 ligt er inmiddels een behoorlijke voorraad materiaal in de kerk op 

archiveren te wachten.                                                                                                               

Toch ontbreken er waarschijnlijk nog heel veel documenten van de vele 

commissies die onze kerk rijk is. Denk aan de Zusterkring, de ZWO, de 

Themagroep, het Beamteam, de kosters, de beheerders, de 

Rommelmarktcommissie, etc. Het gaat dan met name om 

vergaderstukken en notulen. Het kan zijn dat deze documenten bij een 

commissielid thuis zijn opgeslagen (al dan niet bij een overdracht van 

een taak of functie). Deze zogenoemde werkarchieven mogen uiterlijk 1 

of twee jaar in het bezit van een commissie of lid blijven. Na die tijd 

moeten de vergaderstukken en notulen eigenlijk ingeleverd worden bij 

het CvK. Hierbij doen wij een dringende oproep om dit werkarchief in 

te leveren. Dat kan bij Eli Vos of Jaap van Elzelingen.                                                                                      

• Het is belangrijk en noodzakelijk om de gemeente te betrekken bij en 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de Actie 

Kerkbalans 2026. Tot nu toe is er door 400 deelnemers voor € 130.000 

toegezegd (in 2025 door 446 deelnemers totaal € 133.000). Van de 528  

uitgenodigde deelnemers heeft begin april 76 % een bijdrage 

toegezegd. Van die toezeggingen is al 30 % daadwerkelijk ontvangen. 
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Nou, dat gaat dus helemaal niet verkeerd!

 
• De kerk maakte tot voor kort gebruik van 22 mailboxen met de 

domeinnaam @gknieuwendijk.nl. Van verschillende van deze 

mailboxen werd geen gebruik gemaakt. Deze ongebruikte mailboxen 

zijn inmiddels opgezegd. Momenteel vindt er op verzoek van de 

kerkenraad nog een herschikking plaats van de benodigde mailboxen.  

 
Het CvK is doende om een Veiligheidsplan voor de gebouwen op te 
stellen, waarin het ontruiminsplan en calamiteitenplan is opge-nomen. 
Het doel van een ontruimingsplan is vooraf 
nadenken, vastleggen en oefenen van de 
procedure om de aanwezigen in een pand bij 
een calamiteit snel en veilig buiten te 
krijgen.                                                                                                        
Het calamiteitenplan heeft betrekking op 
gebeurtenissen die niet door een 
brandmeldinstallatie worden getriggerd, maar waarvoor wel een 
ontruiming of andere actie  gewenst is. Denk hierbij aan het onwel 
worden van een bezoeker of gemeentelid. Zowel voor het ontruimings- 
als calamiteitenplan is het noodzakelijk dat er hulpverleners in de 
kerkzaal aanwezig zijn. Een hulpverlener is iemand die adequaat hulp 
kan velenen en kan ondersteunen bij het eventueel ontruimen van het 
 kerkgebouw. Momenteel lukt het ons niet om aan de verplichting van 

het benodigde aantal hulpverleners te voldoen. Daarom zijn wij naar-

stig op zoek naar EHBO’ers of BHV’ers die bereid zijn zich in te zetten 

voor de veilig-heid binnen onze kerkmuren.  
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• De ontwerpjaarrekeningen van het College van Diakenen en het 

College van Kerkrentmeesters worden op zondag 31 mei en zondag 7 

juni in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. 

De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 

mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken op de 

gemeenteavond van 10 juni. Nadat de kerkenraad en de gemeente 

kennis hebben genomen van het verslag van de controleurs stelt de 

kerkenraad de jaarrekeningen vast.  

 
                                                                                                                

Uit de gemeente 
  
Wij gedenken Jan van Nordennen 
 

Op 25 april 2026 overleed Jan Cornelis van 
Nordennen. Jan is thuis gekomen op de dag dat hij 
75 jaar zou zijn geworden – de dag waarop zijn 
uitvaart werd voorbereid.  
Hij is de hele week daarna thuis geweest, omringd door zijn Ank, Ronald, 
Miranda en Nicol met hun gezinnen. Terwijl vele mensen in- en uitgingen, 
zoals dat zijn leven er helemaal bij hoorde. Een mensenmens, dienstbaar, op 
de achtergrond altijd bezig voor een ander.  
Hij ontviel ons, maar is in vele facetten, verhalen en goede herinneringen 
voluit aanwezig.  
In dankbaarheid gedenken we zijn trouw, zijn leven van delen en zorgen, en 
zijn stil vertrouwen op Gods liefde.  
Hij bewoog zich, met zijn Ank, vrijelijk door de verschillende kerkelijke 
tradities. Zo bracht in zijn leven, waarin hij graag met natuur en tuin bezig 
was, al het zaad van bijbel en geloof veelvuldig vrucht voort.  
Bij zijn afscheid lazen we dan ook in Marcus 4 over het zaad, de akker en de 
vrucht (4: 26-32). De natuur waar Jezus lering uit trekt was bij het afscheid 
aanwezig in beelden, takkenbossen en de gereedschappen waarmee Jan die 
natuur heeft bewerkt.  
Met geliefde liederen in hoofd en hart, uit verschillende tradities, hebben we 
hem in de akker gezaaid zoals graan tot de oogst. We bidden om een rijke 
oogst van zijn leven, onder Gods zegen, op de weg die Ank, Ronald en 
Sabine, Miranda en Ton, Nicol en John met hun gezinnen te gaan hebben. 
Samen met hun familie en vrienden.  
 
ds. Nico de Lange 
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Wij gedenken  Adriana voor den Dag 
                                                           
Op woensdag 6 mei namen we in kleine kring 
afscheid van Adriana voor den Dag, met woorden 
van Bonhoeffer:  
 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dicht doen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering. 
 

Zij overleed op 30 april in de leeftijd van 90 jaar. De kleine kring van het gezin 
van haar zus Maaike  weerspiegelde bij het afscheid de bedding waarin 
Adriana heeft geleefd en gelukkig kon zijn. Een veilige ruimte, de meeste 
jaren aan de Buitenkade, de laatste jaren in huize Goezate.  

 
Afscheid nemen… 
[...] 
Is verwijlen 
bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde. 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
 

Binnen de kring van zorg leefde zij een ontvankelijk leven. Bij het afscheid 
viel daarover het licht van de Bergrede, waarin Jezus de mensen gelukkig 
noemt – zalig – die leven in ontvankelijkheid. En hij noemt dat het hemels 
koninkrijk. (Matteüs 5: 1-9) 
In dankbaarheid gedenken we die ontvankelijkheid van Adriana, haar 
bescheidenheid en haar stil geloven.  
         Afscheid nemen… 

[...] 
Is moeizaam  
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 
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In haar ontvankelijkheid zei Adriana ‘ja’ op de trouwe zorg én stelde ze een 
vraag aan onze denken over mens-zijn, waarin afhankelijkheid wordt 
gemeden. Moge haar leven zo vruchtbaar zijn voor de mensen om haar 
heen, en voor onze gemeente die leeft bij de woorden van Jezus.  
Wij bidden om Gods zegen op de trouwe zorg van Maaike en haar gezin, tot 
troost en bemoediging in de dagen die voor hen liggen.  
 
Ds. Nico de Lange 
  
Wij gedenken Hennie van der Pijl                                                                   
 
Op 11 en 12 mei namen we afscheid van Hennie 
van der Pijl, 79 jaar geleden gedoopt met de 
namen Hendrika Petronella Cornelia Pellicaan. Ze 
leerde al jong plezier te hebben in goede zorg en 
gaf die graag aan haar gezin en bedrijf, aan mensen om haar heen. Ze 
ontmoette haar Jur en zag haar gezin groeien met de geboorte van haar 
beide zonen. Ze ontwikkelde zichzelf ook gaandeweg tot een vrouw die haar 
eigen weg zocht en vond. Ruim een jaar geleden verloor ze onverwacht haar 
Jur aan de dood. Ondanks de rouw en het steeds meer achteruit gaan van 
haar gezondheid, leefde ze met grote wilskracht – tot ze op 6 mei in alle rust 
is ingeslapen, omringd door liefdevolle zorg in het hospice.  
 
In dankbaarheid gedenken we haar grote wilskracht, haar liefde voor haar 
dierbaren en haar stil vertrouwen op God.  
 
Bij haar afscheid klonk een lied in het Frans, waarin het woord ‘Voilà’ centraal 
staat: ziedaar! Zo hebben we haar opgedragen aan de Ene die ons ziet en 
kent, beter dan we onszelf vaak kennen. We zongen liederen die ze zelf met 
haar vader bij het harmonium heeft gezongen. En we volgden Petrus die te 
midden van de storm op het meer zegt: “Als u het bent, zeg me dan dat ik 
over het water naar U toe moet komen.” Om in vertrouwen te reageren op de 
stem die daarop roept: “Kom!” 
Met die stem in ons hoofd en ons hart hebben we Hennie uitgedragen naar 
haar laatste rustplaats op aarde.  
 
Wij bidden God om zijn zegen voor de nabestaanden in deze dagen van 
rouw. Voor Patrick en Carla, Emma en Sjoerd en Guusje. Voor Marc, Sanne 
en Aiden. Voor hun familie en vrienden. 
                                                                                          Ds. Nico de Lange 
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BIJ DE VIERINGEN 
  

Zondag 31 mei lezen we in Handelingen 2: 
41-47 over het leven van de eerste gemeente, 
waarin alles met elkaar wordt gedeeld. Die 
dag delen we in de vieringen brood en beker, 
in de kerk en in het Steunpunt.  
Zondag 7 juni hopen we weer naar buiten te 
gaan, en de viering op het schoolplein te 
kunnen houden. Het verhaal uit Handelingen 
8:26-40 staat dan centraal, over de man uit 
Ethiopië die Filippus ontmoet. De band D’vote 

verleent medewerking aan de viering. Er is ook een programma voor de 
kinderen van de basisschoolleeftijd.  
Op 14 juni vieren we een Iederkerk, waarin we op allerlei manieren bezig 
kunnen zijn met de verhalen uit de bijbel over het thema “Onderweg” – wat 
kom je allemaal tegen op reis? 
Twee weken later is er een bijzondere viering waarin we afscheid nemen van 
enkele ambtsdragers en taakdragers, en we ook gemeenteleden kunnen 
bevestigen in het ambt, en anderen benoemen als taakdragers. We lezen die 
zondag met de kindernevendienst in Genesis 12 – over het op weg gaan met 
een stem.  
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Zondag 31 mei 

10.00 uur: Ds. Nico de Lange 

14.30 uur: Ds. Nico de Lange 

 
Zondag 7 juni 
11.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Donderdag 14 juni 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
18.30 uur: Hanneke de Peuter 
 
Zondag 21 juni 
10.00 uur: Ds. A. de Ruiter, Wijk en Aalburg 
 
Zondag 28 juni 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 

Bijzondere zaken 

 
Rommelmarkt 
 

Nog een aantal dagen en dan wordt de traditionele rommelmarkt weer 
georganiseerd en wel op vrijdag 12 juni vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 13 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en natuurlijk te kopen van 
de spullen die we het afgelopen jaar weer verzameld hebben. 
Er zijn weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te 
koop.  Ook een kopje koffie, thee, blikjes cola, sinas en heerlijke 
zelfgebakken cakes en kruidkoeken kunnen niet ontbreken.  
We willen vragen of er weer mensen bereid zijn een cake en/of kruidkoek te 
doneren, zodat we dit lekkers kunnen verkopen op de markt bij een kopje 
koffie en/of thee. Het zou fijn zijn als u d.m.v. sticker of briefje erop schrijft wat 
voor soort cake het is. Op de tafel in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 31 
mei een intekenlijst klaar waar u kunt intekenen of u voor de vrijdag of de 
zaterdag wilt bakken.  
Het is ook nog mogelijk om goede, verkoopbare spullen aan te leveren voor 
de markt. Deze worden dan op donderdag 11 juni (in de week van de 
rommelmarkt) bij u opgehaald. Dit kan alleen na telefonisch contact met Cees 
de Rooij.  
Ook kunt u nog diverse kleding- en textielartikelen inleveren. Alles is welkom, 
voor jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, 
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schoenen, meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, 
kleden, dekens en spreien. Ook zal dit jaar “De Boetiek” er weer staan. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar unieke/mooie kleding voor tieners, dames en 
heren. Inleveren van de artikelen kan vanaf nu bij Jaanie Tolenaars (na 18.30 
uur). 
Dan vragen we nog uw aandacht voor het volgende:                                                                                                                          
De commissie kan altijd extra handen gebruiken bij het uitpakken en het 
verdelen van de spullen over de kramen. Mocht u nog een paar uurtjes tijd 
hebben dan bent u van harte welkom op donderdag 11 juni en/of 
vrijdagochtend 12 juni. Wilt u meehelpen met het verkopen van de 
handelswaar dan bent u uiteraard ook van harte welkom! 
Ook aan de rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en 
tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van 
harte welkom! 
Wij hebben er weer zin in, graag tot ziens! 
 
De Rommelmarkt Commissie 
 

Tweede glossy komt er aan 
  
In september/oktober willen we onze 2e glossy uitbrengen. Het thema van 
het nummer is ontleend aan de groothuisbezoeken: Uitkomen voor je geloof. 
Deze glossy zal er wat anders uitzien dan de vorige. In de glossy zullen 
interviews te lezen zijn waarin mensen over dit onderwerp iets vertellen. We 
willen mooie foto’s plaatsen naast inspirerende uitspraken. 
Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Dat kan. Geef dan aan op welke manier 
geloof voor jou een lichtpunt vormt in je leven. Met andere woorden: waarin 
heeft geloof betekenis voor je. 
Probeer dat in één korte zin te omschrijven doe je bijdrage op papier in de 
brievenbus bij Piet van Vugt. Je kunt je naam erbij zetten, maar de bijdrage 
mag ook anoniem zijn. Per mail toesturen kan natuurlijk ook. Geef dan aan of 
je naam onder je bijdrage. Heb je een mooi toepasselijk gedicht, mail dat ook 
met naam van de maker. 
  
De redactie van de glossy bekijkt alle reacties en plaatst ze voor zover de 
ruimte dat toelaat. Wil je liever bijdragen door een foto in te sturen die 
betrekking heeft op je geloof? Dan graag digitaal naar Piet van Vugt. Schrijf 
er zo mogelijk bij wat je gevoel er bij is en waar de foto gemaakt is. Graag 
alleen eigen foto’s insturen in verband met de rechten.Wil je meer weten over 
de actie zelf, meehelpen met bezorging (we streven naar persoonlijk 
afgeven), neem dan contact met één van ons op.                                                                                
                                                                                      Bea, Lijn, Piet, Nico 
 
 Het Breicafé 
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Het breicafé bestaat alweer zeven jaar! 
Inmiddels met ruim twintig enthousiaste 
handwerksters. Die zijn er niet iedere week, 
zeker nu de vakantietijd aanbreekt is er 
weleens iemand afwezig. 
Regelmatig komen mensen langs om iets te 
bestellen. Gelukkig krijgen we 
heel veel wol en katoen en daarmee worden 
weer nieuwe projecten gemaakt. Bijvoorbeeld 

de deken op de foto. 
Wie wilde kon daar aan mee doen door het 
haken van de vierkant. Nel en Thea zetten alle 
vierkanten aan elkaar en binnenkort is de 
deken te koop op de rommelmarkt. Ook 
allerlei knuffels en bloemen zijn te koop. 
Elke keer proberen we ook nieuwe dingen uit. 
Zo zijn er dit jaar prachtige mandala's te koop. 
Nieuwsgierig geworden? U/je bent altijd 
welkom om te kijken. We gaan door 
tot de week na de rommelmarkt. 
Donderdag 18 juni sluiten we dit jaar af om eind 
augustus weer een nieuw jaar te starten. 
Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig, loop gewoon op donderdag 
binnen tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Groet Hanneke de Peuter en Joke Wijnands 
  
                                    BIJBELLEESROOSTER 
 

maandag 25 mei  Hebreeën 13:1-16 

dinsdag 26 mei  Hebreeën 13:17-24 

woensdag 27 mei  Exodus 31:18–32:14 

donderdag 28 mei  Exodus 32:15-24 

vrijdag 29 mei  Exodus 32:25-35 

zaterdag 30 mei  Exodus 33:1-11 

zondag 31 mei Trinitatis Exodus 33:12-23 
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maandag 1 juni  Exodus 34:1-9 

dinsdag 2 juni  Exodus 35:10-26 

woensdag 3 juni  Exodus 35:27-35 

donderdag 4 juni  Matteüs 8:2-13 

vrijdag 5 juni  Matteüs 8:14-22 

zaterdag 6 juni  Matteüs 8:23-34 

zondag 7 juni  Matteüs 9:1-17 

maandag 8 juni  Matteüs 9:18-34 

dinsdag 9 juni  Psalm 50 

woensdag 10 juni  1 Samuël 20:1-11a 

donderdag 11 juni  1 Samuël 20:11b-23 

vrijdag 12 juni  1 Samuël 20:24-34 

zaterdag 13 juni  1 Samuël 20:35–21:1 

zondag 14 juni  Psalm 120 

maandag 15 juni  Matteüs 9:35–10:15 

dinsdag 16 juni  Matteüs 10:16-33 

woensdag 17 juni  Matteüs 10:34–11:1 

donderdag 18 juni  Psalm 37:1-24 

vrijdag 19 juni  Psalm 37:25-40 

zaterdag 20 juni toonbroden 1 Samuël 21:2-10 

zondag 21 juni  1 Samuël 21:11–22:5 

maandag 22 juni  1 Samuël 22:6-23 

dinsdag 23 juni  Psalm 34 

woensdag 24 juni Sint Jan Matteüs 11:2-15 

donderdag 25 juni  Matteüs 11:16-30 

vrijdag 26 juni toonbroden Matteüs 12:1-21 

zaterdag 27 juni  1 Samuël 23:1-13 

zondag 28 juni  1 Samuël 23:14-28 

maandag 29 juni  1 Samuël 24:1-23 

dinsdag 30 juni  Psalm 57 
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              R      L       A      S      T       I       G      E      R       N 
 

DENKTANK 

 
                          Wie beschermen we eigenlijk nog? 
Wat mij de afgelopen tijd steeds meer zorgen baart, is niet alleen het geweld 
rond sommige AZC-protesten, maar vooral hoe snel dat geweld 
maatschappelijk wordt “vertaald” naar iets anders. Naar boosheid. Naar 
bezorgdheid. Naar een communicatieprobleem. Terwijl er in werkelijkheid iets 
veel fundamentelers gebeurt.Als een noodopvanglocatie wordt aangevallen, 
als asielzoekers worden bedreigd, als hulpdiensten moeten uitrukken 
vanwege brandstichting en de brandweer wordt tegengehouden, dan hebben 
we het niet meer over “maatschappelijke onrust”. Dan hebben we het over 
geweld. Over intimidatie. Over mensen die doelwit worden gemaakt omdat ze 
ergens verblijven of ergens werken. Dat heeft met democratie niets te maken. 
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En toch gebeurt iedere keer hetzelfde. Nog voordat de rook is opgetrokken, 
verschuift het publieke debat alweer naar de vraag of de burgemeester beter 
had moeten communiceren. Of de zorgen van omwonenden wel serieus 
genoeg zijn genomen. Of het asielbeleid misschien nóg strenger moet. 
Natuurlijk mogen mensen zorgen hebben over opvanglocaties. Natuurlijk mag 
er debat zijn over migratiebeleid. Dat hoort bij een democratie. Maar er zit 
een gevaarlijke verschuiving in als geweld vrijwel direct wordt ingebed in een 
verhaal over begrip voor frustratie. De aandacht verschuift van de mensen 
die worden bedreigd naar de gevoelens van de mensen die dreigen. 
De normalisering van geweld begint als het steeds sneller behandeld wordt 
als een begrijpelijke uitlaatklep van maatschappelijke onvrede, in plaats van 
een grens die een democratische rechtsstaat juist hard moet bewaken. 
 
Je ziet het zelfs terug in de taal die we gebruiken. We spreken over 
“polarisatie”, alsof iedereen in gelijke mate bijdraagt aan de escalatie. We 
spreken over “spanningen tussen twee kanten”, terwijl de werkelijkheid soms 
veel asymmetrischer is. Want niet iedereen steekt gebouwen in brand. Niet 
iedereen bedreigt hulpverleners. Niet iedereen probeert via angst invloed uit 
te oefenen op besluitvorming. Door alles steeds als een conflict tussen twee 
kanten te beschrijven, raken macht en verantwoordelijkheid uit beeld. 
Dat mechanisme zie je niet alleen in de politiek. Je ziet het ook in hoe we 
soms praten over relationeel geweld. Daar worden situaties van controle en 
intimidatie geregeld teruggebracht tot “vechtscheidingen” of 
“communicatieproblemen”, terwijl er in werkelijkheid sprake kan zijn van 
dwingende controle, angst en voortdurende aanpassing aan dreiging. 
 
Zodra een omgeving zich voortdurend moet aanpassen aan mogelijke 
escalatie, ontstaat een machtsdynamiek. Mensen worden voorzichtiger. 
Bestuurders gaan anticiperen. Omwonenden trekken zich terug. 
Burgemeesters proberen vooral de rust te bewaren. En zo verschuift 
langzaam de norm. 
Het gebeurt in momenten waarop geweld sneller wordt verklaard dan 
begrensd. Waarin begrip voor boosheid meer ruimte krijgt dan bescherming 
van degenen die doelwit zijn van die boosheid. Kunnen mensen die 
kwetsbaar zijn in dit verhaal, zoals de asielzoekers, COA-medewerkers en 
hulpverleners, erop vertrouwen dat de samenleving eerst hun veiligheid 
verdedigt, voordat ze begint te praten over het begrip voor degenen die die 
veiligheid bedreigen? 
 
Annette van Bolhuis Relatiepsycholoog               
 
                                      81e  jaargang nr. 3 / 2026 

                                      

https://www.bnnvara.nl/joop/personen/B/annette-bolhuis
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INFO  

   

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  
www.gknieuwendijk.nl 
  
Kerkdienst       10.00 uur   

  
Predikant       Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,    

                                   Tel. (0183) 785785, e-mail: predikant@gknieuwendijk.nl  
                           In urgente situaties: 06-30767144  
   

Scriba        ouderling-scriba: Ans van Drunen – van Drunen  

e-mail:        scriba@gknieuwendijk.nl  
   

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging,   
                          adreswijziging etc. bij: Marco Groenenberg, Rijksweg 77c, e-mail:  
                          kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl  
   

Drukwerk        drukwerk@gknieuwendijk.nl  
   
Beheerder       Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  

Kerkgebouwen   
  
Kerkradio         Jan van Erp 

   

Kerkauto        Marco en Arja Groenenberg   
   

CvK                    Secretaris: Hugo Groeneveld 

 Penningmeester: Eli Vos email: penningmeester@gknieuwendijk.nl  
Bankrekeningen   
CVK                     NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  

 NL57INGB0001077052 ING  
Diaconie       NL90RABO0301511586 RABO  
ZWO                     NL35RABO0301545944 RABO  

   
Nieuwsbrief       Berichten voor de Nieuwsbrief: e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. 

Graag donderdag vóór 17.00 uur.  
   

Redactie       Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerkklanken      Dinand Bosch.  
   

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 22 juni 2026 vóór 18.00 uur bij:  
Dinand Bosch 

e-mail:       redactie@gknieuwendijk.nl  

 

 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:predikant@gknieuwendijk.nl
mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
mailto:drukwerk@gknieuwendijk.nl
mailto:penningmeester@gknieuwendijk.nl
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
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                      Hoveniersbedrijf 
Arjan van Rosmalen 

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
     Bereklauw 8 

4251 KS  Werkendam 

Mob: 06-28720324 

                               Tel: 0183-505582 

 


