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MEDITATIE 

  
Door Stille week en Pasen heen – opnieuw léven 

 

Tweede paasdag. Windstil. Een vroege zon 
breekt door. Eén van de meest intense periodes 
in het kerkelijk jaar licht achter ons. De boekjes 
van de vieringen op mijn bureau vertellen: het 
zit erop.  

Maar dat is slechts één kant. De kant van de 
voorbereiding, de aandacht van heel veel 
mensen voor details en het overdenken van de 

inhoud. Dát zit er inderdaad op.  
 
Maar ik houd de boekjes nog een poos in het zicht. Stille week en Pasen is 
voor de gelovige een doorgang. Een doorgang naar: ‘opnieuw’… 
 
Opnieuw stilstaan bij de weg van Jezus - dat brengt ons ook bij het stilstaan 
bij wat het betekent om zijn roepstem te volgen.  
Opnieuw stilstaan bij de waarde die God toekent aan dit leven, waar de 
Geest van Christus waait tussen al wat mooi en al wat gebroken of lelijk is.  
Opnieuw leven in het besef van de verbondstrouw van God, die zijn beloften 
houdt, en daarvoor met ons door nood en dood gaat.  
 
En daarom gaat het op deze tweede paasdag niet allereerst om ‘het zit erop’ 
maar om ‘opnieuw léven’.  
 
De weg van léven – elk mensenleven is van waarde in Gods oog. 
De weg van trouw – elke relatie krijgt in het licht van Stille week en Pasen 
een nieuwe waarde. 
De weg van kruisdragen – weten van nood en dood, de ogen er niet voor 
sluiten en toch elkaar het leven schenken, telkens weer.  
 
Want dat de Kruisdrager lééft, wil niet zeggen dat er geen kruisen meer 
worden opgericht. Waar deze kruisen bewust worden opgenomen in Christus’ 
naam, om als het ware door zijn ogen naar de wereld te kijken – daar wordt 
ook iets van het Koninkrijk zichtbaar. Daar kan heling geschieden en werkt 
kleine goedheid door.  
Die kleine goedheid houdt het leven gaande – juist van hen die door de grote 
machten in deze wereld over het hoofd worden gezien of bewust opgeofferd 
voor ‘grotere’ belangen. Dat is de adem van de Geest.  
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Juist omdat de evangeliën getuigen dat de Opgestane de gekruisigde is, zal 
de kerk nooit zeggen: “het zit erop”, maar juist dat andere - opnieuw léven. 
 
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

 
Het dagelijkse nieuws kan je weleens overweldigen. In de voorgaande dagen 
werd God opnieuw voor de oorlogskar gespannen. Daar kun je moedeloos 
van worden! Toch is er wel degelijk goed nieuws te bespeuren. De Paus als 
hoofd van de Rooms Katholieke Kerk die zich overduidelijk uitspreekt en de 
milde wind die net zo krachtig uit Hongarije waait!  
Stephan Sanders getuigt daar in zijn collumn verderop in dit nummer over. 
 
Ook in onze Kerk is er genoeg daadkracht, de schildersclub “Creatief met 
penseel” niet in de laatste plaats.  Ook de leden van de Rommelmarkt, de 
Themagroep en veel andere commissies staan in dit voorjaar in de 
starthouding. Over starten gesproken, het is zeker vermeldenswaardig dat 
Ans van Drunen – van Drunen al vanaf december het scribaat ter hand heeft 
genomen. Van dit heuglijke nieuws hadden we in het vorige nummer nog 
geen melding gemaakt. 
In de afgelopen maanden misten Gemeenteleden ook de rubriek  “Hoe is het 
met……”. De bron is opgedroogd, dus als u een tip voor de redactie heeft, 
dan houden we ons aanbevolen. 
Goede Pinksteren en veel leesplezier. 

Namens de redactie                                                                                     DB                                                                                                                     

  
                                                                                                                 
  
PS. 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 18 mei 2026. Dus heeft 
u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2. 
  
  

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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 VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 

Nico de Lange, predikant 
                                                                        Ans van Drunen-van Drunen, scriba 

 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
  
Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         Kerkweg 1 
         e-mail: berichten@nicodelange.nl 

     

 
Frequentie Radio Zonneschijn 

Radio Zonneschijn verzorgt al jaren wekelijks een uitzending van geliefde 
christelijke liederen en een meditatie. Het team bereikt daarmee een grote 
doelgroep die graag luistert naar de uitzendingen. 
Helaas is het team in de afgelopen periode kleiner geworden, en is de 
werkdruk voor de vrijwilligers erg hoog geworden. Omdat vrijwilligerswerk 
geen te zware belasting mag vormen voor vrijwilligers hebben de beide 
kerkenraden, op voorstel van het team Zonneschijn, besloten dat het huidige 
team de uitzendingen vanaf 1 mei 2026 één keer in de 14 dagen zal 
verzorgen. Dat is voor menige luisteraar een verlies, maar wij vragen uw 
begrip voor deze stap. 
Met dit bericht moedigen we tegelijkertijd andere gemeenteleden uit de beide 
gemeenten aan om zich bij ons te melden als u, als jij met nieuwe 
medewerkers de andere donderdagen wilt gaan invullen. Neem daartoe 
contact op met leden van de kerkenraden. 
Wij wensen de teamleden van Zonneschijn alle goeds toe bij hun mooie werk, 
ook in de nieuwe situatie. 
 
De beide kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente te Nieuwendijk 

 

 
 
 
 
 

mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
mailto:berichten@nicodelange.nl
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Veilige kerk 

Het is een thema dat in veel gemeenten 
speelt – ook in onze gemeente. Graag 
praten we u en jullie bij over dit onderwerp.  
In elke groep waarin mensen samenkomen 
kunnen – soms met de beste bedoelingen –  
dingen tussen mensen gebeuren die 
onveilig zijn. Dat kan variëren van niet 
gehoord worden, pesten en opdringerig zijn 
in woorden en daden, tot discrimineren en 
seksueel misbruik toe. Dat laatste komt vaak 
als eerste naar boven als mensen horen 
over ‘veilige kerk’, maar Veilige Kerk gaat 
dus over deze hele bandbreedte. De 
protestantse kerk zet het onderwerp ook op 
de kaart 
(https://protestantsekerk.nl/onderwerp/veilige-gemeente/). Dat brengt met 
zich mee dat we in onze gemeente bezig zijn met het aanstellen van 
vertrouwenspersonen, het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag 
(VOG’s) voor alle kerkenraadsleden en het formuleren van beleid, 
gedragscode en een protocol dat we gebruiken bij een melding.  
Ons vertrekpunt, onze basis in het kerkelijk werk, is en blijft vertrouwen. 
Tegelijk willen en mogen we onze ogen er niet voor sluiten dat er dingen mis 
kunnen gaan tussen mensen – dus doen we mee met een aantal 
maatregelen die veiligheid bieden aan degene die onveiligheid heeft of zou 
kunnen ervaren. Want een veilige kerk is een kerk die erkent dat er soms 
dingen misgaan.  
 
Hoe ziet dat er in onze gemeente concreet uit op dit moment? Puntsgewijs: 
- de kerkenraad heeft nu één vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon 
van Marian van Eersel uit Klundert. Contactgegevens komen binnenkort 
online op de website, en zij stelt zichzelf graag voor. Het zoeken naar een 
tweede vertrouwenspersoon is gaande, we streven ernaar een man te vinden 
voor deze post.  
- in het kerkblad zullen contactgegevens van de 
vertrouwenspersoon/personen gaan verschijnen. 
- onze website wordt één dezer dagen aangepast. Er zal een pagina komen 
onder de kop ‘veilige kerk’. Hierop geven we nadere (contact)informatie. Op 
die pagina zullen ook ons beleid, de gedragscode en het meldingsprotocol 
beschikbaar komen. 

https://protestantsekerk.nl/onderwerp/veilige-gemeente/
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- de kerkenraad heeft Cor Polak aangesteld als degene die het mogelijk gaat 
maken om VOG’s aan te vragen. Samen met de kerkrentmeesters regelt hij 
hiervoor de nodige stappen. Dat gebeurt in een strikt beveiligde omgeving. 
- de komende maanden zullen we in verschillende verbanden het onderwerp 
‘veilige kerk’ aan de orde stellen. Dan gaat het om informatie, ruimte voor 
vragen én bewustwording. 
 
Als we ten aanzien van één of meer van deze punten een volgende stap 
zetten, komen we er in het kerkblad weer op terug.  
Heeft u of heb jij naar aanleiding van wat hierboven staat nog vragen, 
opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten, dan gaan we erover in 
gesprek.  
 
Het moderamen.  
 
Aanstellen vertrouwenspersoon 
 
In het kader van Veilige Kerk verlangt de PKN ook van onze kerk dat we twee 
vertrouwenspersonen aanstellen, een man en een vrouw. Op de 
kerkenraadsvergadering van 7 april stemde de kerkenraad in om Marian van 
Eersel-den Hollander uit Klundert te benoemen als vertrouwenspersoon. 
Kerkenraad en moderamen spannen zich in om een tweede 
vertrouwenspersoon te vinden. Hieronder stelt Marian zichzelf voor. 
 
Mijn naam is Marian van Eersel- den Hollander, sinds januari van dit jaar met 
vervroegd pensioen. Met veel plezier heb ik jarenlang op een Intensive Care 
gewerkt, en de laatste jaren als psycholoog bij Eleos (een Christelijke GGZ-
instelling).Toen mij de vraag werd gesteld of ik de functie van 
vertrouwenspersoon binnen de kerk van Klundert wilde vervullen hoefde ik 
daar niet lang over na te denken. Ik heb al snel ja gezegd. Omdat ik een 
veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf durft te zijn, belangrijk vind, zeker 
binnen een kerkelijke gemeenschap. Omdat ik heb ervaren vanuit mijn werk 
als psycholoog, hoe belangrijk het is dat mensen hun verhaal in vertrouwen 
kunnen vertellen. En om ze te helpen de juiste vervolgstappen te zetten 
indien nodig. Ik denk dat deze functie bij mij past en ik zal mij hiervoor dan 
ook volledig inzetten. Samen bouwen aan een gezonde 
geloofsgemeenschap, waarbinnen men elkaar respecteert en iedereen in zijn 
of haar waarde laat. Waar iedereen zich veilig genoeg voelt om eigen 
talenten in vrijheid te ontwikkelen! Dat willen we toch allemaal? 

 
 
 
 
Bestemming oude Paaskaars 
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Op paasmorgen nemen we jaarlijks een nieuwe 
paaskaars in gebruik. Graag geven we de oude 
paaskaars een nieuwe bestemming en hopen dat die 
paaskaars tot bemoediging is voor degene bij wie hij in 
huis komt te staan. 
Dit jaar zoeken we ook een nieuwe eigenaar voor de 
kaars op de gedachtenis. Om bij de bestemming van 
de paaskaars en gedachteniskaars eenieder even 
grote kans te geven, is er vorig jaar besloten om dit te 
bepalen door de ingediende bestemmingen bij elkaar 
te doen en er één uit te trekken. 
Kent u iemand voor wie de paaskaars of de 
gedachteniskaars van betekenis kan zijn? Of 
misschien bent u dat zelf? Wilt u bij de aanmelding 
dan aangeven naar welke kaars de voorkeur uitgaat?  
Namen kunnen ingediend worden bij Bea Tolenaars 
Graag voor 2 mei 2026. 
Aansluitend zullen enkele ambtsdragers samen een 
naam trekken uit de ingediende voorstellen en zorgen 
dat de paaskaars en gedachteniskaars daar bezorgd 
wordt. 

 
Namens de kerkenraad: ouderlingen en predikant 

 
Uitnodiging komende gemeenteavond op 10 juni 2026 

Op woensdag 10 juni 2026 organiseren we als kerkenraad een belangrijke en 
inspirerende gemeenteavond. We nodigen iedereen van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 
De avond zal bestaan uit twee delen: 
 
Voor de pauze behandelen we de Financiële stukken van 2025 
In het eerste deel van de bijeenkomst kijken we samen terug op het 
afgelopen jaar. De financiële stukken van 2025 worden gepresenteerd en 
toegelicht. Dit is een moment waarin we inzicht geven in hoe middelen zijn 
besteed en hoe we er als gemeente financieel voor staan. 
Na de pauze gaan we aan de slag met het thema: Hoe kunnen en willen 
wij als gemeente kerk zijn in ons dorp? 
Hierbij richten we ons op de toekomst van onze kerk en ons dorp. In een 
open en betrokken sfeer gaan we met elkaar in gesprek over onze rol als 
kerk in ons dorp. Vragen die daarbij onder andere aan de orde komen zijn: 
Wat betekent het om vandaag de dag kerk te zijn? Waar liggen kansen en 
hoe willen we als kerk zichtbaar en betekenisvol zijn voor de mensen om ons 
heen en in onze directe omgeving?  
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We hopen op een waardevolle avond met ruimte voor ontmoeting en nodigen 
u/jou van harte uit met ons mee te denken en ideeen te delen! 
 
In de volgende Kerkklanken zult u verdere informatie vinden over deze 
gemeenteavond, maar zet de datum (10 juni 2026) alvast in uw/jouw 
agenda!  U/jij bent van harte welkom! 
 
Namens de kerkenraad,  
Ans van Drunen (scriba) 

 
 
 
                       

 

 

 
 

Blik op het College van Kerkrentmeesters april 
2026  
Wat speelt er ………………….. 

 
                                                                                                                 

• Er komt steeds meer zicht aan de ‘restyling’ van de Hoeksteen. 

Verschillende muren, ook die van de kleine consistorie, zijn al in een 

passende kleur gesauced. De schildersclub ‘Creatief met Penseel’ is 

niet meer te stoppen. Wekelijks wordt er fanatiek aan de 

muurschildering gewerkt. Het resultaat is nu al de moeite waard om te 

bekijken.                                                                                     

Binnenkort zal het niet meer in gebruik zijnde orgel worden opgehaald. 

We hebben dit orgel geschonken aan onze organist Jaco van de 

Werken, die er een orgelleerling blij mee gaat maken.   

• Als eigenaar en beheerder van een kerkgebouw (in de Protestantse 

Kerk is dat veelal het college van kerkrentmeesters) is het van groot 

belang om oog te hebben voor de veiligheid. Dat heeft enerzijds 

betrekking op de veiligheid van het kerkgebouw en anderzijds op de 
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veiligheid van bezoekers en medewerkers al dan niet in dienstverband.                                                       

Het CvK is doende om een Veiligheidsplan voor de gebouwen op te 

stellen, waarin het ontruiminsplan en calamiteitenplan is opgenomen. 

Het doel van een ontruimingsplan is vooraf nadenken, vastleggen en 

oefenen van de procedure om de aanwezigen in een pand bij een 

calamiteit snel en veilig buiten te krijgen. Het calamiteitenplan heeft 

betrekking op gebeurtenissen die niet door een brandmeldinstallatie 

worden getriggerd, maar waarvoor wel een ontruiming of andere actie 

voor gewenst is. Omdat het niet praktisch is om verschillende plannen 

naast elkaar te hebben, wordt het ontruimingsplan gecombineerd met 

het calamiteitenplan. Veel acties zullen namelijk door dezelfde 

personen worden afgehandeld, bovendien kan er een wederzijdse 

overlapping zijn.   

• Een onderdeel van het Veiligheidsplan is de Risico-inventarisatie en 

evaluatie.                                                                                                                                       

Om de risico’s van het gebouw en de organisatie in beeld te krijgen is 

het noodzakelijk om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te 

voeren. Door het gebruik van dit toetsingsinstrument komen de zaken 

in beeld die reeds op orde zijn, maar mogelijk ook zaken die 

verbetering behoeven.  

• Elke plaatselijke gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van 

het lokale archief. Dat archief bestaat in ieder geval uit de doop- en 

belijdenisregisters, de handelingen van kerkenraad, kerkrentmeesters, 

diaconie, werkgroepen en commissies, en stukken die raken aan het 

erfgoed van de (plaatselijke) kerk.                                                                                                                   

Volgens Ordinantie 11-2-7 is het beheren van de archieven van de 

gemeente een taak van het college van kerkrentmeesters. Het beheren 

van de archieven van de gemeente strekt zich uit tot het archief van het 

college zelf, maar ook van de kerkenraad, van het college van diakenen 

en van de organen van bijstand (commissies, werkgroepen).                                                                                                                                            

De lopende archieven worden in de regel door de scriba of de 

secretaris van het betreffende college bijgehouden. Indien daartoe 

bepaalde voorzieningen nodig zijn, dan is het de verantwoordelijkheid 

van het college van kerkrentmeesters deze te realiseren. De 

eindverantwoordelijkheid ligt echter altijd in handen van de kerkenraad. 
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• In de Handreiking van de 

Protestantse Kerk voor het 

plaatselijk kerkelijk 

archiefbeheer is een overzicht 

opgenomen van stukken die 

bewaard moeten worden. Uit 

het archief moet het beleid én 

de geschiedenis van de 

kerkelijke gemeente te herleiden 

zijn, evenals de onderwerpen die het wezen van de kerkenraad, de 

diaconie en andere colleges en commissie hebben gevormd. Notulen, 

verslagen, jaarstukken, briefwisseling zijn de belangrijkste stukken om 

te bewaren. En in het bijzonder brieven waarin rechten en 

verplichtingen tot uiting komen. 

• Het college van kerkrentmeesters heeft aan de kerkenraad 

toestemming gevraagd om volgens de Handreiking van de Protestantse 

Kerk voor het plaatselijk kerkelijk archiefbeheer alle documenten en 

stukken over de periode 1991-2000 te archiveren en er zorg voor te 

dragen dat de kerkenraad, colleges en commissies op de hoogte 

worden gebracht van de wijze waarop lopende archieven moeten 

worden bijgehouden, tijdig aan het college van kerkrentmeesters 

worden overgedragen, het archief wordt aangevuld en op orde 

gehouden en dat al het noodzakelijke op de juiste wijze wordt 

gearchiveerd. Voor het college van kerkrentmeesters is het essentieel 

dat de kerkenraad de verzorging en het beheer van het archief op basis 

van vertrouwen aan dit college overlaat en is content dat de kerkenraad 

de verzorging van het arcghiefbeheer aan het CvK toevertrouwd. 

 
  

Van de ZWO 
  
 
Succesvolle Violenactie ZWO 2026 
 
De ZWO kijkt terug op een succesvolle Violenactie ten bate       

van Hope voor Afrika! Dankzij de inzet en bijdrage van veel 

gemeenteleden en de samenwerking met de Hervormde Kerk is er een mooie 

netto opbrengst gerealiseerd van € 1056! 
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Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen:  
 
Hartelijk bedankt! 

 
 
Oude mobieltjes, kaarten, postzegels en munten kunnen het verschil 
maken 
 
Mogelijk heeft u thuis nog oude mobiele telefoons die liggen te verstoffen! U 
kunt ze inleveren in de hal van onze kerk in de inzamelbox. Een inleverbedrijf 
verwerkt ze dan en zo leveren ze op jaarbasis nog heel wat geld op. De 
opbrengst van onze telefoontjes is bestemd voor KIKA (Stichting kinderen 
kankervrij). 
 
Ook postzegels, ansichtkaarten, buitenlandse en oude munten zijn 
welkom in de verzamelbox! Er zijn volop verzamelaars die hier belangstelling 
voor hebben! Ook dit levert jaarlijks geld op voor het goede doel! Onze 
opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond). 
 
Kleine moeite, groot gebaar! 
Bij voorbaat dank namens de ZWO. 
 
 
 
  

Pastoralia   
 
Ik beweeg me redelijk vaak op internet, om 
dingen op te zoeken of uit te zoeken omdat 
ik in mijn bibliotheek onvoldoende erover 
terug kan vinden. Dat  kan gaan over 
Bijbelwetenschap, theologie, kerkorde. Maar 
ook over praktische vragen. Muziek vormt 
een belangrijke zoekopdracht, zeker als we 
werken met opnames waarmee we 
meezingen.  

Bij dat zoeken komt er ook van alles langs wat ik niet zoek, maar wat wel 
door de zoekmachine wordt getoond. Het is allemaal overstelpend veel om 
daarin de weg te vinden. 

Een deel van het internet dat ik tot op heden nog ontwijk is wat 
‘kunstmatige intelligentie’ wordt genoemd. Door mijn werk ben 
ik diep overtuigd van de blijvende waarde van direct onderling 
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contact tussen mensen en de intelligentie die dáár kan 
groeien. Het is mede de basis voor overdenkingen, meditatie 
en theologische inzichten.  
Het betekent echter ook dat ik niet zoveel weet van de keerzijde van wat 
‘kunstmatige intelligentie’ wordt genoemd. Gelukkig lees ik daarover 
regelmatig in mijn krant, die op dit terrein kritisch is. Een belangrijke 
signaalfunctie voor mij.  
Elders in dit kerkblad hebben we het over veilige kerk. Mij wordt gaandeweg 
duidelijk dat dat ook raakt aan wat internet en met name ‘kunstmatige 
intelligentie’ aan schaduwkant kent.  
Dat ik deze tekst schrijf komt omdat ik (weer) lees over makkelijk 
toegankelijke programma’s op computer en mobiele telefoon, die het 
eenvoudig maken om iemand ‘uit te kleden’. Het zijn nep-foto’s waarin een 
gezicht door het programma wordt samengevoegd met een foto van een 
naakt lichaam. Ze heten in de wandelgangen ‘uitkleedapps’. Uit wat ik lees 
worden deze programma’s maandelijks miljoenen keren gebruikt. En daarbij 
gaat het niet alleen om bekende Nederlanders of wereldburgers, maar kan 
het ook gaan om één van je buren, het kind dat aan de overkant woont of 
degene op school of werk met wie je ruzie hebt.  
De nepfoto’s richten grote schade aan bij degenen die het overkomt. Uit wat 
ik er de afgelopen maanden over heb gelezen is die schade mede zo groot 
omdat er een taboe op heerst om het met anderen te kunnen delen. Het 
overkomt je, je staat online met een naakt lichaam dat  niet van jou is. 
Iedereen in de wereld kan er iets onder noteren, de gekste opmerkingen 
kunnen naar je toe worden geslingerd. En ondertussen loop je met je pijn, je 
verdriet, je schaamte, reputatieschade, angst en spanning in je eentje rond.  
 
Veilige kerk gaat er wat mij betreft ook over dat we een veilige en pastoraal 
warme omgeving bieden voor wie dit allemaal overkomt. Een plek waar je 
veilig het taboe kunt doorbreken, omdat het bij het luisteren om jou als mens 
gaat.  
 
Ds. Nico de Lange 
 

Uit de gemeente 
  
Wij gedenken Chris van der Stelt 
 
Op 31 maart 2026 overleed Chris van der Stelt, 
echtgenoot van Mien.   
Chris bereikte de leeftijd van 72 jaar, sterk in het 
besef dat het leven niet vanzelfsprekend is, én de moeite waard om er vol 
voor te gaan. Hij noemde de laatste 23 jaar, na een ernstige diagnose, zijn 
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bonusjaren, zijn blessuretijd. In die periode ging hij door met wat hij daarvoor 
altijd al deed: tijd schenken. Velen hebben daar iets van meegekregen in zijn 
werk als melkboer, zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven, zijn 
betrokkenheid bij de buurt en persoonlijke contacten.   
In dankbaarheid gedenken we zijn tijd en aandacht voor anderen, zijn 
genieten van natuur en het boerenleven, en zijn vertrouwen in het leven.   
Geestelijke liederen betekenden veel voor hem, maar ook het Biesboschlied. 
Bij zijn afscheid hebben we daarvan genoten en ermee meegezongen. Met 
de ‘hooibouwpsalm’, Psalm 117, in ons achterhoofd. Het lezen ervan brengt 
die twee werelden in zijn leven samen. Hoeveel tijd heb je? Om dan toch tijd 
te schenken. Schenken om te ontvangen wat er nog niet is. Zoals de boer die 
zijn zaad uitstrooit in de akker. Het kan niet meer worden gebruikt voor het 
brood, maar hij vertrouwt op de oogst – die er nog niet is (Marcus 4).  
In vele verhalen kwam het leven van Chris langs – dat we hebben gezaaid in 
de akker als zaad. Zijn leven vertrouwen we toe aan de Eeuwige – moge zijn 
troost en zegen tot steun zijn voor zijn Mien, Dennis en Kimberley, Jayson en 
Esmée, Alberdina en Gerrit, familie en vrienden.   
  
Ds. Nico de Lange  
 
  
 
 

Dankbetuiging 
  

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en 
bloemen die  wij mochten ontvangen  voor ons 60 jarig huwelijk. Het was 
een  dag met een gouden randje. 
Ondanks alle onzekerheid  hebben we genoten  van deze dag.  
 
Cees en Corrie  Boterblom-Colijn. 
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BIJ DE VIERINGEN 
  

In de paasperiode verdiepen de kinderen zich 
in de verhalen uit het begin van Genesis. 
Zondag 26 april slaan we hoofdstuk 4 op, 
over Kaïn en Abel. Twee weken later staan 
we stil bij het verhaal over de 
spraakverwarring bij de torenbouw in Babel 
(hoofdstuk 11). 

En dan zijn we al weer toe aan de verhalen 
over Hemelvaart (donderdag 14 mei) en 

Pinksteren (zondag 24 mei) waarmee het boek Handelingen opent. 

Zondag 26 april 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 3 mei 
10.00 uur: Ds. H. P. de Goede, Werkendam 
 
Zondag 10 mei 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
15.30 uur: Ds. Nico de Lange / Ds. Beer 
 
Donderdag 14 mei 
9.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 17 mei 
10.00 uur: Ds. I. Eckhardt - Groeneveld 
 
Zondag 24 mei 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 

Kringwerk 

Dinsdagmorgen 21 april komen we in het Dijkhuis weer bij elkaar voor 
gesprek over de serie over Handelingen. Ook als je nog niet eerder mee hebt 
gedaan ben je welkom. Ook belangstellenden van buiten het Dijkhuis zijn 
welkom, geef het even door aan ondergetekende, dan zorg ik voor het 
voorbereidingsmateriaal. 

De laatste bijeenkomst van dit seizoen staat gepland op 26 mei. 

Ds. Nico de Lange 
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De themagroep 
 

Op Hemelvaartsdag 14 mei a.s. gaan we traditiegetrouw weer dauwtrappen.  

We verwachten de lopers om 6 uur bij de kerk.  

De ontbijters (dat mag ook zonder de wandeling!) verwelkomen we graag om 

8 uur. 

Gezamenlijk schuiven we om 9 uur aan in de kerkzaal voor een samenzijn. 

Het ontbijt wordt u aangeboden door de Kerkenraad maar aanmelden is wel 

noodzakelijk!  

Dat kan tot 8 mei a.s. via themagroep@gknieuwendijk.nl  

 

We hopen op een grote opkomst! 

 Hartelijke groet van de Themagroep 

 

Bijzondere zaken 

 
Rommelmarkt 
Nog een aantal weken en dan wordt de traditionele rommelmarkt weer 
georganiseerd en wel op vrijdag 12 juni vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 13 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en natuurlijk te kopen, van 
de spullen die we het afgelopen jaar weer verzameld hebben. 
Er zijn weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te 
koop.  Ook een kopje koffie, thee, blikjes cola, sinas en heerlijke 
zelfgebakken cake en kruidkoek kunnen niet ontbreken.  
We willen vragen of er weer mensen bereid zijn een cake en/of kruidkoek te 
doneren, zodat we dit lekkers kunnen verkopen op de markt bij een kopje 
koffie en/of thee. Op de tafel in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 6 juni 
een intekenlijst klaar waar u kunt intekenen of u voor de vrijdag of de 
zaterdag wilt bakken. Zou u de producten van naam kunnen voorzien 
voor ons? 
Ook kunt u nog diverse kleding- en textielartikelen inleveren. Alles is welkom, 
voor jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, 
schoenen, meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, 
kleden, dekens en spreien. Ook zal dit jaar “De Boetiek” er weer staan. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar unieke/mooie kleding voor tieners, dames en 
heren. Inleveren van de artikelen kan bij Jaanie Tolenaars, na 18.30 uur.  
Dan vragen we nog uw aandacht voor het volgende:                                                                                                                          
De commissie kan altijd extra handen gebruiken bij het uitpakken en het 
verdelen van de spullen over de kramen. Mocht u nog een paar uurtjes tijd 
hebben dan bent u van harte welkom op donderdag 11 juni en/of 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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vrijdagochtend 12 juni. Wilt u meehelpen met het verkopen van de 
handelswaar dan bent u uiteraard ook van harte welkom! 
Ook aan deze rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en 
tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van 
harte welkom! 
Wij hebben er weer zin in, graag tot ziens! 
 
De Rommelmarkt Commissie 
 

VAN D’N DIJK 

Lopend over de plaatselijke begraafplaats 
vraag ik me bij nogal wat namen af: wie 
was dat ook al weer, waar woonde hij/zij en 
was dat familie van...en nog wel wat meer 
vragen. Velen ken je natuurlijk, maar vaak 
kun je niet meer de mens voorstellen, die 
daar achter schuilgaat. 
Al snel groeide bij ondergetekenden het 
idee om bij de namen een verhaal met foto’s te voegen. Zodat de mensen die 
letterlijk en figuurlijk van d’n dijk zijn niet vergeten worden en bij ons bekend 
en gekend blijven. 
Hoe het werkt? 
Via de website www.vandndijk.nl kunt u een formulier downloaden, gegevens 
invullen en foto’s bijvoegen. Ondergetekenden zorgen dan voor de verdere 
verwerking, zodat het verhaal van uw familielid op de site komt. 
Daarnaast ontvangt u dan een bordje met een QR-code (kosten 20 euro) dat 
u op het graf kunt plaatsen. Als je dan bij het graf de telefoon op het bordje 
richt, komen de gegevens en de foto’s die door u zijn aangeleverd te 
voorschijn in een mooie opmaak. 
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar de website, waar u een beter 
beeld van het geheel krijgt dan middels dit artikeltje. 

Het lijkt ons mooi en waardevol om onze 
overledenen op deze manier toch present te 
stellen en deel van ons collectief geheugen te 
laten zijn. Het gaat tenslotte om mensen ‘van 
d’n dijk’.  

 
 
 
Ds Ries van der Zouwen (voor nadere 
informatie kunt u mij ook berichten via riesvdz@gmail.com) 

http://www.vandndijk.nl/
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namens: 
Ds Rianda van der Zouwen-van Haaften 
Kees Biesheuvel 
Corine Verweij 
 
 

 
 
 

                               Daycare  
Onze fantastische sponsors Esther en Judith 
Vrins (die ook mee geweest zijn voor assistentie 
bij de operaties in januari) hadden een dagje uit 

georganiseerd voor de kinderen van de daycare. Dit is hun verslag hierover:  
 
Stichting Gambia Child heeft een daycare opgezet voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. Wij vonden het leuk om de kinderen van de daycare 
een uitje cadeau te geven. En wat is er nou leuker dan een dagje naar het 
strand. Veel van deze kinderen waren er nog nooit geweest. We zijn eerst op 
de daycare langs geweest om kennis te maken met de kinderen en de 
nanny's. Wij hadden ondertussen de tijd om de namen van de kinderen te 
leren en 2 dagen later zijn we naar het strand gegaan. Wat een geweldige 
dag was dat! Uit de dozen die we eerder hadden opgestuurd hadden we alle 
zwemkleding gevist, zo konden we ze allemaal in zwembroek of bikini 

omkleden. Spelen met een yoghurt 
emmertje, schelpjes, een bal en de 
golven. Meer was er niet nodig om bij ons 
allemaal een glimlach op het gezicht te 
toveren. Achter op onze rug de golven in, 
sommige durfden het aan en gilden van 
de pret. We sloten de dag af met frietjes 
en kipnuggets op het strand bij Poco 
Loco, een groepsfoto en een heleboel 
knuffels. 
 

Een dag om nooit te vergeten, wij zijn gaan houden van deze 9 prachtige 
kinderen en hun 
geweldige nanny's Marie en Susan! 
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BIJBELLEESROOSTER 
maandag 27 april  Jesaja 44:1-8 

dinsdag 28 april  Jesaja 44:9-20 

woensdag 29 april  Jesaja 44:21-28 

donderdag 30 april  Jesaja 45:1-13 

vrijdag 1 mei  Jesaja 45:14-19 

zaterdag 2 mei  Jesaja 45:20-25 

zondag 3 mei Pasen V Hebreeën 8:1-6 

maandag 4 mei  Hebreeën 8:7-13 

dinsdag 5 mei  Hebreeën 9:1-14 

woensdag 6 mei  Hebreeën 9:15-28 

donderdag 7 mei  Psalm 39 

vrijdag 8 mei  1 Petrus 2:11-17 

zaterdag 9 mei  1 Petrus 2:18-25 

zondag 10 mei Pasen VI 1 Petrus 3:1-12 

maandag 11 mei  1 Petrus 3:13-22 

dinsdag 12 mei  Hebreeën 10:1-10 

woensdag 13 mei  Hebreeën 10:11-18 

donderdag 14 mei Hemelvaart Hebreeën 10:19-25 

vrijdag 15 mei  Hebreeën 10:26-39 

zaterdag 16 mei  1 Petrus 4:1-11 

zondag 17 mei Pasen VII 1 Petrus 4:12-19 

maandag 18 mei  1 Petrus 5:1-14 

dinsdag 19 mei  Psalm 47 

woensdag 20 mei  Hebreeën 11:1-12 

donderdag 21 mei  Hebreeën 11:13-22 

vrijdag 22 mei  Hebreeën 11:23-40 

zaterdag 23 mei  Hebreeën 12:1-13 

zondag 24 mei Pinksteren Hebreeën 12:14-29 

maandag 25 mei  Hebreeën 13:1-16 
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DENKTANK 
  
Column Stephan Sanders                                

Vijfentwintig jaar geleden deed ik niet aan kerk of geloof, zelfs Pasen liet ik 
onmachtig aan me voorbijgaan, maar aan depressies deed ik wel, of beter 
gezegd: die wisten mij te vinden. 

Een kwart eeuw geleden overviel die eerste zenuwinzinking mij, een geval 
van pijlsnelle, persoonlijke desintegratie, een flatgebouw dat ineens instort.  

Ik riep niet om Gods hulp, al zal ik stiekem wel het woord hebben gericht tot 
Iemand, ik ging naar de psych en aan de pillen. Dat hielp na twee maanden 
zo goed, dat ik de paniek van die acute depressie al snel weer vergeten was. 
Ik sprak en schreef erover, maar ik had het alweer over een ander. 

Zoveel jaren later is er iets anders aan de hand: een langzaam opkruipend 
gevoel van onbehagen dat zich maandenlang gestaag uitbreidt en dat mij het 
zicht ontneemt. Op wat? Op plezier, het blijde gemoed. Er staat precies voor 
mij een dikke boom en die blokkeert de zon. 

Tikkeltje jaloers 

Is er nu meer houvast in mijn religieuze persoonlijkheid, ondanks die 
aanhoudende neerslachtigheid, dan toen ik nog mijn agnostische versie 
uitleefde? Ik heb altijd moeite gehad met mensen, vaak zelf niet-gelovig, die 
zeker weten dat religie een bron van troost is. De criticasters spreken van 
een zoethoudertje, de welwillende buitenstaanders klinken een tikkeltje 
jaloers, want ‘jij hebt nu iets waarop je altijd terug kunt vallen’. 

 
 

God als EHBO-kit, de gedachte is mij nog steeds wezensvreemd. Ik zie elke 
poging tot geloof als een roep om inspiratie, en geïnspireerd geloven is een 
van de meer waarachtige dingen die er zijn. Maar dat schallende, 
triomfalistische geloof, zoals nu uitgedragen door bijvoorbeeld de 
Amerikaanse minister van Defensie Hegseth, waarbij hele commando-
eenheden God exclusief aan hun zijde hebben, klinkt mij antichristelijk in de 
oren. 

 

 

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N53802.3932232DPGMEDIA.NL/B35470811.443061394;dc_trk_aid=636620379;dc_trk_cid=252265277;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CQipyMAQipyMAGbABBNLCaFoAPLAAAAAABpYLDEBxCAUAAEAKTAySJkgEIQUpgAAAAAAAAAAAgABgBoAAAQCEGESFADAAAACAAIAIAAAAABIGAAAAAAAAAABAACASAAAgAoIICAAgCAAQAAIAAAAAAAAAAAAAAACAAAAkAAAAAIIQEgAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAgCAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAQUABADuAJSUgKAALAAqACAAGQAYgA_QCIAIkAaIA7wCLQEcAR0AkQCJwEXgI9AXmAyQBlgD-wI7DgAQBCACUjoC4ACwAKgAgABkAGIAP0AiACJAGiAO4Ai0BHAEdAJEASYBE4CLwEegJkAXmAyQBlgD-wI7AUIJAAQB3EoBIACwAxQCIAIkAjgCLwEegLzAZIAywIACACKASkJAOAAqAB4AEAAMgA_QCIAIkAdwBHACRAEmAR6AvMBkgFCAA.ILDEBxCAUAAEAKTAySJkgEIQUpgAAAAAAAAAAAgABgBoAAAQCEGESFADAAAACAAIAIAAAAABIGAAAAAAAAAABAACASAAAgAoIICAAgCAAQAAIAAAAAAAAAAAAAAACAAAAkAAAAAIIQEgAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAgCAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA.YAAAAAAAAAAA;ltd=;dc_tdv=1
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N53802.3932232DPGMEDIA.NL/B35470811.443061394;dc_trk_aid=636620379;dc_trk_cid=252265277;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CQipyMAQipyMAGbABBNLCaFoAPLAAAAAABpYLDEBxCAUAAEAKTAySJkgEIQUpgAAAAAAAAAAAgABgBoAAAQCEGESFADAAAACAAIAIAAAAABIGAAAAAAAAAABAACASAAAgAoIICAAgCAAQAAIAAAAAAAAAAAAAAACAAAAkAAAAAIIQEgAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAgCAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAQUABADuAJSUgKAALAAqACAAGQAYgA_QCIAIkAaIA7wCLQEcAR0AkQCJwEXgI9AXmAyQBlgD-wI7DgAQBCACUjoC4ACwAKgAgABkAGIAP0AiACJAGiAO4Ai0BHAEdAJEASYBE4CLwEegJkAXmAyQBlgD-wI7AUIJAAQB3EoBIACwAxQCIAIkAjgCLwEegLzAZIAywIACACKASkJAOAAqAB4AEAAMgA_QCIAIkAdwBHACRAEmAR6AvMBkgFCAA.ILDEBxCAUAAEAKTAySJkgEIQUpgAAAAAAAAAAAgABgBoAAAQCEGESFADAAAACAAIAIAAAAABIGAAAAAAAAAABAACASAAAgAoIICAAgCAAQAAIAAAAAAAAAAAAAAACAAAAkAAAAAIIQEgAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAgCAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABA.YAAAAAAAAAAA;ltd=;dc_tdv=1
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Ondergrens stellen is passend 

Of beter gezegd: kruisvaarder-achtig, een periode die je niet kunt wissen uit 
de christelijke geschiedenis, maar verheerlijken – dat is precies het andere, 
verkeerde uiterste. Voor mij is kernpunt van het christendom toch de 
bekommernis om de kwetsbaren, ook als het in de politiek even niet zo 

vanzelfsprekend is. 

Inspirerend voorbeeld: de gezamenlijke oproep van de PKN en de katholieke 
bisschoppen aan de Eerste Kamerleden, bij monde van scriba Van Ekris en 
bisschop De Korte om tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf te stemmen. 
Stemming Eerste Kamer: waarschijnlijk 21 april. 

Een paar jaar geleden zou ik nog getwijfeld hebben over die strafbaarstelling, 
en anders wel over de vermenging van het politieke en het religieuze, maar 
nu vind ik het passend dat twee christelijke leiders het voortouw nemen om 
een ondergrens te stellen (zie Trouw, 16 maart). 

Het is niet dat die twee mannen het standpunt steunen dat ik toch al had: ze 
bieden me een richtsnoer, herinneren me aan evangelische beloften. De kerk 
als tegenmacht van politieke modes, soms is het noodzakelijk. 

Of beter gezegd: kruisvaarder-achtig, een periode die je niet kunt wissen uit 
de christelijke geschiedenis, maar verheerlijken – dat is precies het andere, 
verkeerde uiterste. Voor mij is kernpunt van het christendom toch de 
bekommernis om de kwetsbaren, ook als het in de politiek even niet zo 
vanzelfsprekend is. 

Inspirerend voorbeeld: de gezamenlijke oproep van de PKN en de katholieke 
bisschoppen aan de Eerste Kamerleden, bij monde van scriba Van Ekris en 
bisschop De Korte om tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf te stemmen. 
Stemming Eerste Kamer: waarschijnlijk 21 april. 

Een paar jaar geleden zou ik nog getwijfeld hebben over die strafbaarstelling, 
en anders wel over de vermenging van het politieke en het religieuze, maar 
nu vind ik het passend dat twee christelijke leiders het voortouw nemen om 
een ondergrens te stellen (zie Trouw, 16 maart). 

Het is niet dat die twee mannen het standpunt steunen dat ik toch al had: ze 
bieden me een richtsnoer, herinneren me aan evangelische beloften. De kerk 
als tegenmacht van politieke modes, soms is het noodzakelijk. 

‘Besmuikt’ PasenAfgelopen zondag werd vooral in katholieke kring het 
zogeheten ‘beloken Pasen’ gevierd, de sluiting van het achtdaagse 
Paasfeest. Ik vertaal het voor mezelf als het ‘besmuikte’ Pasen. Ja, de Heer 
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was opgestaan en verschenen aan zijn leerlingen, maar die verscholen zich 
angstig achter gesloten deuren (‘beloken’): voor de menigte buiten waren zij 
medestanders van die gekruisigde staatscrimineel. Schoorvoetend drong het 
tot ze door, dat hiermee niet het einde was ingeluid, maar een nieuw begin – 
zelfs bij apostel Thomas. 

Die schroom, dat zwakke gemoed; je vergeet het in je gezonde, 
veerkrachtige doen, maar juist mijn depressieve perioden herinneren me 
weer aan dat wankele, christelijke begin. 

                                                                                     Uit: Trouw 14-04-2026                                

Woordzoeker 

 

 
S 

 
E 
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               Geef ons uw Geest  

          

 

 

                                        Heer God, 

Met Pinksteren vieren we dat uw Geest in ons hart wil wonen,  
ons wil vormen, ons heel wil maken. 

De wereld heeft uw begeestering nodig, 
U weet dat. 

Nog altijd zijn velen van ons, God, 
prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat. 

We zien dat, verder weg, in vieze oorlogen, 
dichterbij in onze eigen samenleving,  

en we herkennen het in ons eigen hart. 

Geef ons door uw Geest, 
met Pinksteren, 

ten minste te geloven, 
dat de wereld zal veranderen. 

Zoals ook de harten van alle mensen, 
en wij door uw Geest, 

toch eens allen één zullen zijn.  

De wereld heeft uw begeestering nodig, 
U weet dat. 

 

 

81e  jaargang nr. 2 / 2026  
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INFO  

   

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  

www.gknieuwendijk.nl  
  
Kerkdienst       10.00 uur   

  
Predikant       Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,    
                                    

   

Scriba        ouderling-scriba: Ans van Drunen – van Drunen  

e-mail:        scriba@gknieuwendijk.nl  
   

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging,   
                          adreswijziging etc. bij: Marco Groenenberg, e-mail:  
                          kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl  
   

Drukwerk        drukwerk@gknieuwendijk.nl  
   
Beheerder       Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  

Kerkgebouwen   
  
Kerkradio         Jan van Erp  
   

Kerkauto        Marco en Arja Groenenberg 

   

CvK                    Secretaris: 

 Penningmeester: Eli Vos, email: penningmeester@gknieuwendijk.nl  
Bankrekeningen   
CVK                     NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  

 NL57INGB0001077052 ING  
Diaconie       NL90RABO0301511586 RABO  
ZWO                     NL35RABO0301545944 RABO  

   
Nieuwsbrief       Berichten voor de Nieuwsbrief: e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. 

Graag donderdag vóór 17.00 uur.  
   

Redactie       Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerkklanken      Dinand Bosch.  
   

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 18 mei 2026 vóór 18.00 uur bij:  
Dinand Bosch,  

e-mail:       redactie@gknieuwendijk.nl  
 
 
 

 
 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
mailto:drukwerk@gknieuwendijk.nl
mailto:penningmeester@gknieuwendijk.nl
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf 
Arjan van Rosmalen 

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
     Bereklauw 8 

4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 
 

 


