
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag - 
Palmzondag 
Aanvang:  10:oo uur  
Voorganger: Dhr. J. Pellegrom, Nieuwerkerk a/d 
 IJssel 
Organist: Gerard Roza 
Kosters/camera: Dick de Peuter/Bert Slagmolen 
Lector: Margreeth Damminga 
Gastvrouwen: Joke de With & Lenneke Ebert  
Kindernevendnst: Jeannet 
Tienerdienst:  Er is deze morgen geen tienerdienst 
Crèche:  Marije en Kees den Butter 
Collecten: 1e Algemene Kerkelijke Arbeid 
 2e Kosten energie 
 

Liturgie 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 335 
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Hemelhoog 445 
Stil gebed,  
Bemoediging en groet 
Zingen: Hemelhoog 336: 1 en 3  
Inleiding op de dienst 
Brays, lied v David Olney,  
Palmpasen en zegen (videoclip) 
Glorialied: Hemelhoog 16  
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
Kindermoment (Paas-/Veertigdagenproject) 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezing: Psalm 23:1-4 (NBV21) 
Zingen: Hemelhoog 436  
Overdenking: Faith over Fear 
Zingen: Hemelhoog 338 
ANTWOORD GEVEN 
Voorbede 
Collectemoment 
De kinderen komen terug uit nevendienst en crèche 
Toelichting Paasspeurtocht 
WEGZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: Hemelhoog 473 
Zegen, gezongen Amen  
Orgelspel 

De diensten van donderdag 2 april - 
Witte Donderdag Heilig Avondmaal 
 

Steunpunt 
Aanvang:  14:3o uur  
Voorganger: ds. Nico de Lange 
Muziek: Hanneke de Peuter 

Avonddienst - Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Aanvang:  19:3o uur  
Voorganger: ds. Nico de Lange  
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Rick Ippel/Kees Heijstek 
 

De dienst van vrijdag 3 april – Goede 
Vrijdag 
Aanvang:  19:3o uur  
Voorganger: ds. Nico de Lange  
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Arie Groenevelt/Gert Oldenburg 

 
De dienst van zaterdag 4 april – Stille 
Zaterdag 
Aanvang:  19:3o uur  
Voorganger: ds. Nico de Lange  
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Cees de Rooij/Rick Ippel 
 
De dienst van zondag 5 april – Pasen 
Aanvang:  10:oo uur  
Voorganger: ds. Nico de Lange 
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Dick de Peuter/Mari van Zanten 

 
De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar de familie Van Steenis. 
 

Meeleven 
Teunie van der Sommen keert deze week na revalidatie in 
Altenahove weer naar huis terug. We wensen haar en 
haar Jan alle goeds toe. 
 

De spreker van deze zondag 

Graag introduceren we kort de voorganger van deze 
zondag, Jonathan Pellegrom. Hij is jongerenwerker, 
spreker en auteur en leider van de Mental Health 
Movement. Al ruim 17 jaar investeert hij in jongeren in 
kwetsbare situaties. Ook reist hij het hele land door als 
spreker voor jongeren op scholen, kampen, kerken en 
conferenties. Daarnaast is hij auteur van onder andere: 
‘Fearless, De 5 gewoontes, Pubergeschikt en Onvolmaakt 
vertrouwen'. Van harte welkom allemaal in deze dienst! 
https://www.jonathanpellegrom.nl/pers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze  gemeente.   
De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.                 In deze dienst worden opnames gemaakt 

Zondag 29 maart 2026 

https://www.jonathanpellegrom.nl/pers


De dienst van zondag 5 april 
We vieren dat Jezus waarlijk is opgestaan; Pasen! 
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor 
Barechja uit Andel en organist Gerard Westerlaken. De 
dienst wordt geleid door Ds. Nico de Lange. Het belooft 
een dienst vol zang en muziek te worden. Komt u/jij ook 
meevieren? Van harte welkom! 

 
Nog een paar lichtdragers gezocht  
Op Paasmorgen wordt het licht binnengedragen 
waarmee de nieuwe paaskaars wordt ontstoken. Vanaf 
die paaskaars trekt het licht dan weer door de beide 
gangpaden een spoor: enkele gemeenteleden geven het 
licht aan elkaar door met wakekaarsjes. Graag willen we 
dat dit jaar doen met enkele gemeenteleden die zich 
hiervoor opgeven. Bij voorkeur in elk gangpad 5-7 
gemeenteleden van verschillende leeftijden: oplopend 
van kind/tiener tot senior. Er hebben zich al een aantal 
mensen aangemeld, maar versterking is zeer welkom! Wil 
jij, wilt u met de anderen mee doen en aan het begin van 
de  paasviering het licht doorgeven? Laat het weten. 
 

Bij de vieringen van de stille week 

De week voorafgaand aan Pasen wordt de stille week 
genoemd. Drie vieringen op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag worden daarin gezien als één 
geheel. De viering op Witte Donderdag begint met 
bemoediging en een drempel gebed, op Stille Zaterdag 
wordt de viering afgesloten met een zegenbede.  
Alle drie de avonden beginnen we in stilte. Die stilte hoort 
er wezenlijk bij. Stilte heeft voor de één een andere 
betekenis dan voor de ander. Het is belangrijk dat we 
elkaar die stilte gunnen. Denkbaar is dat de één al een 
kwartier tevoren in de kerk zit om stil te zijn, en dat de 
ander een paar minuten voor aanvang aanschuift. Om 
19.30 uur beginnen de vieringen, zonder welkom door de 
ouderling, de liturgie volgend zonder veel nadere 
aankondigingen.   
Van de vieringen maken we een boekje met de liturgieën. 
Daarin staan de liederen aangeduid en de lezingen. Dit 
boekje gaat ook naar de kerktelefoonluisteraars. Wie het 
liturgieboekje digitaal wil gebruiken kan het te zijner tijd 
vinden in de kerkapp.  
De teksten van de liederen worden in de presentatie 
weergegeven. Meer nog dan andere vieringen komt het 
in de stille week aan op het luisterend mediteren bij de 
bijbelteksten. Daarom zijn de bijbelteksten zelf niet 
opgenomen in de presentatie. Wie de lezingen wil 
meelezen doet er dan ook goed aan een bijbel mee te 
nemen of thuis klaar te leggen.  
Wie thuis de rituelen zoveel mogelijk mee wil maken kan 
voor donderdag een stuk brood en een klein glas met wijn 
of druivensap klaarzetten. Het is denkbaar thuis een 
kaars te ontsteken voor de vieringen op donderdag en 
vrijdag, en die thuis, net als in de kerk, te doven bij het 
lezen over het sterven van Jezus. Om dan op Paasmorgen 
een nieuwe kaars te ontsteken.  
Op Witte Donderdag wordt na afloop bord en beker naar 
de hal gedragen waar deze een plaats krijgen in een 
schikking met graan, meel, gebroken brood, druiven en 
gekneusde druiven. Op Goede Vrijdag wordt de gedoofde 

paaskaars bij de schikking in de hal geplaatst. Op Stille 
Zaterdag verwijlen we bij bijbelverhalen over de blijvende 
vraag “Wie is toch deze?” Pasen begint met een lied, 
waarbij het licht wordt binnengebracht, de paaskaars 
ontstoken en aan elkaar doorgegeven.  
Op deze plaats willen we alle mensen hartelijk danken die 
in de afgelopen weken bij de voorbereiding en in de 
komende week bij de uitvoering deze reeks van vieringen 
mogelijk hebben gemaakt en zullen maken. Het is 
bijzonder om daar al zo’n 6 weken met ingehouden 
aandacht naar toe te leven. We zien uit naar mooie 
vieringen.  

 
Avondmaalsvieringen in Steunpunt en Jan 
Biesheuvel Dijkhuis 
Donderdagmiddag is er om 14:30 uur een 
avondmaalsviering in het Steunpunt. Vrijdagmorgen is er 
om 10.30 uur viering van het Heilig Avondmaal in het Jan 
Biesheuvel Dijkhuis.  
 

Symbolische bloemschikking 
het verhaal van de kindernevendienst van deze zondag 
vertelt over Jezus die een doornenkroon op het hoofd 
gedrukt krijgt. De kleur paars staat voor inkeer, 
voorbereiding en rouw. Op Witte donderdag wordt het 
paars even onderbroken door het wit - Hanneke en Heleen 

 
Actie Voedselbank Altena 
Gedurende de 40-dagen tijd staat er achterin de hal van 
de kerk een winkelwagen waar u iedere week 
boodschappen in kunt doen voor de Voedselbank. Het 
boodschappenlijstje ligt bij het winkelwagentje. Geen 
verse producten s.v.p. 

Breicafé 

Op Witte Donderdag 2 april is er geen breicafé. De week 
erna is iedereen weer van harte welkom! 

Rommelmarkt 
Op zaterdagochtend 11 april a.s. in er een ophaalronde 
t.b.v. de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk die op 
vrijdag 12 en zaterdag 13 juni gehouden zal worden. 
Graag uw goede, verkoopbare spullen voor 9.00 uur op 
een zichtbare plaats voor uw woning zetten. U kunt ook 
gordijnen, lakens, dekens en ander textiel aanbieden. Let 
op, we halen geen grote spullen op zoals kasten, 
ledikanten, matrassen, eettafels en stoelen, fauteuils en 
bankstellen. Heeft u spullen die u liever niet voor uw 
woning zet neem dan contact op met Mari van Zanten.

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17:00 uur bij Marleen Wijnands per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling. 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 

http://www.gknieuwendijk.nl/

