
Meditatie 
     

40dagentijd – een pelgrimsweg naar de doopvernieuwing 

In de vroege kerk, met haar kleine geloofsgemeenschappen, kregen de 
40dagen voor Pasen hun betekenis in het licht van de weg die Jezus is 

gegaan. Zelf bracht hij 40 dagen in de woestijn door. 

Die 40dagentijd vormde een pelgrimsweg. 

Mensen die zich wilden verbinden met de weg van Christus kregen in die 
periode een intensieve vorm van catechisatie – in de vastentijd. Ze bereidden 
zich zo voor op de doop in de paasnacht-viering. 

Elementen daarvan zijn bewaard in de klassieke lezingen voor de 
40dagentijd. Die lezingen raken wat uit het zicht omdat we graag met de 
kinderen meelezen – maar het is wel goed om deze lezingen nog eens in 
herinnering te roepen. 

Ze weerspiegelen afwisselend een drievoudig ‘neen’ tegen het kwaad en een 
drievoudig ‘ja’ op het geloof in Christus. 

1e zondag van de 40dagentijd: de verzoeking in de woestijn – nee tegen de 
verzoekingen (Matteüs 4: 1-11) 

2e zondag van de 40dagentijd: de verheerlijking op de berg – ja tegen de 
verheerlijkte Christus (Matteüs 17: 1-9) 

3e zondag van de 40dagentijd: Jezus en beëlzebul – nee tegen de verkeerde 

bron (Lucas 11: 14-28) 

4e zondag van de 40dagentijd: de wonderbare spijziging – ja tegen de 
komende paasmaaltijd in het beloofde land (Johannes 6: 1-15) 

5e zondag van de 40dagentijd: Jezus beschuldigd van bezetenheid – nee op 
dit soort valse beschuldigingen (Johannes 8: 46-59) 

6e zondag van de 40dagentijd: intocht in Jeruzalem – ja tegen de koning die 
een dienaar is (Matteüs 21: 1-9) 

In de paaswake vernieuwen we onze doop bij de lezing van Romeinen 6. Het 
is waardevol op weg naar dat moment de pelgrimstocht die hierboven staat 
beschreven mee te dragen in ons hart, als we dan gaan staan en van harte 
meezeggen: 



Geloven wij in God, die de aarde heeft gegeven aan ons mensen om te 
bewonen en goed te beheren, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft 
geschapen, die een Ontfermer wil zijn voor alle mensen? 

Allen: ja, ik geloof in God de vader! 

Geloven wij in Jezus, die gekomen is onder ons mensen om het verlorene te 
zoeken en te redden, die zijn weg ten einde is gegaan, voor ons, ons vooruit 
ten leven in nood en dood? 

Allen: ja, ik geloof in Jezus de zoon! 

Geloven wij in de Geest, die waait waarheen zij wil, die ons geloof versterkt, 
die licht geeft in onze duisternis? 

Allen: ja, ik geloof in de Heilige Geest! 

Ds. Nico de Lange 

 

 

 
Voor veel mensen breekt de mooiste tijd van het jaar aan: het voorjaar dient 
zich aan door de zon en de ontluikende natuur. Degene die daar oog voor 
heeft kan al met volle teugen genieten! 
 
Maar ook kerkelijk gezien bevinden we ons in een bijzondere periode. Veel 
christenen zien dan ook de voorbereiding en viering van het Paasfeest als 
hoogtepunt van onze geloofsgemeenschap.  
Onze ds Nico de Lange onderstreept dat in de bovenstaande meditatie. Uit 
het gelezen artikel aan het einde van dit nummer blijkt dat voor  joden en 
moslims deze periode ook speciaal is. 
 
Intussen gaat het kerkelijk werk gewoon door. Deze Kerkklanken doet daar 
wederom verslag van. 
 
Een goede voorbereiding  en viering van het Paasfeest gewenst! 
 
 
Namens de redactie,                                                                                DB 



PS. De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 13 april 2026. Dus 
heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2. 

  
  

VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 

Nico de Lange, predikant 
Scriba Ans van Drunen 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
  
Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         e-mail: berichten@nicodelange.nl 
     

Zegening van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht 
 
In onze gemeente spreken we graag de zegen van God uit als een 
bruidspaar in het huwelijk treedt. Na een besluit in de kerkenraad is het vanaf 
3 maart 2026 mogelijk die zegen mee te geven in een viering als twee 
mannen of twee vrouwen in het huwelijk zijn getreden en bij hun 
gezamenlijke leven God willen betrekken.  
De kerkenraad kijkt terug op een goed verlopen beraad in 2025, waarin de 
betrokkenheid van de gemeenteleden bij de gesprekken groot was. We 
stelden elkaar de vraag  ‘Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente 
Christus proberen te dienen om ook andere levensverbintenissen van twee 
personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht te 
zegenen?’ En we kwamen uit op het ‘ja’, dat na publicatie van het voornemen 
in kerkblad en nieuwsbrieven nu dus is bekrachtigd.  
Ook nu dit besluit is genomen zoeken we graag het gesprek als er 
vervolgvragen zijn. Ook als er onder ons zijn die het besluit niet goed kunnen 
meemaken, of zich verder willen verdiepen in de gedachten erachter en de 
omgang met bijbelteksten. Neem dan vooral contact met ons op.  
Wij zijn een gemeente ‘van en voor iedereen’, geïnspireerd door de Geest. 
Ook als je het grondig met elkaar oneens bent over normen en keuzes, zijn 
en blijven we met elkaar verbonden door de liefde van Christus.  
 
De kerkenraad. 
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• We mogen terugkijken op een zeer geslaagde vrijwilligersmiddag, die 

op zaterdagmiddag 28 plaatsvond. Ruim 70 vrijwilligers, onder wie 

gelukkig ook jongeren, waren van de partij en lieten zich het eten en 

drinken zeer wel smaken. Ondanks de 

striemende buien en de harde wind 

wisten onze gasten de weg naar de 

Bakhut haast blindelings te vinden om 

een heerlijke puntzak friet en 

bijbehorende snack te scoren. Rond 

18.30 uur werd het sein ‘uitverkocht’ 

gegeven. Nou, dan kun je toch wel 

stellen dat deze middag in de smaak is 

gevallen.                                                                                                                                                              

De kerkenraad is enorm blij met deze 

hoge opkomst, want de waardering voor onze vrijwilligers kan op deze 

manier mooi tot uiting gebracht worden. Wat ons betreft voor herhaling 

vatbaar!  

 

• De herinrichting van de Hoeksteen, met als doel deze ruimte sfeervoller 

in te richten, begint vorm te krijgen. Er zijn een aantal kasten verplaatst 

naar andere ruimtes, de portretten van de predikanten, die aan onze 

gemeente waren verbonden, zijn van de muur gehaald en onze eigen 

schildersclub ‘Creatief met Penseel’ is begonnen met de 

muurschildering. De eerste schapen zijn inmiddels over de dam.                                                                                                           

Niet elk gemeentelid was blij met het weghalen van de portretten van 

de predikanten, omdat deze predikanten onlosmakelijk verbonden zijn 

met de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en daarom in de 

Hoeksteen hadden moeten blijven hangen.                                                                    

Het is zeker niet de bedoeling hieraan voorbij te gaan, maar het CvK 

heeft nu eenmaal in overleg met de kerkenraad de keuze gemaakt een 

andere passende plaats voor deze portretten te zoeken. Het is de 

bedoeling de portretten in de gang naar de klein consistorie, tegenover 

de toiletten, op te hangen.  

 



• Ook dit jaar blijkt maar eens te meer dat de gemeenteleden hun 

verantwoordelijkheid op financieel gebied niet uit de weg gaan. 

Ondanks de onzekere tijden is er positief gereageerd op het verzoek 

om een financiële bijdrage te geven. Van de 528 uitgenodigde 

deelnemers heeft eind 

februari 69 % een 

bijdrage toegezegd. 

Van die toezeggingen is 

al 23 % daadwerkelijk 

ontvangen.                                             

 
Er is echter wel ruim 

€10.000,- minder 

toegezegd dan in 2025, 

maar naar verwachting 

zal dit negatieve 

verschil met 2025 nog 

wel kleiner worden.  

 
 

• Met blijdschap kan worden gemeld dat George Lukkezen bereid is 

gevonden om vanaf april de financiële administratie van het CvK op 

zich te nemen. George neemt vanaf dat moment alle boekhoudkundige 

taken van Irene Wolvers over. Voor wat betreft de taakverdeling van de 

overige op de financiële administratie betrekking hebbende zaken wordt 

nog binnen het CvK nagedacht. 

 

• Verdeling collectes: Hoe zit het nu precies?   

 
o Waar liepen we tegen aan?                                                                                                                                                              

Het huidige proces rondom de collectes leverde diverse 

problemen op. Zo kostte het veel tijd om het contante collectegeld 

te verwerken en de collectes te boeken, omdat het vanaf oktober 

2025 niet meer mogelijk is contant geld bij de Regiobank in te 

leveren. Daarnaast waren er onduidelijkheden over de verdeling 

van het collectegeld, hetgeen onbedoeld heeft geleid tot onjuiste 

berichtgeving op de nieuwsbrief en in Kerkklanken.  

                                                                                                                    
o Even terug in de tijd.                                                                                                                                                                                 

De verdeling van het collectegeld is tot en met 2024 onveranderd 

gebleven. De Diaconie en de ZWO ontvingen van de algemene 

collecte-inkomsten het toegezegde deel volgens een vaste 



verdeelsleutel en daarnaast was 1,5% van de opbrengst van de 

vrijwillige bijdragen en 15% van de opbrengst van de 

dankstondcollecte voor de Diaconie bestemd.                                                                                                                                 

Wel zijn er in de loop van de tijd extra  mogelijkheden gecreëerd 

om collectegeld te innen.                                                                                                                                                                        

Zo maken sinds de coronaperiode gemeenteleden meer dan 

voorheen collectegelden over door middel van een 

bankoverschrijving met de omschrijving 'extra of algemene 

collecten' of middels een QR-code op de beamer.                                                                                                      

Nadat de Kerk-app is geïntroduceerd hebben de gemeenteleden 

ook de mogelijkheid om via deze app bewust een bestemming 

aan de collecte te geven.                                                                                                         

Inmiddels zijn ook de collectezakken in de hal van de kerkzaal 

teruggekeerd, waardoor ook op deze manier weloverwogen een 

bestemming kan worden gekozen volgens de op de nieuwsbrief 

en het beamerscherm weergegeven doelen.                                      

De collecte opbrengsten via deze betaalwijzen werden evenredig 

verdeeld over de gestelde doelen, waarbij dezelfde verdeelsleutel 

werd gehanteerd als bij de reguliere collecte opbrengsten het 

geval was.                                                                                                                                                                                              

o Vanaf 2025                                                                                                                                                                                             

Op verzoek van de kerkenraad is het aantal collectes voor de 

Diaconie per 2025 met 10 collectes verhoogd, waardoor het 

belang om voldoende aandacht aan de diaconale opdracht van 

deze kerk te geven meer vorm zou krijgen. De afspraak is toen 

gemaakt dat door deze 10 extra collectes voor de Diaconie de 

eerder genoemde bijdrage uit de opbrengst vrijwillige bijdrage 

(1,5%) en dankstond (15 %) is komen te vervallen.  

o Vanaf 2026                                                                                                                                   

Een afvaardiging van het College van Diakenen en het College 

van Kerkrentmeesters heeft op jongstleden 8 januari dit proces 

tegen het licht gehouden en afspraken gemaakt over de wijze 

waarop het proces eenvoudiger, duidelijker en werkbaarder 

opgezet kan worden. De kerkenraad heeft inmiddels ingestemd 

met de gemaakte afspraken, waarbij de gebruikelijke 

verdeelsleutel de leidraad vormt. 

    Toestemmingsformulieren 

  

• Met ingang van 1 november 2025 houden we ons als Gereformeerde 

Kerk zoveel als mogelijk aan de in de Privacy verklaring opgenomen 



bepalingen en richtlijnen. De gemeente is namelijk als rechtspersoon 

verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving en het 

zorgvuldig om gaan met de persoonsgegevens en de privacy van haar 

leden.                  

Elk gemeentelid heeft de gelegenheid  gehad een 
Toestemmingsformulier, waarin werd gevraagd al dan niet toestemming 
te geven voor het gebruik van NAW-gegevens (naam, adres en 
woonplaats) en gebruik van foto’s en beeldmateriaal, in te vullen. Het 
kan zomaar zijn dat u of jij nog geen gebruik hebt gemaakt van deze 
mogelijkheid. Dat kan alsnog. De Toestemmingsformulieren zijn in de 
hal van de kerk te vinden. Voor vragen over het privacy-beleid kan 
contact opgenomen worden met Jaap van Elzelingen, die als 
coördinator is aangesteld. 
 

 

Van de diakonie 
 

Evenals vorig jaar willen we opnieuw de actie 
voor de Voedselbank Altena starten. Zes 

weken lang zullen we samen met de Hervormde Gemeente aandacht vragen 
voor de voedselbank in onze regio. 

Zondag 22 feb (1e zondag 40-dagentijd) zijn we gestart met onze actie. De 
actie zal zes weken duren en zal eindigen op Paasmorgen 5 april.. 

Wat hebben we voor u in petto en waarmee kunnen we uw/jullie steun goed 
gebruiken om deze actie te doen slagen? 

Zes weken lang zal er achterin de hal van de kerk een winkelwagentje staan 
waar u/jij boodschappen in kunt doen. In overleg met de Voedselbank 
hebben we een lijstje ontvangen met daarop de producten die enorm nodig 
zijn om iedere week weer een mooi voedselpakket samen te kunnen stellen 
voor alle gezinnen/alleenstaanden, die het om één of andere reden financieel 
niet redden. Dit lijstje zal ook bij de banner/ het winkelwagentje liggen. 

Heeft u thuis producten die u niet lust en / of niet opeet en u denkt “dit kan ik 
wel in het winkelwagentje doen voor de Voedselbank”. GRAAG, alleen 
vragen we wel of u wilt kijken of dit producten zijn die nog enige tijd houdbaar 
zijn (lees maanden/jaar) dus geen verse producten a.u.b.!!!!! 

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april zullen wij als diakenen bij toerbeurt die dag 
bij de in/uitgang van de Coöp staan om weer de lijstjes met boodschappen uit 
te delen. Iedereen die ons 3 en/of 4 april daarbij zou willen helpen is natuurlijk 
van harte welkom. Het zal gaan om 1 en/of 2 uurtjes. Even aanmelden bij één 



van de diakenen, dan kijken we met elkaar welk tijdstip voor u/jou het beste 
schikt die dag. 

Zondag 5 april zullen we met elkaar de actie afsluiten in een mooie 
Paasdienst. 

Ook bij vv Altena staat een collecte bus en een QR-code om onze actie te 

steunen. 

Laten we er opnieuw een mooie actie van maken, die net als vorig jaar een 
groot succes was. 

Namens de twee Diaconieën Nieuwendijk en de Voedselbank Altena alvast 
bedankt voor uw/jullie bijdragen! 

De Avondmaals collecte van Witte Donderdag op 2 april a.s. willen we 
ook  besteden aan de voedselbank Altena. 

Om mensen op weg te helpen 

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel 
verspilling. Er zijn goederen zonder economische waa.de, die vernietigd 
dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen 
nog uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn 
initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de 
verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken. 

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in 
armoede in het Land van Altena, te voorzien van voedsel. De vrijwilligers zijn 
wekelijks in de weer om in de winkel een gevarieerd aanbod te kunnen 
bieden.  

Wij willen deze Avondmaals collecte dan ook van harte bij u aanbevelen en 
vragen u om iets extra’s te geven voor de mensen die het zo goed kunnen 
gebruiken. 

Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 ovv voedselbank 
of via de samenkerk app onder het kopje “geven” 
  
Namens de diaconie en de voedselbank bedankt voor uw gift. 
 



Pastoralia   
 
Over het ABCD van ‘ik leef met je mee’ 

 
Omzien naar elkaar doen we met en voor 
elkaar. In onze gemeente zijn we de 
afgelopen anderhalf, twee jaar op zoek 
gegaan naar een vorm van omzien naar 
elkaar. Eén die past bij onze tijd. En die past 
bij de beschikbare mensen die bezoek 
willen doen.  

 
Onze tijd is op veel punten anders geworden dan 30-40 jaar geleden. Menige 
oudere herinnert zich nog huisbezoek van predikant en ouderling. Een soms 
wat streng bezoek, waarin werd gevraagd: ga je naar de kerk? ga je naar 
catechisatie? Maar het was wel een regelmatig pastoraal contact met de 
kerk.  
Dat is inmiddels al weer vrij lang geleden. Bezoekwerk werd meer 
persoonlijk, meer betrokken bij wat er speelt in de levens van mensen. We 
hebben wijkteams van gemeenteleden opgezet – dat werkte lang goed. De 
zusterkring is al heel lang een begrip voor de 75+ers, bij geboorten en 
jubilea.   
Maar ondertussen veranderde de samenleving. We zijn  meer op onszelf 
geworden (individualisering). Onze dorpssamenleving veranderde in 
samenstelling. Ooit was het een dorpsgemeenschap waarvan de meeste 
inwoners elkaar van kinds af aan op school al kenden. Nu een groter dorp 
met veel dorpsgenoten die hier niet zijn opgegroeid. Een fijnmazig netwerk 
van contacten en kennissen dat er ooit was is bezig te verdwijnen. We weten 
dan ook niet meer alles van elkaar. En dat geeft enerzijds ruimte, anderzijds 
verliezen we er iets aan.  
Ook de prioriteiten veranderen bij vrijwilligers, zoals we dat bij alle 
vrijwilligers-organisaties zien gebeuren.  
 
Bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikant willen graag op bezoek 
komen – voor de signalen worden we echter meer en meer afhankelijk van 
contacten om de mensen heen. Daarbij zijn  we niet bij iedereen even 
vanzelfsprekend in zicht of bekend.  
Daarom zijn we ook nieuwe wegen aan het gaan.  
Met onder andere de glossy in 2024 (de tweede komt er dit jaar aan) en de 
brievenbusacties zien we om naar elkaar en laten we alle gemeenteleden 
weten dat we verbonden zijn met elkaar.  
Met het opzetten van contactmomenten (het groot huisbezoek loopt op het 
moment van schrijven en voorziet in een behoefte) naast al bestaande 
kringen en inloopmogelijkheden creëren we extra plekken van verbinding.  



Met het accent op bezoek naar aanleiding van een direct signaal doen we 
ook een beroep op u en jullie allen. Bezoekwerk is daarmee iets van ons 
allemaal.  
Niet veel mensen vragen zo gemakkelijk voor zichzelf om bezoek. Dat zal 
vooral moeten komen van familie, vrienden, buren en kennissen. Geef het 
ons dan ook door als je denkt dat bij iemand een telefoontje, mogelijk gevolgd 
door bezoek, op prijs wordt gesteld. Ook als je het niet helemaal zeker weet, 
overleg dan met ons. En zeker ook als je denkt dat we het al wel zullen 
weten. We horen iets liever 3x dan dat een adres pastoraal gezien tussen wal 
en schip komt.  
 
Met het omzien naar elkaar, de contactmoment en het bezoek op verzoek 
werken we volgens het ABCD van ‘Ik leef met je mee’ (Dr. Reijer de Vries in 
het Ouderlingenblad van 2020). 
Dat ABCD komt, kort samengevat, op het volgende neer:  
 
A: aandachtige betrokkenheid, christelijk en duurzaam -   
B: een betrokkenheid die is ingebed in de gemeenschap met al haar 
verbindingen 
C: en gedreven voor de christelijke context: op één of andere manier 
gemotiveerd, geïnspireerd of ingevuld vanuit het Evangelie,  
D: waarin de duur van het contact een belangrijk kenmerk is: betrouwbaar 
door de tijd heen.  
 
Deze vier dimensies van het omzien naar elkaar geeft de ontmoetingen een 
extra betekenis. In de woorden van Paulus uitgedrukt (Efeziërs 3: 18) laten 
die ontmoetingen iets zien van de ‘lengte en de breedte, de hoogte en de 
diepte’ van een ruimte die onze kennis te boven gaat.  
 
Laat u, laat jij het ons weten als ergens extra persoonlijke aandacht van ons 
wordt gevraagd?  
En wil je het artikel van dr. De Vries er eens op nalezen? Laat het ons weten, 
dan delen we het graag.  
 
Ouderlingen en predikant 
 
 
Kringwerk 
Dinsdagmorgen 24 maart a.s. wordt de maandelijkse Gesprekskring gehouden 
in het Jan Biesheuvel Dijkhuis.  Het is de intentie van ds. Jan Noordam om 
deze ochtend weer zelf te leiden, als toekomstig bewoner van dit 
seniorencomplex. 
We bespreken dit seizoen het Bijbelboek “Handelingen van de apostelen”, aan 
de hand van  studiemateriaal uitgegeven door de Stichting “Open Doors”:  
“Dangerous Faith”; en zijn inmiddels aangeland bij Sessie 6: “Ze werden (voor 



het eerst) christenen genoemd”. We lezen en bespreken Handelingen 11 : 19 
t/m 26.  
De ochtend begint om 10.00 uur, met koffie en thee.  
Alle bewoners van het Dijkhuis zijn hartelijk welkom, maar ook andere 
belangstellenden van buiten Rijksweg 109 mogen hier aanschuiven! We zien 
er zelfs naar uit als ook op de manier onze kring versterking krijgt! 
De erop volgende bijeenkomst staat gepland op 21 april.  
 
 

Uit de gemeente 
 
Wij gedenken Tine Hoeke-Houtsma                           
 

Op 5 februari 2026 overleed Tine Hoeke-Houtsma, 
sinds 1991 weduwe van Adriaan. Tine is 94 jaar 
geworden.  
Als jonge vrouw volgde zij haar hart, toen ze vanuit 
Friesland, na een opleiding tot gezinsverzorgster, in Nieuwendijk terecht 
kwam. In haar hart overlegde ze veel over wat het leven betekent, wat de 
liefde met zich meebrengt, en wat geloven voor haar heeft betekend. Ze 
ontwikkelde zichzelf en nam regie over haar leven, in vol vertrouwen op de 
nabijheid van God. En ze zette zich in voor de mensen om haar heen, hield 
van het verenigingsleven. Voor haar stonden daarbij verbinding, groei en 
ontwikkeling centraal. Tegelijk genoot ze van haar thuis, waar ze heel goed 
haar leven alleen kon vormgeven, blij met elk bezoek dat er was.  
In dankbaarheid gedenken we haar onvoorwaardelijke trouw en liefde, haar 
wilskracht en haar geloofsvertrouwen waarmee ze het leven heeft 
vormgegeven. 
Zelf reikte ze woorden aan voor het afscheid. Boven de kaart staat 
geschreven “Aan het einde van ons leven / komt er een nieuw begin.” Samen 
met die woorden vonden we troost in Psalm 139. Een psalm die Tine dierbaar 
was, en waarover ze zelf ooit een overweging schreef. Alfred Bronswijk 
bewerkte de psalm op een manier die ze mooi vond: God… [is] / de enige die 
er doorheen kijkt, / voor wie ik eerlijk mag zijn, / tot op de bodem, / tot op mijn 
bodem.  
Zo namen we afscheid van haar, en vertrouwden haar toe in Gods hand.  
Moge haar gedachtenis, haar woorden en haar gedachten tot troost en 
bemoediging zijn voor haar Mar en Carolien, Thea, Gerdo en Katja, voor 
familie en vrienden  op hun levensweg. 
 
 



Wij gedenken Dries Ouwerkerk 

 
Op 1 maart 2026 overleed Dries Ouwerkerk in de 
leeftijd van 90 jaar. Hij was levenspartner van Jan 
den Duijf.  
Zijn leven stond in het teken van zorg voor de 
medemens en liefde voor familie en vrienden. Dankbaar zijn we voor zijn 
ruimhartigheid, humor en zijn talenten.  
Wij gedenken zijn leven in het licht van woorden van Augustinus:  
 

De draad is niet doorgeknipt. 
De Liefde vergaat nooit. 
Dood is niets. 
Ik ben alleen maar hiernaast 
- in de andere kamer terecht gekomen. 
Ik blijf wie ik ben en jij eveneens. 
Wat wij voor elkaar waren, dat zijn we voorgoed. 
Geef mij maar de naam die je me altijd gaf. 
Spreek me aan zoals je altijd deed. 
Gebruik geen plechtige taal en ook geen droevige. 
Blijf lachen om wat ons samen deed lachen. 
Bid, glimlach, denk aan mij, bid voor mij. 
Laat mijn naam weerklinken 
zoals hij altijd geklonken heeft, 
- zonder enige overtrokken bijklank. 
Het leven betekent nog steeds 
wat het altijd betekend heeft, 
en wat het altijd is geweest. 
De draad is niet doorgeknipt. 
Waarom zou ik uit je gedachten zijn, 
- alleen omdat ik nu uit zicht ben? 
Ik wacht op jou, ik ben niet ver. 
Even aan de andere kant van de weg. 
je ziet het, alles is goed. 
 

In dit licht bidden wij om de troost van Gods Geest voor de familie 
Ouwerkerk, voor verdere familie en vrienden.  
 
Wij gedenken Corrie Scheffers-van den Boom 
 
Op 4 maart 2026 overleed Corrie Scheffers-van 
den Boom, sinds 2013 weduwe van Gijs. Corrie is 
85 jaar geworden.  
Corrie leerde al heel jong om voor anderen te 
zorgen. En dat zorgen is haar altijd bijgebleven. In 



haar werk, in haar huwelijk en haar gezin, in de contacten met de buren en 
de medebewoners in het Dijkhuis.  
Maar in haar bezig zijn, in haar zorgen voor, was er ook altijd het lied in haar 
hart. Het lied over Gods trouw, over haar geborgenheid in Jezus Christus en 
de wind van de Geest.  
In dankbaarheid gedenken we haar onvoorwaardelijke trouw, haar humor en 
veerkracht waarmee ze de moeiten in haar leven overwon, en haar 
vertrouwen op God. In de dankdienst voor haar leven stonden liederen van 
Gods trouw centraal. Liederen die ze bleef zingen tot in het laatst van haar 
leven – omringd door haar dierbaren. We lazen de trouwtekst van haar en 
haar Gijs – over het woord van God als lamp voor onze voet en als licht op 
ons pad. Genoeg om telkens een stap te zetten in dit leven met al zijn 
onzekerheid als het gaat om gezondheid en levenskracht. Zij is bij dat licht 
haar levensweg gegaan.  
Zo namen we afscheid van deze mooie mens die in het klein heeft laten zien 
waar het wat haar betreft op aankomt in ons leven: blijvende verbondenheid 
met elkaar en met Gods liefde.  
Wij bidden om Gods zegen voor haar Gerda en René, Robert en Pleuni en 
Lisa, en voor haar Renk en Margriet, René en Anouschka op hun verdere 
levensweg, samen met hun familie en vrienden.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

Bedankt 

Een handdruk, een arm om je heen, 

een kaart, berichtje of bloemen 

was voor ons een troost in deze moeilijke tijd. 

Het geeft ons moed om verder te gaan 

Het blijken van medeleven na het overlijden van 

mijn lieve man, trotse vader en opa . 

Dirk Jan van den Brink 

heeft ons ontroerd. Hiervoor onze dank. 

Willy van den Brink en familie 



KERKELIJK BUREAU 
  
Telefoonnummer gewijzigd? Of vast nummer niet meer 
in gebruik maar wel mobiel nummer? Laat het de 
ledenregistratie weten. Dat helpt ouderlingen en 
predikant bij het omzien naar elkaar. Geef wijzigingen 
daarom door aan kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 
 

 
Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging 
adreswijziging e.d. bij voorkeur per e-mail doorgeven op:  
kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl Of schriftelijk bij Marco Groenenberg 

 
 
BIJ DE VIERINGEN 
  

Op weg naar Pasen lezen we in het 
evangelie naar de beschrijving van Lucas. 
Ook in de stille week zullen we dit evangelie 
volgen, uitlopend op een inspirerende 
paasmorgenviering.  
De zondagen na Pasen horen de kinderen 
vertellen over Genesis – het oerverhaal van 
de mensheid met schepping, Adam en Eva, 
Kaïn en Abel en  Noach.  
  
 
 

De vieringen van de stille week (2 t/m 5 april) 
De week voorafgaand aan Pasen wordt de stille week genoemd. Drie 
vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden 
daarin gezien als één geheel. De viering op Witte Donderdag begint met 
bemoediging en een drempel gebed, op Stille Zaterdag wordt de viering 
afgesloten met een zegenbede.  
Alle drie de avonden beginnen we in stilte. Die stilte hoort er wezenlijk bij. 
Stilte heeft voor de één een andere betekenis dan voor de ander. Het is 
belangrijk dat we elkaar die stilte gunnen. Denkbaar is dat de één al een 
kwartier tevoren in de kerk zit om stil te zijn, en dat de ander een paar 
minuten voor aanvang aanschuift. Om 19.30 uur beginnen de vieringen, 
zonder welkom door de ouderling, de liturgie volgend zonder veel nadere 
aankondigingen.   
Van de vieringen maken we een boekje met de liturgieën. Daarin staan de 
liederen aangeduid en de lezingen. Dit boekje gaat ook naar de 

mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl


kerktelefoonluisteraars. Wie het liturgieboekje digitaal wil gebruiken kan het te 
zijner tijd vinden in de kerkapp.  
De teksten van de liederen worden in de presentatie weergegeven. Meer nog 
dan andere vieringen komt het in de stille week aan op het luisterend 
mediteren bij de bijbelteksten. Daarom zijn de bijbelteksten zelf niet 
opgenomen in de presentatie. Wie de lezingen wil meelezen doet er dan ook 
goed aan een bijbel mee te nemen of thuis klaar te leggen.  
Wie thuis de rituelen zoveel mogelijk mee wil maken kan voor donderdag een 
stuk brood en een klein glas met wijn of druivensap klaarzetten. Het is 
denkbaar thuis een kaars te ontsteken voor de vieringen op donderdag en 
vrijdag, en die thuis, net als in de kerk, te doven bij het lezen over het sterven 
van Jezus. Om dan op Paasmorgen een nieuwe kaars te ontsteken.  
 
Op Witte Donderdag wordt na afloop bord en beker naar de hal gedragen 
waar deze een plaats krijgen in een schikking met graan, meel, gebroken 
brood, druiven en gekneusde druiven. Op Goede Vrijdag wordt de gedoofde 
paaskaars bij de schikking in de hal geplaatst.  Op Stille Zaterdag verwijlen 
we bij bijbelverhalen over de blijvende vraag “Wie is toch deze?” 
Pasen begint met een lied, waarbij het licht wordt binnengebracht, de 
paaskaars ontstoken en aan elkaar doorgegeven.  
 
Op deze plaats willen we alle mensen hartelijk danken die in de afgelopen 
weken bij de voorbereiding en in de komende week bij de uitvoering deze 
reeks van vieringen mogelijk hebben gemaakt en zullen maken. Het is 
bijzonder om daar al zo’n 6 weken met ingehouden aandacht naar toe te 
leven. We zien uit naar mooie vieringen.  
 
Avondmaalsvieringen in Steunpunt en Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Donderdagmiddag is er vanuit onze kerk om 14:30 uur een 
avondmaalsviering in het Steunpunt, voor de omwonenden en anderen die 
graag meevieren in kleine kring.  
Ook in het Dijkhuis wordt er avondmaal gehouden. Dit jaar zal dat voor het 
eerst op vrijdagmorgen plaatsvinden. Diaken en predikant zijn er vanuit de 
hervormde gemeente, de ouderling is er vanuit de gereformeerde kerk. Ook 
deze kleine kring in het Jan Biesheuvel Dijkhuis staat open voor wie in klein 
verband avondmaal wil vieren.  
 
Zondag 29 maart 
10.00u.: Dhr. J. Pellegrom, Nieuwerkerk a.d. IJssel 
18.30u.: Paasconcert o.l.v. Matthijs Hoogendijk 
 
Donderdag 2 april 
14.30u.: Ds. Nico de Lange 
19.30u.: Ds. Nico de Lange  
 



Vrijdag 3 april 
19.30u.: Ds. Nico de Lange 
 
Zaterdag 4 april 
19.30u.: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 5 april 
10.00u.: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 12 april 
10.00u.: Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf 
 
Zondag 19 april 
10.00u.: Dhr. Pierik, Almkerk 
 
Veertigdagen project kindernevendienst ‘Locatie Jeruzalem’ 
 

Zondag 22 februari is het veertigdagen project 
van Bijbel Basics met als thema ‘Locatie 
Jeruzalem’ gestart. Met dit project bereiden we 
ons voor op het feest van Pasen. Tijdens de 
veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg 
door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn 
opstanding langs verschillende locaties. We 
volgen Hem tijdens de laatste week van zijn 
leven op zijn weg naar Pasen. In de kerkdienst 
wordt op een poster voorin de kerk elke week 

doormiddel van een sticker een nieuwe locatie getoond. Alle kinderen uit de 
gemeente hebben een envelop ontvangen met hierin alles wat zij nodig 
hebben om het project thuis ook mee te maken. Hiermee kunnen zij, maar 
uiteraard ook alle gemeenteleden, ook op weg van locatie naar locatie met 
een speurtocht door het dorp. Wekelijks wordt een nieuwe locatie ergens in 
Nieuwendijk bekend gemaakt. Ter plekke is op de locatie een afbeelding te 
vinden, staat een vraag, een challenge én een opdracht om samen te doen. 
De locaties blijven tot en met Tweede Paasdag beschikbaar. Speurt u/jij ook 
mee? 
  
Tijdens de periode richting Pasen sparen we ook altijd met de spaarpotjes 
van Kerk in Actie. Helaas worden deze spaarpotjes niet meer geleverd. 
Natuurlijk sparen we wel: dit jaar staat er in de kindernevendienstruimte een 
spaarpot en er kan gedoneerd worden via de kerkapp. Dit jaar sparen we 
voor: ‘Alle kinderen naar school in Guatemala’. Guatemala is een bergachtig 
land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in armoede wonen. Veel 
kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen ‘s morgens naar school. 
‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, of op het land of om 



brandhout te verzamelen. Velen verlaten de basisschool zonder goed te 
kunnen lezen en schrijven. Kerk in Actie steunt een organisatie die 
kinderarbeid wil stoppen en die scholen begeleidt om de lessen interessanter 
te maken en kinderen bijles geeft. Dit helpt om ervoor te zorgen dat kinderen 
kunnen schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om 
verder te leren. We hopen hier met elkaar een mooi bedrag voor op te halen. 
Spaart u/jij ook weer mee? 
 
 

Bijzondere zaken 
 
Rommelmarkt  
Zaterdagochtend 11 april 2026 organiseren 
we een ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt 
die gehouden wordt op vrijdag 12 juni vanaf 
13.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 13 juni 
vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.  
Heeft u nog goede, verkoopbare spullen dan 
kunt u deze voor 9.00 uur die ochtend buiten 
voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, 
lakens, dekens en ander textiel aanbieden. 
Wij halen deze ochtend geen grote spullen op 
zoals kasten, ledikanten, matrassen, 
eetkamertafels en stoelen, fauteuils en bankstellen. Heeft u spullen die u 
liever niet op deze ochtend voor uw woning wilt zetten kunt u contact 
opnemen met Mari van Zanten dan zorgt hij ervoor dat ze deze ochtend wel 
worden opgehaald.  
Voor andere vragen omtrent het ophalen van goede verkoopbare spullen kunt 
u contact opnemen met Cees de Rooy.  
Natuurlijk zijn extra handen van harte welkom om de spullen op te halen en 
naar de opslag te brengen. Wilt u of jij meehelpen dan bent u van harte 
welkom om 9.00 uur in “De Hoeksteen”.  
 
Met vriendelijke groet,  
de Rommelmarkt-commissie 
 
Paasconcert met projectkoor en strijkorkest 
Op zondag 29 maart organiseert stichting MPH een paasconcert met als 
thema “Wie is Hij?”. Het nieuwe programma is geschreven voor koor- en 
samenzang, verteller, begeleidingsband en strijkorkest. Muzikale leiding is in 
handen van Matthijs Hoogendijk uit Dussen. 

Het 60-koppige projectkoor met leden uit Altena zingt hedendaagse kerk- en 
aanbiddingsliederen. De bezoekers kunnen meezingen met hedendaagse en 
traditionele paasliederen, die in een nieuw, symfonisch jasje zijn gestoken. 



Zang en muziek zijn verweven in het paasverhaal en lopen als een 
voorstelling in elkaar over. Het publiek wordt vanaf de allereerste noot 
meegenomen in een muzikaal meeslepende uitvoering. 

Het concert begint om 18.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Nieuwendijk 
en is een half uur voor aanvang vrij toegankelijk met een gratis 
toegangskaart. Deze tickets zijn te verkrijgen via stichtingmph.eventbrite.nl. 

Aan het einde van het programma zal er een collecte worden gehouden ter 
bestrijding van de kosten. Meer informatie over de overige optredens en de 
stichting is te vinden op www.stichtingmph.nl. 

BIJBELLEESROOSTER 
  

maandag 23 maart  1 Samuël 19:1-17 

dinsdag 24 maart  1 Samuël 19:18-24 

woensdag 25 maart  Romeinen 8:1-11 

donderdag 26 maart  Romeinen 8:12-21 

vrijdag 27 maart  Romeinen 8:22-30 

zaterdag 28 maart  Romeinen 8:31-39 

zondag 29 maart Palmarum Matteüs 21:1-9 

maandag 30 maart  Psalm 15 

dinsdag 31 maart  Psalm 140 

woensdag 1 april  Matteüs 26:1-16 

donderdag 2 april Witte Donderdag Matteüs 26:17-75 

vrijdag 3 april Goede Vrijdag Matteüs 27:1-66 

zaterdag 4 april  Psalm 16 

zondag 5 april Pasen I Matteüs 28:1-20 

maandag 6 april  Hebreeën 1:1-9 

dinsdag 7 april  Hebreeën 1:10–2:4 

woensdag 8 april  Hebreeën 2:5-12 

donderdag 9 april  Hebreeën 2:13-18 

vrijdag 10 april  Hebreeën 3:1-11 

zaterdag 11 april  Hebreeën 3:12-19 

zondag 12 april Pasen II Hebreeën 4:1-13 

maandag 13 april  Psalm 95 

dinsdag 14 april  1 Petrus 1:1-12 

woensdag 15 april  1 Petrus 1:13-25 

donderdag 16 april  1 Petrus 2:1-10 

vrijdag 17 april  Psalm 35:1-10 

http://www.stichtingmph.nl/


zaterdag 18 april  Psalm 35:11-28 

zondag 19 april Pasen III Hebreeën 4:14–5:10 

maandag 20 april  Hebreeën 5:11–6:8 

dinsdag 21 april  Hebreeën 6:9-20 

woensdag 22 april  Hebreeën 7:1-10 

donderdag 23 april  Hebreeën 7:11-19 

  



Gelezen 
 

                                              
 
 
Veel christenen vieren 
Pasen, maar ook joden 
houden hun paasfeest én 
moslims zitten in ramadan: 
een overzicht 

 

 

Drie belangrijkste religieuze feesten vallen dit jaar samen: het rooms-

katholieke christelijke paasfeest, het joodse paasfeest (Pesach) en de 

ramadan bij de moslims. Dat is op zich vrij uitzonderlijk: waarom vallen 

ze dit jaar samen, wat hebben ze gemeen en wat is de rol van 

Jeruzalem? Pasen en religieuze feesten in drie vragen en antwoorden.  

Waarom valt alles dit jaar samen? 

Dat het joodse paasfeest en dat voor de katholieke christenen samenvallen, 

gebeurt nog al eens, zegt theoloog Hans Geybels (KU Leuven), "maar dat ze 

beide ook samenvallen met de ramadan van de moslims is eerder 

uitzonderlijk." Het christelijke paasfeest valt bij ons officieel op de eerste 

zondag na de eerste volle maan na het begin van de astronomische lente.  

In de praktijk valt Pasen daarom altijd tussen 22 maart en 25 april. De 

orthodoxe christenen vieren hun paasfeest  op zondag 12 april, een week 

later omdat zij de Juliaanse kalender gebruiken.  

Het joodse paasfeest valt nogal wel eens in die periode: het feest duurt 7 of 

8 dagen en begint op de avond van de 14e dag van de maand nisan, de 

eerste maand van het joodse jaar. Net zoals bij de christenen kan deze dag 

in maart of april vallen, afhankelijk van wanneer de nieuwe maan begint, want 

die betekent het begin van de maand nisan. Pesach is afgelopen vrijdag 

begonnen en loopt tot volgend weekend.  

Het is uitzonderlijk, maar niet uniek. Eigenlijk kan het om de 33 of 34 

jaar gebeuren 

Zowel het joodse als het christelijke paasfeest zijn verbonden aan de lente, 

maar dat is niet zo voor de ramadan bij de moslims. Die kan in elke periode 

van het jaar vallen, of in gelijk welk seizoen. Dat komt omdat de ramadan 



gebaseerd is op de maankalender - waarin een maand 29,5 dagen telt - en 

op een maanjaar. Dat is korter dan een zonnejaar, en daarom schuift de 

ramadan elk jaar een beetje op op onze traditionele kalender. Dit jaar valt de 

ramadan tussen 17 februari  en 19 maart.  

Het is dus speciaal dat deze feesten  bijna samenvallen, maar zeker niet 

uniek, weet ook Anne Vandenhoeck, professor aan de faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen van de KU Leuven. "Het is zeker al eens gebeurd. 

Eigenlijk kan het ongeveer om de 33 of 34 jaar gebeuren."  

Wat hebben de drie religies gemeen? 

De drie paasfeesten hebben uiteraard hun verschillen, maar hebben ook 

sterke gemeenschappelijke kenmerken. Zo is er eerst een 

periodevan onthouding en/of boetedoening. Daarna volgt dan een feest. 

"Ze eindigen alle drie met een groot feest, dat men heeft laten voorafgaan 

door een periode van inkeer", zegt Geybels.  

"Je hebt het mooie feest, de vasten, het innerlijke gebedsleven, en aandacht 

voor kwetsbaren of mensen die in nood zitten", zegt Vandenhoeck over de 

gemeenschappelijke kenmerken in "De ochtend". "Zo beleefden de joden 

gisteren het hoogtepunt van de Pesach met de sedermaaltijd. Het hoogtepunt 

na de christelijke vasten is vandaag op Paaszondag, en de ramadan zal 

eindigen met het Suikerfeest."    

Joden herdenken tijdens hun paasfeest de uittocht uit Egypte 

Toch zijn de feesten en de voorafgaande periode uiteraard ook verschillend. 

Het christelijke paasfeest wordt voorafgegaan door een "veertigdaagse" 

vastenperiode. Die begint op Aswoensdag (dit jaar op 2 maart) en eindigt de 

zaterdag voor Pasen. In werkelijkheid duurt de periode 46 dagen, maar de 

zondagen tellen niet mee zodat we aan een veertigdagentijd komen. De 

laatste zondag voor Pasen, Palmzondag, begint de Goede Week. Op Pasen 

zelf vieren de christenen de verrijzenis van Christus 3 dagen na zijn 

kruisiging.  

Het joodse paasfeest duurt 7 of 8 dagen. In de joodse traditie wordt op 6 

dagen gevast. Tijdens het Pesach-feest wordt de uittocht van de joden uit 

Egypte herdacht en de bevrijding van de slavernij. 

De Islam heeft de ramadan, een verplichte vastenperiode waarin 

praktiserende moslims niet eten en drinken tussen dageraad en 



zonsondergang. De ramadan duurt een maand. Aan het einde ervan volgt 

dus het Suikerfeest, waarop uitbundig gefeest en gegeten wordt.  
 

 

Waarom lopen de spanningen op in Jeruzalem? 

"De stad Jeruzalem is extreem belangrijk voor elk van de drie religies", 

schetst Geybels. "Voor joden is het dé heilige plek, voor christenen de plaats 

waar Jezus gestorven, begraven en verrezen is. Voor moslims is Jeruzalem 

de plaats waar Mohammed volgens de overlevering ten hemel is gestegen." 

Op de Tempelberg hebben moslims bovendien de Rotskoepel, een 

historische gedenkplaats.   

Zeker die Tempelberg heeft een grote waarde door de drie religies, schetst 

Vandenhoeck. "Het is een heuvel in de oude stad. Voor de joden is het de 

plek waar de grote tempel stond die door de Romeinen is vernietigd. Maar er 

is nog een deeltje dat is overgebleven, namelijk de westelijke muur van die 

tempel, die we kennen als de Klaagmuur." 

"Als je daar omhoogkijkt, zie je de belangrijke koepelmoskee (al-Aqsa, red.). 

Voor de moslims is dat de derde heiligste plaats na Mekka en Medina 

omdat de profeet Mohammed die plek zou bezocht hebben. Ook voor de 

moslims is het tijdens de ramadan dus een belangrijke plek om te zijn en te 

bidden." 

Voor de christenen is het ook een belangrijke plek, eerst en vooral vanwege 

de gemeenschappelijke achtergrond met de joden. "Als dat de plek was van 

een grote tempel dan is Jezus daar ook geweest. De kruisweg loopt er ook 

langs. Er is ook de discussie of het de plek is waar Jezus gekruisigd zou zijn, 

archeologen verschillen van mening. Dus het is best wel een plek waar veel 

samenkomt." 

 

Uit: VRT NWS 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/15/tientallen-gewonden-bij-nieuwe-rellen-op-tempelberg-in-jeruzalem/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/15/tientallen-gewonden-bij-nieuwe-rellen-op-tempelberg-in-jeruzalem/


 
  



Tenslotte 
 

                                      

 

 

Voorwaar, ik zeg u heden zult u met mij in het 
paradijs zijn 

Opgeraapt worden 

als je gevallen bent, 

wie wil dat niet? 

En hij wás gevallen, 

de gekruisigde crimineel naast Jezus. 

Hij was de schrik van velen, 

een onmens. 

 

Zijn leven had hij vergooid, verspeeld. 

Het kruis is zijn loon, 

Verdiend. 

Zo anders dan de man van Nazaret naast hem. 

 

Ik gruw van hem, 

hij heeft het over zich afgeroepen. 

‘Eigen schuld’ is het motto 

dat op zijn voorhoofd staat geschreven. 



 

Maar dan komt in hem 

de zachte kracht naar boven. 

Als een kwetsbaar kind vraagt 

de schuldige aan de onschuldige: 

vergeet me niet. 

 

De man van Nazaret 

kijkt hem aan, 

hij kijkt voorbij het nu, 

voorbij de schuld, 

voorbij het verknalde leven, 

voorbij de verlorenheid. 

Hij zegt: 

aan jou zal ik denken 

wanneer ik aan de overkant kom. 

Jij hebt deel aan mijn toekomst, 

het is voor jou niet afgelopen. 

Jouw duistere leven 

draag ik naar het licht. 

 

Je moet God zijn 

om dit te kunnen zeggen. 
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INFO 
  
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst   10.00 uur  
 
Predikant   Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   
e-mail:    berichten@nicodelange.nl 
  
  
Scriba    ouderling-scriba: Ans van Drunen 
e-mail:    scriba@gknieuwendijk.nl 
  
Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging,  
                            adreswijziging etc. bij: Marco Groenenberg 
e-mail:  kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 

  
Drukwerk    drukwerk@gknieuwendijk.nl 
  
Beheerder    Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 
Kerkradio          Jan van Erp 

  
Kerkauto    Marco en Arja Groenenberg  
  
CvK   Secretaris: Hugo Groeneveld 

  Penningmeester: Eli Vos  
email:    penningmeester@gknieuwendijk.nl 
 
Bankrekeningen  
CVK   NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
  NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie  NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO   NL35RABO0301545944 RABO 

  
Nieuwsbrief        Berichten voor de Nieuwsbrief:  
e-mail:   nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór 17.00 uur. 
  
Redactie   Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken  Dinand Bosch. 
  
Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 13 april 2026 vóór 18.00 uur bij: 
  Dinand Bosch 
e-mail:   redactie@gknieuwendijk.nl 
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Hoveniersbedrijf  

Arjan van Rosmalen  

 *Ontwerp en aanleg van uw tuin  

* Onderhoud van uw tuin  

* Levering van o.a. planten en bomen  

  
  
     Bereklauw 8  

4251 KS  Werkendam  
Mob: 06-28720324  
   Tel: 0183-505582  

 

 

 


