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Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

In deze dienst worden opnames gemaakt

De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 UUr
Voorganger: ds. Nico de Lange
Organist: Gerard Westerlaken

Kosters/camera: Cees de Rooij/Bert Slagmolen
Lector: Hans Crielaard

Gastvrouwen: Teunie v/d Sommen & Thea de Rooij
Kindernevendnst: Marleen & llona
Tienerdienst: Fabian
Créche: Marije en Kees den Butter
Collecten: 1° KIA/noodhulp

2°ZWO0

Orde van dienst

Lied vooraf: Lied g71:1, 3 (Zing een nieuw lied)
Welkom (ouderling)

Komen - Lied Hemelhoog 552: 1, 2, 3 (Voor alle goede
gaven) 2x

Bemoediging en groet

Lied 67: 1 (God zij ons gunstig en genadig)

Gebed van verootmoediging

Lied 992: 1, 2, 3, 4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)
Woord - Opstap naar het bijbelverhaal
Hemelhoog 396: 1, 2, 3 (Kijk eens om je heen)

1e lezing Psalm 139: 1-6

lied 139: 1 (Heer die mij ziet zoals ik ben)

2e lezing Marcus 1: 21-34

Hemelhoog 712: 1, 3 (Wij willen gaven delen)
Overdenking

Antwoord - Lied g970: 1, 2, 3 (Vlammen zijn er vele)
Presentatie ZWO-commissie

Lied g70: 4, 5 (Velen mogen dienen)

Gedachtenis

lied 512: 6, 7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)
Voorbeden

Gaan - Lied 423: 1, 2 (Nu wij uiteen gaan)

Zegen

Lied 423: 3 (Voor alle mensen op onze weg)

Kerk op Schootviering

Aanvang: 15:30 UUr
Voorganger: ds. Nico de Lange/ds Beer
Piano: Hanneke de Peuter

Kosters/camera: Dick de Peuter/Kees Heijstek

De diensten van zondag 15 februari

Aanvang: 10:00 UUr
Voorganger: ds. Nico de Lange
Organist: Karin van Andel

Kosters/camera: Marivan Zanten/Gert Oldenburg

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar Familie de Graaf-Leeggangers.

Wij gedenken

17 januari 2026 overleed Maria Jannetta (Riet) van
Rosmalen-van Kooij in de leeftijd van 81 jaar, sinds 8 april
2022 weduwe van Ad. Zondag 8 februari is er een
gedachtenismoment zijn in onze viering. Lied na het
gedenken: lied 512: 6, 7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Meeleven

Wij leven mee met Jens Bech, die voor revalidatie verblijft
in De Biltse Hof (Afdeling Revalidatie en Herstel, Kamer
17, Professor Bronkhorstkaan 4, 3723 MB Bilthoven).
Corrie Scheffers verblijft wat langer dan gehoopt in het
ziekenhuis voor behandeling en herstel in afwachting van
revalidatie (Beatrix ziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA
Gorinchem, 3 Oost, kamer 348).

We bidden om Gods zegen voor hen en hun dierbaren.

Bij de vieringen van deze zondag

In de morgenviering staat het diaconaat centraal, vanuit
het begin van het Marcus-evangelie. De ZWO-commissie
verzorgt een presentatie over het diaconale werk waar zij
bij betrokken is.

In de middagviering vertelt ds. Beer het verhaal van de
verlamde man die bij Jezus wordt gebracht. De
allerkleinsten zijn daarbij van harte welkom. Neem ook je
vriendje of vriendinnetje mee, dan kunnen we samen er
een mooie viering van maken. En natuurlijk je broertjes,
zusjes, ouders, grootouders...
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Besluitvorming naar aanleiding van het

gehouden beraad

Op grond het gehouden beraad in de afgelopen maanden
heeft de kerkenraad in haar vergadering van 6 januari
2026 unaniem het voornemen uitgesproken om te
besluiten dat een huwelijk van twee mensen van
hetzelfde geslacht als een verbond van liefde en trouw
voor Gods aangezicht kan worden gezegend in een
viering van onze gemeente.

Dit voornemen wordt uitgebreid toegelicht in het
kerkblad dat deze week verschijnt. Daarin wordt ook
gewezen op de mogelijkheid van gesprek en eventueel
bezwaar - De kerkenraad.

Veertigdagentijd kalender 15 februari

Zondag 15 februari deelt de diaconie weer de
veertigdagentijd kalender uit. Na de dienst krijgt u bij de
uitgang een exemplaar per gezin.

Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2026
Het is al weer even geleden dat de Actie Kerkbalans van
start is gegaan. Als het goed is hebt u of heb jij een
enveloppe met een antwoordkaart ontvangen en de
antwoordenvelop waarschijnlijk ook al weer ingeleverd.
Hartelijk dank daarvoor! Het kan ook zijn dat u of jij nog
geen gelegenheid hebt gehad de Toezegging Kerkelijke
Bijdrage 2026 in te vullen. Dat kan natuurlijk nog altijd.
De toezeggingskaart kan op de volgende manieren
ingeleverd worden:

¢ Indebusinde hal van de kerk

e Inde groene buitenbrievenbus van de kerk

e BijSusanvanErp

e Inscannen en mailen naar

kerkbalans@gknieuwendijk.nl

Paasgroetenactie 2026

leder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele
land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen
gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2026 organiseert de
Protestantse Kerk deze actie om gedetineerden een
kaartje te sturen met Pasen. Onze kerk doet ook weer
mee!

Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in
Nederland. Zij kunnen zo'n hart onder de riem goed
gebruiken.

Het ontvangen van een paasgroet doet goed.
Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich
inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven
heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart”,
was de verbaasde reactie van een vrouwelijke
gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.

Het zijn dubbele kaarten voor gedetineerden in
Nederlandse gevangenissen. De aangehechte kaart kan
worden gefrankeerd, zodat de gedetineerde deze kaart
zelf aan iemand kan sturen. Let op: de kaart kan alleen
gefrankeerd worden met een postzegel, en niet met een
code (de code is maar 5 dagen geldig).

Schrijf op de kaart naast een eventuele bemoedigende
tekst alleen uw voornaam, dus geen achternaam of
woonplaats.

Zondag 8 februari worden de kaarten uitgedeeld voor de
kerkdienst.

De geschreven kaarten kunnen ingezonden worden tot
25 februari 2026 naar:

Protestantse Kerk in Nederland

T.a.v. Paasgroetenactie

Postbus 8504

3503 RM Utrecht.

Om een moment bij stil te staan: Gebed voor

de wereld

Heer God,

We bidden U voor onze wereld, uw wereld.

Om vrede bidden we U,

hoe dwaas dat ook klinkt terwijl overal

haat en geweld de dienst lijken uit te maken.

Om vrede, gerechtigheid en verzoening bidden we U:
voor Israél en Gaza, voor Oekraine,

voor al die plaatsen op aarde waar mensen hun leven niet
zeker zijn.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

We bidden U om wijsheid,

voor de mensen die ons land besturen.

Om mildheid en nuchterheid,

om oog voor mensen die zijn achtergesteld,
om aandacht voor uw goede schepping.
Om wijsheid bidden wij U.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer

Bij U ben ik geborgen,

de komende nacht en alle dagen.

Niet voor de afgrond hebt U ons gemaakt,
maar voor het leven.

U hebt U doen kennen als Immanuel,

de God die meetrekt, God met ons.
Geprezen zij uw grote naam! Amen.

Geurt van den Brink

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
http://www.gknieuwendijk.nl/

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
uiterlijk donderdag 17:00 uur bij Jesse van Elzelingen per
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw
contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64


http://www.gknieuwendijk.nl/

