
 
 
Meditatie 

     
Vastentijd 
 
Woensdag 18 februari begint de vastentijd. 
Het woord ‘vasten’ verbinden we doorgaans met minder of helemaal niet eten. 
Dat kan een zinvolle vorm zijn om je aandacht ergens op te vestigen. Om te 
verstillen. Anderen geven vasten vorm door bijvoorbeeld af te zien van sociale 
media – zo willen ze een bepaalde periode meer aanwezig zijn in directe 
contacten.  
 
Je hoeft geen religieuze achtergrond te hebben om te kunnen vasten. Want 
het is uiteindelijk een vorm waarachter een diepe overtuiging kan schuilgaan. 
Daarom kan vasten ook zo verschillend vorm krijgen.  
 
Binnen de christelijke traditie heeft vasten een eigen betekenis omdat het 
erover gaat waar je je ‘vastigheid’ in zoekt. Waar richt je je ogen ‘vast’ op? Wat 
of wie is voor jou een belangrijk oriëntatiepunt?  
De liturgie van de 40dagentijd richt onze ogen op de weg die God met Israël 
en in Jezus van Nazareth is gegaan. Met zijn mensen, te midden van zijn 
mensen. Een weg door water en woestijn, een weg door sterven en opstaan. 
Een wonder waarvoor we nog steeds woorden tekort komen. Daarom is het 
goed dat de veertigdagentijd ook een tijd is van verstilling.   
Het is de weg waarop Jezus laat zien dat liefde verder kan gaan dan we met 
ons verstand kan bedenken. Zijn trouw aan zijn mensen bracht hem letterlijk in 
levensgevaar – en toch liet hij zich door dat dreigende gevaar niet 
tegenhouden.  
 
Het woord ‘vasten’ plaatst ons voor een belangrijk vraag. Op wie, op wat 
richten wij onze aandacht in de actualiteit van de dag?  
Het is een oer-menselijke neiging om ons houvast te zoeken in mensen die 
veel macht hebben. Dan kijken we als het ware door hun ogen naar de wereld, 
en vertrouwen op hun blik. Terwijl er maar weinig mensen zijn die de kracht 
hebben om veel macht zó te dragen, dat het heilzaam uitwerkt voor de 
mensen om hen heen. Of om hun  macht zó in te zetten dat juist de minst 
machtige mensen erdoor worden bevrijd.  
 
Jezus ging die weg wél – en telkens weer zijn we er diep van onder de indruk 
en raakt zijn weg ons. Is dát soms wat ‘vasten’ nu van ons vraagt? De blik 
afwenden van degenen die veel macht hebben, en door Jezus’ ogen kijken 
naar elkaar en naar de wereld?  
 
Dat geldt misschien nog wel sterker voor de grootmachten in onze wereld, die 
anoniem blijven. Kan ‘vasten’ van ons vragen om onze kijk op de wereld 
minder of niet te laten bepalen door bijvoorbeeld de zeer machtige 



wereldmarkt? Of de macht van achterdocht en wantrouwen? De dreiging met 
geweld die wordt ingezet? Het zijn machten die ons diep aanspreken, want ze 
zitten in heel onze cultuur. Ze kunnen ons tevreden houden (wereldmarkt), 
onze ogen doen sluiten voor de mens die de vreemdeling is  (achterdocht en 
wantrouwen).  
Deze machte kunnen ons angstig maken, waardoor we steeds meer met 
argwaan tegen de wereld en de (vreemde) medemensen aan gaan kijken – en 
zo gaandeweg vervallen tot cynisme. 
 
Bij Jezus komen we deze angst en argwaan niet tegen. Ik zal niet zeggen dat 
hij hem niet gekend heeft – hij was mens onder de mensen. Maar hij weigerde 
zich erdoor te laten leiden. Hij weigerde door de blik van de grootmachten naar 
de wereld en zijn  medemensen kijken. Omdat hij … zijn blik vast richtte op zijn 
hemelse vader.  
 
Vastentijd – de periode waarin we eens te meer stilstaan bij die vraag: wat of 
wie is onze vastigheid in ons leven? En het antwoord dat we daarop geven is 
belangrijk. Het doet er toe door wiens ogen we naar de ander en naar de 
wereld kijken.  
 
Jezus gaat ons als een dienaar voor op een weg die vreemd is van grootmacht 
en angst. Een  wonderlijke weg – door God ons geschonken. Een heilzame 
weg.  
Als we die weg volgen, door zijn ogen kijken, is ons leven heilzaam - voor 
onszelf en voor allen die de Geest op onze weg brengt.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 
  

 

De feestdagen liggen alweer een tijdje achter ons. Toch is het goed om nog 
even om te kijken. De Kerstmarkt was opnieuw een 
ongekend succes. Het verslag van Jannet Kant en Ina 

Sprangers geeft  daar een indruk van.  

Ook het initiatief  van Inge van der Spek was een 
doorslaand succes: Het Kerstcafeetje! Veel mensen 
zochten de gezelligheid op. Ondergetekende speelde 
zelfs een potje sjoelen met een wandelaarster uit Dussen 



die in Bosnië en Herzegovina was geboren! Eén van de vele bijzondere 
ontmoetingen/gesprekken. Zomaar weer een initiatief  binnen onze Kerk dat 
voor herhaling vatbaar is. Niet onvermeld mag blijven dat onze plaatselijke 
supermarkt de drankjes gratis beschikbaar stelde! 

De Kerstvieringen van onze eigen predikant Nico de Lange waren zeker 
hoogtepunten. We moeten niet onderschatten hoeveel voorbereiding aan deze 
diensten vooraf gaat.  

De bijdrage in deze uitgave van onze Kerkenraad is ook van groot belang. Het 
beraad en voorgenomen besluit inzake  inzegening van levensverbintenissen 
ongeacht geaardheid getuigen van voortschrijdend inzicht. 

Het College van Rentmeesters organiseert op zaterdag 28 februari as een 
vrijwilligersmiddag om alle medewerkers te waarderen en bedanken voor hun 
inzet.  

Kortom, veel positieve geluiden uit onze Kerkgemeenschap! 

Namens de redactie,                                                                                DB 

 

 PS.De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 16 maart 2026. Dus 
heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2. 

  
  

 VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 

Nico de Lange, predikant 
Vacature, scriba 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
  
Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         Kerkweg 1 
         e-mail: berichten@nicodelange.nl 

     

Beraad en voorgenomen besluit 
In 2025 hebben we als gemeente een paar keer met elkaar gesproken over de 
vraag  ‘Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente Christus proberen te 
dienen om ook andere levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht te zegenen?” 
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De kerkenraad heeft aan het eind van dat jaar hier uitgebreid op 
teruggekeken. We zijn blij met de grote betrokkenheid en de openheid tijdens 
de gesprekken.  
Met de input uit dit gemeenteberaad hebben we als kerkenraad de intentie 
uitgesproken om het mogelijk te maken in onze gemeente dat een huwelijk 
van twee mensen van hetzelfde geslacht kan worden gezegend in een viering 
van de gemeente. We zijn blij dat we veel positieve reacties hebben 
ontvangen over de manier waarop we het proces met elkaar hebben 
doorlopen en de ruimte die er in onze gemeente is voor verschillen in beleving 
van de vragen.  
In haar januarivergadering heeft de kerkenraad de tekst van een voorgenomen 
besluit vastgesteld. Die staat hieronder vermeld, met een toelichting op het 
besluit en het proces. 
 
Voorgenomen besluit 
De tekst van het voorgenomen besluit is:  
 

De kerkenraad heeft in 2022 op een gemeenteavond het voornemen 
uitgesproken om beleid te maken over de vraag of ook levensverbintenissen 
van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen 
worden gezegend in een viering van onze gemeente. De kerkordelijke basis 
daartoe ligt in Ordinantie 5.4 van de protestantse kerkorde, die de keuze op 
dit vlak belegt bij de plaatselijke gemeente.  
In 2025 hielden we daartoe een paar keer beraad in onze gemeente.  
Op grond van dit beraad spreekt de kerkenraad in haar vergadering van 6 
januari 2026 het voornemen uit om te besluiten dat een huwelijk van twee 
mensen van hetzelfde geslacht als een verbond van liefde en trouw voor 
Gods aangezicht kan worden gezegend in een viering van onze gemeente. 
De kerkenraad heeft het voornemen om in dat besluit op te nemen: 
- dat we in alle gevallen van een verzoek om zegening van een huwelijk 
uitsluitend nog het woord ‘zegenen’ gebruiken en het onderscheid dat de 
kerkorde aanbrengt in ordinantie 5.3 en 5.4 niet toepassen in onze gemeente; 
- dat tenminste één van de huwelijkspartners in het register van onze 
gemeente dient te zijn ingeschreven;  
- dat bij de vraag of kinderen kunnen worden gedoopt we in onze gemeente 
geen onderscheid maken op grond van de geaardheid van de ouders: de 
doop zien wij als het onvoorwaardelijke aanbod van God, en opdracht van 
Christus zelf; 
 
Daarnaast willen we in de publicatie van het voorgenomen besluit binnen de 
gemeente: 
- verantwoorden hoe we omgaan met de zogenaamde struikelteksten in de 
bijbel; 
- erop wijzen dat gemeenteleden eventuele bezwaren tegen het 
voorgenomen besluit kunnen indienen:  



- benadrukken dat gemeenteleden om een persoonlijk gesprek, al dan niet 
individueel, kunnen vragen bij leden van de pastorale raad; 
- benadrukken dat ook na het genomen besluit we aandacht besteden aan 
toerusting van de gemeente ten aanzien van de vragen rond dit thema.  
 
Voor de planning hanteren we de volgende data: 
* publicatie van het voorgenomen besluit met toelichting in het kerkblad in de 
week van 9 februari 2026 
* publicatie van een verkort bericht in de nieuwsbrieven op zondagen 8 en 15 
februari 2026 over het voorgenomen besluit, onder verwijzing naar de 
toelichting in het kerkblad  
* gelegenheid tot het indienen van bezwaren tot uiterlijk vrijdag 20 februari 
2026 
* nemen van het besluit op 3 maart 2026 

 
Inleiding op het voorgenomen besluit 
We vinden het als kerkenraad belangrijk dat we ons er bewust van zijn dat we 
leven in een rechtsstaat. Je geaardheid mag daarin geen grond zijn voor 
discriminatie 
Tegelijkertijd hebben wij een eigen verantwoordelijkheid als kerkelijke 
gemeente op grond van godsdienstvrijheid. Binnen onze christelijke traditie 
wordt over veel onderwerpen verschillend gedacht. Daarvoor is ruimte - ook in 
het denken over het zegenen van relaties. Onze protestantse kerkorde 
benoemt het zegenen van een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen 
als mogelijkheid waarvoor een plaatselijke gemeente kan kiezen.  
Wij vinden als kerkenraad dat het open stellen van deze mogelijkheid in onze 
gemeente past bij de manier waarop wij als gemeente Christus willen dienen. 
Het ligt in lijn met recente keuzes rond bijvoorbeeld de vraag wie de 
doopvragen mogen beantwoorden en wie er deel mogen nemen aan het 
avondmaal. Voor ons is doorslaggevend de ruime nodiging van Christus en de 
ruimte die God in zijn zegen biedt. Daarin is ieder mens, als beelddrager van 
de Schepper en aangeraakt in liefde door de levende Heer, van harte welkom 
en mag zich veilig voelen. 
Het gemeenteberaad laat zien dat veel gemeenteleden het voorgenomen 
besluit van de kerkenraad positief zullen ontvangen, maar ook dat sommigen 
er moeite mee zullen hebben. We beseffen dat het níet mogelijk is een keuze 
te maken waarmee iedereen het unaniem eens kan zijn.  
 
Toelichting op het voorgenomen besluit 
Zegenen – de kerkorde maakt onderscheid tussen het ‘inzegenen’ van een 
huwelijk van man en vrouw, en het ‘zegenen’ van een huwelijk van twee 
mannen of twee vrouwen. Als kerkenraad hebben we de overtuiging dat waar 
het om de zegen van God gaat dit onderscheid niet terecht is. In onze 
gemeente gebruiken we bij elke huwelijksviering het woord ‘zegenen’. Het gaat 
om het verlangen van de huwelijkspartners om Gods zegen bij hun belofte van 
liefde en trouw te betrekken.  



 
Gemeenteleden – de zegening van twee mensen die elkaar hun ja-woord 
geven kan worden aangevraagd als tenminste één van de huwelijkspartners 
lid is van onze gemeente. Dat geldt zowel voor een huwelijk van man en vrouw 
als voor een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen.  
 
Doop van kinderen – uit het beraad kwam ook de vraag op naar de 
kinderdoop. Bij de kinderdoop komt het initiatief van God. Het gaat om Gods 
liefdesverklaring voor deze (kleine) mens. Wij, mensen, antwoorden daarop 
door de doop te bedienen. De kerkenraad stelt dat ons antwoord onverkort 
positief moet zijn op een verzoek om de doop. De weg waarlangs een kind is 
toevertrouwd aan ouders doet daarbij niet ter zake.  
 
Struikelteksten – er zijn de nodige Bijbelpassages die door de eeuwen heen 
zijn gelezen als een afwijzing van homoseksuele handelingen. Bij nader 
beschouwen blijken deze teksten in hun bijbelse context niet te gaan over een 
relatie van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht1. Wat 
we wel zien is dat door de bijbel heen het denken over bepaalde morele en 
religieuze vragen aan verandering onderhevig is. En dat is binnen de kerk niet 
anders geweest. Wij zien in die beweging de werking van de Geest, die door 
en met mensen een weg zoekt voor het koninkrijk bij alle veranderingen. Denk 
daarbij ook aan emancipatiebewegingen en bevrijdingsbewegingen die oude, 
op het oog vaststaande, ordes ter discussie hebben gesteld. 
 
Gemeenteleden die zich bezwaard kunnen voelen – zoals hierboven al 
geschreven, is het bij dit thema niet mogelijk om een besluit te nemen 
waarmee alle gemeenteleden het eens zullen zijn. Dat is een stukje van het 
dragen van het lijden aan kerk en traditie. Sommige gemeenteleden  vragen 
zich af of zij nog lid willen blijven van onze gemeente als we dit besluit nemen, 
anderen daarentegen juist als we dit besluit niet nemen. 
Wij willen een gemeente zijn waarin mensen met fundamenteel verschil van 
inzicht elkaar toch als zuster en broeder in Christus kunnen blijven zien. Wij 
hopen dat we dat als kerkenraad op de juiste en de meest passende manier 
doen. Mocht u of jij daar bepaalde vragen bij hebben, laat het ons weten.   
Gemeenteleden die zich bezwaard voelen, willen we op twee mogelijkheden 
wijzen:  
a) We gaan graag in gesprek. Dat kan persoonlijk met de predikant of één van 
de ouderlingen. Dat gesprek kan – op verzoek of op eigen initiatief – ook in 
een groep plaatsvinden, door middel van verdere toerusting bij het nadenken 

 
1  Het gaat in de betreffende bijbelteksten over andere dingen, bijvoorbeeld 

over vreemdelingenhaat en misbruik van geweld (Genesis 19), 
tempelprostitutie die bij de vruchtbaarheidscultus gepraktiseerd werd 
(Leviticus 18: 22 en 20: 13) of buitenechtelijke seks waarmee jonge mannen 
door ouder mannen werden gedomineerd voor zij ‘volwassen’ werden 
verklaard (Romeinen 1: 27 en I Corintiërs 6: 9-10).  



over hoe bijbel, kerktraditie en moderne context op elkaar kunnen worden 
betrokken bij het maken van keuzen.  
b) U kunt als gemeentelid bezwaar indienen over de gevolgde procedure, of 
de inhoud van het besluit.  
 
Laat het ons weten als aanvullende toelichting nodig is. Dan nemen we dat 
mee voor het volgende kerkblad.  
 
Hoe verder?  
In de nieuwsbrieven van 8 en 15 februari wordt dit besluit verkort 
weergegeven.  
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden 
ingediend tot uiterlijk vrijdag 20 februari 2026 bij de assessor, Piet van Vugt. 
Op 3 maart vergadert de kerkenraad. Die bespreekt eventuele bezwaren en 
neemt zo mogelijk het definitieve  besluit. Dat publiceren we in het kerkblad in 
de week van 23 maart 2026, waarna het besluit in werking treedt.  
 
De kerkenraad. 

 
 
 
         

 

 
Blik op het College van Kerkrentmeesters februari 
2026 
 
. 
 

Wat speelt er ………………….. 
 
                                                                                                                 

• Vrijwilligersmiddag op zaterdagmiddag 28 februari!                                                                                                                

Er gebeurt op vrijwilligers gebied heel veel in en rondom de kerk. We 

mogen gerust stellen dat onze kerk gedragen wordt door ons 

vrijwilligerskorps. Vrijwilligers die soms zichtbaar, maar vaak ook 

onzichtbaar doende zijn. Activiteiten en taken, van klein tot groot, worden 

met enthousiasme en verantwoordelijkheidsbesef georganiseerd en 

opgepakt. Daar mogen of moeten we als gemeente enorm trots op en 

dankbaar voor zijn. De kerkenraad is dat in ieder geval wel. Om die 

dankbaarheid tot uiting te brengen organiseert het College van 

Kerkrentmeesters op zaterdagmiddag 28 februari een 

vrijwilligersmiddag, waarvoor alle vrijwilligers van harte worden 

uitgenodigd. Het is zeker de moeite waard om deze datum alvast in de 

agenda te zetten! Niet vergeten hoor, want het is al over twee en een 

halve week zover. 



• Op 22 december is de antwoordbrief van het Classicale College voor de 

Behandeling van Beheerszaken Noord-Brabant, Limburg en Réunion 

Wallonne over de beoordeling van de begroting 2026 ontvangen. Het 

CCBB geeft in haar antwoordbrief aan dat er geen aanleiding is om met 

de kerkenraad/het CvK in overleg te gaan over een wijziging of 

aanvulling van de begroting 2026. Een woord van dank naar onze 

administrateur Irene Wolvers voor het door haar gedane werk is meer 

dan ook op z’n plaats. 

• Zoals eerder gemeld, heeft het CvK van de schoonmaakploeg een e-

mail ontvangen met aanbevelingen om de Hoeksteen sfeervoller in te 

richten. Door de voorgestelde aanpassingen moet de ruimte waarin we 

elkaar ontmoeten, waar wordt vergaderd en mensen van buitenaf 

welkom worden geheten meer sfeer uitademen.                                                                                      

Inmiddels is de boel in beweging gekomen en worden een aantal 

voorstellen daadwerkelijk uitgevoerd. Het zal vast opgevallen zijn dat de 

portretten van al de predikanten die aan onze gemeente verbonden zijn 

geweest, van de muur zijn gehaald. Deze beeltenissen krijgen elders in 

het kerkgebouw een nieuwe plaats toegewezen. Onze eigen 

schildersclub ‘Creatief met Penseel’ heeft toegezegd een mooie 

muurschildering op een wand aan te willen brengen. Dat belooft heel 

wat.  

• De Actie Kerkbalans is voortvarend van start gegaan. Na de aftrap op 

maandag 12 januari zijn de lopers vrijwel direct op pad gegaan. 

Inmiddels ‘stromen’ de enveloppen met toezeggingen binnen. We zijn 

erg hoopvol dat het eindresultaat alle verwachtingen te boven gaat. Lof 

voor de lopers, maar bovenal lof voor de commissie die de Actie 

Kerkbalans coördineert, de voorbereidingen treft en alle binnen gekomen 

toezeggingen verwerkt.  



• Wij willen jullie het resultaat van de Actie Kerkbalans 2025 niet 

onthouden. Het blijkt maar eens te meer dat de gemeenteleden hun 

verantwoordelijkheid op financieel gebied niet uit de weg zijn gaan. 

Ondanks de onzekere tijden is er vorig jaar zeer positief gereageerd op 

het verzoek om een financiële bijdrage te geven. Van de uitgenodigde 

deelnemers heeft 84 % een bijdrage toegezegd. Van die toezeggingen is 

98 % ontvangen. Dat is een prachtig resultaat, waar we met z’n allen 

meer dan trots op mogen zijn.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Er is een grotere vraag naar zitkussens dan dat er kussens in de 

kerkzaal voorhanden zijn. Het kan zijn dat er meer behoefte is aan een 

comfortabele zitplaats, maar misschien heeft de leeftijd van onze 

gemeenteleden er ook wel iets mee te maken. Hoe het ook zij, het CvK 

wil graag aan deze wens voldoen en heeft extra kussens besteld.  

• Het College van Kerkrentmeesters heeft een omvangrijk takenpakket in 

de portefeuille. Om al die taken zo goed als mogelijk uit te kunnen 

voeren is een verdeling onder de kerkrentmeesters onontbeerlijk.  

Samenstelling CvK per 01-01-2026 
 
Ouderling-kerkrentmeester    Eli Vos           penningmeester                                  
Ouderling-kerkrentmeester     Jaap van Elzelingen  voorzitter                                                 
Kerkrentmeester      Susan van Erp  2e penningmeester  
Kerkrentmeester      Hugo Groeneveld  secretaris                                      
Kerkrentmeester      Aart Ebert                                                                              
Kerkrentmeester      Jan van der Schuit                                                                                        
Notulist        Huib Vink                                                                                               
Administratie      Irene Wolvers 
 
Taakverdeling CvK per 01-01-2026 



 
• Beheren van de Kerk-app: Eli Vos (samen met Marjanne van           

Breugel en Eli Smits) 
• Vermelden van de collectes op de Kerk-app: Eli Vos 
• Aanspreekpunt en tevens voorzitter rommelmarkt: Eli Vos 
• Aanspreekpunt kosters: Jaap van Elzelingen 
• Aanspreekpunt beheerders: Aart Ebert 
• Contactpersoon huurder kosterswoning: Aart Ebert 
• Actie Kerkbalans: Susan van Erp, Irene Wolvers en Eli Vos 
• Versieren van de kerk rondom kerst: Jan van der Schuit en Eli Vos
  
• Aanspreekpunt bij uitgaven van o.a. diverse geledingen: Jaap van        

Elzelingen en Eli Vos 
• Aanspreekpunt kerstmarkt: Eli Vos en Jaap van Elzelingen 
• Aanspreekpunt ICT-zaken, zoals o.a. website en beheer e-mails: 

Jaap van Elzelingen.                                         
• Aanspreekpunt kerktelefoon: Susan van Erp (uitvoerder is Jan van 

Erp) 
• Reserveren ruimtes in Hoeksteen/Inloop: Jaap van Elzelingen                                                                                                                              
• Aanspreekpunt Chute: Jaap van Elzelingen 
 

En dan nog even dit: 
Bestellingen via (Chinese) webshops 
Wij zien dat er voor activiteiten in de kerk regelmatig artikelen worden gekocht 
bij (voornamelijk) Chinese webshops, zoals bijvoorbeeld SHEIN en TEMU. 
Onlangs heeft de Consumentenbond een waarschuwing gepubliceerd naar 
aanleiding van consumentenonderzoeken in diverse Europese landen: van de 
producten die zijn getest voldeed circa 70 % niet aan de EU-
veiligheidsnormen, en ongeveer 25 % bleek zelfs ronduit gevaarlijk te zijn.  
 
Doordat de kwaliteit van de artikelen vaak laag is, gaan ze niet lang mee en 
worden ze snel weggegooid. Dit vele, schadelijke, afval betekent een grote 
belasting voor ons milieu. Bovendien worden de artikelen vaak onder slechte 
arbeidsomstandigheden gemaakt.  
Beleid van de kerk 
Het kopen van deze artikelen staat haaks op wat we als kerk willen: goed 
zorgen voor de aarde en elkaar. Daarbij wil de diaconie met diverse projecten 
juist bereiken dat kinderarbeid en uitbuiting worden tegengegaan.  
Om die reden vragen we van jullie als gemeenteleden om (in ieder geval) voor 
activiteiten in de kerk geen artikelen meer te kopen van deze webwinkels. We 
zijn ons ervan bewust dat dat betekent dat we soms moeten kiezen om iets 
niet te doen of iets minder. Of dat we meer geld uit moeten geven voor 
artikelen. Daarvoor willen we dan ook ruimte maken in de begroting. Kost iets 
naar verhouding erg veel? Stem dan van tevoren wel even voor akkoord af 
met de penningmeester van het CvK. Zo kunnen we samen werken aan 
bewust en verantwoord inkopen voor alle kerkactiviteiten. 
 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2025/consumentenbond-waarschuwt-voor-gevaarlijke-producten-temu-en-shein


Van de diakonie 
 

Evenals vorig jaar willen we opnieuw de actie 
voor de Voedselbank Altena starten. Zes 

weken lang zullen we samen met de Hervormde Gemeente aandacht vragen 
voor de voedselbank in onze regio. 

Zondag 22 feb (1e zondag 40-dagentijd) zijn we gestart met onze actie. De 
actie zal zes weken duren en zal eindigen op Paasmorgen 5 april.. 

Wat hebben we voor u in petto en waarmee kunnen we uw/jullie steun goed 
gebruiken om deze actie te doen slagen? 

Zes weken lang zal er achterin de hal van de kerk een winkelwagentje staan 
waar u/jij boodschappen in kunt doen. In overleg met de Voedselbank hebben 
we een lijstje ontvangen met daarop de producten die enorm nodig zijn om 
iedere week weer een mooi voedselpakket samen te kunnen stellen voor alle 
gezinnen/alleenstaanden, die het om één of andere reden financieel niet 
redden. Dit lijstje zal ook bij de banner/ het winkelwagentje liggen. 

Heeft u thuis producten die u niet lust en / of niet opeet en u denkt “dit kan ik 
wel in het winkelwagentje doen voor de Voedselbank”. GRAAG, alleen vragen 
we wel of u wilt kijken of dit producten zijn die nog enige tijd houdbaar zijn.  

( lees maanden/jaar) dus geen verse producten a.u.b.!!!!! 

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april zullen wij als diakenen bij toerbeurt die dag 
bij de in/uitgang van de Coöp staan om weer de lijstjes met boodschappen uit 
te delen. Iedereen die ons 3 en/of 4 april daarbij zou willen helpen is natuurlijk 
van harte welkom. Het zal gaan om 1 en/of 2 uurtjes. Even aanmelden bij één 
van de diakenen, dan kijken we met elkaar welk tijdstip voor u/jou het beste 
schikt die dag. 

Zondag 5 april zullen we met elkaar de actie afsluiten in een mooie 
Paasdienst. 

Ook bij vv Altena staat een collecte bus en een QR-code om onze actie te 
steunen. 

Laten we er opnieuw een mooie actie van maken, die net als vorig jaar een 
groot succes was. 

Namens de twee Diaconieën Nieuwendijk en de Voedselbank Altena alvast 
bedankt voor uw/jullie bijdragen! 

De Avondmaals collecte van Witte Donderdag op 2 april as willen we ook  
besteden aan de voedselbank Altena. 

Om mensen op weg te helpen 



Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel 
verspilling. Er zijn goederen zonder economische waa.de, die vernietigd 
dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen nog 
uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven 
genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit 
heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken. 

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in 
armoede in het Land van Altena, te voorzien van voedsel. De vrijwilligers zijn 
wekelijks in de weer om in de winkel een gevarieerd aanbod te kunnen bieden.  

 Wij willen deze Avondmaals collecte dan ook van harte bij u aanbevelen en 
vragen u om iets extra’s te geven voor de mensen die het zo goed kunnen 
gebruiken. 

Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 ovv voedselbank 
of via de samenkerk app onder het kopje “geven” 
  
Namens de diaconie en de voedselbank bedankt voor uw gift. 
 

Bedankje 

Namens de Diaconie willen we u / jullie ook hartelijk bedanken voor de 
financiële steun die we hebben mogen ontvangen voor de actie Kinderen van  
ouders met een minimaal inkomen, in december vorig jaar. 

We hebben 65 kinderen in de leeftijd 10-15 jaar een bioscoopbon kunnen 
geven met een krediet kaart, waar ze samen met een vriendje of vriendinnetje 
een gezellige middag konden beleven met een lekkere kidstray incl. drinken 
voor 2-personen. 

Ook bedanken we bioscoop Hollywoud voor de korting die we mochten 
ontvangen op de kaartjes. 

Door onze acties financieel te blijven steunen kunnen wij als diaconie dit 
realiseren! 

 
Violenactie ZWO 2026 

Ook dit jaar organiseert de ZWO weer een violenactie in 

samenwerking met de Hervormde Kerk. 

De opbrengt van deze actie komt in onze kerk ten goede aan het jaardoel van 

de ZWO: Hope voor Afrika! 

De inschrijflijsten komen in de kerk te liggen van 15 februari tot en met 1 

maart. 



U kunt ook bestellen via zwo@gknieuwendijk.nl 

Vermeld bij u bestelling het volgende: 

-naam; 

-adres; 

-telefoonnummer; 

-aantal violen. 

Op donderdag 12 maart kunt u de violen ophalen in de hal van de 

Gereformeerde Kerk tussen 14:00 en 17:00 uur en tussen 18:30 en 20:00 uur. 

Hier kunt u dan de violen betalen; contant of via QR code. 

Als u niet in staat bent om de violen op te halen, dan worden ze bij u 

thuisbezorgd op 12 maart. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, geef het 

dan aan bij uw bestelling. Dit aanbod geldt alleen voor mensen die in 

Nieuwendijk en Almkerk wonen. 

 

Paasgroetenactie 2026  

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit 

het hele land tienduizenden paaskaarten naar 

gevangenissen gestuurd. Ook in de 

Veertigdagentijd 2026 organiseert de 

Protestantse Kerk deze actie om gedetineerden 

een kaartje te sturen met Pasen. Onze kerk doet 

ook weer mee! 

Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in Nederland. Zij kunnen 

zo’n hart onder de riem goed gebruiken.  

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat 

er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven 

heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart”, was de verbaasde 

reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  

  

Uiteraard doet onze kerk ook weer mee!  

Zondag 8 februari worden de kaarten uitgedeeld voor de kerkdienst. 

  

De geschreven kaarten kunnen ingezonden worden tot 25 februari 2026 naar: 

Protestantse Kerk in Nederland 

T.a.v. Paasgroetenactie 

Postbus 8504 

3503 RM Utrecht. 

mailto:zwo@gknieuwendijk.nl


Hartelijk bedankt namens de ZWO. 

 

Pastoralia   
 
OMZIEN NAAR ELKAAR  
Omzien naar elkaar willen we natuurlijk ook in 2026 
weer vervolg geven. 
Daar hebben we met elkaar over gesproken met een 
klein groepje van gelukkig nog steeds enthousiaste 
wijkmedewerkers en pastoraat. 

 
De vragen die we stelden waren: Wat betekent het voor het pastorale werk dat 
er nog maar één functionerend wijkteam is? Hoe kan de pastorale zorg er 
binnen het kader van omzien naar elkaar uitzien? 
Met elkaar kwamen we tot de volgende conclusies: 

• Dat we willen omzien naar elkaar met een aantal contactmomenten per 
jaar. 
Zoals met een glossy weer dit jaar maar ook met een kerstkaarten 
brievenbus actie 

• Dat er gelukkig al veel ontmoetingsmomenten georganiseerd worden.  
Denk aan o.a.: De samen geloven groep, Het breicafé, Op weg met je            
kind, Ladies-Night enz. 

• Maar ook dat in persoonlijke contacten meer het accent gelegd wordt op 
“bezoek op verzoek”.  
Dus dat gemeenteleden contact opnemen als ze in gesprek willen over 
ziekte, overlijden of andere zaken waarover je graag eens wilt praten. 

• Gelukkig is de zusterkring nog een grote groep die heel veel bezoekjes 
afleggen.Dit is vooral gericht op de 75+ groep maar omvat ook bezoek 
bij geboortes 

 
Hierna volgde er een brainstormsessie: wat kunnen we doen als 
pastoraat/wijkmedewerkers om meer ontmoetingen te krijgen met 
gemeenteleden. 
Er kwamen allerlei ideeën zoals kringwerk over een bepaald thema, een soort 
groothuisbezoek (in verleden toch vaak goed bezocht), een nagesprek na een 
kerkdienst. 
En hoe kunnen we dan zoveel mogelijk verschillende leeftijdsgroepen 
aanspreken? 
 
Er is besloten om te starten met een Kerk-Groot-Huis-Bezoek. 
Dus niet thuis maar in de kerk. We willen dit doen in de 40 dagen tijd.  
En er zijn 4 avonden en middagen. Het is geen serie van 4 x maar elke 
avond/middag staat op zich. 
We hebben gekozen voor verschillende datums en tijden zodat er vast wel een 
datum bij zal zitten waarbij u/jij ook kunt komen.  
Het thema is: Uitkomen voor je Geloof 



En wel op:  Dinsdag     24 februari om 20.00 in de Kerk 
   Dinsdag       3 maart     om 10:30 in het Steunpunt 
   Woensdag 11 maart     om 14.00 in de Kerk 
   Woensdag 25 maart     om 18.30 in de Kerk 
De ochtend in het Steunpunt is vooral voor mensen die wat slechter ter been 
zijn en/of geen vervoer hebben, zij kunnen ook opgehaald worden. Anderen 
zijn natuurlijk ook welkom. 
De avond van 25 maart is er één met maaltijd vooraf. Gekookt door Lijn van 
der Wiel en haar team. We starten dan om 18.30 voor de maaltijd en kunnen 
dan aansluitend om 20.00 de avond verder vervolgen. Wil je alleen het 
gesprek bijwonen? Dat kan ook. 
 
We hopen op telkens een grote groep mensen om zo met elkaar te praten 
over het uitkomen van je geloof. Want hoe doe je dat? Alleen op zondag, of 
ook thuis of op je werk? En op welke manier? Wat kunnen we leren van elkaar 
maar ook juist waarderen? 
Kortom gespreksmateriaal voldoende! 
 
Het is fijn als u/jij je aanmeldt vooraf. Welke datum en graag met een extra 
vermelding of u/jij gebruik wil maken van de maaltijd of van vervoer. Dan ook 
graag met adres erbij. 
Aanmelden bij:  
Bea Tolenaars  
Piet van Vugt  
Lijn van der Wiel  
Nico de Lange  
 
 

Uit de gemeente 
  
 
Wij gedenken Antonie Johannes de Keizer 
 
Op 7 december 2025 overleed Antonie Johannes de 
Keizer, in de leeftijd van 78 jaar. Anton woonde met 
zijn Maaike vele jaren aan de Anemoonstraat, nadat ze 15 jaar geleden de 
boerderij aan de Grote Waardweg aan Goof hebben overgedaan.  
Anton was een mensenmens. Hij genoot van zijn werk waarin hij zijn 
ondernemerschap en creativiteit kwijt kon. Hij genoot van zijn gezin, van 
muziek en de kleine mooie dingen van het leven. En met Maaike samen boden 
ze veel gastvrijheid aan mensen die altijd terecht konden voor een kop koffie 
en een praatje.  
Veel daarvan werd de laatste jaren van zijn leven belemmerd door ziekte, de 
gevolgen daarvan en van ingrijpende operaties. Door veel steun van zijn 
gezin, familie en vrienden ging hij daarin zijn eigen pelgrimsweg.  



In dankbaarheid gedenken we zijn warme betrokkenheid bij de mensen om 
hem heen, zijn trots op zijn gezin en zijn stil vertrouwen op de grond van ons 
bestaan.  
Bij het afscheid klonk zijn muziek. We lazen en zongen een pelgrimslied, 
Psalm 121. Over de bergen waar je tegenop kunt zien, maar waarin je je weg 
vindt in vertrouwen op God.  
Zo hebben we afscheid genomen van Anton, gedragen door Gods trouw.  
We wensen Maaike, Wilma en Ferry, Goof en Natasja, Mirjam en Arnic, met 
hun gezinnen, en zijn familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe op de 
weg die zij nu hebben te gaan.  

Wij gedenken Dirk Jan van den Brink 

Op 27 december 2025 overleed Dirk Jan van den 
Brink, echtgenoot van Willy. Dirk is 79 jaar 
geworden. 

In zijn leven heeft hij vele werelden gekend, die hij op zijn eigen manier met 
elkaar heeft verbonden of juist voor elkaar afgeschermd. 

Als marinier had hij een opdracht zo wijd de wereld strekt – die vervulde hij 
met trouw en naar eer en geweten. Als man en vader, als opa koesterde en 
beschermde hij de wereld van zijn dierbaren – wat hij in eerlijkheid en 
doordacht vorm heeft gegeven, samen met zijn Willy. 

Wat hij te dragen kreeg – ook alles wat vragen stelt aan de grond van ons 
bestaan – droeg hij in stilte. 

In dankbaarheid gedenken we zijn trouw, zijn humor en zijn stil vertrouwen op 
God. 

Bij zijn afscheid lazen en zongen we de teksten die hij zelf heeft aangereikt. 
We luisterden naar de muziek die zijn dierbaren hebben verbonden met hun 
dankbare herinneringen. We lazen Psalm 42, over het verlangen naar God en 
Gods trouw die werelden samenhoudt. 

De God die ons doet opstaan, zoals de dichter zegt: Eens verschijn ik voor de 
Heer, / vindt mijn ziel het danklied weer. / Hij mijn God, Hij heeft mijn leven / 
dikwijls aan de dood ontheven. 

Met dit alles in hoofd en hart bewezen we hem de laatste eer bij het graf en 
vertrouwden we zijn leven toe in Gods handen. 

Moge deze God tot troost en zegen zijn voor zijn Willy, zijn Jago, Karin, 
Hanneke en Anouk, zijn Danny en Miranda, Daan en Lukas. 

 



Wij gedenken Maria Jannetta van Rosmalen – 
van Kooij 
 
Op 17 januari 2026 overleed Maria Jannetta van 
Rosmalen-van Kooij in de leeftijd van 81 jaar. Riet 
was sinds 8 april 2022 weduwe van Ad van 
Rosmalen.   
Wij gedenken haar leven in het licht van het volgende gedicht: 
 

Ik kan huilen omdat je weg bent, 
of ik kan glimlachen omdat je geleefd hebt. 
Ik kan mijn ogen sluiten  
en hopen dat je terugkomt, 
of ik kan mijn ogen openen  
en zien wat je hebt achtergelaten. 
 
Mijn hart kan leeg zijn, omdat ik jou niet kan zien 
of ik kan vervuld zijn van de liefde die we deelden. 
Ik kan me afwenden van de toekomst  
en in het verleden leven, 
of ik kan gelukkig zijn voor de dag van morgen,  
vanwege gisteren. 

         Ik kan me jou alleen herinneren dat je weg bent 
         of ik kan jouw gedachtenis koesteren en voortleven. 
         Ik kan huilen en mezelf afsluiten,  

me leeg voelen en me omdraaien 
of ik kan doen zoals jij zou willen: 
glimlachen, openstaan, leven, doorgaan. 

 
Wij dragen de naam van Riet van Rosmalen op in Gods hand. En wij bidden 
voor Marion en Jolanda, voor haar familie en vrienden om Gods zegen op hun 
weg, na dit verlies, koesterend haar nalatenschap.  
 
Ds. Nico de Lange 

 
 
 KERKELIJK BUREAU 
  
Telefoonnummer gewijzigd? Of vast nummer niet meer in 
gebruik, maar wel mobiel nummer? Laat het de 
ledenregistratie weten. Dat helpt ouderlingen en 
predikant bij het omzien naar elkaar. Geef wijzigingen 
daarom door aan kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 

 
 
 

mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl


BIJ DE VIERINGEN 
  

Zondag 15 februari vieren we feestelijk de doop van 
Bob Kant, en Merel en Talitha Pronk. Hun namen 
worden verbonden met de naam van God, met hun 
weg verbindt God zich in zijn liefde voor alle 
mensen. Met de kinderen lezen we die zondag 
Hooglied 8: 6-7. En we lezen in Marcus 1: 29-39 
over de weg die Jezus gaat. Hij is niet zomaar te 
doorgronden, met hem gaat een geheim mee dat 
alleen dichterbij komt als je de weg van sterven en 
opstaan gaat – de weg van de doop. 

Zondag 22 februari begint de 40-dagentijd. Met de kinderen volgen we in de 6 
weken naar Pasen toe al stukken van het lijdensverhaal. Die zondag begint 
het project met het verhaal over Jezus die Jeruzalem binnenrijdt (Lucas 19: 
29-40). Daarmee wordt de toon gezet voor het thema van het project: “Locatie 
Jeruzalem”. 

Zondag 8 maart is een Iederkerk. Interactief en toegankelijk voor iedereen. In 
die interactieve viering én in de zangdienst die ‘s avonds wordt gehouden 
staan bijbelse vrouwen in het centrum van onze aandacht. 

Een week later komen verschillende thema’s samen. Het is 15 maart biddag 
voor gewas en arbeid. We lezen in Lucas 22:14-34 over Jezus die brood en 
beker deelt – dat sluit er nauw bij aan. En we vieren ook deze zondag het 
geschenk van doop en zegen. Loes Hees wordt gedoopt, en daarbij zegenen 
we de relatie van liefde en trouw van haar ouders, Matty en Ralph, die 
afgelopen september in het huwelijk zijn getreden. Een dubbele uiting van 
Gods onopgeefbare en liefdevolle verbondenheid met zijn mensen. 

Zondag 22 maart is er ‘s middags de jaarlijkse kerk-schoolviering. De 
voorbereiding van deze viering is op het moment van schrijven nog volop aan 
de gang, houd dus voor deze viering de nieuwsbrieven en de kerkapp in het 
oog. 

Internationale vrouwendag 
  
Zondag 8 maart is het Internationale vrouwendag.  Vanaf 
1922 bestaat deze vrouwendag.  Deze is ontstaan omdat 
vrouwen betere arbeidsomstandigheden wilden, betere 
werktijden, geen kinderarbeid en een gelijke beloning 
voor gelijke arbeid.  
Het thema dit jaar is : #Niet mijn recht. 
Het draait om Rechten,  Rechtvaardigheid, Actie voor 

alle vrouwen en meisjes. 
In de diensten van 8 maart willen we vrouwen uit de bijbel naar voren halen. 



’s morgens is er om 10.00 uur Iederkerk en ’s avonds om 18.30 uur een 
zangdienst.  
In beide diensten worden Bijbelse vrouwen in het licht gezet. Dat gebeurt 
zowel in de  Iederkerk met allerlei activiteiten als In de zangdienst ’s avonds  
met begeleiding van Jaco van de Werken op het orgel. 
 
Tot zondag 8 maart! Hanneke, Annemarije, Heleen en Roelinde 
 
Zondag 15 februari 
10.00u. : ds. Nico de Lange 
 
Zondag 22 februari 
10.00u.: ds. Nico de Lange 
 
Zondag 1 maart 
10.00u.: ds. A. de Ruiter, Wijk en Aalburg 
 
Zondag 8 maart 
10.00u.:  ds. Nico de Lange 
18.30u.: Hanneke de Peuter 
 
Zondag 15 maart 
10.00u.: ds. Nico de Lange 
 
Zondag 22 maart 
10.00u.: dhr. J. Minnema, Zwolle  
 
Aangepaste kerkdienst te Werkendam 

 
Zondagmiddag 1 maart 2026 is er een aangepaste kerkdienst met en voor 
mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk 
(Biesboschkerk) te Werkendam 

 
Hervormde kerk Werkendam                      Aanvang: 15.00 uur. 
 
Richter 91 
4251 DR  WerkendamVoorganger is ds. P. v.d. Schee 
Thema van deze dienst is: “Eindelijk weer thuis!” 

 
We hopen op een fijne dienst.Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met 
elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. 

 
                                                                                       Tot ziens, P.W. Treffers 

       
 

Bijzondere zaken 
 



Rommelmarkt  
 
Het is nog maar het begin van 2026, maar de eerste 
vergadering van de rommelmarkt is alweer een feit. 
We kunnen u/jullie mededelen dat de markt voor dit 
jaar gepland staat op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 
juni 2026. Noteer het alvast in uw agenda! Voor het 
zover is willen we nog een ophaalronde organiseren 
en wel op zaterdagochtend 11 april 2026. Heeft u 
nog goede, verkoopbare spullen dan kunt u deze voor 9.00 uur die ochtend 
buiten voor uw woning zetten. U kunt ook gordijnen, lakens, dekens en ander 
textiel aanbieden. Wij halen deze ochtend geen grote spullen op zoals kasten, 
ledikanten, matrassen, eetkamertafels en stoelen, fauteuils en bankstellen. 
Heeft u spullen die u liever niet op deze ochtend voor uw woning wilt zetten 
dan kunt u contact opnemen met Mari van Zanten.  
Hij zorgt ervoor dat ze deze ochtend wel worden opgehaald. Voor andere 
vragen omtrent het ophalen van goede verkoopbare spullen kunt u contact 
opnemen met Cees de Rooy. Natuurlijk zijn extra handen van harte welkom 
om de spullen op te halen en naar de opslag te brengen. Wilt u of jij 
meehelpen dan bent u van harte welkom om 9.00 uur in “De Hoeksteen”.  
 
Met vriendelijke groet, De Rommelmarkt commissie 
 
 
 

Kerstmarkt 
Zaterdag 13 dec jl was het weer zover, onze jaarlijkse 
kerstmarkt. De week daarvoor werd er hard gewerkt 
door onze medewerksters. Ook de mannen leverden  
hun bijdrage en daar zijn we blij mee! Ze verdienen 
een pluim voor al het werk dat er is verricht. 
De breiclub, kleding en kaarsen hebben een mooi 
bedrag opgebracht. Onze koopjes hoek werd ook 

goed bezocht. De dames van de catering die de gasten voorzagen van koffie 
thee enz met lekker baksel dat werd gemaakt door vrijwilligers mogen niet 
worden vergeten. En zeker niet de heerlijke advocaat die elk jaar wordt 
gemaakt door een medewerkster! Zonder al deze mensen is het onmogelijk 
om een kerstmarkt te organiseren. 
Heel veel dank voor jullie werk, wij danken ook onze trouwe klanten die de 
kerstmarkt bezoeken, want door u/ jullie behalen wij elk jaar weer een mooi 
bedrag om de kerk te onderhouden. 
Dit jaar hebben we in overleg met onze medewerksters 500 euro geschonken 
aan Hope voor Afrika, dat geeft ons allemaal een fijn gevoel. 
Het was voor de medewerksters een hele fijne en gezellige week met elkaar, 
een week waar we elk jaar weer naar uitkijken. We hopen dat iedereen gezond 
blijft en dat we dit jaar weer een mooie kerstmarkt mogen organiseren. 
Wij wensen u/ jullie een gezond en gelukkig 2026 toe! 



                
Jannet Kant en Ina Sprangers 

 

Voorjaarsworkshop Bloemschikken     

Op woensdag 25 maart gaan we weer bloemschikken!  
Onder deskundige én creatieve begeleiding van Carola 
van Bloemenatelier het Klaverblad gaan we aan de slag 
met bloemen en takken die het voorjaar symboliseren. 

Aan het einde van de avond ga je naar huis met een 
prachtig, zelfgemaakt bloemstuk en heb je jezelf (vast) 
verrast met je eigen creativiteit. 

 Start: 19.00 uur 
 Kosten: €20,00 
 Aanmelden: via WhatsApp nummer  06 40075724 

Zoals velen van jullie zullen weten, hebben we juist 
een operatieproject afgerond in Tanji en Bansang. 
En er is veel van te vertellen.  

Met een team van 5 personen zijn we afgereisd: 
Vooral voor de zusjes Vrins was het een 
onvergetelijke ervaring. Zij hebben al jarenlang 
ingezameld (laatst nog in 
ziekenhuis Amphia), tweede 
hands spullen opgestuurd, op 

markten gestaan en wat al niet meer. Zij konden nu met eigen 
ogen zien waar het allemaal voor is. 

Omdat het maar een klein ziekenhuisje is, hebben we twee 
keer kinderen geopereerd in Tanji, tussenin na een 6 uur 
durende reis, in Bansang (in het binnenland) en vervolgens 
weer in Tanji. Twee kinderen met gekwetste hand, de anderen met 
klompvoetjes, O of X beentjes.  
Dr Harry heeft weer een fantastische prestatie geleverd, zelfs met stroomuitval 
werkt hij gewoon door. We hebben meer dan twintig kinderen kunnen helpen. 
Tijdens de twee weken kwamen er nog kinderen bij, omdat de ouders hadden 
gehoord wat we deden.                        
                                                                           Hartelijke groet, Eli en Francien 

 
BIJBELLEESROOSTER 
  

https://www.google.com/search?q=klaverblad+nieuwendijk&rlz=1C1CHBF_nlNL920NL920&oq=klaverblad+nieuwendijk&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDc1MTNqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8


woensdag 11 februari  Jesaja 43:14-21 
donderdag 12 februari  1 Samuël 8:1-9 

vrijdag 13 februari  1 Samuël 8:10-22 

zaterdag 14 februari  1 Samuël 9:1-10 

zondag 15 februari  1 Samuël 9:11-25 

maandag 16 februari  1 Samuël 9:26–10:16 

dinsdag 17 februari  Psalm 103 

woensdag 18 februari Aswoensdag Matteüs 6:1-18 

donderdag 19 februari  Matteüs 6:19-34 

vrijdag 20 februari  Matteüs 7:1-14 

zaterdag 21 februari  Matteüs 7:15–8:1 

zondag 22 februari Invocabit Romeinen 5:1-11 

maandag 23 februari  Romeinen 5:12-21 

dinsdag 24 februari  Romeinen 6:1-14 

woensdag 25 februari  Romeinen 6:15-23 

donderdag 26 februari  1 Samuël 10:17-27 

vrijdag 27 februari  1 Samuël 11:1-13 

zaterdag 28 februari  1 Samuël 11:14–12:11 

zondag 1 maart Reminiscere 1 Samuël 12:12-25 

maandag 2 maart  1 Samuël 13:1-15a 

dinsdag 3 maart  1 Samuël 13:15b–14:3 

woensdag 4 maart  1 Samuël 14:4-15 

donderdag 5 maart  1 Samuël 14:16-23a 

vrijdag 6 maart  Psalm 25 

zaterdag 7 maart  1 Samuël 14:23b-35 

zondag 8 maart Oculi 1 Samuël 14:36-46 

maandag 9 maart  1 Samuël 14:47-15:9 

dinsdag 10 maart  1 Samuël 15:10-23 

woensdag 11 maart Biddag 1 Samuël 15:24-35 

donderdag 12 maart  Romeinen 7:1-12 

vrijdag 13 maart  Romeinen 7:13-25 

zaterdag 14 maart  1 Samuël 16:1-13 

 
 

zondag 15 maart Laetare 1 Samuël 16:14-23 

maandag 16 maart  1 Samuël 17:1-15 

dinsdag 17 maart  1 Samuël 17:16-30 

woensdag 18 maart  1 Samuël 17:31-40 

donderdag 19 maart  1 Samuël 17:41-54 

vrijdag 20 maart  1 Samuël 17:55–18:5 

zaterdag 21 maart  1 Samuël 18:6-16 

zondag 22 maart Judica 1 Samuël 18:17-30 

 



 
DENKTANK 

 De radicale liefde van Jezus behelsde geenszins dat hij de hele dag lief   
liep te      doen  

Mag ik niet kritisch zijn op medechristenen? 
Klinkklare onzin. Een kerkganger kwam na de 
dienst naar me toe. Hij vroeg waarom ik 
onlangs iets lelijks had  

gezegd over zijn partij, de SGP. Soms bijten 
deze kolom en de kansel elkaar een beetje. Dan snappen mensen niet hoe 
een polemische schrijver tegelijkertijd een pastorale voorganger kan zijn .Zulke 
kritiek krijg ik vooral als ik christenen heb aangevallen. Of het nou voormalig 
minister Eppo Bruins is of de controversiële evangelist Tom de Wal; zodra ik 
hun praktijken tegen het licht houd, krijg ik te horen dat ik minder moet 
oordelen over mijn medegelovigen. 

Veel smeerlapperij onder het mom van christendom 

Ik vind dat klinkklare onzin. Iedereen die goed om zich heen kijkt, weet dat er 
veel smeerlapperij plaatsvindt onder het mom van christendom. In Rusland 
zegent de kerk de troepen die Oekraïne verwoesten. In Amerika plaveide het 
stemgedrag van evangelicals de weg voor opgefokte knokploegen zoals Ice en 
doorgesnoven techkapitalisten zoals Musk. 

Overal waar kerken zijn, worden geloof, hoop en liefde uitgedaagd door 
manipulatie, onderdrukking en uitsluiting. Christenen kunnen de mooiste én de 
lelijkste bewoners van deze planeet zijn. Dat onderscheid doet er nogal toe, 
want wij zijn met een paar miljard. 

De suggestie dat deze mensen elkaar allemaal de hand boven het hoofd 
moeten houden, alleen maar omdat ze zich allemaal christen noemen, dient 

nergens toe. Het is zelfs doodeng. 

Als groepsleden onderling continu loyaal blijven, vormen ze een kleffe, tribale 
geloofscultuur zonder zelfreinigend vermogen. Een garantie voor misstanden. 
Of voor complete onverschilligheid: als het je niets kan schelen wat de ander 
doet en laat, zie je diegene dan eigenlijk wel als ‘broeder of zuster’ of leef je 
vroom langs elkaar heen? 

Om gezond te functioneren heeft het christendom een interne ideeënstrijd 
nodig. Als mensen zichzelf christen noemen, vind ik hen niet automatisch 
aardiger. Ik verwacht juist meer van hen, omdat ze het net als ik hebben 
gewaagd om zich met Christus te affiliëren. 



Iemand wiens naam op dagelijkse basis wordt besmeurd door zijn eigen 
volgelingen. Iemand wiens voorbeeld van radicale liefde niet geëvenaard kan 
worden – en toch moeten we het proberen, 

Scheldkannonade van Jezus 

Maar Jezus’ radicale liefde behelsde geenszins dat hij de hele dag lief liep te 
doen. Integendeel: hoe vaker ik de Bijbel lees, hoe strenger mijn beeld van 
Jezus wordt. 

Veel van wat hij zag bij zijn geloofsgenoten, beviel hem niet. En dat liet hij 
weten ook. Zijn langste scheldkanonnade, Matteüs 23, vond in een tempel 
plaats en was gericht tegen prominente gelovigen. 

Diezelfde Jezus bad om de eensgezindheid van zijn volgelingen. Dat 
voorbeeld volgden talloze kerken wereldwijd vorige week tijdens de Week van 
gebed voor eenheid. Op zichzelf is dat een mooi streven. Er bestaan onnodige 
muren tussen christenen, zeker in protestants Nederland. Als rondtrekkend 
spreker word ik wekelijks verrijkt door ontmoetingen met gelovigen uit heel 
andere gezindten. Deze maand nog zat ik met pinksterkerkers, 

gereformeerdebonders en hypervrijzinnigen in één zaal. Prachtige avond. 

Maar eenheid betekent voor mij niet dat je het altijd gezellig hebt met elkaar. 
Dat je cruciale verschillen onder het tapijt veegt omdat je toevallig bij dezelfde 
club hoort. Aan zulke eenheid hadden Jezus en alle profeten lak.Nee, als ik 
bid om eenheid dan bid ik of het alle christenen eindelijk eens mag lukken om 
zich eensgezind in te zetten voor het goede. Iets wat ik, eerlijk gezegd, niet 

alleen bid voor christenen, maar ook voor al Gods andere kinderen. 

Alain Verheij (Columnist in Trouw)



   
 

 

 
 

 
Tenslotte 
 

Gelukkig ben je als je weet 
dat er iemand is die jou ziet zitten.          
Dat er iets waardevols in jou steekt 
voelt goed. 
Dan lijkt de zon net iets warmer 
en de regen deert je niet. 
Dan let je niet op tien dingen 
die minder goed gaan, 
maar zie je dat ene dat wel gelukt is. 
 
Gelukkig ben je als je weet 
dat je leven zin heeft. 
Dat je niet voor niets op de wereld  
bent gezet. 
Want je bent meer dan een stofje  
in het heelal. 
In jou heeft de Schepper  
iets van zichzelf gelegd. 
 
Gelukkig ben je  
als je in God gelooft 
zoals God in jou. 
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Info 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 

www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst 10.00 uur  
  
Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   

  
Scriba  ouderling-scriba: vacature 
e-mail:  scriba@gknieuwendijk.nl 
  
Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging    

etc. bij: Marco Groenenberg, e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 
  
Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
  
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 
Kerkradio         Jan van Erp 

  
Kerkauto  Marco en Arja Groenenberg 
  
CvK Secretaris: Vacant 

Penningmeester: email: penningmeester@gknieuwendijk.nl 
Bankrekeningen  
CVK  NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
 NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO  NL35RABO0301545944 RABO 

  
Nieuwsbrief       Berichten voor de Nieuwsbrief: e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. 

Graag donderdag vóór 17.00 uur. 
  
Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Dinand Bosch. 
  
Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 16 maart 2026 vóór 18.00 uur bij: 
 Dinand Bosch 
e-mail:  redactie@gknieuwendijk.nl 
 
 
 

Hoveniersbedrijf  
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Arjan van Rosmalen  

 *Ontwerp en aanleg van uw tuin  

* Onderhoud van uw tuin  

* Levering van o.a. planten en bomen  

  
  
     Bereklauw 8  

4251 KS  Werkendam  
Mob: 06-28720324  
   Tel: 0183-505582  

 

 

 


