
 
 
Meditatie 

     
 
  
Wie schrijft die… 

 
Lang konden we ons niet indenken dat het schrijven en lezen nog eens 
zouden dreigen te verdwijnen. Maar met de jongste computer-technieken, 
‘kunstmatige intelligentie’ genoemd, wordt het wel erg eenvoudig gemaakt om 
het schrijven en het lezen steeds minder te oefenen. 
Menigeen ziet dat als een natuurlijke ontwikkeling voor de mensheid. We gaan 
ook niet meer een uur wandelen om ergens op een afspraak te komen – we 
pakken fiets of auto. En – zo wordt geredeneerd – tegen elke ingrijpende 
technische verandering is weerstand geweest. De eerste stoomtrein werd 
gezien als een soort duivelse uitvinding.  
 
Toch is het goed om stil te staan bij wat er met nieuwe ontwikkelingen 
meekomt. Kritisch vooruitkijken.  
Je kunt je in alle gemoede afvragen of we ook zo enthousiast zouden hebben 
gedacht over de opkomst van de auto als we vooruitkijkend het dichtslibben 
van het wegennet wat hadden doordacht. Nu vragen we ons wel eens af: is die 
prijs onze mobiliteit eigenlijk wel waard? 
 
Zo kunnen we ook nu nadenken over wat de nieuwste techniek met zich 
meebrengt. 
Er zitten veel mooie kanten aan ‘kunstmatige intelligentie’. Bijvoorbeeld als ze 
op een deelgebied worden ingezet - zoals ontwikkeling van medicijnen.  
Maar op veel terreinen zit er ook een keerzijde aan. Over het al vaak 
benoemde risico van valse informatie op het internet is al veel geschreven. Ik 
wil mij richten op het terrein dat mij vertrouwd is: het schrijven van inhoudelijke 
stukken, meditaties, overdenkingen. 
Met ‘kunstmatige’ intelligentie is het eenvoudig om zulke teksten in een mum 
van tijd te laten aanmaken. Iets waar je normaal behoorlijk wat tijd voor nodig 
hebt is nu kant en klaar in soms minder dan een minuut.  
Ook het lezen kan eenvoudiger worden: samenvattingen van grote 
documenten, voorgelezen teksten, enzovoorts – het is allemaal mogelijk.  
 
Voor menigeen betekent dit een grote weelde. En toch roept het ook vragen 
op. Bij mij komen ze op uit mijn eigen praktijk.  
Ik ben heel blij dat ik in mijn werk steeds weer achter een blanco papier moet 
gaan zitten om te gaan schrijven.  



Ik moet gaan schrijven, terwijl de teksten die ik heb gelezen nog aan het 
bezinken zijn. En: terwijl het bezoek van die dag nog aan het bezinken is. Of 
een gesprek wat ik had na een vergadering.  
 
Bij het lezen en schrijven vindt er een denk- en verwerkingsproces plaats. Al 
lezend, schrijvend, wikkend en wegend over woorden en zinnen, komen de 
ervaringen en gebeurtenissen mee in wat ik te zeggen heb. Ik denk al 
schrijvend na over wat een gesprek betekent. Vragen van gemeenteleden 
werken door in mijn meditaties en overdenkingen.  
Het gaat over de bijbel en de kerktraditie, maar al schrijvend komt er ook een 
hele gemeente in mee. Bij het schrijven ben ik verbonden met de mensen om 
mij heen, het nieuws, de wereld waarin we leven. De tijd waarin we leven. De 
vragen en de vreugdes, het verdriet en de hoop.  
 
Een computer, hoe slim ook geprogrammeerd, kan dit niet. Die kan geen 
relatie aangaan.  
Zeker: lezen en schrijven kost uren. Maar daarin gebeurt echt iets anders dan 
‘kunstmatige intelligentie’ kan doen – die doet niet veel anders dan heel snel 
allerlei teksten verzamelen en die samenvoegen. Maar zonder in verbinding te 
staan met het dagelijks leven.  
 
Het lezen en schrijven dwingt bovendien tot nadenken. Over goed en kwaad, 
over zinvol en zinloos. Een ‘kunstmatige intelligentie’ kan dat allemaal niet. Het 
schrijven dwingt me om nu, in deze meditatie, te zoeken naar wat van 
eeuwigheidswaarde is. In verbondenheid met de gemeente.  
 
Meditatie? Is dit dan niet gewoon een opiniestuk over een moderne uitdaging?  
Nee. 
Het is een meditatie in het licht van de schrift. In het licht van het evangelie dat 
al denkend, gelovend en kritisch nadenkend tot stand is gekomen. Want wat 
op schrift is gesteld is voortgekomen uit ontmoeting.  
In die ontmoeting werkt de Geest. Niet buiten de mens om, maar door de 
mens heen. De Geest brengt mensen samen en werkt door hen heen.  
 
Johannes 1 is bij heel dit schrijven mijn leidraad geweest. Het woord is vlees 
geworden (vers 14), en woont in mensen.  Dat is ons geschonken.  
Een ander soort geschenk dan ‘kunstmatige intelligentie’ kan bieden. Dit 
geschenk, van Johannes, is van eeuwigheidswaarde. 
Dit zullen we mee moeten nemen in ons nadenken over de nieuwste 
computertechnieken. In het toerusten van de gemeente. In het maken van 
keuzes ten aanzien van kringwerk, geloofsopvoeding en onderling contact.  
Is de nieuwste techniek een verrijking of dreigt er ook iets verloren te gaan dat 
van eeuwigheidswaarde is?  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 



  

 

De gemeentevergadering werd in november afgesloten met het gedicht “Uniek 
en toch….”. In het uitstekende verslag van Marjolein Bot kunt u lezen hoe we 
als gemeente het unieke van elk mens proberen te ontdekken. Het is dan ook 
een hele goede zaak dat onze Kerkenraad en predikant het initiatief hebben 
genomen om dit onderwerp op de agenda van de  gemeentevergadering te 
zetten.  

Zo kun je in de Adventstijd met een goed gemoed het licht van Kerst tegemoet 
gaan. Daar is bijvoorbeeld de actie voor Gambia Child ook een prachtig 
voorbeeld van, in dit nummer te lezen. En laten we ook niet vergeten dat we 
heel blij en dankbaar mogen zijn met  bevlogen vrijwilligers die de torenspits 
van onze kerk weer in ere hebben hersteld, met de ster als stralend 
middelpunt! 

Alvast goede Kerstdagen en een in alle opzichten goed 2026 toegewenst! 

Namens de redactie,                                                                                 

                                                                                                                DB 

  
                                                                                                                
 PS. 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 2 februari 2026. Dus 
heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2. 
  
  

 VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 

Nico de Lange, predikant 
Vacature, scriba 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
  
Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         Kerkweg 1,  
         e-mail: berichten@nicodelange.nl 
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Samenstelling kerkenraad en colleges  

 
Ambtstermijnen 
Middenin het winterseizoen spreken we in de kerkenraad en de colleges over 
de samenstelling. Wie kan en wil nog één of enkele jaren voort in het ambt? 
Die vraag stellen we ook aan rentmeesters en diaconaal rentmeesters als 
taakdragers. Want het gaat om een “... inzet die je eigen levenssituatie 
mogelijk maakt”, zoals we bij bevestiging en benoeming uitspreken.   
We zijn blij dat diaconaal rentmeester Joke Wijnands en pastoraal ouderling 
Piet van Vugt besloten nog een jaar hun taak en ambt te blijven vervullen.  
Diaken Mariëlle Groenevelt heeft besloten in juni te zullen aftreden, maar wel 
nog een jaar in het college van diakenen te willen blijven functioneren als 
diaconaal rentmeester. Het bijzondere is dat het college van diakenen ervoor 
heeft gezorgd dat er toch geen vacature diaken hoeft te worden gesteld. 
Martijn van Vliet, nu diakonaal rentmeester, is bereid gevonden om Mariëlle 
als diaken op te volgen. Hij zal tevens voorzitter worden van de diaconie. Dat 
betekent dat ook Joke de With in juni haar ambt en haar voorzitterstaak kan 
neerleggen. Bert Slagmolen besloot zijn taak als diaconaal rentmeester in juni 
te beëindigen. Hen beiden willen we danken voor hun inzet in de diaconie en 
kerkenraad, en we wensen Martijn alle goeds toe bij de overdracht van taken.  
Al eerder schreven we over de verkiezing van Ans van Drunen tot ouderling 
met bijzondere opdracht voor het scribaat, en Eli Vos tot ouderling-
kerkrentmeester. Zij waren beiden in december in de kerkenraad waar zij de 
belofte tot geheimhouding hebben uitgesproken. Met mandaat van de 
kerkenraad zullen zij hun taken per 1 januari 2026 op zich nemen behalve 
waar het gaat om het ambt - in juni 2026 worden zij bevestigd in het ambt. Wij 
wensen hen alle goeds toe bij het opnemen van hun taken.  
 
Vacature 
Op dit moment is er alleen nog een reeds bestaande vacature pastoraal 
ouderling. De pastorale raad (ouderlingen en predikant) vormt een goed 
lopend team, die samen met het pastorale team (alle bezoekmedewerkers en 
de medewerkers aan bezorg- en glossyacties) bezig zijn om het “Omzien naar 
elkaar” gestalte te geven. Dat gebeurt met veel enthousiasme. Er staan mooie 
plannen op stapel, en het is mooi werk om met elkaar dit vorm te geven. We 
hopen dan ook dat we dit voorjaar deze laatste vacature in de kerkenraad 
kunnen vervullen.  
 
Oproep tot aanbevelingen 



Het is een goed recht en een morele ‘plicht’ voor een gemeente om namen 
van gemeenteleden voor te dragen (aan te bevelen) voor de vacatures. De 
kerkenraad wil zich liever niet zelf moeten aanvullen.  
Er is tot en met 2 januari 2026 gelegenheid voor het indienen van namen. 
Aanbevelingen kunt u zenden naar onze assessor, Piet van Vugt  
 
De kerkenraad 
 

 
 

 
 
                       

Op 19 november vond de jaarlijkse najaarsgemeentevergadering plaats. Dit 
keer stonden niet de gebruikelijke onderwerpen op de agenda, zoals de 
begrotingen voor 2026, maar stond de avond geheel in het teken van het 
onderwerp ‘zegenen van levensverbintenissen anders dan een huwelijk tussen 
man en vrouw’. Hiervoor is dit jaar een traject opgestart, waarbij eerst binnen 
de kerkenraad – onder leiding van Kerkvitaal – bezinning over het onderwerp 
heeft plaatsgevonden en op 31 augustus, ná de kerkdienst, het gesprek met 
de gemeente is aangegaan. De najaarsgemeentevergadering is het vervolg op 
dat gemeenteberaad. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de 
kerkenraad, maar dit is pas mogelijk na het gemeenteberaad, want de input 
van gemeenteleden is belangrijk bij het nemen van een besluit. De 
verwachting is dat de kerkenraad in het voorjaar van 2026 een besluit neemt 
(zie ook het proces hieronder).  

 
Nadat preses Jurgen Tinke iedereen welkom heeft geheten en het 
programma van de avond heeft toegelicht, geeft hij het woord aan 
dominee Everdien Hagen. Everdien is uitgenodigd om een inleiding te 
geven op het thema aan de hand van de Bijbel en om inzicht te geven in 
de overwegingen die mee kunnen spelen bij het vormen van een mening 
over het onderwerp.  
Everdien stelt zichzelf voor en vertelt daarbij dat zij hier niet is om mensen 
te overtuigen van een bepaald standpunt, maar dat zij – ook vanuit haar 
eigen ervaringen – onze gemeente mee wil nemen in het proces dat je 
door kunt maken om tot een bepaald inzicht te komen. Zelf heeft zij in 
haar leven ervaren hoe het is om tot de ontdekking te komen dat je je 
voelt aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht. Het proces om van 
die ontdekking te komen tot acceptatie is een worsteling geweest, waarbij 
zij zich meermaals heeft afgevraagd of het dienen van God middels het 
predikantschap wel voor haar was weggelegd. Uiteindelijk is zij tot het 
inzicht gekomen dat God ook haar wil inzetten voor Zijn dienst en dat zij 
de liefde voor een ander ook met die ander mag delen. Inmiddels is 
Everdien 36 jaar predikant en 32 jaar geleden vroeg zij in haar toenmalige 

verslag gemeentevergadering  
d.d. 19 november 2025 

 



gemeente, samen met haar vrouw, een zegen over hun verbond van 
liefde en trouw.  
In de Bijbel staan diverse teksten over homoseksualiteit. Deze teksten 
kunnen weerstand oproepen en je af doen vragen waar de grens ligt van 
wat we toe willen staan in onze gemeente. Aan de andere kant kunnen 
deze teksten de vraag oproepen of je er wel bij hoort in de kerk als je 
jezelf voelt aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht.  
Hierna leest Everdien uit Handelingen 10: 28-36. In deze tekst wordt 
Petrus opgeroepen om naar het huis van Cornelius te gaan, een niet-
Jood. In die tijd was het verboden voor Joden om met niet-Joden om te 
gaan, maar God had Petrus vlak daarvoor in een visioen duidelijk 
gemaakt dat hij geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mocht 
beschouwen. Daarom verzette Petrus zich niet toen hij werd gevraagd om 
naar het huis van Cornelius te gaan. In deze tekst wordt de weerstand 
verbeeld die Petrus moet hebben gevoeld, omdat hij werd opgeroepen 
iets te doen, wat in die tijd in strijd was met de wet. Door het visioen kwam 
hij echter tot een ander inzicht.  
Vanuit deze tekst kunnen we de parallel trekken naar de weerstand die wij 
kunnen voelen als het gaat om het zegenen van verbintenissen anders 
dan een huwelijk tussen man en vrouw. Vanuit het verleden en onze 
christelijke traditie is die weerstand bij velen nog aanwezig, maar de 
voortgaande werking van de Heilige Geest kan – net zoals dat bij Petrus 
gebeurde – ook tot andere inzichten leiden: waarom zouden we iemand 
verhinderen om de liefde, die hem of haar door God is gegeven, te delen 
met een ander en waarom zouden we die relatie als een verbond van 
liefde en trouw niet voor Gods aangezicht mogen zegenen?  
 
Tijdens de tweede helft van de avond wordt in kleine groepjes verder 
nagedacht over het thema. De centrale vraag daarbij is: Past het bij de 
wijze waarop wij hier als gemeente Christus proberen te dienen om 
ook andere levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht te zegenen? 
Eerst luisteren we naar elkaars en ervaringen en beelden die we hebben 
van mensen met een andere geaardheid, het zogenaamde luistergesprek. 
Daarna gaan we aan de hand van vier deelvragen in gesprek over de 
centrale vraag. Na deze groepsgespreken wordt een aantal gedachten en 
aandachtspunten voor de kerkenraad plenair gedeeld. Enkele punten 
hieruit: 
▪ Ieder mens is door God geschapen en je geaardheid is aangeboren. 

Wie zijn wij dan om iemand te verhinderen zijn/haar liefde met een 
ander te delen, ook al is die ander iemand van hetzelfde geslacht? 

▪ Hoe moeten we omgaan met Bijbelteksten, die homoseksualiteit lijken 
te veroordelen? Voor sommige gemeenteleden blijft dit schuren.  
Everdien geeft hierbij aan dat, wanneer je verder inzoomt op dergelijke 
teksten, deze vaak over iets anders blijken te gaan, zoals 
tempelprostitutie, geweld of de schending van gastvrijheid.  



▪ We moeten respect hebben voor ieders mening; welk besluit de 
kerkenraad ook gaat nemen, laten we met elkaar in gesprek blijven.  

De kerkenraad neemt de input mee in haar verdere beraadslagingen om 
te komen tot een besluit. 

 
De avond wordt afgesloten door Bea Tolenaars, die het gedicht ‘Uniek en 
toch …’ voorleest, waarna Jurgen Tinke besluit met een kort gebed. 
Hierna wenst hij iedereen wel thuis. 

 
Uniek en toch … 
 
Mensen zijn verschillend. 
De vingerafdruk van jou 
is anders dan die van mij. 
Ons DNA verschilt 
van persoon tot persoon 
en dat maakt ons uniek. 
Net zo uniek is 
onze kijk op de wereld 
en de manier waarop 
we de dingen beleven. 
We kunnen elkaar aanvoelen 
maar wat we ervaren 
zal nooit helemaal 
precies hetzelfde zijn. 
 
Toch zijn we uit 
dezelfde klei gebakken. 
Aardse wezens, 
opgebouwd uit stof. 
Product van dezelfde Schepper, 
voor wie verschillen niet tellen 
als het gaat om waardering: 
jij en ik, wij betekenen 
evenveel voor Hem. 
Want de grote Maker 
heeft in ieder mens 
iets van zichzelf gelegd. 
Jij en ik zijn waardevol, 
op onze eigen manier. 

 
 

 
 



 
 

 
Blik op het College van Kerkrentmeesters december 
2025  
 
Wat speelt er ………………….. 
• Direct na de eredienst op zondag 7 december is in de 

kerkzaal teruggeblikt op het proces rondom het herstel van de torenspits. In de 
door Cor Polak gemaakte PowerPoint was in grote lijnen te zien hoe een en 
ander van begin tot eind verlopen is. Het is machtig mooi om op deze manier 
in vogelvlucht zichtbaar te maken hoe met vrijwilligers een zo grote klus is 
geklaard. Het is inderdaad een unieke prestatie! Zonder deze vrijwilligers maar 
ook zonder de medewerking én kennis van landbouwmechanisatiebedrijf A. 
den Dekker, die ook nog eens de benodigde ruimte en faciliteiten belangeloos 
ter beschikking heeft gesteld, nooit volbracht had kunnen worden. De 
onmisbare klik tussen onze vrijwilligers en Den Dekker (in het bijzonder met 
Jeroen) was er van begin tot eind. Daar mogen we oprecht dankbaar voor zijn. 
En die dankbaarheid werd na de presentatie gewaardeerd met applaus. . 
• Vervolgens werd de gemeente gesommeerd in ‘galop’ naar buiten te 
gaan, waar het officiële inluiden van de torenspits een vervolg moest krijgen. 
Uit het feit dat nagenoeg alle gemeenteleden zich voor de hoofdingang 
hadden verzameld was op te maken dat iedereen zich zeer nadrukkelijk 
betrokken voelde en dit moment van inluiden mee wilde beleven. Het leidde tot 
een vorm van saamhorigheid, waar een mens blij van wordt. Jeroen den 
Dekker had zich erg in zijn rol ingeleefd en luidde de klok handmatig op een 
manier waar een ouderwetse klokkenluider jaloers op zou zijn worden. Onder 
luid applaus waren de eerste galmen van de luidklok te horen. Het handmatige 
luiden werd vlekkeloos overgenomen door de electrische bediening. 
Aansluitend was er in de Hoeksteen gelegenheid koffie, thee of fris met een 
grote brok eierkoek te nuttigen. Speciaal voor deze gelegenheid door Arina en 
Hugo gebakken. 
  
• Na de presentatie in de kerkzaal werd specifiek aandacht besteed aan 
het grote vrijwilligerskorps waar onze kerk over mag beschikken. Er gebeurt op 
vrijwilligers gebied zoveel in en rondom de kerk, waar misschien te weinig bij 
stilgestaan wordt. We mogen gerust stellen, dat onze kerk gedragen wordt 
door ons vrijwilligerskorps, dat soms zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar 
doende is. Activiteiten en taken, van klein tot groot, worden met enthousiasme 
en verantwoordelijkheidsbesef georganiseerd en opgepakt. Daar mogen of 
moeten we als gemeente enorm trots op zijn.  
Ieder gemeentelid, die op wat voor manier dan ook, zijn of haar steentje 
bijdraagt aan het werk binnen onze kerk, heel hartelijk dank. Zonder jullie 
inzet, hoe groot of hoe klein en op wat voor gebied dan ook, kan de kerk niet. 
Juist door samen sterk te zijn, kunnen we ook samen Kerk zijn! 
                                                                                                                 



• Op de kerkenraadsvergadering van 2 december  zijn de 
ontwerpbegrotingen van het college van kerkrentmeesters en het college van 
diakenen door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Het door de colleges in 
onderling overleg opgestelde gemeenschappelijk  ontwerpcollecterooster werd 
vastgesteld.  
Aansluitend zijn de stukken op 23 en 30 november gedurende twee weken in 
haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. Vervolgens 
hebben de gemeenteleden  tijdens een inloopmoment op donderdagavond 4 
december de gelegenheid gekregen om vragen te stellen over de 
ontwerpbegrotingen. Van deze mogelijkheid is door één gemeentelid gebruik 
gemaakt. De begrotingen zijn inmiddels definitief vastgesteld en zullen voor 15 
december bij het CCBB ingediend worden.  
  
• Met ingang van 1 november houden we ons als Gereformeerde Kerk 
zoveel als mogelijk aan de in de Privacy verklaring opgenomen bepalingen en 
richtlijnen. De gemeente is namelijk als rechtspersoon verantwoordelijk voor 
de naleving van de privacywetgeving en het zorgvuldig om gaan met de 
persoonsgegevens en de privacy van haar leden.                    
Elk gemeentelid heeft de gelegenheid  gehad een Toestemmingsformulier, 
waarin werd gevraagd al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van 
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en gebruik van foto’s en 
beeldmateriaal, in te vullen. Het kan zomaar zijn dat u of jij nog geen gebruik 
hebt gemaakt van deze mogelijkheid. Dat kan alsnog. De Toestemmings-
formulieren zijn in de hal van de kerk te vinden. Voor vragen over het privacy-
beleid kan contact opgenomen worden met Jaap van Elzelingen, die als 
coördinator is aangesteld. 
  
• Op de website van onze kerk zijn de opgenomen erediensten en 
diensten met een bijzonder karakter (bijvoorbeeld rouw, - trouw- en 
doopdiensten) van Kerk TV en Kerk Radio terug te bekijken en te beluisteren 
via Kerkdienst Gemist. Vooral beeldmateriaal is erg privacygevoelig. De 
bewaartermijn van de opnames van de reguliere en bijzondere vieringen is 
vastgesteld op 2 maanden. Zowel het beeld- als het geluidsbestand wordt na 2 
maanden  automatisch weer verwijderd. 
  
• Het CvK heeft van de schoonmaakploeg een e-mail ontvangen met 
aanbevelingen om de Hoeksteen sfeervoller in te richten. Zij geven aan dat 
deze ruimte het visitekaartje van de kerk zou moeten zijn. Door de zakelijke 
uitstraling voldoet de Hoeksteen hier volgens de schoonmakers niet aan. Door 
de voorgestelde aanpassingen zou de ruimte waarin mensen elkaar 
ontmoeten meer sfeer ademen. Mensen van buitenaf kunnen hier welkom 
worden geheten, waar we met elkaar koffie en thee drinken, vergaderen en en 
af en toe eten. Het CvK heeft aangegeven graag hiervoor open te staan. De 
eerste contacten zijn inmiddels gelegd en op korte termijn zal één en ander 
verder uitgerold worden. 
 



   
Van de diakonie 
  

 

Avondmaal collecte van zondag 11 Januari 2026 

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg 
en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen. 
Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord 
op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee 
worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken 
waar elke zondag een dienst wordt gehouden. 
Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan 
honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. 
Kleding die anders in de vuilnisbak belandt. 
Zonde! Want die kleding kunnen we nog prima 
gebruiken voor hulpverlening of verkoop. De 
opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de 
projecten van het Leger des Heils. 

Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen. U kunt ook 
uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL90 RABO 
0301511586 t.a.v Leger des Heils of via de Samenkerk-app onder het kopje 
geven. 

Wist u dit? 

Onlangs kregen wij van een aantal gemeenteleden te horen dat zij ervan 
overtuigd waren dat een storting van collecte geld/giften op de rekening van de 
kerk, automatisch zou inhouden dat een deel van dat bedrag naar de diaconie 
en ZWO zou gaan. Er werd nogal geschrokken op gereageerd toen wij  
vertelden dat er van dat bedrag niets naar de diaconie noch naar de ZWO 
gaat.  
Vorig jaar is de opzet van de verdeelsleutel veranderd en moet de diaconie het 
vooral hebben van giften. Wij vermoeden dat dit bij meerdere gemeenteleden 
niet bekend is en dat zij een storting naar de kerk doen in de overtuiging dat 
de diaconie en de ZWO hier ook een deel van ontvangen.  
We hopen dat deze uitleg u meer helderheid heeft verschaft.  
Om dit te verduidelijken vermelden wij hier de bankrekeningnummers van de 
diaconie en de ZWO waar een gift op gestort kan worden: 
 
Diaconie NL90 RABO 0301 5115 86 
ZWO NL35 RABO 0301 5459 44 
 



Statiegeldbonnen sparen voor Hope voor Afrika 

 
In januari 2026 gaan we als gemeente een maand lang 

statiegeldbonnen sparen voor het jaardoel van de ZWO. 

 

U kunt statiegeldbonnen van De Haaj supermarkt, AH, 

Jumbo en andere  supermarkten doneren! 

In de hal van de kerk staat een speciale inzamelbox waar u uw bonnen kunt 

inleveren! 

 

Samen kunnen we het verschil maken voor kinderen in Afrika! 

 

Namens de ZWO alvast hartelijk bedankt voor het meedoen! 
 
 

Pastoralia   
 
Telefoonnummer gewijzigd? Of vast nummer niet meer in gebruik maar wel 
mobiel nummer? Laat het de ledenregistratie weten. Dat helpt ouderlingen en 
predikant bij het omzien naar elkaar. Geef wijzigingen daarom door aan 
kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 
 

Uit de gemeente 
  
Wij gedenken Henk Colijn                  
Op 27 november 2025 is overleden Henk Colijn, in 
de leeftijd van 92 jaar. Henk woonde tot voor kort 
aan de Amaryllishof. Deze zomer verhuisde hij naar 
Altenahove, waar hij nog een goede tijd heeft 
meegemaakt. 
Wij noemen zijn naam in ons midden en voor Gods aangezicht, denkend aan 
de woorden van Dietrich Bonhoeffer:  
 
Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering 
is verwijlen bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde 

Afscheid nemen 
is met dankbare handen weemoedig meedragen 
al wat waard is niet te vergeten…… 

mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl


Is moeizaam de draden losmaken 
en uit het spinrag der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten. 

We bidden om Gods zegen voor zijn Ton en Wilna, voor zijn kleinkinderen 
Dennis en Laura, Emily, Sven, Tori en Jori, familie en vrienden.  
 
  

Pastoralia  
 
Kringwerk 
Op dinsdagmorgen is er maandelijks een gesprekskring in het Jan Biesheuvel 
Dijkhuis. We bespreken daar het boek handelingen. Deze kring staat ook open 
voor belangstellenden uit de omgeving. De komende bijeenkomsten zijn 
gepland op 20 januari en 17 februari (aanvang 10.00 uur). De gespreksleiding 
is afwisselend in handen van ds. Jan Noordam en ondergetekende. We 
bespreken Handelingen, vanuit het perspectief van de vervolgde christelijke 
kerk. Hebt u belangstelling? Neem dan contact op. 
Ds. Nico de Lange  
 

 
 
 
 
BIJ DE VIERINGEN 
  

We kijken in dit kerkblad een ruime periode vooruit, waarin ook veel bijzondere 
vieringen plaatsvinden.  
Zondag 21 december is het 4e advent. In het project ‘Wees welkom’ kijken we 
door de ogen van Jozef, die zich laat leiden door een engel in een droom.  
Kerstnacht komen we samen in een verstilde kerkzaal. We zingen de bekende 
liederen, een Kerstkoor uit onze gemeente draagt bij aan de liturgie, en 
verschillende instrumenten klinken.  
Op kerstmorgen klinken nóg meer instrumenten, als ONS medewerking 
verleent aan de viering. Met het beeld van Maria voor ogen vieren we zo dit 
bijzondere feest. We zien uit naar inspirerende diensten.  
Op oudjaarsavond worden we stil tussen alle gerumoer om ons heen. Om ons 
te verbinden met de missie van God op deze wereld.  
Zondag 10 januari vieren we het avondmaal, gelijktijdig met de hervormde 
gemeente. ‘s middags is er avondmaalsviering in het Steunpunt. We lezen het 
begin van het Marcus evangelie: 1: 1-11.  
Een week later staat het thema ‘Geroepen om op weg te gaan’ centraal. We 
lezen over de roeping van de discipelen in Marcus 1, en over degene die 



roept: de gedoopte, de gezegende, degene die door de woestijn heen is 
gegaan. In die viering werkt de band All for One mee.  
Zondag 8 februari is een viering die in het teken staat van diaconaat. We 
denken daarover na in het licht van Psalm 103, waarin het gaat over genade, 
rechtvaardigheid en kwetsbaarheid. Die zondag gaat ‘s middags ds. Beer voor, 
voor de allerkleinsten van onze gemeente. Hij vertelt het verhaal over de 
verlamde mens die voor Jezus’ voeten wordt neergelaten.  
 
 
Zondag 21 december 
10.00 uur: Ds. A. van Alphen, Zaltbommel 
 
Woensdag 24 december  
22.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Donderdag 25 december 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 28 december 
10.00 uur: Dhr. G. van der Beek, Sleeuwijk 
 
Woensdag 31 decenber 
19.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 4 januari 
10.00 uur: Dhr. J. van der Zee, Aalten 
 
Zondag 11 januari 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
14.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 18 januari 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 25 januari 
10.00 uur: Ds. J. Schelling Woerden 
 
Zondag 1 februari 
10.00 uur: Dhr. J.P. van den Hout Raamsdonk 
 
Zondag 8 februari 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
15.30 uur: Ds. Nico de Lange/Ds. Beer 
 
 



  
 
Bestemming oude Paaskaars 
 
Er zijn drie aanmeldingen binnengekomen voor de 
Paaskaars van 2024. 
Op 9 nov is er door ouderling Bea Tolenaars en in bijzijn van 
ouderling Piet v Vugt en diaken Mariëlle Groenevelt een 
briefje met naam getrokken. 
De Paaskaars is inmiddels afgeleverd. 
 
Volgend jaar zullen we dit zsm na Pasen organiseren. 
 
 
 
Namens de kerkenraad: ouderlingen en predikant.  

 
 
 

 
 
 
Bijzondere zaken 
 
Laat een ander of uzelf genieten van een heerlijk ontbijt! 
Verrassing! 
Er is vast wel iemand in uw omgeving die u op een originele manier wilt 
verrassen op Valentijnsdag! 
Of iemand die een opsteker verdient, een steuntje in de rug kan gebruiken of 
waarom niet gewoon voor uzelf?  
Welke reden u ook bedenkt; het is altijd leuk om de dag te beginnen met een 
heerlijk ontbijt! 
 
Hoe werkt het? 
Er zijn twee ontbijtjes; een éénpersoonsontbijt en een tweepersoons ontbijt.   
U maakt een keuze en levert de bestelstrook* in vóór 1 februari: 
-via themagroep@gknieuwendijk.nl en maakt het bedrag over op rekeningnr. 
NL78 RABO 0301505012 t.n.v. Geref. Kerk Nieuwendijk o.v.v. ontbijtactie. 
-of in de brievenbus van Biesboschstraat 2, samen met een contante betaling. 
*Bestelstroken: 
Deze vindt u vanaf januari 2026 op de nieuwsbrieven. 
 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl


In beide mogelijkheden wel duidelijk uw eigen naam doorgeven, bij wie en 
waar het ontbijt bezorgd dient te worden en eventueel een korte boodschap of 
afzender voor de ontvanger van het ontbijt. 
Op zaterdag 14 februari wordt er dan een heerlijk verzorgd en feestelijk 
verpakt ontbijt bezorgd op het door u opgegeven adres.  
Bezorging vindt plaats in Nieuwendijk tussen 08.00 uur en 10.00 uur. 
 
Als we een bedrag overhouden na de aanschaf van het ontbijt, doneren we dat 
aan een goed doel 
 
Naast de leuke Valentijn actie willen we u/jij ook laten weten dat Arina en 
Miranda met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar zullen stoppen met de thema 
commissie. 
 
Denk je nu dat lijkt mij leuk om te gaan doen (dat is het ook), of als je er meer 
over wilt weten wat het precies inhoudt, neem dan gerust contact met ons op. 
Kan ook via de mail: themagroep@gknieuwendijk.nl 
 
 

 
 
Valentijnsontbijt 
 

U kunt kiezen uit: 

 Eénpersoonsontbijt (€ 10) 

• wit zacht bolletje 

• hard bruin pistoletje 

• kleintje jam 

• plak kaas 

• mini eierkoek / 

krentenbolletje 

• cupje roomboter 

• mandarijn en kiwi 

• pakje jus d’orange 

• thee 

• servet 

 

 
      Tweepersoonsontbijt (€ 20) 

• zacht wit en bruin bolletje 

• hard wit en bruin broodje 

• 2x kleintje jam 

• 2x plak kaas 

• 2x mini eierkoek / 

krentenbolletje 

• 2x cupje roomboter 

• 2x mandarijn en kiwi 

• 2x pakje jus d’orange 

• thee 

• servetten 

 

Bestelstrook (verschijnt ook op de nieuwsbrieven in januari) 
 

  Valentijnsontbijt 
Ik bestel graag:  x 1-persoonsontbijt 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl


 

 

 x 2-persoonsontbijt 
 

 

Naam: 

Adres: 

Tel.nr: 

of emailadres: 

   

   

   

   

Bezorgen bij: 

Naam: 
 

   

Adres:    
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Inzamelactie operatieproject 
De kerk heeft een jaar lang acties gehouden en 
gedoneerd voor het operatieproject 
Er werden violen verkocht, een stamppot buffet 
en een expositie gehouden en er werd veel 

gedoneerd. Dit heeft 
boven verwachting 
veel opgebracht, zelfs 

meer dan de kosten om 20 kinderen te opereren.  
Ontzettend bedankt! 

   
 

 
 
 
BIJBELLEESROOSTER 
  

maandag  15 december    Jesaja 7,1-9  

dinsdag  16 december    Jesaja 7,10-17  

woensdag  17 december    Jesaja 7,18-25  

donderdag  18 december    Psalm 146  

vrijdag  19 december    Matteüs 1,1-17  

zaterdag  20 december    Matteüs 1,18-25  

zondag  21 december  Advent 4  Psalm 19  

maandag  22 december    Jesaja 8,1-10  

dinsdag  23 december    Jesaja 8,11-23a  

woensdag  24 december  Kerstnacht  Jesaja 8,23b–9,6  

donderdag  25 december  Eerste Kerstdag  Jeremia 23,1-8  

vrijdag  26 december    Matteüs 2,1-12  

zaterdag  27 december    Matteüs 2,13-23  

zondag  28 december  
Onschuldige 
Kinderen  

Psalm 124,1-8  

maandag  29 december    Numeri 22,2-20  

dinsdag  30 december    Numeri 22,21-40  

woensdag  31 december    Psalm 59,1-18  
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Jesaja  
De profeet Jesaja wordt graag gehoord in de dagen van advent en met Kerst. 
We lezen enkele gedeelten uit de beginhoofdstukken, zodat we de zondagse 
perikopen van de Kerk in een bredere context kunnen plaatsen, in het 
bijzonder de lezing van Kerstnacht: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 
een schitterend licht’ (Jesaja 9:1).  
Handelingen  
De doorgaande lezing uit Handelingen, vanaf Paulus’ derde zendingsreis, zijn 
we eind oktober al begonnen. Nu eindigt het boek met een tijdloos 
Paulusbeeld, zoals wij dat ook kennen uit de brieven: ‘Paulus, die omwille 
van Christus Jezus gevangen zit’ (Filemon 1:1.9), en met nadruk op zijn 
vrijmoedigheid. Na twee jaar staat er wat nieuws te gebeuren (Handelingen 
28:30), maar daar gaat het boek verder niet op in. Handelingen heeft iets 
anders op het oog. Het leidt toe naar de inmiddels verzamelde paulinische 
brieven. Handelingen eindigt met een citaat uit Jesaja 6 (Handelingen 28:25-
27). Dat hoofdstuk is over een paar dagen aan de beurt (14 december).  
Matteüs  
De kersttijd van dit jaar wordt door de evangelist Matteüs belicht tot en met 
de kindermoord van Betlehem. De Kerk gedenkt ‘Onschuldige kinderen’ (28 
december) met Psalm 124, een lied dat kindermoord in alle toonaarden 
tegenspreekt.  
Numeri  
De lezingen over Bileam, ‘de man wiens oog geopend is’, leiden nu alvast toe 
naar het nieuwe jaar als met Epifanie op 6 januari gelezen wordt: ‘Een ster 
komt op uit Jakob, een scepter uit Israël’ (Numeri 24:17).  

donderdag 1 januari  Psalm 96 

vrijdag 2 januari  Numeri 22:41–23:12 

zaterdag 3 januari  Numeri 23:13-26 

zondag 4 januari Epifanie Numeri 23:27–24:13 

maandag 5 januari  Numeri 24:14-24 

dinsdag 6 januari  Psalm 106:1-23 

woensdag 7 januari  Psalm 106:24-48 

donderdag 8 januari  Romeinen 1:1-17 

vrijdag 9 januari  Romeinen 1:18-32 

zaterdag 10 januari  Romeinen 2:1-16 

zondag 11 januari Doop van de Heer Matteüs 3:1-17 

maandag 12 januari  Matteüs 4:1-11 

dinsdag 13 januari  Matteüs 4:12-25 

woensdag 14 januari  Romeinen 2:17-29 

donderdag 15 januari  Romeinen 3:1-8 

vrijdag 16 januari  Romeinen 3:9-20 
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zaterdag 17 januari  Romeinen 3:21-31 

zondag 18 januari Kana Psalm 66 

maandag 19 januari  Romeinen 4:1-12 

dinsdag 20 januari  Romeinen 4:13-25 

woensdag 21 januari  Spreuken 3:1-20 

donderdag 22 januari  Spreuken 3:21-35 

vrijdag 23 januari  Spreuken 4:1-9 

zaterdag 24 januari  Spreuken 4:10-27 

zondag 25 januari  Psalm 139 

maandag 26 januari  Spreuken 5:1-14 

dinsdag 27 januari  Spreuken 5:15-23 

woensdag 28 januari  Spreuken 6:1-11 

donderdag 29 januari  Spreuken 6.12-19 

vrijdag 30 januari  Spreuken 6:20-35 

zaterdag 31 januari  Spreuken 7:1-27 

zondag 1 februari  Matteüs 5:1-12 

maandag 2 februari  Matteüs 5:13-20 

dinsdag 3 februari  Matteüs 5:21-32 

woensdag 4 februari  Matteüs 5:33-48 

donderdag 5 februari  Jesaja 41:1-16 

vrijdag 6 februari  Jesaja 41:17-20 

zaterdag 7 februari  Jesaja 41:21-29 

zondag 8 februari  Jesaja 42:1-13 

maandag 9 februari  Jesaja 42:14-25 

dinsdag 10 februari  Jesaja 43:1-13 

woensdag 11 februari  Jesaja 43:14-21 

 
DENKTANK 

 
Column Gertine: Gods nieuwe leven groeit in het kleine 

Het wonderlijkste aan zwanger zijn is dat het tegelijk gewoon en bizar voelt, 
schrijft Gertine Blom. Precies zo is het verhaal van 
Maria: groots en allesomvattend, maar ook klein en 

gewoon. 

Het wonderlijkste aan zwanger zijn vond ik: het voelt 
heel gewoon en tegelijkertijd heel bizar. Het is niet 
spectaculair, want het leven gaat gewoon verder en 
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je bent een van de velen. Maar tegelijk voelt het als het grootste wonder dat 
ooit in de geschiedenis plaatsvond, een nieuw mens dat zomaar in je groeit!  

Precies zo is het in het verhaal van Maria, een groots en allesomvattend 
verhaal dat tegelijk heel klein en gewoon is. Een jonge, eenvoudige vrouw 
raakt zwanger. In die drie woorden – jong, eenvoudig, vrouw – zit alles 
verborgen. Gods redding begint als vermoeden, zonder test of echo, zonder 
ophef of aandacht, ergens in de kantlijn.  

Wij mensen denken in groot en meer. Ook in de kerk is dat onze valkuil. Wij 
vinden een grote, volle kerk meer waard dan een kleine, lege kerk. Terwijl we 
ook wel weten dat de Geest in die grote, volle kerk op starre harten zou 
kunnen stuiten. En dat in die kleine, lege kerk een beweging gaande kan zijn 

van Geestdrift en geloof.  

‘Deze hoop gaat over het durven geloven dat iets nieuws mogelijk is’  

Van dat verlangen naar succes en aanzien moeten wij steeds weer bekeerd 
worden. Maria’s zwangerschap herinnert ons daaraan: God zet zijn verhaal 
van vrede en redding niet voort bij de machtigen der aarde, maar bij een 
jonge, gewone vrouw. In deze tijd waarin onze machtigen alles lijken te 
bepalen en alles lijken te vernietigen wat er is aan schoonheid en goedheid, 
is dat mijn houvast.  

Gods nieuwe leven begint ongrijpbaar, onzichtbaar. Net als Maria kan ik me 
ervoor openstellen, het in mij laten groeien. Ik hoef mijn eigen kleinheid niet in 
de weg te laten staan. Ik hoef niet te denken dat dit nieuwe leven te 
gewoontjes is om verschil te maken. Deze hoop gaat over het durven geloven 
dat iets nieuws mogelijk is, ook als je denkt dat er bij jou echt niks gaat 
groeien.  

Met Maria mag ik een broedplaats zijn van Gods nieuwe leven in deze 
wereld. Een twijgje uit een dode boom, een kind in een wereld vol 
marcherende laarzen, wapens omgesmolten tot tuingereedschap. Niet 
spectaculair, maar toch het wonderlijkste wat ooit gebeurde.  
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Woordzoeker 
 

 
 

 
Tenslotte 

  
 Zegen ons met een hand die beschermt, 

       zegen ons met liefde die verzacht, 

       zegen ons met de belofte die hoop schenkt! 
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INFO 
  
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst 10.00 uur  
  
Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   

  
  
Scriba  ouderling-scriba: vacature 
e-mail:  scriba@gknieuwendijk.nl 
  
Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging    

etc. bij: Marco Groenenberg, e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 
  
Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
  
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
  
Kerkradio  Jes Walraven 
                         Jan van Erp 
  
Kerkauto  Marco en Arja Groenenberg   
  
CvK Secretaris: Vacant 

Penningmeester: Hugo Groeneveld, email: 
penningmeester@gknieuwendijk.nl 

Bankrekeningen  
CVK  NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
 NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO  NL35RABO0301545944 RABO 

  
Nieuwsbrief       Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marco Groenenberg,: 

nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór 17.00 uur. 
  
Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Dinand Bosch. 
  
Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 2 februari 2026 vóór 18.00 uur bij: 
 Dinand Bosch, e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl 
 
 
 
 

 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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mailto:drukwerk@gknieuwendijk.nl
mailto:penningmeester@gknieuwendijk.nl
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf 

Arjan van Rosmalen 
 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
     Bereklauw 8 

4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 
 

 


