MEDITATIE

Bij Matteus 5: 1-12

Onze wereld kent veel verdriet. Vaak zijn we verslagen van geest. Onze ziel
wordt soms zomaar de adem benomen. We weten soms niet waar we het
zoeken moeten.

Al te vaak willen we snel weer verder. Voor onszelf, voor die ander die zo
verdrietig is. Dan hebben we het over ‘eroverheen komen’ of ‘het een plekje
geven’ of ‘loslaten’. Maar dat lukt vaak niet zo.

Sterker nog: die goedbedoelde aanmoedigingen kunnen pijn doen. Want ze
raken niet de diepte van ons verdriet, onze verslagenheid, onze
benauwdheden.

Maar wat betekenen dan de woorden van Jezus?

Ooit las ik ergens dat hier bedoeld kan zijn dat de mensen zich niet hoeven te
schamen voor hun tranen, hun ademtekort, hun verslagenheid. En ik vind
daar wel iets in zitten. Jezus staat erbij stil, deelt erin.

De tekst zegt dan dat het koninkrijk der hemelen er nu al is, middenin je
ademtekorten je verdriet. Het zegt dat de troost er nu is, tussen je tranen.
Niet pas na je tranen, maar nu. Het zegt dat de aarde nu al voor je is, in je
zachtmoedigheid. En dat de gerechtigheid nu al met je meegaat in je
verlangen.

Woorden die Matteus heeft opgeschreven voor gewone mensen in hun
gewone alledaagse leven.

Gelukkig jij alledag-mens: je verlangen, je tekort, als je niet weet hoe het
verder moet — Gods zegen is dichterbij. Juist omdat God niet wegloopt van
breuk, rouw, pijn, teleurstelling. Juist in de breuken van het leven is Gods
zegen aanwezig. Juist daar is Jezus erbij, in en met de schare. Daar ademt
de Geest.

De bijbel kent de nodige kritiek op voorbarige, snelle troost. Job, die zijn
vrienden het zwijgen oplegt. Rachel die weigert zich te laten troosten. Naomi
die kan zeggen: “Noem mij maar bitterheid”.

De schare hoort de woorden van Jezus, zegt MatteUs. Het gaat niet over
mensen vol diepe vroomheid, groot Godsvertrouwen, aanzienlijke daden van
gerechtigheid of martelaren. Het gaat niet om grootse gebaren, vuur, wind,
storm. Jezus ziet hier nadrukkelijk gewone mensen aan: “Als hij de scharen
ziet...”

Met het oog op hen klimt hij op de berg. Als een tweede Mozes.



En hij zegt hen: Jouw alledag leven, zo vaak ruw, adembenemend,
verwarrend... Jouw alledag leven — is voor een tijd een plaats van God. Zalig
jij alledag-mens...

Als ik hap naar adem.
Als ik ontroostbaar ben.
Als ik niet weet waar ik het zoeken moet.

Zalig jij mens van alledag — God is daar waar jij bent. Juist als je zelf niet
weet waar je bent.

Ds. Nico de Lange

Het maken van een preekrooster voor het komende jaar is een “heidens
karwei”! Ver voordat het jaar aanvangt moeten daarvoor al afspraken zijn
gemaakt. Nel Janson brengt deze krachttoer al jarenlang tot een goed einde.
Daarvoor van deze plaats alle waardering!

Onze Nieuwendijkse Kerk heeft in de loop der jaren een respectabel aantal
predikanten voortgebracht. In de afgelopen maanden had Nel Willem
Biesheuvel, Inge Eckhardt-Groeneveld en Ries van der Zouwen opnieuw
kunnen strikken. Het is altijd een genoegen om deze oud-dorpsgenoten op de
kansel te zien. Omgekeerd vinden zij het ook prettig om op vertrouwde grond
even terug te keren.

Ries van der Zouwen hield een mooie overdenking om je staande te houden
in deze wereld. De bovenstaande meditatie van onze eigen dominee Nico de
Lange sluit daar mooi bij aan.

Ondanks al onze persoonlijke dagelijkse zorgen en de grote wereld-
problemen kunnen we moed houden doordat we Hem even mogen aanraken.
En dat doen we op allerlei manieren, ook in de contacten met onze
medemens. Zeer inspirerend!



Hoe sta je als Christen in deze wereld wat betreft Israél en Gaza? De
Doopsgezinde Judaica Dodo van Uden schreef er een genuanceerde
leerbrief over, te lezen verderop in dit nummer.

Kortom, genoeg om over na te denken.
Alvast goede Advendsweken toegewenst!

Namens de redactie,

DB

PS.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 8 december 2025. Dus
heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres
redactie@gknieuwendijk.nl

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Vacature, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling
Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange

Gemeenteavond op 19 november

Op 19 november is onze gemeenteavond. ledereen is daarvoor van harte
uitgenodigd. Het onderwerp betreft het inzegenen van levensverbintenissen
anders dan een huwelijk tussen man en vrouw.

Deze avond zal bestaan uit twee agendapunten. Voor de pauze wordt er een
theologische toelichting gegeven door ds. Everdien Hagen. Na de pauze
gaan wij met elkaar in gesprek over de wijze waarop wij hier, als gemeente
van Christus, mee proberen om te gaan. Dit gesprek zal worden geleid door
Hilda Freije.

Wij hopen op een goede opkomst en zien ernaar uit u daar te ontmoeten.

De kerkenraad.
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Blik op het College van Kerkrentmeesters
november 2025

Wat speelter ......................

Er wordt goed gevolg gegeven aan de
oproep om de nevenruimtes zoveel
als mogelijk te verwarmen met de
aanwezige airco-installaties. Dat is
mooi, want we proberen het
gasverbruik zo laag mogelijk te
houden. Een groot voordeel is dat een
ruimte met de airco in een mum van
tijd op temperatuur gebracht kan
worden. Zo voorkomen we dat het hele gebouw onnodig verwarmd
wordt, terwijl er maar in één ruimte warmte nodig is.

Graag vragen wij nogmaals aandacht voor een zorgvuldig gebruik van
de airco-installaties.

Bij elke unit is inmiddels een korte instructie opgehangen, zodat het in-
en uit bedrijf zetten voor iedereen een fluitje van een cent is:

o Gebruik de installatie alleen als het echt nodig is, om onnodig
energieverbruik te voorkomen.

o Stel de gewenste temperatuur bewust in — extreme
temperaturen vragen veel energie en zijn zelden nodig.

o Zet de installatie op tijd weer uit als de ruimte niet meer wordt
gebruikt.

o Sluit ramen en deuren tijdens gebruik, zodat de koelte of
warmte niet verloren gaat.

o Raadpleeg bij twijfel de handleiding of neem contact op met
een verantwoordelijke, zodat de installatie correct gebruikt
wordt.

Het gaat hartstikke goed met de renovatie van de torenspits. Het
uitstapje naar de spuiterij heeft geresulteerd in een prachtig zwarte
laklaag, waarmee de stalen opbouw een schitterende uitstraling heeft
gekregen. De klokkenstoel inclusief de luidklok is voortvarend en
voorspoedig van de kerktoren getakeld en vervoerd naar
landbouwmechanisatiebedrijf A. den Dekker en zonen. Ondertussen
zijn de koperen vissen voorzien van een beschermlaag, waardoor de
koperkleur voor langere tijd behouden blijft. Nadat de vissen op de staaf
zijn gemonteerd, is het geheel rechtop gezet. Vervolgens is de




klokkenstoel in de stalen
opbouw geintegreerd.
Het is gewoonweg een
prachtig gezicht om de
torenspits, waar zo hard
aan gewerkt is, recht
overeind te zien staan.
Nu is pas echt zichtbaar
wat een enorme kolos het
geheel is geworden. In
gedachten zie je de
torenspits weer bovenop
de kerk staan. Een
staaltje werk, waarop we
bijzonder trots mogen
zijn.

Nog even geduld, het is
bijna zover. We streven E
er nog steeds naar voor de kerst de klus te hebben afgerond

Het is leuk om te vermelden dat er
op de luidklok letters zijn
aangebracht. Deze letters
verwoorden een stukje
geschiedenis. Nadat deze letters
leesbaar zijn gemaakt, verscheen
de tekst: DE VIJAND KWAM - DIE
MEDENAM - DE EERSTE KLOK -
MAAR HIJ VERTROK - NU KLINKT
MIJN KLANK - DE HEER ZIJ
DANK. Een en ander verwijst naar
| de verordening van de Duisers
' waarin werd bevolen dat alle
\\/ koperen luidklokken in geheel
- Nederland moesten worden
b ingeleverd om omgesmolten te

. -~y @ worden voor de productie van
mun|t|e In 1943 was de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk aan de
beurt. Nadat de luidklok uit de toren was gehaald, kon er gedurende de
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rest van de Tweede Wereldoorlog en een aantal jaren erna niet meer
geluid worden. Het op de luidklok vermeldde jaartal 1948 refereert dan
weer aan de nieuwe luidklok, die in dat jaar in gebruik is genomen.
Ook de in de rand gegraveerde tekst “Petit et Fritsen me funderunt’
werd zichtbaar. De vertaling luidt “Petit en Fritsen hebben mij gegoten”.
Dit is een bekende Nederlandse klokkengieterij uit Noord-Brabant, die
de klok heeft vervaardigd en van de handtekening van de gieterij heeft
voorzien.

Volgens de kerkorde dienen het college van kerkrentmeesters en het
college van diakenen hun ontwerpbegrotingen voor 1 november bij de
kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg
opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster. Nadat de
kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een of twee weken in
haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.
Vervolgens krijgen de leden van de gemeente de gelegenheid hun
mening over de begrotingen op een gemeenteavond kenbaar te maken.
Daarna werden de begrotingen vastgesteld.

Het gaat er dit jaar iets anders uitzien dan we gewend zijn, omdat de
najaars gemeenteavond in z'n geheel in het teken zal staan van het
proces rondom het inzegenen van relaties anders dan man en vrouw.
In het kort komt het op het volgende neer:

o In oktober wordt de ontwerpbegroting en het ontwerp
collecterooster (collecterooster samen met Diaconie) opgesteld;

o Begin november wordt de conceptbegroting en het collecterooster
op een CvK vergadering besproken;

o Vervolgens wordt op 11 november de conceptbegroting en het
collecterooster aan de kerkenraad voorgelegd en voorlopig
vastgesteld;

o Op 23 en 30 november worden de conceptbegrotingen ter inzage
gelegd aan de gemeente;

o De gemeentelden krijgen tijdens een inloopmoment op
donderdagavond 4 december de gelegenheid om vragen te
stellen over de conceptbegrotingen (samen met Diaconie).

o Vervolgens worden de begrotingen definitef vastgesteld en voor
15 december bij het CCBB ingeleverd.

Na bijna een jaar van voorbereiding wordt de privacyverklaring met
ingang van 1 november van kracht. Dit betekent dat we ons als
Gereformeerde Kerk zoveel als mogelijk moeten houden aan de in de
verklaring opgenomen bepalingen en richtlijinen. De gemeente is
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namelijk als rechtspersoon verantwoordelijk voor de naleving van de
privacywetgeving en het zorgvuldig om gaan met de persoonsgegevens
en de privacy van haar leden.

In het kader van het leven en werken van de kerk worden diensten
opgenomen en beelden uitgezonden. Dit is een belangrijk onderdeel
van de privacyverklaring. Kerk TV zorgt namelijk voor een grotere
betrokkenheid en beleving en stelt alle leden in staat de kerkdiensten
mee te maken. De mogelijkheid bestaat dat bezoekers van de dienst in
beeld komen. Het is daarom noodzakelijk om te weten te komen hoe de
gemeenteleden over een aantal punten uit de privacyverklaring denken.

Elk gemeentelid heeft een Toestemmingsformulier ontvangen waarin
werd gevraagd al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en gebruik van foto’s en
beeldmateriaal. Er zijn tot nu toe ruim 275 formulieren ingeleverd. Het
gros van de gemeenteleden geeft toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal, maar er zijn ook gemeenteleden die hier bezwaar tegen
hebben gemaakt. Als gevolg daarvan zijn er een aantal zaken om
rekening mee te houden, zodat de privacy en anonimiteit van alle
bezoekers zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft. Naast het informeren
dat er in de kerk opnames worden gemaakt is in de privacyverklaring
opgenomen dat de mensen zoveel als mogelijk van achteren worden
gefilmd, zodat ze niet onnodig herkenbaar in beeld komen. Ook als hier
wel toestemming voor gegeven is, willen we als het even kan de
bezoekers niet herkenbaar in beeld brengen. Tijdens de viering van het
Heilig Avondmaal komen gemeenteleden/bezoekers in en rondom het
liturgisch centrum. Om de anonimiteit van de deelnemers aan de viering
van het Heilig Avondmaal te kunnen waarborgen wordt de looproute
voor deze vieringen gewijzigd. Voortaan zal er in spiegelbeeld worden
gelopen: dus niet via de Sluiszijde naar voren gaan, maar via de
Kilzijde. Zo wordt van de camera afbewogen in plaats van naar de
camera toe.

Het zal best even wennen zijn, maar met een beetje uitleg tijJdens de



Avondmaalsdienst op 9 november gaat het vast en zeker lukken.

In de kleine consistorie wordt voor aanvang van een viering de dienst
met de eigen predikant of de gastvoorganger doorgenomen. De
gastvoorganger wordt ook een kopje koffie of thee aangeboden.
Vervolgens spreekt de Ouderling van Dienst het consistoriegebed uit en
aansluitend gaat de kerkenraad de kerkzaal binnen.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe Kindernevendienstruimte is er
minder bergruimte voorhanden, waardoor de kleine

consistorie behoorlijk vol met dozen en kratten is komen te staan. Het
geheel gaf een rommelige aanblik en was op z’'n zachtst gezegd niet
echt een ruimte waar gastpredikanten ontvangen konden worden. Om
meer bergruimte te creéren is het niet meer in gebruik zijnde aanrecht
verwijderd. Op de vrijgekomen plaats is een prachtige kast met
schuifdeuren aangebracht. De nieuwe kast biedt heel veel
mogelijkheden om spullen uit het zicht op te kunnen bergen. Door deze
praktische oplossing kunnen gastpredikanten met een gerust hart
worden onthaald. Met dank aan onze vrijwilligers!



Van de diakonie

N #==""7"1 Avondmaalscollecte 9 november 2025
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s> De avondmaalscollecte van zondag 9 november willen we

deze keer besteden aan de jongeren die in een Minima

gezin wonen.

Net na de zomervakantie hebben we contact gezocht met de voedselbank
Altena, waarin wij hebben aangegeven iets te willen doen voor deze
jongeren. Hierbij werd al snel door de voedselbank aangegeven dat de
leeftijdscategorie 10 tot 16 jarige altijd een beetje buiten de boot valt. (+/- 50
kids)

Direct is besloten door de diaconie hierop in te springen en een leuke actie
voor deze jeugd te gaan bedenken voor de kerstperiode. Op dit moment zijn
we nog bezig met contacten te leggen om deze actie te realiseren.

Maar natuurlijk kunnen we dit niet zonder uw/jullie financié€le steun. We
bevelen dan ook deze collecte van harte bij u aan, zodat deze groep jongeren
wat leuks kan gaan doen rond de kerstperiode.

U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie
NL90 RABO 0301511586

t.a.v. jongeren kerstactie of op de Samen kerk app onder het kopje geven.
Alvast namens de jongeren bedankt voor uw gift.

Wereldwinkel

In de Jaren ‘70 hebben een aantal diakenen van onze kerk het initiatief
genomen om een Wereldwinkel te starten in Nieuwendijk. De mensen “van
het eerste uur” waren o.a. Tineke van der Laan van Maastricht, Annie Vink en
Kees Heijstek

De eerste jaren was de Wereldwinkel gehuisvest in de Oude School. Toen de
school gesloten werd zijn we uitgeweken naar de Hervormde Kerk en daarna
zijn we verhuisd naar de gang bij de Inloop. Daar vandaan zijn we samen met
de boekwinkel naar Zaal 2 in de Hoeksteen verhuisd.

Tijdens de verkoopmiddagen op donderdag werden er niet alleen producten
van de wereldwinkel verkocht, maar ook collectebonnen. De laatste jaren was
het drukker met de verkoop van collectebonnen dan met de verkoop van
koffie etc. De oorzaak hiervan was dat ook steeds meer supermarkten
producten van Fair Trade in de schappen kregen.

Ook tijdens biddag en dankdag stond de wereldwinkel met een kraam in de
hal van de kerk, die altijd goed bezocht werd, maar omdat deze
doordeweekse diensten zijn komen te vervallen is ook dit gestopt.



Daarnaast hebben we ook regelmatig als Wereldwinkel gestaan
op de jaarmarkt en op de kerstmarkt van de Regenboogschool.
Ook verzorgden we koffieabonnementen in Nieuwendijk en
werden er regelmatig presentjes voor de zusterkring bij ons
gehaald.

De inkopen voor de wereldwinkel werden gedaan bij Centrum Mondiaal in
Culemborg en daar zijn in de loop van jaren diverse ritjes naar toe geweest
en kwamen we met een volle auto terug. De laatste jaren kunnen we de
producten via internet bestellen en worden thuis geleverd.

Toen Corona uitbrak is de verkoop op donderdagmiddag gestopt. Rond die
tijd is ook de samen kerk app gelanceerd, met daarin de
collectemogelijkheden. We hebben toen besloten, omdat er geen verkoop
van collectebonnen meer was en de verkoop van koffie/thee etc. ook
terugliep, om te stoppen met de Wereldwinkel. De laatste jaren hebben we
het saldo afgebouwd en geschonken aan goede doelen. De laatste giften
(totaalbedrag van € 1.956,99) zijn dit jaar overgemaakt naar Ghambia Child,
Hospice Altena, Hope for Africa en naar onze kerk.

Wat we wel blijven verzorgen is de inkoop van de koffie voor onze kerk en de
hervormde kerk omdat we het nog wel belangrijk vinden dat de koffieboeren
een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De inkoop van de koffie gaat nu
dan niet meer via de rekening wereldwinkel, maar rechtstreeks vanuit onze
kerk. De jaarlijks terugkerende gewaardeerde kerstpakkettenactie, die door
de beide diaconieén van de kerken wordt verzorgd, wordt ook voortgezet. De
inkoop hiervan gaat voortaan ook rechtstreeks via de diaconie. Tijdens de
a.s. voorjaarsvergadering 2026 van onze kerk zult u dan de laatste keer het
financieel overzicht van de wereldwinkel zien. Vanaf 2026 zijn de cijfers dus
geintegreerd in de cijfers van kerk en diaconie.

Namens alle (oud) vrijwilligers van de wereldwinkel Nieuwendijk dank voor
jullie ondersteuning de afgelopen jaren en vergeet niet om een keer een
Wereldwinkel binnen te lopen in een ander dorp of stad.

Mari en Kees

Pastoralia

Telefoonnummer gewijzigd? Of vast nummer niet meer in gebruik maar wel
mobiel nummer? Laat het de ledenregistratie weten. Dat helpt ouderlingen en
predikant bij het omzien naar elkaar. Geef wijzigingen daarom door aan
kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
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KERKELIJK BUREAU

L

Hartverwarmend waren het medeleven, de
troostvolle woorden, warmte en steun na het
overlijden van onze lieve zoon, broer,

zwager en oom
Martin

Hiervoor onze hartelijke dank.
Jan en Teunie van der Sommen
Gerrit en Marian

Tessa, Dennis
Robbert en Sabrina

Giovanni, Alyssia

BlJ DE VIERINGEN

Zondag 9 november vieren we het avondmaal. We slaan het troostboek
Openbaring op, in het eerste hoofdstuk. Het is een bijzonder visioen dat
Johannes beschrijft, maar het is diep verankerd in het verbond waarover het
eerste testament vertelt door de weg van het huis van Israél te beschrijven.
Het is ook diep verankerd in de actuele wereld waarin Johannes leeft. En
daarin troost hij de lezers van uit Gods verbond.

De avondmaalsviering bekrachtigt dat verbond zichtbaar: in brood en beker,
in de zegen die je kunt ontvangen. We nodigen iedereen die zich geroepen
voelt en verbonden weet met Christus om deel te nemen.

Zondag 23 november slaan we opnieuw Openbaring op, dan in hoofdstuk 21:
1-7. Ook dat bijbelgedeelte wortelt sterk in het eerste deel van onze bijbel. En
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het laat zien waar het God om gaat: om de aarde, om de mensen die met
elkaar verbonden zijn en blijven. Een troostrijke bijbellezing op de
eeuwigheidszondag.

Op 30 november begint het adventsproject ‘Wees welkom’. Op deze 1e advent
kijken we door de ogen van de dieren — want we lezen Jesaja 11: 1-8. Een
visioen dat ons verlangen wekt. In deze viering werkt de band “Around us” mee.

Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op zondag 23 november, gedenken we hen
die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Door het
jaar heen noemden we hun namen en legden een steen met de naam van de
overledene op de gedachtenistafel.

Op Eeuwigheidszondag noemen we hun namen opnieuw en plaatsen we bij
de naam van elk van hen een roos in een vaas.

Na afloop van de viering kunnen nabestaanden de steen met de naam
meenemen. Tegen 12.00 uur worden de rozen naar de begraafplaats
gebracht. Met de nabestaanden die daar bij willen zijn, hebben we nog een
kort gezamenlijk gedachtenismoment. Daarna worden de rozen uitgedeeld
om op het graf te plaatsen.

Degenen die niet meegaan naar de begraafplaats kunnen de roos
meenemen bij het ontvangen van de gedachtenissteen.

In onze gebeden en gedachten zijn wij verbonden met hen die speciaal op
deze dag stilstaan bij het verlies. Wij gedenken hen die ons ontvallen zijn met
Advent (‘Komst’) in zicht. Want wij geloven dat niet de dood het laatste woord
heeft maar het leven dat bij God geborgen is.

Zondag 9 november

10.00 uur: Ds. Nico de Lange

Zondag 16 november
10.00 uur: Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Zondag 23 november
10.00 uur: Ds. Nico de Lange

Zondag 30 november
10.00 uur: Ds. Nico de Lange
15.30 uur: Ds. Nico de Lange

Zondag 7 december
10.00 uur: Ds. M.P. Vis Werkendam

Zondag 14 december
10.00 uur: Ds. Nico de Lange
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Bestemming oude paaskaars

Op paasmorgen nemen we jaarlijks een nieuwe paaskaars

) in gebruik. Graag geven we de oude paaskaars een
bestemming, en hopen dat die paaskaars tot bemoediging
is voor degene bij wie hij in huis komt te staan.

A Om bij de bestemming van de paaskaars een ieder even

grote kans te geven zullen de bestemming van de
paaskaars voortaan bepalen door uit een aantal ingediende
namen er één blind te trekken. Kent u iemand voor wie de
paaskaars van betekenis kan zijn? dan kunt u die tot uiterlijk
7 november a.s. indienen Aansluitend zullen enkele
ambtsdragers samen een naam trekken uit de ingediende
voorstellen, en zorgen dat de paaskaars wordt bezorgd.
scriba@gknieuwendijk.nl

N
(=]

f
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Namens de kerkenraad: ouderlingen en predikant.

Bijzondere zaken

OMZIEN NAAR ELKAAR

In het kader van Omzien naar Elkaar willen we dit jaar een brievenbusactie

houden.

U krijgt de komende weken een leuke kaart met inhoud in de brievenbus,

waarmee u iemand kunt uitnodigen om een kopje thee mee te drinken.
Want : Drink een kopje Thee met z’n Twee

Thee drinken is vaak een sociale activiteit die mensen samenbrengt. In veel

culturen is het aanbieden van thee een teken van gastvrijheid en respect.

Door thee te delen, creéer je een ruimte voor (betekenisvolle) gesprekken

en verbinding met anderen. Deze sociale aspecten van thee drinken kunnen

bijdragen aan een gevoel van gemeenschap en verbondenheid.

Want: Met wie ga jij deze Thee delen?

Mocht er nog iets zijn wat u graag met de ouderlingen of predikant wilt delen
neem dan gerust contact op met één van de onderstaande adressen
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Ouderlingen Bea Tolenaars Lijn van der Wiel, Piet van Vugt en ds. Nico de
Lange

Adventsproject Kindernevendienst en Tienerdienst 2025
‘Wees welkom.’

Op zondag 30 november start de kindernevendienst met het advents-
project. Wij volgen het project van Bijbelbasic.Het thema dit jaar is
‘Wees welkom.

De projectverbeelding voor in de kerk wordt gevormd door 5 platen die
samen een kerststal vormen en in deze kerststal komen verschillende
Bijbelse personages langs.

Wij kijken iedere zondag door de ogen van een personage wat in het
Bijbelverhaal van die week centraal staat. Waar kijken zij precies naar uit?
Ze Kijken uit naar de redder die God al lang geleden beloofd heeft. En die
uiteindelijk toch op zo’'n verrassende manier bij de mensen komt: ver van het
centrum van de macht, bij herders en dieren en in een armoedige voerbak.
Met de kinderen luisteren wij naar de profetie van Jesaja over een koning die
vrede brengt — vrede die zo allesomvattend is dat zelfs roofdieren en tamme
dieren samen kunnen spelen. Samen met de engel Gabriél brengen we een
bijzondere boodschap aan een meisje genaamd Maria zij woont in Nazaret.
Met Maria zijn we verrast en blij dat God door een heel gewoon meisje zijn
redding teweeg wil brengen. Met Jozef dromen we van een kind dat speciale
namen Kkrijgt: ‘God redt’.

Alle kinderen van onze kerk krijgen voor de start van het project een envelop
in de brievenbus. Hierin zit het boekje met verhalen en opdrachten, een
eigen Kerststal, een kaarsje en iets lekkers voor tijdens het wachten.

Het project start vanaf zondag 30 november, ook wij komen in de kerk samen
in ‘onze’ eigen stal en kijken door de ogen van het personage wat die zondag
centraal staat en wat het voor diegene betekent.

Ook dit jaar hebben wij weer adventskaarsen,

Maar omdat wij onze stal steeds iets meer in het licht willen zetten, hebben
wij ervoor gekozen om led-kaarsen te gebruiken. ledere zondag wordt er een
kaarsje aan gedaan en een gedichtje voorgelezen. En dit geldt ook voor
kerstmorgen, dan branden alle kaarsen: De stal staat in het licht.

Hartelijke groeten, de leiding van de kindernevendienst en tienerdienst
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Zangers gevraagd

In de kerstnachtdienst willen we graag enkele onbekende kerstliederen uit het
liedboek zingen. Wie wil er mee oefenen? Op vrijdag 28 november om 19.00
uur gaan we de eerste keer repeteren. Geef even door of je komt dan weet ik
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Kun je dan niet maar wil je wel
meezingen? Laat het me weten want dan spreken we op 28 november een
ander repetitie moment af.

Hartelijke groet en hopelijk tot 28 november! Hanneke de Peuter

Leeskring

Al een tijdje speelt het idee
om een leeskring op te
starten in Nieuwendijk.

We willen graag in contact
komen met mensen die hier
ook interesse in hebben.
We kijken samen welke
boeken we willen gaan

bespreken en hoe we de kring op gaan zetten.

Zelf denken we zo’'n 1 x in de 2 maanden bij elkaar te komen in een
huiskamer om een boek te bespreken. Om de beurt heeft één van ons dan de
leiding en maakt een aantal vragen over het te lezen boek.

Voor meer informatie en opgeven kun je contact opnemen met Adri van Esch
en Heleen de Lange

BIJBELLEESROOSTER

Handelingen 21,15-
zaterdag |8 november 26

Handelingen 21,27-
zondag 9 november 36

Handelingen 21,37—-
maandag |10 november 22,16

Handelingen 22,17-
dinsdag |11 november 29
woensdag [12 november Lucas 19,41-48
donderdag [13 november Lucas 20,1-8
vrijdag 14 november Lucas 20,9-19
zaterdag |15 november Lucas 20,20-26
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zondag 16 november Lucas 20,27-40
maandag |17 november Lucas 20,41-21,4
Handelingen 22,30—
dinsdag |18 november 23,11
Handelingen 23,12-
woensdag [19 november 22
Handelingen 23,23-
donderdag |20 november 35
vrijdag 21 november Handelingen 24,1-9
Handelingen 24,10-
zaterdag |22 november 21
Handelingen 24,22-
zondag 23 november 27
maandag [24 november Lucas 21,5-19
dinsdag |25 november Lucas 21,20-38
woensdag [26 november Handelingen 25,1-12
Handelingen 25,13-
donderdag |27 november 27
vrijdag 28 november Handelingen 26,1-18
Handelingen 26,19-
zaterdag |29 november 32
zondag 30 november  |Advent 1 Psalm 85
Handelingen

In de Kerk wordt in november gelezen van Paulus’ derde zendingsreis en van
zijn transport naar Rome, een bestemming die al in Handelingen 19:21 op
zijn lijstje stond. Paulus gaat niet naar Rome om daar het evangelie te
brengen, want het was daar al (Handelingen 29:15). Hij gaat omdat hij zich
heeft beroepen op de keizer. Als hij dat niet had gedaan, was hij allang een
vrij man geweest (26:32). Maar Paulus heeft het op de spits gedreven: de
hoogste machthebber op aarde moet zich over het evangelie uitspreken.
Lucas

In november vallen de drie zondagen van de voleinding. Het is de tijd waarin
‘de laatste dingen’ aan de orde worden gesteld: de jongste dag en de komst
van de messias. Het evangelie vertelt van de beslissende komst van Jezus in
Jeruzalem en de beslissende komst van de Mensenzoon.

maandag |1 december Jesaja 1,1-17
dinsdag |2 december Jesaja 1,18-31
woensdag |3 december Jesaja 2,1-5
donderdag 4 december Psalm 126

vrijdag 5 december Handelingen 27,1-12
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Handelingen 27,13-

zaterdag |6 december 26
Advent 2 Handelingen 27,27-

zondag 7 december 38

Handelingen 27,39-
maandag |8 december 44
dinsdag |9 december Psalm 72
woensdag [10 december Handelingen 28,1-10

Handelingen 28,11-
donderdag |11 december 22

Handelingen 28,23-
vrijdag 12 december 31
zaterdag |13 december Psalm 28
zondag 14 december |Advent 3 Jesaja 6,1-13
maandag |15 december Jesaja 7,1-9
DENKTANK

Leerbrief “Juist nu”

De commissie Doopsgezinden-Jodendom (https://doopsgezinden-
jodendom.nl/) heeft mij gevraagd een leerbrief samen te stellen in verband
met de huidige situatie: de gruwelijke oorlog in Gaza en het misdadige
optreden van kolonisten op de Westbank.

Ik heb gemerkt dat in dit verband bij velen de vraag opkomt: kunnen en
mogen wij ons nog wel met Tora en joodse traditie bezighouden, terwijl Israél
in Gaza zo’n verschrikkelijke oorlog voert?

Discussievraag:
Herkent u zich in deze vraag? Welk antwoord zou u in eerste instantie op
deze vraag geven?

Persoonlijk denk ik dat we ons, juist nu, wel met Tora en joodse traditie
moeten bezighouden, ondanks de wrede werkelijkheid. Ik heb daarvoor drie
redenen:

Ten eerste: Ik laat me de joodse traditie niet afnemen door mensen die die
traditie misbruiken.

Velen van de extremisten in de Israélische samenleving en regering
legitimeren de oorlog in Gaza en het onrecht op de Westbank onder andere
met bijbelteksten en teksten uit de traditie. Daarbij passen ze die teksten
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letterlijk toe op de huidige situatie (zoals fundamentalisten altijd doen) en
negeren ze de centrale waarden van Tora en traditie, waarden als
rechtvaardigheid, barmhartigheid, menslievendheid, vrede. Door nu afstand
te nemen van die Tora en traditie zou ik deze ultra-fundamentalisten gelijk
geven, zou ik in feite zeggen dat hun uitleg de juiste is en die centrale
waarden niet van belang zijn. Ik zou het “kind” van Tora en traditie weggooien
met het “badwater” van een valse uitleg en een misdadige toepassing.

Ten tweede: Tora en traditie zijn van levensbelang als ijkpunt voor mijn
denken en handelen.

Het zijn de lessen uit de Tora en de joodse traditie die mij gevoelig maken
voor onrecht. Het gevoel “dit is onacceptabel, dit is ontheiliging van Gods
naam”, dat mij overvalt bij de berichten uit Gaza en de Westbank, is ontstaan
en wordt gevoed door de principes uit de Tora en de traditie. Ik wil Tora en
traditie niet de rug toekeren, maar me er juist sterker mee verbinden. Om mijn
gevoel voor wat goed is en wat kwaad niet te verliezen.

Ten derde: Ik wil al die joden die zich tegen de oorlog in Gaza uitspreken, niet
in de steek laten.
Zoals de voorgangers van de Liberal Jewish Synagogue in Londen. In de
hagada, de teksten en gebeden die worden gezegd op seder-avond, de
eerste avond van het joodse paasfeest, voegden zij deze woorden in:
Wij richten onze blik op Gaza en rouwen om de dood van onschuldige
burgers in deze eindeloze en genadeloze oorlog die ons, als Joden,
vervult met smart en schaamte. Ouderloze kinderen, honderdduizenden
verdreven, de verwoesting van huizen, ziekenhuizen en scholen,
honger en gebrek onder hen die nergens heen kunnen.
Of Natasha van Weezel die op 24 maart 2025 in een artikel in het Parool
schrijft:
Ik ervaar het als een belediging wanneer men niet automatisch snapt
dat ik het verschrikkelijk vind dat Israél het staakt-het-vuren heeft
verbroken. En dat ik misselijk word van het besef dat er wéér
honderden onschuldige Palestijnse burgers omkomen.
Of de bijna duizend (ex)militairen van het Israélische leger die op 10 april
2025 oproepen de oorlog te beéindigen:
In een brief hebben 970 leden van de Israélische luchtmacht,
voornamelijk reservisten, maar ook piloten [in actieve dienst],
opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in de Gazastrook.
Dat schrijven Israélische media, waaronder de liberale krant Haaretz.
[...]
De inhoud van de brief is niet openbaar gemaakt, maar volgens
Israélische media zeggen de ondertekenaars dat de oorlog in Gaza
politieke doeleinden dient, in plaats van het verdedigen van de
veiligheid van Israél. (ANP) (Uit Trouw van 10 april 2025)
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En nog zovelen meer.

Discussievragen:

1. Wat vindt u van de eerste reden? Waar bent u het mee eens en waarmee
niet? Kunt u uw reactie nader toelichten?

2. Bespreek met elkaar de tweede reden. Bent u het ermee eens dat we een
“bron” nodig hebben om ons gevoel van goed en kwaad niet te verliezen?
Wat is voor u die bron?

3. Wat is uw reactie op de derde reden? Kunt u nog meer voorbeelden geven
van joden die zich verzetten tegen de oorlog?

4. Vindt u dat we ons, ondanks alles, kunnen blijven bezighouden met Tora
en joodse traditie? Licht uw antwoord toe.

Dodo van Uden
Dalfsen, september 2025

Woordzoeker

BASIS ESCAPE SPEEKSEL TRAPVELD
BASSIN KEMNMNELLIK SPIER TUSSENUIT
BEBOP OFFDAY STEEKBAL WASBEER

BLUSSEN  OVERLEGD  SUSHI
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TENSLOTTE

Twee vragen aan u/jou en de ander:
1. Kun je Christen zijn in je eentje?
2. Is God een rechter die veroordeelt?

Gedicht: wonder

Een gedicht van ritueelbegeleider Irene van der Meulen over dankbaar zijn en dankbaar
blijven.

Jje wordt wakker en staat op
er komt water uit de kraan
de ontbijttafel staat klaar

Je hult je in een warme jas
waagt je zonder angst op straat
vrij te kiezen waar je gaat

waar je komt daar ben je vrij
om te zeggen wat je denkt
om te worden wie je bent

alle wegen zijn begaanbaar
alle huizen zijn bewoonbaar
alle vrienden zijn bereikbaar

Je went eraan, het is gewoon
maar ook in het gewone
kan een wonder wonen

(door Irene van der Meulen, ritueelbegeleider

81e jaargang nr. 8/ 2025
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INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,
Scriba ouderling-scriba: vacature
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Marco Groenenberg;-e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764

Kerkgebouwen
Kerkradio Jes Walraven
Jan van Erp
Kerkauto Marco en Arja Groenenberg,
CvK Secretaris: Vacant

Penningmeester: Hugo Groeneveld penningmeester@gknieuwendijk.nl
Bankrekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NLO9ORABO0301511586 RABO

ZWO NL35RAB0O0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marco Groenenberg, e-mail:
nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag voor 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken  Dinand Bosch.

Inleveren kopij Tot uiterlijk maandag 8 december 2025 véér 18.00 uur bij:
Dinand Bosch

e-mail: redactie@agknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf
Arjan van Rosmalen

*Ontwerp en aanleg van uw tuin
* Onderhoud van uw tuin
* Levering van o.a. planten en bomen

Bereklauw 8

4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK
Bloemenatelier “het Klaverblad”

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag Alleen bestellingen
Woensdag en donderdag 14.00- 17.30 uur
Vrijdag 10.00-11.30en 14.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00-12.00 en 13.00 - 15.00 uur
~ Bloemenatelier “het Klaverblad”
SN PN Rijksweg 212 Nieuwendijk
- 4 0183-405015 of 06-40075724
- N www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

°De bloemen in de ketk worden iedee week gebc/ton.ken.
doo* oBloem.en.atelie'c “het Klaverblad”

22




