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Gereformeerde kerk
Nieuwendijk

De dienst van deze Avondmaalzondag

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: Ds. Nico de Lange

Organist: Karin van Andel

Kosters/camera: Arie Groenevelt/Mari van Zanten
Gastvrouwen: Maja en Kees Heijstek

Kindern.dienst:
Tienerdienst:
Créche:
Collecten:

Karin van Beek/Vera de Heus
Lisa Kraaij

Laura Lukkezen/Lente van Vliet
NL78 RABO 0301 5050 12

ovv extra collecten

1¢ Diaconie

2¢ Onderhoud gebouwen

Avondm.collecte: Stichting tekenen voor kinderen

Orde van dienst

Lied vooraf: Hemelhoog 110: 1, 2, 3
Welkom

Komen - Hemelhoog 299: 1, 2
Bemoediging en groet

Lied 139a: 1, 2

Gebed

Lied 139a: 3,4

Woord - Opstap naar het Bijbelverhaal
Lied van de week: “Welkom, welkom”
le lezing Ezechiél 34: 1-11
Lied1:1,2,3

2e lezing Johannes 9: 35-10: 6

Lied 653:1, 6

Overdenking

Antwoord - Lied 653:1, 2,5
Voorbeden en Collecten
Maaltijdviering

Hemelhoog 514: 1, 2, 3 (Brood hier gedeeld om het leven)
Tafelgebed Lied 403d Gij louter licht
Onze Vader

Viering / instrumentale muziek
Dankzegging

Hemelhoog 533:1, 2,3

Gaan

Zegen met gezongen acclamatie

Bij de viering van deze zondag

In deze viering breken we brood, delen we de beker,

en is ervoor wie dat wil ruimte om een persoonlijke zegen
te vragen.

Na de viering is er voortzetting van het avondmaal in het
Jan Biesheuvel Dijkhuis en ’s middags vieren we het
avondmaal in het Steunpunt.

Meeleven

Leo de Bruijn is vrijdag weer naar huis teruggekeerd.
Samen met de GGZ wordt gezocht naar een goede balans
tussen thuis wonen en (externe) begeleiding. We wensen
hem, met zijn Bep en hun gezin en dierbaren alle goeds en
Gods zegen toe op hun weg.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van onze diensten en het nieuws in en rond onze
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

Huwelijk

Op woensdag 10 september zullen Matty van Tilburg en
Ralph Hees, elkaar hun ja-woord geven op het
gemeentehuis van Altena.

Wij wensen hen van harte een fijne dag toe, samen met
familie en vrienden en zegen op hun gezamenlijke
levensweg.

Verhuizing

Truus en Teun Versteeg verhuizen dit weekend.

We wensen hen op de nieuwe plek alle goeds toe en een
thuis onder Gods zegen.

De dienst van startzondag 14 september

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: Ds. Nico de Lange

Kosters/camera: Rick Ippel/Bert Slagmolen
Gastvrouwen: Teunie v.d. Sommen/Thea de Rooij
Kindern.dienst: Marleen Wijnands/Ilona Flikweert
Creche: Deborah Bok/Lenneke Ebert
Mededelingen

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar Fam. Van Esch-de Graaf..

Het maandelijkse bloemetje gaat naar

Dhr. H. van Noorloos, Aernswaert in Hank.

Themaviering en nagesprek 31 augustus

Past het bij de wijze waarop wij hier als gemeente
Christus proberen te dienen om ook andere
levensverbintenissen van twee personen als een verbond
van liefde en trouw voor Gods aangezicht te zegenen?

We kijken terug op een viering die voor velen goed was én
stof tot nadenken gaf - dat bleek ook in het goede gesprek
dat we na afloop met bijna 50 gemeenteleden voerden.
Daarmee is een belangrijke stap gezet om de
bovenstaande vraag open in de gemeente neer te leggen
en iedereen gelegenheid te geven daarin mee te doen.
Fijn dat er zoveel belangstelling was.

Van menigeen hebben wij het briefje dat afgelopen
zondag is uitgedeeld ingevuld ontvangen. De gedachten
en opmerkingen die daarop staan nemen we mee bij de
voorbereiding van de gemeenteavond. Wilt u, wil jij ook
delen wat je bij de genoemde vragen hebt ingevuld? Doe
het briefje dan bij de pastorie of de kerk door de
brievenbus.



Heb jij of hebt u behoefte om persoonlijk hierover door te
spreken? Doe dan een beroep op ons. Ook bij vragen,
twijfels of als u ergens moeite mee hebt. In onze
gemeente erkennen we verschillende visies en luisteren
we werkelijk naar elkaar.

Over het vervolg en de datum van de gemeenteavond
staat meer informatie in de nieuwsbrieven van de
komende weken en het eerstvolgende kerkblad.

De kerkenraad

Inleveren nog altijd mogelijk.

Vorige week is er een Toestemmingsformulier als bijlage
bij Kerkklanken gevoegd. Want wij willen echt ieder
gemeentelid gelegenheid geven kenbaar te maken of uw
of jouw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats),
foto’s en beeldmateriaal van kerkdiensten of andere
kerkactiviteiten gebruikt mogen gebruiken, zodat er in het
kader van de Privacywet (AVG) zorgvuldig kan worden
omgegaan met de persoonsgegevens en de privacy van
onze leden. Dat kan alleen maar als de moeite wordt
genomen een formulier in te vullen. Inleveren kan nog
altijd. Maak er alstublieft gebruik van! Formulieren
kunnen in de doos in de hal van de kerk worden
ingeleverd, via de brievenbus van de kerk, bij Jaap van
Elzelingen of via het mailadres scriba@gknieuwendijk.nl

Van de Themagroep

U en jullie zijn er volgende week toch ook bij??!!

Deze verrassende startzondag van het kerkelijk seizoen wil
je echt niet missen.

Hartelijk welkom om 10.00 uur in onze eigen kerk; er is
kindernevendienst en créche.

Na de opening met Ds. Nico de Lange maken we kennis
met Levi Loos en Greet Grens in het grappige maar
spraakmakende toneelstuk ‘Grensgevallen’.

Na de dienst staat er koffie, thee en lekkers klaar, we
praten in kleine groepjes na over de grenzen van Levi,
Greet en onze eigen grenzen.

We sluiten af met soep en broodjes om ca. 12.30 uur.
Tot volgende week!

Avondmaalcollecte van zondag 7 september
Deze collecte willen we besteden aan Stichting
tekenen voor kinderen

Kinderen groeien niet altijd onbezorgd op. Een kort
of lang verblijf in bijvoorbeeld een ziekenhuis,
zorginstelling of asielzoekerscentrum brengt
onzekerheid met zich mee. Onze tekenaars geven
kinderen die het moeilijk hebben een moment van
ontspanning.

Doordat het kind bepaalt wat de tekenaar maakt,
krijgt het weer even de regie terug. De tekening
stimuleert de creativiteit van het kind en geeft het
daarmee een taal in handen om eigen gedachten,
verbeelding of fantasie te kunnen uiten. De tekening
blijft achter als een herinnering. Mogen wij deze
collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.

U kunt u gift ook overmaken op het bankrekeningnummer
van de diaconie: NL90 RABO 0301511586 t.a.v. tekenen
voor kinderen. Of via de Samen Kerk app onder kopje
geven.

Om een moment bij stil te staan:

Gebed om woorden

(Een gebed van ds. Werner Pieterse, om woorden
van goede moed)

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was,
maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult,

de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden voor hoop,

liefde, goedheid.

Wij bidden U om woorden,
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.

Mooi voor onderweg

Alleen de rijst

Alleen de rijst die we samen eten,

stilt onze honger.

Alleen het water dat we samen drinken,
lest onze dorst.

Alleen de strijd die we samen voeren,
brengt bevrijding.

Alleen de kleren die we samen delen,
maken mooi.

Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.

Alleen de weg die we samengaan,

heeft een doel.

Alleen het doel dat we samenstellen,

is bereikbaar.

Alleen de vrede die wij samen maken,
wordt wereldwijd.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
http.//www.gknieuwendijk.nl/

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek per email:
nieuwsbrief@nieuwendijk.nl

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw
contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64
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