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MEDITATIE 
 
Bijbel en verandering – steeds onderweg 
 
Veel mensen zoeken in onrustige tijden vol verandering hun vastigheid in de 
Bijbel. Dat komt wellicht omdat deze verzameling van geschriften al zolang 
bestaat en een constante is in alle vormen van de christelijke kerk. In “de” 
Bijbel zelf kom je echter ook veel veranderlijkheid en ontwikkeling tegen.  
Een veranderlijkheid die ons kan bemoedigen: zoals toen gelovigen bij alle 
verandering iets van God hebben ervaren, zo kunnen wij dat ook nu.  
 
Het woord ‘Bijbel’ is afgeleid van het Griekse ‘Biblia’, wat boeken betekent. 
We hebben een kleine bibliotheek in handen, niet één boek dat door één 
schrijver is geschreven. Het is een verzameling van onderling zeer 
verschillende geschriften die in ongeveer 1000 jaar tijd zijn geschreven of 
definitief gemaakt. De omgeving van ontstaan is verspreid over het oude 
Midden-Oosten. En er heeft een veelheid aan schrijvers aan bijgedragen, die 
we meestal verder niet kennen uit historische bronnen. Dat allemaal maakt 
dat veranderlijkheid wezenlijk tot de Bijbel behoort.  
Genesis, bijvoorbeeld, opent met verhalen over de aartsmoeders en -vaders 
die voortdurend rondtrekken. En met hen de reizende God.  
We komen reizigers tegen in Genesis 11 die zich in Babel willen vestigen, 
maar door de Heer worden verspreid: op weg naar nieuwe werelden, andere 
mensen, andere taal, andere gewoonten. Zo vormt ook de reis van Sarai en 
Abram in Genesis 12 een oer-verhaal van beweging dat in allerlei varianten 
terugkeert verderop in de Bijbel.  
Op hun wegen ontdekken ze zowel de reikwijdte van het geloof als de diepe 
vertwijfeling over een God die je niet kunt zien of aanraken. Onderweg 
ontdekken de reizigers in de Bijbelverhalen dat de wereld groter is dan ze 
dachten, dat de reikwijdte van Gods genade verder gaat dan ze zelf konden 
bedenken, en worden ze als gelovigen verrast door vreemdelingen en 
onbekende gasten die hén iets onverwachts van God laten zien.  
 
In het Oude Testament komen we weinig tegen over definitieve vestiging. 
Zelfs het beloofde land blijft beloofd in de grote bewegingen van uittocht, 
doortocht, intocht en ballingschap, terugkeer en diaspora. Steeds weer wordt 
er opnieuw begonnen, met nieuwe inzichten én nieuwe vragen. En de 
reizende God van het huis van Israël is er steeds bij.  
Die lijn zet zich door in het Nieuwe Testament dat vertelt over Jezus die 
voortdurend onderweg is en geen dak boven zijn hoofd heeft. Waar een 
gemeente ontdekt dat het evangelie er niet alleen is voor de kinderen van het 
huis van Israël, en niet-Joden worden gedoopt en vervuld van de Geest 
raken.  
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Zonder al die beweeglijkheid en veranderingen in de Bijbelse verhalen zou 
het nog maar zeer de vraag zijn geweest of wij hier dan met een gemeente 
van niet-Joden Christus zouden hebben beleden. Wij zijn ‘later ingestapt’ op 
deze Israëlische verhalen vol beweging en verandering. En dat kon, omdat 
die verhalen zelf vertellen over een veranderende God, een reis-God die zich 
niet zoveel gelegen laat liggen aan menselijke grenzen.   
Wie volgens menselijke normen niet meetelt, telt juist mee in Gods ogen. Wie 
volgens de menselijke normen erg belangrijk zou zijn, wordt door God op een 
tweede plaats gezet. Gods genade verrast keer op keer de gemeente van 
deze trekker-God.  
 
In tijden van verandering (wanneer zijn die er eigenlijk niet geweest?) is de 
Bijbel voor velen een rustpunt. Maar als we die benadering voorop zetten 
kunnen we ons ook verkijken op de eigenlijke waarde van de Bijbel. Het 
zoeken van een rustpunt kan ons weerhouden van soms noodzakelijke 
verandering in ons leven.  
De Bijbel spreekt vooral over omkeer, bekering, licht van God dat mensen 
overvalt en gelovigen die tot hun verbazing Gods Geest zien werken op 
plekken en in mensen waarvan ze dat zelf niet bedacht konden krijgen.  
 
Ja, laat de bijbel voor ons het rustpunt zijn. Namelijk voor ons vertrouwen dat 
God niet schrikt van verandering, van vertwijfeling en onzekerheid. Dat God 
er niet voor terugschrikt zijn mensen, als dat nodig is, juist in onrust te 
brengen, op weg naar zijn nieuwe toekomst. Dat deze God niet wegloopt als 
bij ons alles op zijn kop komt te staan.  
Dat kan ons helpen niet te angstig te worden bij alle veranderlijkheid en 
onzekerheid. Het kan ons juist vertrouwen geven dat God ons nieuwe en 
verrassende wegen wijst - hij gaat al voor ons uit… 
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

Van de redactie 

Terwijl eindredacteur Dinand nageniet van een welverdiende vakantie en op 
het moment van schrijven aan het bijkomen is van een fikse jetlag, gaat het 
kerkelijk leven van Gereformeerd Nieuwendijk gewoon door. Uw voormalig 
eindredacteur neemt de honneurs voor één keertje waar.  

Dat het kerkelijk leven weer helemaal op stoom is, valt terug te lezen in dit 
blad. De nodige activiteten staan komende tijd op de rol. En aan de onrust in 
de wereld, van dichtbij tot ver weg, valt helaas niet te ontkomen in dit blad. 
Speciaal aandacht ook voor de gemeenteavond van 19 november a.s.U 
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wordt uitgenodigd mee te doen aan het beraad hoe we als gemeente invulling 
kunnen geven aan het motto “Gemeente van en voor iedereen”. 

Veel leesplezier! En voor de liefhebber: een puzzeltje op zijn tijd is ook niet te 
versmaden. 

 

AS 

PS. 
  
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 27 oktober 2025. Dus 
heeft u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2.     
 
 
 

Beraad en gemeenteavond 19 november 
 
Als Gereformeerde kerk Nieuwendijk willen 
we een gemeente van en voor iedereen zijn. 
Dat is belangrijk in ons vieren, in ons 
diaconaat en pastoraat. Daarom denken we 
dit jaar met zijn allen na over de vraag “Past 
het bij de wijze waarop wij hier als gemeente 
Christus proberen te dienen om ook andere 
levensverbintenissen van twee personen als 
een verbond van liefde en trouw voor Gods 
aangezicht te zegenen?” 
Als kerkenraad spraken we al een keer op onze vergadering over deze vraag. 
Voor ons is het motto van ons beleid “Gemeente van en voor iedereen” 
belangrijk.  
 
Graag gaan we in deze periode ook met u als gemeenteleden in gesprek 
over dit onderwerp.  
Op zondag 31 augustus hielden we daarom een nagesprek na de viering. 
Daar waren veel gemeenteleden bij betrokken. In het vervolg op dit 
nagesprek merken we dat het persoonlijke gesprek een belangrijke rol speelt. 
Daarom willen we benadrukken dat we daar graag ruimte aan willen geven.  

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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Als er vragen zijn bij of twijfels over dit beraad. Als je je afvraagt waarom het 
nu (pas) aan de orde komt. Bijbelteksten kunnen vraagtekens oproepen, 
herkenning of weerstand.  Het beraad kan raken aan wat er in je persoonlijke 
leven gebeurt of in het leven van je verwanten. Aarzel dan niet om een 
beroep op ons te doen. Neem contact op met ouderlingen en predikant of met 
één van de andere kerkenraadsleden.  
In onze gemeente – een kerk van en voor iedereen - erkennen we 
verschillende visies en luisteren we werkelijk naar elkaar. Welke keuze de 
kerkenraad uiteindelijk ook maakt – er zullen altijd gemeenteleden zijn die 
daar anders over denken. En die dat ook moeten kunnen blijven uitspreken.  
 
Op de gemeenteavond van 19 november gaan we verder met elkaar als 
gemeente in gesprek. In het eerste deel van de avond zal ds. Everdien 
Hagen ingaan op theologische vragen. In het tweede deel van de avond gaan 
we verder met elkaar in gesprek onder leiding van Hilda Freije, 
procesbegeleidster namens KerkVitaal.  
 
Die avond vormt opnieuw een beraad – we nemen die avond geen besluit. 
We houden geen stemming, want het is de kerkenraad die een besluit zal 
nemen. Bij dat besluit zal zij alles meeneem wat er is gedeeld bij het 
nagesprek van 31 augustus en op de gemeenteavond.  
De kerkenraad neemt het besluit in 2 stappen: eerst komt zij tot een 
conceptbesluit dat wordt gepubliceerd, zodat er gelegenheid is om daar 
schriftelijk op te reageren. Daarna volgt het definitieve besluit, dat de 
kerkenraad vervolgens eveneens publiceert.  
 
Wij vertrouwen erop dat het gesprek in de gemeente tot opbouw van een 
ieder zal zijn, zorgvuldig zal verlopen en tot zegen zal zijn van onze 
gemeente als geheel.  
 
De kerkenraad 
 
 

Pastoralia (1) 
 
Ik heb al vanuit verschillende hoeken het advies gekregen om je de komende 
weken vooral niet in de war te laten brengen door tussentijdse peilingen, 
actualiteitenrubrieken en stemwijzers. Ze leiden af van het rustig nadenken. 
Ze verstoren je concentratie. En ze zijn geen van allen onpartijdig.  
 
Rustig nadenken: waar gaat het wezenlijk om?  
Vergeet de gedachte dat je met jouw stem het politieke veld wel even zou 
kunnen veranderen.  
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Vergeet ook de populistische beloften. Is het te mooi om waar te zijn? Leg het 
naast je neer.  
 
Denk na: wat zijn belangrijke waarden voor jou. Lees dan wat er in de 
programma’s over staat. En breng dan weloverwogen jouw stem uit in het 
besef dat deze eraan bijdraagt dat het politieke veld mede daardoor een 
afspiegeling zal worden van de samenleving. 
 
Als je op die manier je zelf voorbereidt op de verkiezingen kun je als christen 
daarin meenemen wat wij in de kerk leren van de adem van de Geest, van 
het leven van Jezus en van elkaar.  
Jezus is daarbij het ijkpunt. Hij ziet om naar mensen die terzijde worden 
geschoven, zet mensen die van de cultuur moeten bukken weer op hun 
benen, en heelt wie gewond is. Zijn grondwaarde: het gaat om ménsen. Zijn 
drijfveer: de liefde van zijn hemelse Vader.  
 
Door daar alleen al in je gedachten en in je hart mee bezig te zijn, draag je bij 
aan een veilige omgeving en een pastorale houding. Die van jezelf en de 
mensen direct om je heen. Vanuit die houding kun je je afvragen: welke partij  
behartigt zo goed mogelijk de waarden die we van het evangelie leren?  
 
Soms vragen mensen zich af of stemmen wel zin heeft in het zwaar 
versnipperde politieke landschap. Denk dan aan de mensen die in onze eigen 
geschiedenis en in vele andere landen hebben gestreden voor stemrecht, 
voor gelijkheid als het gaat om ieders stem. Onze democratie met stemrecht 
kwam er niet zomaar, en is alleen al daarom het beschermen waard – en dat 
begint bij jouw gebed en jouw stem op 29 oktober.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

Pastoralia (2) 
 
Zaterdag 13 september is in verschillende christelijke kranten een artikel 
verschenen over de podcast “Vloeken in de kerk”. De redactie bracht 8 
afleveringen uit na 2 jaar onderzoek over seksueel misbruik in de PKN. 
Misbruik van het hen geschonken vertrouwen door een predikant of andere 
ambtsdrager. Op dit moment ben ik bezig om de afleveringen (elk is ruim een 
half uur) te beluisteren.  
Dat ik er in ons kerkblad over schrijf is omdat het goed denkbaar is dat de 
berichtgeving of de inhoud van de podcast bij u of jou van alles teweeg 
brengt. Herkenning, pijn, alle verwarrende ervaringen die misbruik met zich 
meebrengt, onzekerheid over wat jou is overkomen.  
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Het is goed mogelijk dat u of jij behoefte hebt aan een luisterend oor. Dat 
luisterende oor wordt geboden door het meldpunt SMPR (www.smpr.nl, 030-
3038590, info@smpr.nl), dat bemenst wordt door professionals.  
 
Ik kan en wil zelf ook dat luisterende oor bieden voor wie dat wil, op de wijze 
en de plek die bij jou past. Ik schrijf dat in het besef dat een gesprek over dit 
onderwerp veel vertrouwen vraagt, terwijl misbruik juist over geschonden 
vertrouwen gaat. Bovendien is al lang bekend dat het meestal mannen zijn 
die de hen toevertrouwde gezagspositie misbruiken voor eigen belangen – en 
ik ben zelf man en ambtsdrager.  
In dit besef schrijf ik toch: aarzel niet om met mij contact op te nemen. Dat 
kan ook anoniem. Er hangt een gesloten brievenbus achter, bij het tuinhek, 
voor een brief. De voordeurbel (en de bel bij het hek achter) wordt gehoord. 
En verder staan de bekende kanalen open voor contact: per mail 
berichten@nicodelange.nl, telefonisch via 0183-785785 of 06-30767144 dan 
wel via SMS of WhatsApp.  
 
Alles wat je met mij deelt valt – zoals elk vertrouwelijk gesprek – onder mijn 
ambtsgeheim.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

 
Kringwerk 
 

• In de kring in het Jan Biesheuvel Dijkhuis zijn we gestart met gesprekken 
over Handelingen. Het gespreksmateriaal is gemaakt door Open Doors, 
een stichting die de kerk in het westen betrokken houdt bij kerken die 
onder vervolging leven. De kring, 1x per maand, staat ook open voor 
belangstellenden van buiten het huis. Neem indien gewenst contact op 
met één van ons beiden. Ds. Jan Noordam en ds. Nico de Lange. 

• Wil je een keer meedenken bij de voorbereiding van een liturgie? Dat kan 
op donderdag om 19.00 uur. Gepland staat 2/10 ter voorbereiding op de 
ZWO-viering van 19 oktober. Verder 30/10, 6/11 en 27/11. Meld je aan bij 
berichten@nicodelange.nl of in de kerkapp bij de groep “Meedenken om te 
vieren” en je krijgt op dinsdag het voorbereidingsmateriaal toegestuurd. 
Meedenken kan ook digitaal. 

 
 
 
 
 

http://www.smpr.nl/
mailto:info@smpr.nl
mailto:berichten@nicodelange.nl
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Blik op het College van Kerkrentmeesters  
 
Wat speelt er ………………….. 

• De R is in de maand gekomen. Dit 

betekent, dat het winterseizoen weer 
is begonnnen en allerlei  activiteiten 
van start zijn gegaan. Anders dan 
we al vanaf maart gewend zijn, kan 
het weer uit een ander vaatje gaan 
tappen. Kou, regen en wind zijn 
normaal gesproken de ingrediënten 
die bij de herfst en de winter horen. 
Om er tijdens een vergaderiing, een 
bijeenkomst of een activiteit een 
beetje behaaglijk bij te zitten is het 
logisch om een ruimte te 
verwarmen. Tot nu toe zijn we gewend om de thermostaat van de CV-
ketel hoger te zetten om de ruimte van warmte te voorzien.                                                                                                                
Nu er in het kader van het duurzaamheidsbeleid in elke ruimte van ons 
kerkgebouw een airco-installatie is geplaatst kan het gebruik van de 
centrale verwarmingsinstallatie (CV) voor de nevenruimtes achterwege 
worden gelaten.                                                                                                           
De nieuwe installaties kunnen de ruimtes efficiënt verwarmen zodra 
daar behoefte aan is. Een groot voordeel is dat een ruimte snel op 
temperatuur gebracht kan worden. Zo voorkomen we dat het hele 
gebouw onnodig verwarmd wordt, terwijl er maar in één ruimte warmte 
nodig is.  

• Zorgvuldig gebruik is belangrijk!                                                                                                                                   
Bij elke unit is een korte instructie opgehangen, zodat het in- en uit 
bedrijf zetten voor iedereen  een fluitje van een cent is. De installaties 
moeten wel met enige zorgvuldigheid worden bediend. Graag willen wij 
de volgende afspraken maken, zodat we samen voor een comfortabele 
en verantwoorde manier van verwarmen en koelen zorgen: 

o Gebruik de installatie alleen als het echt nodig is, om onnodig 
energieverbruik te voorkomen. 

o Stel de gewenste temperatuur bewust in – extreme 
temperaturen vragen veel energie en zijn zelden nodig. 

o Zet de installatie op tijd weer uit als de ruimte niet meer wordt 
gebruikt. 

o Sluit ramen en deuren tijdens gebruik, zodat de koelte of 
warmte niet verloren gaat. 
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o Raadpleeg bij twijfel de handleiding of neem contact op met 
een verantwoordelijke, zodat de installatie correct gebruikt 
wordt. 
 

• Het laswerk aan de torenspits is inmiddels afgerond. Het is nu wachten 
op het aanbrengen/herstellen van de bliksemafleider, dat door een 
gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf moet worden uitgevoerd. Al 
vanaf eind juli wordt geprobeerd een afspraak met dit bedrijf in te 
plannen. Uiteindelijk is dat gelukt en zoals het er nu naar uitziet, wordt 
deze week de bliksemafleider in orde gemaakt. Dat is belangrijk, omdat 
dan pas aan de volgende fase begonnen kan worden. Concreet houdt 
dit in dat de gehele kolos naar het straalbedrijf wordt gebracht en 
vervolgens naar de spuiterij.                             

                                                                                                                                                          
Ondertussen wordt de aandacht op de klokkenstoel gericht. Naar 
verwachting ergens begin oktober wordt de klokkenstoel van de kerk 
getakeld, om vervolgens bij Den Dekker in de stalen opbouw 
ingebouwd te worden. Een en ander houdt wel in, dat er vanaf dat 
moment een poos niet geluid kan worden. We streven er nog steeds 
naar om voor de kerst de torenspits kant en klaar op de kerk te 
plaatsen. 
 

• In de Rotterdammer van 30 oktober 1964, die via een gemeentelid aan 
het CvK werd overhandigd, stond een artikel over de ingebruikname 
van de verbouwde Gereformeerde kerk op 6 november 1964. Het was 
een drastische en grootschalige verbouwing, die ruim een jaar heeft 
geduurd en veel aan het kerkgebouw heeft veranderd. Ook het 
voorfront werd toentertijd behoorlijk aangepakt. De Rotterdammer 
vermeld: “Zo kreeg het geheel een strak aanzien, met daarboven een 
nieuwe klokkenstoel met luidbel. Boven op de klokkenstoel stond als 
het ware een openspringende bloem, die het licht van boven wil 
ontvangen en naar dat licht opengaat. In deze bloem is als een stamper 
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een lange staaf aangebracht, waar boven aan een kruis is geplaatst, 
ten teken van het Overwinningskruis van Christus. Aan deze staaf is 
het Ischus teken, het kenmerk van de Christenen in Rome, bevestigd, 
wat tevens dienst doet als windvaan. Deze vis is geheel met de hand 
gemaakt”. Bij toeval is de betekenis van de symbolen boven water 
gekomen. Mooi dat deze symboliek weer op de nieuwe torenspits 
terugkomt. 
 

• Wat ook mooi is, is het oude uurwerk van de torenspits, dat nog boven 
in de kerk aanwezig was. Het is, zeg maar, een horloge in het 
kwadraat. In de vergetelheid geraakt, maar goed bewaard gebleven. De 
moeite waard om het uurwerk, dat al sinds 1878 in de kerk staat, te 
demonteren, naar beneden te sjouwen en weer in elkaar te zetten, 
vond Hugo Groeneveld. Samen met Jan Kapel uit Sleeuwijk, Jeroen 
den Dekker en Ies de graaf is het pronkstuk in de hal van de kerk te 
bewonderen. In het besef dat met dit uurwerk drie wijzerplaten werden 
bediend. De koster moest in het verleden dagelijks de gewichten 
omhoog draaien (150 kg per stuk), waarmee de wijzerplaten in 
beweging werden gezet. Als de koster zich een dag verslapen had, was 
geheel Nieuwendijk tijdloos.  
 

 
 

• De tijd vliegt voorbij en de website veroudert met de dag. Veel 
informatie op onze website is gedateerd en moet nodig ververst 
worden. Helaas ontbreekt het ons aan een website beheerder, die de 
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site up to date kan maken. Een website werkt pas goed als deze 
volledig is bijgewerkt en overeenkomt met de meest recente informatie. 
We zijn dan ook naarstig op zoek naar een websitbeheerder, die 
enthousiast en gedreven aan de slag wil gaan met onze website. Wie 
er iets voor voelt en de materie in de vingers heeft, wordt van harte 
uitgenodigd zich bij Jaap van Elzelingen te melden. 
 

• Het toezien van de kerk strekt zich ook uit over het beheren van de 
archieven van de gemeente. Deze taak is opgedragen aan het college 
van kerkrentmeesters en omvat niet alleen het archief van het college 
zelf, maar ook van de kerkenraad, het college van diakenen en van de 
organen van bijstand van de kerkenraad (commissies en werkgroepen). 
De lopende archieven worden in de regel door de scriba of de 
secretaris van het betreffende college bijgehouden, maar het CvK is er 
verantwoordelijk voor dat het archief regelmatig wordt aangevuld en 
bijgehouden. En aan die regelmaat schort het al een hele poos. Want, 
schrik niet, er staan inmiddels tientallen ordners (vanaf 1990 
verzameld) te wachten op archiveren. Inmiddels is er onder leiding van 
Eli Vos een werkgroepje samengesteld, dat eens in de twee weken op 
een vast moment in de kerk bijeenkomt om de mappen door te pluizen 
en alles volgens de richtlijnen voor het kerkelijk archiefbeheer te 
archiveren. Een secuur werkje, dat alleen voor Pietjes Precies is 
weggelegd. Ben jij accuraat en geduldig genoeg voor dit karwei,  meld 
je dan aan bij Eli Vos. 
 
 

Toestemmingsformulieren 

 

• In de Privacyverklaring wordt aangegeven dat alle 
gemeenteleden/bezoekers, taakdragers, ambtsdragers en 
medewerkers gelegenheid krijgen schriftelijk kenbaar te maken al dan 
niet bezwaar te hebben tegen de opname van kerkdiensten en het 
uitzenden van de beelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
We zijn inmiddels vanaf begin juli doende met het onder de aandacht 
brengen van het Toestemmingsformulier in het kader van de 
Privacywet. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in ruim 225 ingeleverde 
formulieren. Dat is mooi, maar het is eigenlijk nog lang niet voldoende.  
Om nog meer gemeenteleden te bereiken en gelegenheid te geven een 
Toestemmingsformulier in te vullen, is in de vorige editie van 
Kerkklanken het formulier als bijlage toegevoegd. Wellicht dat u of jij er 
nog niet aan toe gekomen bent om dit formulier in te vullen en in te 
leveren. Dat kan nog altijd! Maak er alstublieft gebruik van!  Want 
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wij willen  de toestemming om uw of jouw NAW-gegevens, foto’s en 
beeldmateriaal van kerkdiensten of andere kerkactiviteiten te mogen 
gebruiken, graag vooraf regelen, zodat er in het kader van de 
Privacywet (AVG) zorgvuldig kan worden omgegaan met de 
persoonsgegevens en de privacy van onze leden.                                                                                                                                                                                                               
Formulieren kunnen in de doos in de hal van de kerk worden ingeleverd 
of in de brievenbus van het kerkgebouw worden gedaan. Ook inleveren 
bij Jaap van Elzelingen is mogelijk.  

• Het is de bedoeling de vastgestelde delen van het Privacy-beleid vanaf 
november in werking te laten treden. Een belangrijk onderdeel van dit 
beleid is het opnemen en uitzenden van beelden, waarbij de HA viering 
op zondag 9 november een centrale rol speelt.   

 

 

KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 

• mw. J.L.  Groenenberg, van Hooge Polderweg 1, Werkendam,  
naar: Uilenstede 232, 1183 AR Amstelveen 

• fam. T.A. Versteeg-Visser, van Prinses Irenelaan 47, 
naar: Van Der Steltstraat 25, Nieuwendijk 

• fam. Wolvers-van de Vendel, van Dahliastraat 58, 
naar: Sportlaan 7, 4286 ES Almkerk 

• mw. E.P.T. Kraaij en dhr. T. de Groot, van  
Gouverneurslaan 29, 4931 XV Geertruidenberg,  
naar: Herman Gorterlaan 1, 4942 EA Raamsdonksveer 
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Huwelijksjubilea                                                                                                                           

Echtparen die in de komende periode 12,5-25-40-55 en 60+ jaar getrouwd 
zijn: 
 

10-okt Dhr. en mevr. van 
der Stelt-Dijkmans 

Prinses 
Beatrixlaan 9 

4255VA Nieuwendijk 
 

50 jaar 

10-okt Dhr. en mevr. van 
der Stelt-de Vries 

Griendstraat 
28 

4255VZ Nieuwendijk 
 

50 jaar 

11-okt Dhr. en mevr. J. 
Jansze-van der 
Ende 

Prinses 
Irenelaan 39 

4255VJ Nieuwendijk 40 jaar 

17-okt Dhr. en mevr. 
Broeders - van 
Rosmalen 

Vijverstraat 
36 

4255HG Nieuwendijk 
 

50 jaar 

18-okt Dhr. en mevr. van 
den Berg-Versteeg 

Heistraat 5 4255HK Nieuwendijk 
 

62 jaar 

22-okt Dhr. en mevr. van 
der Sommen-van 
Breugel 

Anemoonstra
at 53 

4255JD Nieuwendijk 
 

60 jaar 

24-okt Dhr. en mevr. van 
Breugel-de Heus 

Eemstraat 8 4255VN Nieuwendijk 
 

50 jaar 

25-okt Dhr. en mevr. J. de 
Graaf-Leeggangers 

Rijksweg 124 4255GP Nieuwendijk 
 

62 jaar 

31-okt Dhr. en mevr. van 
Herwijnen-van der 
Wiel 

Kerkweg 29 4255GA Nieuwendijk 
 

50 jaar 

1-nov Dhr. en mevr. van 
der Stelt-Pellicaan 

Singel 42 4255HD Nieuwendijk 
 

63 jaar 

 
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed toegebeden. 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren: 
 
5-okt Mevr. W. Tolenaars-

Pruissen 
Heistraat 3 4255HK Nieuwendijk 88 jaar 

5-okt Dhr. J. Bech Anjerstraat 11 4255HT Nieuwendijk 95 jaar 

6-okt Mevr. E. Kamerman-
Witte 

Singel 57 4255HC Nieuwendijk 78 jaar 

6-okt Mevr. L. van Noorloos Van Der Steltstraat 
6 

4255HJ Nieuwendijk 86 jaar 

6-okt Mevr. G. Kant-Versteeg Hoekkampstraat 39 4255VR Nieuwendijk 79 jaar 
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11-okt Mevr. J.J. Ouwerkerk-
Visser 

Anemoonstraat 49 4255JD Nieuwendijk 87 jaar 

11-okt Mevr. T.B. van der 
Sommen-van Breugel 

Anemoonstraat 53 4255JD Nieuwendijk 80 jaar 

12-okt Dhr. H. de Peuter Kerkweg 7 a 4255GA Nieuwendijk 77 jaar 

15-okt Mevr. H.M.J. van der 
Zouwen-Heere 

Rijksweg 153 4255GJ Nieuwendijk 77 jaar 

18-okt Dhr. C.H. Versteeg Hoekkampstraat 45 4255VR Nieuwendijk 79 jaar 

19-okt Dhr. D.J. van Gammeren Boerenverdrietweg 
6 

4273PA Hank 75 jaar 

21-okt Mevr. A.G. van der Laan 
van Maastrigt - Straver 

Van Der Steltstraat 
8 

4255HJ Nieuwendijk 79 jaar 

21-okt Dhr. J. van Daalen Buitendijk 136 4273GH Hank 76 jaar 

22-okt Mevr. P.A.J. Kraaij-Witte Rijksweg 109 201 4255GH Nieuwendijk 85 jaar 

23-okt Dhr. T. de Pender Griendstraat 17 4255VX Nieuwendijk 78 jaar 

25-okt Dhr. B.M. van Andel Dijkje 17 4255GX Nieuwendijk 80 jaar 

26-okt Mevr. A.J. van der Stelt-
Pieterse 

Raadhuislaan 4 4251VS Werkendam 91 jaar 

29-okt Mevr. M.C. van der Stelt-
van der Wiel 

Rivierenland 1 4286DC Almkerk 98 jaar 

30-okt Mevr. A. voor den Dag Raadhuislaan 4 4251VS Werkendam 90 jaar 

30-okt Dhr. A. Groeneveld Griendstraat 44 4255VZ Nieuwendijk 78 jaar 

2-nov Mevr. M.J. Eweg-Pijlman Zandsteeg 57 4255SG Nieuwendijk 90 jaar 

3-nov Dhr. B. Jansen Concordiaweg 139 4206BJ Gorinchem 76 jaar 

4-nov Mevr. J.M. Bambacht-
Branderhorst 

Amaryllishof 24 4255JM Nieuwendijk 90 jaar 

4-nov Dhr. J. van Maastricht Biesboschstraat 8 4255VM Nieuwendijk 90 jaar 

 
Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede 
verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden 
en het verdriet op hun verdere levensweg. 
 
 
 

BIJ DE VIERINGEN 
 
Zondag 19 oktober staan we stil bij het werelddiaconaat. De ZWO-commissie 
werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van deze viering. 
Bijbelbasics leest het eerste hoofdstuk van de profeet Haggaï, als onderdeel 
van een aantal lezingen over de periode van de terugkeer van het volk Israël 
uit ballingschap.  
Zondag 2 november zal weer een Iederkerk zijn, een bijzondere interactieve 
viering waarin je het bijbelverhaal op je eigen manier kunt verkennen. Op het 
moment van schrijven is het thema van die viering nog niet bekend – houd de 
nieuwsbrieven en de kerkapp in de gaten voor meer informatie.  
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Zondag 5 oktober 
10.00 uur: Ds. I. Eckhardt – Groeneveld, Zuilichem  
 
Zondag 12 oktober  
10.00 uur: Ds. A. van Alphen, Haastrecht 
 
Zondag 19 oktober: ZWO  
10.00 uur: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 26 oktober: 
10.00 uur: Ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk 
 
Zondag 2 november:  
10.00 uur: Ds. N. de Lange - Iederkerk 
18.30 uur: zangdienst 
 
Zondag 9 november: Heilig Avondmaal, Dankdag 
10.00 uur: Ds. N. de Lange 
 
 
 

Van de Themagroep 

 
De startzondag zit er op; hopelijk heeft u genoten van de gezelligheid en heeft 
het spraakmakende toneelstuk u en ons aan het denken gezet. 
 
De komende weken staan de volgende activiteiten op de kalender:  
 
▪ Geloofswandeling voor vrouwen ‘Op pad met de Psalmen’ 
Zaterdag 11 oktober om 9.30 uur vertrekt de geloofswandeling voor vrouwen 
vanaf Weeresteinweg 5, Werkendam. Een tocht van ca. 10 km door het 
boerenland van de Biesbosch, met onderweg momenten van stilte, bezinning 
en ontmoeting. Het inschrijfgeld is € 25 en bestemd voor Hospice Altena. 
Overmaken kan via de donatiepagina van Hospice Altena https://altena-
omarmt.nl/activiteit/op-pad-met-de-psalmen/   
Vergeet niet om je naam en ‘Op pad met de psalmen’ te vermelden in het 
opmerkingenveld! Inschrijven is mogelijk via miranda.groenenberg@hospice-
altena.nl  
 
▪ Filmavond 
Woensdag 15 oktober a.s. is er weer een filmavond; u en jullie zijn welkom 
vanaf 19.15 uur voor een kopje koffie/thee. Om 19.30 uur starten we met de 
film ‘L’Abbé Pierre; een leven vol strijd’. De film gaat over het leven van Henri 
Grouès, een Franse priester en oprichter van de Emmaüsbeweging.  

https://altena-omarmt.nl/activiteit/op-pad-met-de-psalmen/
https://altena-omarmt.nl/activiteit/op-pad-met-de-psalmen/
mailto:miranda.groenenberg@hospice-altena.nl
mailto:miranda.groenenberg@hospice-altena.nl
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Aanmelden is niet nodig; hartelijk welkom! 
 
▪ Lootjes trekken 
Zondag 9 november trekken we lootjes om met elkaar dankbaarheid te delen 
tijdens een maaltijd. Dankdag 9 november lijkt nog wel ver weg, maar op 
zondag 26 oktober en 2 november liggen er al blanco ‘lootjes/kaartjes’ op de 
tafels bij het koffiedrinken en in de hal. Op deze kaartjes kunt u uw naam, 
telefoonnummer en/of emailadres schrijven. Inleveren kan in de daarvoor 
bestemde doos in de hal. Zondag 9 november mogen u en jullie een lootje 
trekken. U neemt dan zèlf contact op met de persoon die op uw getrokken 
lootje staat. 
Samen spreekt u af hoe en waar de maaltijd plaatsvindt. We wensen iedereen 
alvast gezellige dankbaarheid en smakelijk eten toe! 
 
▪ Lichtjesproject (voorheen Engelenproject) 
Zondag 30 november start de Adventstijd en ook het Lichtjesproject; een 
gouwe ouwe in het programma; voor wie wil jij / wilt u een -anoniem- lichtje zijn, 
in de donkere dagen voor Kerst? Een uitgebreide uitleg is te vinden in het 
programmaboekje.  
Ook dit lijkt nog ver weg, maar om e.e.a. goed te organiseren, dienen de 
aanmeldingen uiterlijk 2 november binnen te zijn. Aanmelden kan via 
themagroep@gknieuwendijk.nl of met het aanmeldformulier (op de achterkant 
van het programmaboekje) in de brievenbus van Biesboschstraat nr. 2. 
We hopen van harte dat we veel lichtjes mogen doorgeven aan elkaar! 
 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 

Radio Zonneschijn weer gestart 

Begin september is het nieuw seizoen van Radio Zonneschijn weer gestart. 
Radio Zonneschijn is het verzoekplatenprogramma van de Gereformeerde 
Kerk en de Hervormde Gemeente van Nieuwendijk. 

Op verzoek beginnen de uitzendingen met ingang van deze datum voortaan 
elke donderdagmiddag om 14:30 uur (was 14.00 uur). Ons programma is te 
beluisteren via de kerkradio, de app en de website kerkdienstgemist.nl van de 
Gereformeerde kerk, Nieuwendijk 

Aan alle lezers van Kerkklanken willen we vragen: heeft u familieleden, 
vrienden of bekenden in Nieuwendijk of daarbuiten, die u wilt feliciteren met 
een verjaardag of huwelijksjubileum, of juist wilt bemoedigen in moeilijke 
omstandigheden, vraagt dan een mooi, geestelijk lied aan. Een verzoekje 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via een digitaal 
aanvraagformulier op de websites van de beide kerkelijke gemeenten. Ook 
kunt u een verzoek mailen naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl 

Verder staan er in de hal van beide kerken, van het Steunpunt en van het Jan 
Biesheuvel Dijkhuis bussen waarin u een schriftelijk verzoek kunt deponeren. 
Bij de bussen zijn ook strookjes aanwezig, die ingevuld kunnen worden. De 
aanvraag moet uiterlijk op maandagmiddag om 17.00 uur vòòr de donderdag 
van uitzending binnen zijn. 

Uitzending gemist? Elk programma van Radio Zonneschijn is altijd 2 weken 
na uitzending via kerkdienstgemist.nl (Nieuwendijk, Gereformeerde Kerk) 
terug te luisteren! 

 
 

Hoe is het met……. Ria van der Zouwen  
 
Lieve mensen, 
 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor de rubriek “Hoe is het met 
je?” 
De meeste mensen die ik tegenwoordig tegenkom uit Nieuwendijk vragen of 
ik het wel naar mijn zin heb in Werkendam. Ik kan iedereen geruststellen, ik 
heb het prima naar mijn zin.  
Ik heb een mooi appartement op de begane grond met een mooi tuintje. En 
de mensen zijn precies hetzelfde (ook een vraag die vaak aan me gesteld 
wordt). Er zijn hier leuke en minder leuke mensen, net als in Nieuwendijk.  
Ik heb mijn jonge jaren in Nieuwendijk gehad. Had veel om handen, 
kindernevendienst, musical met kinderen en volwassenen, catechese aan 
huis, zusterkring, niet te vergeten 43 jaar Gospelkoor Shalom, gastvrouw bij 
de ouderensoos, met de collecte bus langs de deur voor van alles en nog 
wat. Ook heb ik nog 11 jaar in de thuiszorg gewerkt.  
Ik heb nu een wat rustiger leven, alhoewel..... Met 4 kinderen en aanhang, 10 
kleinkinderen waarvan de meesten ook al aanhang hebben, en 1 
achterkleinkind, heb ik nog steeds een rijk en gezegend leven.  
Natuurlijk is verdriet ook mijn deur niet voorbij gegaan. Maar ook dat geldt 
voor alle mensen. Dus ik mis wel mensen uit Nieuwendijk, maar niet het 
wonen.  
Dingen die ik nog steeds mis zijn van lang geleden. Ik ben geboren in 
Zierikzee en heb daar 18 jaar gewoond. Ik ging heel vaak met mijn 
vriendinnen naar Renesse en de duinen en de zee. Dat is iets wat ik nog 
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steeds mis, even naar de zee. Gewoon je fiets pakken en gaan. En hier heb 
je de prachtige Biesbosch, maar dat is anders. 
 
Een hartelijke groet,  Ria van der Zouwen 
 
 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 
https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster 
 
1 oktober - Habakuk 1:1-11  
2 oktober - Habakuk 1:12-2:4  
3 oktober - Habakuk 2:5-20  
4 oktober - Habakuk 3:1-19  
5 oktober - Psalm 86  
6 oktober - 2 Timoteüs 1:1-10  
7 oktober - 2 Timoteüs 1:11-18  
8 oktober - 2 Timoteüs 2:1-13  
9 oktober - Psalm 119:145-152  
10 oktober - Psalm 119:153-160  
11 oktober - Psalm 119:161-168  
12 oktober - Psalm 119:169-176  
13 oktober - Lucas 17:1-10  
14 oktober - Lucas 17:11-19  
15 oktober - Lucas 17:20-37  
16 oktober - Lucas 18:1-8  
17 oktober - Psalm 62  
18 oktober - 2 Timoteüs 2:14-26  
19 oktober - 2 Timoteüs 3:1-9  
20 oktober - 2 Timoteüs 3:10-4:8   
21 oktober - 2 Timoteüs 4:9-22  
22 oktober - Psalm 78:1-16  
23 oktober - Psalm 78:17-39  
24 oktober - Psalm 78:40-55  
25 oktober - Psalm 78:56-72  
26 oktober - Lucas 18:9-17  
27 oktober - Lucas 18:18-30  
28 oktober - Lucas 18:31-43  
29 oktober - Handelingen 18:23-19:7  
30 oktober - Handelingen 19:8-22  
31 oktober - Handelingen 19:23-40  
1 november - Handelingen 20:1-12  
2 november - Handelingen 20:13-24  

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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3 november - Handelingen 20:25-38  
4 november - Psalm 76  
5 november - Lucas 19:1-10  
6 november - Lucas 19:11-28   
7 november - Handelingen 21:1-14  
 
 
 

DENKTANK 
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GELEZEN 
 

Trouw, 22 sepember, Maaike van Houten  
 

‘Wie wegkijkt is medeschuldig. Juist 
theologen moeten zich uitspreken’ 
 
Van het christelijke sausje dat de 
Amerikaanse president Trump en zijn gevolg 
over hun beleid gieten, kan de Haagse 
dominee Ad van Nieuwpoort wakker liggen. 
Hij schreef een pamflet over de noodzaak 
van verzet tegen hedendaagse tirannie en 
populisme. 
 
Eigenlijk zou predikant Ad van Nieuwpoort 
een nieuw boek schrijven, over de 
teloorgang van zijn vak, de theologie. Het 
contract met zijn uitgever lag al klaar. 
Dat boek gaat niet door. In plaats daarvan 
ligt er nu een pamflet, uitgegeven in een dun 
boekje. Buig niet. Bijbels tegengif voor nu. 
Het is, in 120 pagina’s, een oproep om niet 
te buigen voor tirannen, voor populisme, en 
hoe mentaal weerbaar te worden en te blijven. De dominee doet dit aan de 
hand van het bijbelse verhaal van Daniël, de man die zich tot in een 
leeuwenkuil verzette tegen de despoot van destijds. 
Wat is er bij de dominee en schrijver, die meer dan tien boeken op zijn naam 
heeft staan, gebeurd tussen de plannen voor het nieuwe boek en de uitgave 
van dit pamflet? 
“Ik wilde iets schrijven over mijn zoektocht in de theologie, hoe ik in de 
afgelopen dertig jaar geïnspireerd ben en veranderd”, zegt Van Nieuwpoort in 
een vol café, vlakbij het Binnenhof in zijn woonplaats Den Haag. “Ik was er al 
druk mee bezig. Maar in diezelfde tijd had ik een serie preken over Daniël, 
die in een tijd van vervolging van Joden laat zien hoe je het verschil kan 
maken, hoe je je kan verzetten tegen tirannen. 
“Van dat verhaal gaat zo’n appel uit en het gaat tegelijk zo over de tijd waarin 
wij leven, dat je geen knip voor de neus waard bent als je daar niets mee 
doet. Uit die tekst over Daniël steeg een soort stem op die zei: ‘Allemaal leuk, 
Van Nieuwpoort, die theologische beschouwingen. Maar zou je niet eens 
proberen in de geest van Daniël een hartenkreet te schrijven?’” 
Dat deed hij. Buig niet werd zondagmiddag gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar was voor Jan Anthonie Bruijn. De predikant had deze VVD-
politicus al uitgenodigd toen die nog voorzitter van de Eerste Kamer was. 
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“Dat is per slot de chambre de réflection, het geweten van de parlementaire 
democratie”, motiveert Van Nieuwpoort. 
Nadat NSC uit het kabinet was gestapt, werd Bruijn minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Nieuwpoort: “Dat hij nu minister is 
leek hem een beetje ingewikkeld, maar ik zei: nee, dat is het niet. Dit boekje 
gaat ook over mentale weerbaarheid, over geestelijke volksgezondheid.” 
 
Bijbel als verzetsliteratuur 
Het verhaal van Daniël speelt, kort gezegd, in de tijd dat de Joodse 
gemeenschap in ballingschap leefde in Babylon, onder koning Nebukadnezar 
en zijn opvolgers. Daniël is een van de vier slimme Joodse mannen die de 
koning heeft aangesteld als adviseur. De vier, Daniël voorop, weigeren alles 
wat de koning van hen eist: dat ze zijn eten eten, zijn godsdienst naleven, 
zich aan zijn wetten houden. 
Daniël overleeft alle pogingen hem op de knieën te krijgen. Hij buigt niet voor 
de koning. Uiteindelijk belanden zijn drie vrienden in de vuuroven en Daniël 
zelf in de leeuwenkuil. Ze komen er ongeschonden uit, het vertrouwen op hun 
God heeft hen, zo wil het verhaal, geholpen. 
Daniël is, zegt de Haagse dominee, een politiek boek, zoals hij trouwens de 
hele Bijbel verzetsliteratuur noemt. “Als je de mensen de Bijbel echt goed 
leert lezen, zullen ze immuun worden voor fascistische besmetting”, zo is zijn 
overtuiging. 
In het pamflet verweeft hij het verzet van Daniël tegen koning Nebukadnezar 
met beschouwingen over waakzaamheid, vrijheid, tijd, moed en 
ontvankelijkheid. Door alles heen zit de oproep tot zelfreflectie, tot 
weerbaarheid en vooral: tot verzet. Boeken lezen en een kritische omgang 
met de sociale media kunnen daar in de ogen van Van Nieuwpoort 
behulpzaam bij zijn. 
Het pamflet begint met historicus Johan Huizinga, die in 1935 waarschuwde 
dat het allemaal nog redelijk leek te gaan, maar dat de ‘geest was geweken’, 
en ‘de waanzin kon uitbreken in razernij.’ 
 
Onderbuik doet het goed 
In zijn boek haalt Van Nieuwpoort veel schrijvers en denkers aan. Dat hij 
Huizinga als eerste noemt, betekent dat voor hem dat het nu 1935 is? Staan 
we net als toen voor een wereldoorlog? 
Van Nieuwpoort: “Nee, het is 2025. Maar de geschiedenis is er niet voor niks, 
die is er om van te leren. Nu zitten we met een leider in het zogenaamde vrije 
Westen die leugen op leugen verkondigt, die de bestorming van het Capitool 
goedpraat en elke tegenstem smoort. Neem me niet kwalijk! 
“Trump houdt de Israëlische premier Netanyahu nog steeds de hand boven 
het hoofd, terwijl heel Gaza plat wordt gebombardeerd. En hij staat te 
applaudisseren voor Poetin. Is dat wat we moeten willen? 



   
 

 21 

“Het lijkt alsof alles wat met moeite is opgebouwd na de Tweede 
Wereldoorlog om zo’n catastrofe in de toekomst te voorkomen, stukje bij 
beetje wordt ontmanteld. Daar gaat een grote dreiging van uit. Trump is uit op 
een regime change in Europa. De democratische rechtsorde kan zomaar in 
elkaar storten, dat zie je nu in Amerika. 
“En dat wordt allemaal ook nog eens overgoten met een christelijk sausje. 
Dat is bloedlink, daar kan ik echt van wakker liggen. Het christendom wordt in 
dienst genomen van de macht, van een ideologie die uitsluit, die haat zaait. 
Mensen tegen elkaar opzetten, dat gaat tegen elk bijbels verhaal in. Ik vind 
het verbijsterend dat je de Bijbel gebruikt om het haten van anderen te 
sanctioneren.” 
Zijn kritiek richt zich ook op PVV-leider Geert Wilders. “Zijn concentratie op 
asielzoekers als de oorzaak van alle problemen, waar kennen we dit 
zondebok-denken van? Het beroep op de onderbuik doet het altijd goed. En 
zijn tirades over de islam, 6 procent van de bevolking is moslim, hoezo 
worden we overspoeld door de islam? Dat is populisme en daar moeten we 
waakzaam op zijn.” 
 
Makkelijk praten 
In het pamflet omschrijft de 58-jarige Van Nieuwpoort zichzelf als een 
bevoorrecht mens. “Ik ben een dominee die in dit deel van de wereld woont, 
en dan ook nog eens in het schitterende Haagse Benoordenhout, tegen 
Wassenaar aan. In de pastorie van de Duinzichtkerk, in het groen en vlakbij 
zee. Daar moet ik me wel bewust van zijn. Hoe zou je spreken als je in een 
ander deel van de wereld leeft?” 
Daar komt bij, zegt Van Nieuwpoort: “We leven in bubbels.” Hij ook. Zelf 
begon hij als predikant in Amstelveen, daarna werd hij achtereenvolgens 
predikant op de Amsterdamse Zuidas, in het welvarende Bloemendaal en nu 
zit hij in een sjieke wijk van Den Haag. 
In zijn kerk treft hij ambtenaren, politici, ondernemers. Het lijntje met minister 
Bruijn was gauw gelegd, want hij kent hem ‘vrij goed’, de naam van oud-
Navochef Jaap de Hoop Scheffer komt voorbij als iemand die hij weleens 
spreekt – dat is zijn bubbel. 
En ja, het wordt hem wel voor de voeten geworpen, dat hij makkelijk praten 
heeft als bevoorrecht mens. Dat is misschien wel zo, maar dat verwijt vindt hij 
ook te makkelijk. “Moet ik dan maar mijn mond houden? Ik heb als dominee 
contact met een heel scala aan mensen, met vluchtelingen die we hier in de 
kerk opvangen, met mensen die zich in crisissituaties bevinden.” 
Heel bewust richt de theoloog zich in zijn werk ook op andere groepen. 
“Gaandeweg ben ik het als mijn roeping gaan verstaan om mensen te 
inspireren die bevoorrecht zijn en op invloedrijke posities zitten. De kerk heeft 
die groep verwaarloosd. Het is heel goed dat de kerk aandacht heeft voor 
mensen in de marge van onze samenleving, maar ze heeft ook een taak voor 
de mensen die aan de knoppen zitten. 
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“Misschien ligt mijn kracht erin om met de mensen op cruciale plekken in de 
samenleving de Bijbelse verhalen te delen. Ik wil me ook niet opsluiten in de 
kerkelijke bubbel. Ik zit daarom niet bij een uitgeverij van kerkelijke of 
theologische boeken, ik was de eerste theoloog bij Prometheus. Ik heb dit 
pamflet vooraf laten meelezen door vriendjes buiten de kerk. Mijn verhaal 
moet voor een breed publiek verstaanbaar zijn, ik wil hen laten zien hoe 
actueel een boek als Daniël is.” 
 
Kijken waar de grens ligt 
De predikant merkt dat in zijn kringen, die naar zijn zeggen ‘vaak een beetje 
naar rechts kijken’, de ernst van de huidige situatie in de democratische 
wereld sterk wordt gerelativeerd. Ach, wordt er dan gezegd, Trump is toch 
democratisch gekozen, Wilders heeft ook een mandaat van de kiezers. En: 
zo’n vaart loopt het allemaal niet. 
“Het is soms best lastig om daar tegenin te gaan, om te zeggen: hee, wat zeg 
je nu eigenlijk? Daar is moed voor nodig”, zegt Van Nieuwpoort. “Maar dat 
het niet altijd makkelijk is, ontslaat ons niet van de plicht het te doen. 
“Wie wegkijkt is medeschuldig. Juist theologen moeten zich uitspreken. We 
komen uit een traditie waarin uitgebreid aan de orde komt wat tirannie doet 
met mensen. We hebben het instrumentarium gekregen om wat er gebeurt te 
doorzien. Die verhalen maken alert en weerbaar.” 
Zijn held Daniël gaat daarin heel ver, hij houdt zijn verhaal hoog te midden 
van de tirannie. Is dat ook Van Nieuwpoorts advies? “De les voor mij is dat je 
moet kijken waar de grens ligt. Waarin ga je mee met de tijdgeest, waarin 
niet? Dat is niet eenduidig. Erover nadenken helpt en erover praten ook.” 
En iets doen, helpt dat ook? Had, om maar eens iets concreets te noemen, 
de dominee niet bij zijn collega’s moeten zijn die op het moment van het 
interview bij het hoofdkantoor van zijn Protestantse Kerk demonstreren voor 
een scherpere opstelling tegen Israël? 
Van Nieuwpoort: “Het is misschien goed dat zij in Utrecht staan, maar ik zie 
de kerk niet als de plek die zegt: jij moet hier zijn, en daar. Ik lees de verhalen 
in de Bijbel in Joodse zin. Als ze uit zijn, is de vraag: Ad, welke keuze maak jij 
zelf? Ik zie mijn rol in het toerusten van mensen en hen stimuleren zelf 
keuzes te maken. Hoe zij hun verzet vervolgens vormgeven, dat is aan hen.” 
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 

Scriba  ouderling-scriba: vacature 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 

Kerkelijk  Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging 
Bureau adreswijziging e.d. bij voorkeur per e-mail doorgeven op:       

kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl Tel. 06-46580340. Of schriftelijk bij 
Marco Groenenberg, Rijksweg 77c, 4255GH Nieuwendijk. 

 
Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
 
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 

Kerkradio  Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908 
 Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593 
 

Kerkauto  Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel.  0630234179   
 

CvK Secretaris: Vacant 
Penningmeester: Hugo Groeneveld Rijksweg 240, tel: 402220 email: 
penningmeester@gknieuwendijk.nl 

  

Bankrekeningen  
CVK  NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
 NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO  NL35RABO0301545944 RABO 

 
Nieuwsbrief   Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marco Groenenberg, Rijksweg  

77c Nieuwendijk e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag 
vóór 17.00 uur. 

 

Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Dinand Bosch. 
 

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 27 oktober 2025 vóór 18.00 uur bij: 
 Dinand Bosch, Biesboschstraat 2, tel. 06-36053799 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:berichten@nicodelange.nl
mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf 
Arjan van Rosmalen 

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
Bereklauw 8 
4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 

 
 
 

 


