
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 

Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam 
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Cees de Rooy/Karsten v.d. Heuvel 
Gastvrouwen: Ilona Flikweert/Wilma Scheffers 
Kindern.dienst: Heleen Kramp 
Crèche: Willeke Heijstek/Els de Hoog 
Collecten: NL78 RABO 0301 5050 12  

ovv extra collecten 
 1e Algemene Kerkelijke Arbeid 
 2e Onderhoud orgel 
 
 

Orde van dienst 
 
Voor de dienst zingen we: Hemelhoog 394 
     Heer, wij zijn bijeengekomen… 
We zingen ons Intochtslied: Psalm 84: 1, 2 
     Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer… 
Stil gebed 
Votum en Groet 
We zingen het Klein Gloria 
Verootmoediging 
We zingen Lied 578: 1, 2, 4, 6 
     O kostbaar kruis, o wonder Gods… 
Wetswoorden: Filippenzen 4: 4 t/m 8 
We zingen Lied 981: 1, 3, 5 
     Zolang er mensen zijn op aarde… 
Gebed 
Opstap naar het Bijbelverhaal: De apostelen in de 
gevangenis 
We zingen Hemelhoog 625: 1, 2 
     God is zo goed voor jou en voor mij… 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
1ste  Schriftlezing: Hand. 5: 27 t/m 35 NBV 21 
We zingen Psalm 79: 1, 5 
     O God, nu zijn de heidenen gekomen… 
2de Schriftlezing Klaagliederen 3: 17 t/m 26 NBV 21 
We zingen Lied 868: 1 
     Lof zij de Heer, de almachtige… 
Preek 
We zingen Lied 910: 1, 2, 4 
     Soms groet een licht van vreugde… 
Gebeden 
Collecte moment 
Kinderen terug uit de nevendienst 
We zingen Lied 905: 1, 4 
     Wie zich door God alleen laat leiden… 
Zegen 
 

De dienst van zondag 31 augustus 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. Nico de Lange 
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Dick de Peuter/Kees Heijstek 
Gastvrouwen: Bep de Bruijn/Marije den Butter  
Kindern.dienst: Jeannet van der Sloot 
Crèche: Chantal Krul/ 
 Bernadette den Dekker 
 

Mededelingen 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar Fam. De Graaf-Kloens. 
 

Huwelijksviering 
Op 5 september willen Esther de Jong en Nick Colijn 
elkaar hun ja-woord geven in Slot Loevestein. Op 
dezelfde locatie volgt daarna ook een viering waarin 
de zegen klinkt over hun verbond van liefde en 
trouw. Wij verheugen ons met hen en hun dierbaren 
over dit voornemen, en wensen hen een fijne tijd 
van voorbereiding toe. 
 

Themadienst op 31 augustus 
Als gereformeerde kerk Nieuwendijk willen we een 
gemeente van en voor iedereen zijn. Dat is belangrijk 
in ons vieren, in ons diaconaat en pastoraat. Daarom 
willen we ook nadenken over de vraag “Past het bij 
de wijze waarop wij hier als gemeente Christus 
proberen te dienen om ook andere 
levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht te 
zegenen?” 
 

De kerkorde wijst voor dit nadenken ons de weg van 
het ‘beraad’. Dat deden we eerder rond de vraag of 
je belijdenis moet hebben gedaan om de 
doopvragen te beantwoorden of om deel te nemen 
aan het avondmaal. Wij kwamen toen na een aantal 
gesprekken tot de conclusie dat ons beleid ‘een kerk 
van en voor iedereen’ betekent dat we geen 
voorwaarden stellen op dit vlak. 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 24 augustus 2025 

 



In de kerkorde is veel geregeld rond de zegen over 
een huwelijk tussen man en vrouw.  
Maar het is de kerkenraad van een plaatselijke 
gemeente die kan besluiten of ‘ook andere 
levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht 
kunnen worden gezegend’. 
 

Als kerkenraad spraken we al een keer op onze 
vergadering over deze vraag. Voor ons is het motto 
van ons beleid “Gemeente van en voor iedereen” 
belangrijk. Ook omdat we in een land leven dat in de 
wet discriminatie uitsluit. 
 

We willen echter ook graag met u als 
gemeenteleden in gesprek over dit onderwerp. Dat 
zal op de agenda van de gemeenteavond in het 
najaar komen te staan. Maar op weg daar naartoe 
willen we graag ook samen nadenken over de 
betekenis van het grote liefdesgebod voor de vraag 
die er nu ligt. 
 

Dat doen we in de viering van 31 augustus. Wat kan 
het nadenken over het grote liefdesgebod 
betekenen voor ons zegenen van relaties? 
In de viering worden er vanuit de Bijbel handvatten 
aangereikt, geen standpunt. Er worden vragen 
meegegeven aan de kerkgangers en de 
thuisvierders, en we zullen het onderlinge gesprek 
over deze vragen zoveel mogelijk stimuleren. Het 
onderling gesprek is het doel, het is geen peiling of 
stemming. Gelegenheid hiervoor bieden we in ieder 
geval na de viering van zondag 31 augustus in de 
Hoeksteen. Praktische informatie staat in de 
nieuwsbrief van die zondag. 
 
De vragen die de 31e worden besproken zijn: 
* Wat heb je vanmorgen meegenomen over ‘liefde’ 
dat voor jou tot nadenken stemt? 
 

* Wat zou het thema van vanmorgen kunnen 
betekenen voor de vraag “Past het bij de wijze 
waarop wij hier als gemeente Christus proberen te 
dienen om ook andere levensverbintenissen van 
twee personen als een verbond van liefde en trouw 
voor Gods aangezicht te zegenen?” 
 

Er is dan ook gelegenheid om aan te geven wat er 
(nog) nodig is voor een goed gesprek op de 
gemeenteavond die dit najaar wordt gehouden. 
 

Bent u of jij de 31e niet in de gelegenheid om mee  
te doen aan het gesprek? Laat het ons weten, dan 
kijken we of we een groep kunnen vormen die op 
een ander moment dit gesprek voert. 

Ouderlingen en predikant, Bea Tolenaars, Lijn van 
der Wiel, Piet van Vugt en ds. Nico de Lange 

Het achterliggende verhaal is vast al wel 
bekend!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Maar toch, aandacht aan dit belangrijke onderdeel 
van de privacywet schenken is erg van belang. Want 
wij willen de toestemming om uw of jouw NAW-
gegevens, foto’s en beeldmateriaal van kerkdiensten 
of andere kerkactiviteiten te mogen gebruiken, 
graag vooraf regelen, zodat er in het kader van de 
Privacywet (AVG) zorgvuldig kan worden omgegaan 
met de persoonsgegevens en de privacy van onze 
leden. Dat kan alleen maar als de moeite wordt 
genomen het in de hal liggende formulier in te 
vullen. Om nog meer gemeenteleden te bereiken en 
gelegenheid te geven een Toestemmingsformulier in 
te vullen, wordt deze week een formulier bij de 
editie van Kerkklanken gevoegd. 
Formulieren kunnen in de doos in de hal van de kerk 
worden ingeleverd, via de brievenbus van de kerk of 
bij Jaap van Elzelingen.                                                              

 
Breicafé:  
Donderdag 28 augustus start het breicafé weer!  
Vanaf half twee staat de deur open en ben je 
welkom. 
Groet Joke en Hanneke 
 

Van de Themagroep 
Iedereen heel hartelijk welkom op de startzondag 14 
september a.s.! We trappen het seizoen verrassend 
af met het spraakmakende maar lichtvoetige 
toneelstuk ‘Grensgevallen’. 
De dienst begint gewoon om 10.00 uur in onze eigen 
kerk met Ds. de Lange. Er is kindernevendienst en 
crèche. 
Na de dienst staat er koffie, thee en lekkers klaar, we 
praten in kleine groepjes na over de vragen die 
‘Grensgevallen’ oproepen bij u en jullie. 
Rond de klok van 12.30 uur sluiten we af met soep en 
broodjes. 
SOEP-ROEP! 
Als afsluiter van de startzondag willen we graag soep 
eten met elkaar. Wie wil er een pan soep koken? 
Aanmelden kan via: themagroep@gknieuwendijk.nl 
of een briefje in de brievenbus van Biesboschstraat 2. 
 
 

Psalmenwandeling 
In de omgeving van Babyloniënbroek is zaterdag 30 
augustus een Psalmenwandeling van 4 kilometer. De 
wandeling omvat een muzikaal middaggebed 
(Marjolein de Wit (fluit) en Martin Zonnenberg 
(orgel)), een goede lunch en een inspirerende 
ontmoeting met anderen. De algehele leiding is in 
handen van ds. Louis Wüllschleger.  
Psalm 23  -de herderspsalm-  staat centraal.  
Er zijn twee groepen: de eerste start met een inloop 
om 11.00 uur, de tweede om 12.30 uur.  



Het programma eindigt voor de eerste groep rond 
15.00 uur, voor de tweede groep rond 16.30 uur. 
Deelname is gratis. Een gift aan Embrace Burundi 
wordt op prijs gesteld.  
 
Aanmelden en info via:  
psalmenwandelingen@gmail.com  
Graag even bericht of u met de eerste of de tweede 
groep wandelaars meedoet. 
 

Aangepaste kerkdienst te Andel. 
 

Zondagmiddag 7 september 2025 is er een 
aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een 
verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te 
Andel, Kerkstraat 2. 
De dienst begint om 15.00 uur. 
Voorganger is ds. J.D.J.(David) ten Voorde. 
Het thema van deze dienst is:  
“Zing allemaal en maak muziek” n.a.v. Psalm 148 
We hopen op een fijne dienst. 
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met 
elkaar na te praten, onder het genot van een  
kopje koffie, thee of fris. 
Tot ziens, P.W. Treffers, 06-12179648 

 

Om een moment bij stil te staan:  
 

Soms voel je je verloren en overvallen door twijfel. 
In dit gebed kun je God vragen om de vaste grond 
onder je voeten, en om een hoopvolle toekomst.    
                                                                                                                                                                                     

God,                                                                                                                                                                                
 

fluister het tot mij; 
in de stilte van de dag, 
in het piekeren in de nacht, 
in de stappen die ik zet, 
dat U met mij op weg bent. 
Fluister het mij in, 
als de twijfel mij overvalt, 
als cynisme 
mijn geloof verjaagt, 
als alles zinloos lijkt, 
dat U mij niet loslaat. 
Fluister tot mij, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn 
onder mijn voeten, 
als daglicht om mij heen 
zult zijn, 
de toekomst die mijn 
vertrouwen wenkt. 
Amen                                                                                                                                                                                        
Ds. Marleen Blootens 

 
 
 
 

Mooi voor onderweg     
 

Die ander 

Als ik wist wat in die ander leeft,  
zou ik dan nog durven oordelen? 
Als ik kon kijken in het hart van mijn medemens,  
zou ik dan beter begrijpen? 
Als ik zijn motieven kon doorgronden,  
zou ik dan gemakkelijker vergeven en vergeten 
Als al mijn doen en laten openbaar gemaakt werd,  
zou ik dan niet beschaamd mijn hoofd buigen en om 
vergiffenis vragen? 
Alles weten is alles vergeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze 
website: http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief 
inleveren uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees 
Heijstek per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant 
of uw contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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