
Nieuwsbrief 

 

De dienst van deze zondag 
 

Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk 
Organist:  Gerard Roza 
Kosters/camera: Rick Ippel/Kees Heijstek 
Gastvrouwen:     Mia Tolenaars/Jaantje van Zanten  
Kindern.dienst:    Jeannette van der Wal 
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Onderhoud orgel 
 2e Diaconie 

 
Orde van dienst 
 

Lied vooraf: Psalm 24:1, 5 
    De aarde en haar volheid zijn… 
Welkom, mededelingen 
Stil gebed 
Votum & Groet 
We zingen het Klein gloria (Lied 195) 
    Ere zij de Vader… 
Gebed 
We zingen ons Glorialied: Lied 305 
    Alle eer en alle glorie… 
 

Leefregel 
Gebed bij het openen van de Schrift 
Opstap naar het Bijbelverhaal 
Kinderlied: Als je dorst hebt (videoclip) 
De kinderen gaan naar hun nevendienst 
Schriftlezing 1: 2 Koningen 17: 1-6 en 24-29 
We zingen: Psalm 119: 6 
    O God, ik ben van harte zeer verblijd… 
Schriftlezing 2: Johannes 4:1-19, 25-30 
We zingen: Lied 653:1, 3 
    U kennen, uit en tot U leven… 
 

Verkondiging 
I heard the voice of Jesus say… (videoclip)* 
*Nederlandse versie: zie tekstvak hiernaast 
We zingen: Lied 834 
    Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht… 
Gebeden, besloten met het Onze Vader 
 

Collectemoment 
Kinderen komen (terug) in de kerk 
We zingen ons slotlied: Lied 283 
    In de veelheid van geluiden… 
Zegenbede, gezongen Amen 

De dienst van zondag 13 juli 
 

Aanvang: 10:oo uur 
Voorganger:    Ds. K.D. v.d. Hout, Woudrichem 
Organist: Gerard Westerlaken  
Kosters/camera: Arie Groeneveld/Mari van Zanten 
Gastvrouwen: Joke de Wit/Lenneke Ebert 
Kindern.dienst: Marleen Wijnands/Ilona Flikweert 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar Dhr. H. van der Schaaf, Singel 65. 
 

De maandelijkse bloemengroet gaat naar  
Mw. M.C. v.d. Stelt v.d. Wiel in Altenahove te 
Almkerk. 

 
I heard the voice of Jesus say 
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen: 
“Kom tot Mij en rust  
Ga liggen, vermoeid mens, ga liggen 
Je hoofd tegen mijn borst” 
Ik kwam tot Jezus zoals ik was:  
Vermoeid, uitgeput, bedroefd  
Ik vond in Hem een plaats van rust  
En Hij heeft mij blij gemaakt  
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen: 
“Voorwaar ik geef je voor niets 
het Levende water, dorstige, 
buig neer en drink en leef”  
Ik kwam tot Jezus en ik dronk  
van de stroom die leven geeft 
Mijn dorst was gelest,mijn ziel leefde op  
En nu leef ik in Hem  
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:  
“Ik ben het Licht in deze donkere wereld  
Zie naar Mij, je morgen zal opgaan  
En je hele dag zal stralen”  
Ik keek naar Jezus en ik vond in Hem  
Mijn Ster, mijn Zon 
En in dat licht zal ik gaan  
Totdat de dagen van reizen voorbij zijn 

 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 6 juli 2025 

 



Huwelijksjubileum 
Familie Kappel-Hoeke (Singel) vierde op 3 juli 2025 
dat zij elkaar 55 jaar geleden hun ja-woord hebben 
gegeven.  
Wij feliciteren hen van harte met deze dag en 
wensen hen met hun dierbaren alle goeds en Gods 
zegen toe.  

 
Vakantie 
Onze predikant heeft vanaf 4 juli enkele weken 
vakantie. In deze periode is ouderling Piet van Vugt 
aanspreekpunt voor het pastoraat (06-33174897) 

 

Toestemmingsformulieren gebruik 
NAW gegevens, foto’s en 
beeldmateriaal.                                                                                     
Het met aandacht en zorg meeleven met elkaar is 
de kern van samen gemeente zijn. Hierin is de 
waarborging van uw of jouw privacy gegevens een 
belangrijk onderwerp. Op dit moment hebben we 
niet vastgelegd of wij bijvoorbeeld uw of jouw 
gegevens bij ziekte of jubileum mogen vermelden op 
de nieuwsbrief of in Kerkklanken, maar ook niet of 
wij foto’s en beeldmateriaal van kerkdiensten of 
andere kerkactiviteiten, waarop 
gemeenteleden/bezoekers herkenbaar in beeld 
worden gebracht, mogen gebruiken en uitzenden.                                                                                                                                                 
Graag willen we de toestemming om uw of jouw 
NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens, foto’s 
en beeldmateriaal van kerkdiensten of andere 
kerkactiviteiten te mogen gebruiken, vooraf regelen, 
zodat op het moment dat er iets speelt, er geen 
toestemming gevraagd hoeft te worden.                                                                                   
U of jij hebt zojuist een Toestemmingsformulier 
ontvangen. Op de achterzijde van dat formulier 
staan een aantal vragen, waarop aangekruist kan 
worden wat voor u of jou van toepassing is. We 
vragen u en jou om per persoon één 
toestemmingsformulier in te vullen.                                                                                 
Het ingevulde formulier kan gedeponeerd worden in 
de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk of 
per e-mail gestuurd worden naar het mailadres 
scriba@gknieuwendijk.nl.                                             
De komende periode zal er aandacht aan het 
invullen van de Toestemmingsformulieren besteed 
worden, zodat zoveel mogelijk gemeentelden het 
formulier kunnen invullen. In de hal van de kerk ligt 
een stapeltje Toestemmingsformulieren gereed. 
Neem gerust een exemplaar mee voor de 
gemeenteleden, die niet (meer) in staat zijn om in de 
kerk aanwezig te zijn of aan andere kerkelijke 
activiteiten deel kunnen nemen.                                                                                                                                                                                 
Iets niet duidelijk? Neem gerust contact op met 
Jaap van Elzelingen. 

Om een moment bij stil te staan:  
 

Gebed 
God, zo vaak bidden wij, 
dat hongerigen te eten krijgen, 
terwijl wij onze tweede vakantie boeken. 
Zo vaak bidden wij, 
dat dorstigen te drinken hebben, 
terwijl wij onze tweede auto wassen. 
Zo vaak bidden wij, 
dat asielzoekers onderdak krijgen, 
terwijl wij ons tweede huisje behangen. 
Zo vaak bidden wij om rechtvaardigheid, 
terwijl wij onze handelsbelangen veilig stellen. 
Zo vaak bidden wij om vrede, 
terwijl wij naar een film vol geweld 
op de televisie zitten te kijken. 
Zo vaak bidden wij met holle woorden, 
met lege harten, met onze ellebogen. 
In plaats met onze handen, handen die delen. 
 

Telefoonnummers  
We merken met regelmaat dat vaste 
telefoonnummers vervallen omdat bijna iedereen 
een mobiel nummer heeft. Mocht dat bij u zijn 
gebeurd, wilt u dan uw 06-nummer doorgeven aan 
het kerkelijk bureau via 
kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl?  
Met name voor het pastorale werk is het van 
betekenis dat wij de juiste contactgegevens hebben 
staan.  
 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl 
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of 
uw contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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