
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk 
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Kees Heijstek/Rick Ippel 
Gastvrouwen:  Corrie de Heus Lucy v/d Wal 
Crèche: Lenneke Flikweert en  

Hester van der Stelt 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Jeugdwerk 
 2e ZWO 
 

Orde van dienst 
 Lied vooraf: We zingen Psalm 138: 1, 4 

U loof ik, Heer, met hart en ziel… 
Welkom, mededelingen  
Stil gebed 
Votum & Groet 

 Klein gloria (Lied 195) 
Gebed  

 We zingen: Psalm 32: 1 Heil Hem,  
wien God zijn ontrouw heeft vergeven.. 

Leefregel 
Gebed bij het openen van de Schrift 
Opstap naar het Bijbelverhaal  

 Lied / videoclip: Spring in de lucht,  
God is goed voor jou en mij     

De kinderen gaan naar hun nevendienst 
Schriftlezingen: Jesaja 65:1-4 en Lucas 8:26-39 

 We zingen: Psalm 51: 4, 5 Voltrek de reiniging en  
raak mij aan… 

Verkondiging 

 We zingen Lied 530 De Geest des Heren is op hem… 
Gebeden    
Collectemoment 
De kinderen komen uit nevendienst en crèche  

 We zingen ons Slotlied: Lied 919: 1, 2, 4 
Gij die alle sterren houdt… 

Zegenbede 
 
 

Kerk op schootviering  
Aanvang:  15:3o uur 
 

De dienst van zondag 29 juni 
Soort dienst: Iederkerk 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. Nico de Lange 
Kosters/camera: Cees de Rooij/Gert Oldenburg 

 

De zangdienst 29 juni 
Aanvang:  18:3o uur 
 

Wij gedenken 
17 juni 2025 overleed Elisabertus (Bertus) van Breugel in 
de leeftijd van 89 jaar. Sinds 17 oktober 2021 weduwnaar 
van Riet van Breubel-Hoeke.  
Gelegenheid tot condoleren is op zaterdag 21 juni om 
16.00 uur in de aula aan de Zandsteeg. Daar vindt op 
maandag 23 juni om 11.00 uur het afscheid plaats. Het 
gedachtenismoment in onze viering zal over enkele 
weken plaatsvinden, in overleg met de familie.  
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar Familie Vonk-Ouwerkerk. 
 

Om een moment bij stil te staan: 
 

Gastvrijheid 
Gastvrijheid is: 
je huis uitnodigend openstellen voor de ander. 
Gastvrijheid is: 
je brood delen met hen die honger hebben. 
Gastvrijheid is: 
eenzamen opnemen in je eigen kring. 
Gastvrijheid is: 
vreemdelingen en minderheden zonder vooroordelen 
tegemoet gaan. 
Gastvrijheid is: 
de deur van je hart openzetten voor je medemens, 
naar het voorbeeld van Jezus: 
"Het mijne is het jouwe neem maar wat je nodig hebt." 
  

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 22 juni 2025 

 



 

Mededelingen 
 

Rommelmarkt 
Namens de Rommelmarkt commissie willen wij iedereen 
die mee heeft geholpen, in welke vorm dan ook, 
ontzettend BEDANKEN, want zonder spullen, kleding, 
eten en drinken, vrijwilligers, sponsoren en kopers was dit 
niet mogelijk geweest.  Het heeft tot nu toe al een 
geweldig resultaat van € 12.000,- opgebracht, wat ten 
goede komt aan het opknappen van de kerktoren.  
 
 

Zondag 22 juni: Kerk op schootviering 
Ds. Beer komt volgende week zondagmiddag het verhaal 
vertellen over de bruiloft in 
Kana. De allerkleinsten van 
onze gemeente, van 0-6 jaar, 
zijn van harte welkom. Neem 
ook jullie oudere broer of zus 
mee, papa, mama, opa of oma. 
We maken er een vrolijke 
viering van. En na afloop 
drinken we natuurlijk wat en 
eten wat lekkers – want dat 
hoort bij een bruiloft.  
 

Iederkerk 
Volgende week zondag 29 juni is er weer een Iederkerk. 
Dit keer rondom het thema Josia. Als Josia 8 jaar oud is, 
wordt hij al koning. Hij breekt met de lijn die zijn vader en 
opa hadden ingezet. Waar zij ruimte gaven aan onrecht 
en afgoden, doet Josia het tegenovergestelde: hij zoekt 
naar recht en herbouwt de tempel.  
Wij gaan op ontdekking aan de hand van het verhaal van 
Josia. Wat zouden wij doen als we koning zouden zijn? 
Gaan we het radicaal anders doen of willen we ook wel 
dingen behouden? Hebben we voorbeelden van mensen 
voor ons of om ons heen? We sluiten na de viering weer 
af met een gezamenlijke maaltijd.  
   
Iedereen van harte welkom!  
 

Kindernevendienstleiding gezocht 
We zijn voor de kindernevendienst hard op zoek naar 
nieuwe leiding. We zijn gestart vanuit een nieuwe visie: 
theologiseren van, met en voor kinderen. 
 
Hierdoor zijn er extra handen nodig tijdens de 
kindernevendienst op zondag en ook vanwege het 
stoppen van een aantal is een aanvulling van de leiding 
meer dan welkom. 
 
Lijkt het je leuk om met de kinderen (4 t/m 12 jaar) in 
onze gemeente het geloof verder te ontdekken en te 
verdiepen? Laat het even weten! 
Neem contact op met Marleen Wijnands of Lenneke 
Ebert. 

 

Oppassers gezocht! 
Voor de crèche zijn wij opzoek naar enthousiaste 
oppassers. Eens in de 7 à 8 weken mag je oppassen op 
kinderen van 0 tot 4 jaar, tijdens de kerkdienst op 
zondagochtend. Heb je zelf interesse of vragen of weet je 
iemand die het wel leuk lijkt? Neem dan contact op met 
Bernadette den Dekker. 
 

Zangdienst  
"Zondag 29 juni is er 's avonds om 18.30 uur een 
zangdienst met als thema "Moed". Iedereen van harte 
welkom!! Hanneke de Peuter." 
 

Commissie zoekt enthousiaste organist? 
De orgelcommissie is op zoek naar een extra organist. 
Kun je orgelspelen en wil je weleens meedoen met een 
dienst? Op zondag 3 augustus begeleid ik de dienst. Het 
zou mooi zijn als er een enthousiaste organist mee  
gaat spelen. Wacht niet te lang maar bel of mail me dan 
kunnen we ons goed voorbereiden. 
Hanneke de Peuter, h.d.peuter@hccnet.nl 
 

Mooi voor onderweg……………. 
Bedelen 
Ik was gaan bedelen van deur tot deur op de dorpsweg, 
toen Uw gouden wagen als een prachtige droom in de 
verte verscheen en ik verwonderd dacht wie wel die 
Koning der Koningen zou zijn. 
Hoog steeg mijn verwachting. Ik dacht dat mijn kwade 
dagen nu ten einde waren en ik zag uit naar giften die 
ongevraagd zouden gegeven worden en naar 
rijkdommen overal rondgestrooid in het stof. 
De wagen hield stil bij mij. Uw blik trof mij en Gij daalde 
af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven 
eindelijk gekomen. Toen hield Gij eenmaal Uw 
rechterhand op en zei: 'Wat heb jij mij te geven?' 
Ach, dat was een Koninklijke grap, Uwe handpalm 
bedelend open te houden voor een bedelaar. 
Verlegen en besluiteloos stond ik op en nam toen 
langzaam uit mijn bedelzak een klein, klein korreltje 
graan en gaf het U. 
Maar hoe groot was mijn verrassing toen ik, aan het einde 
van de dag, mijn zak leegschudde op de vloer en een 
klein, klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik 
weende bitter en wenste dat ik het hart gehad had U alles 
te geven. 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
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