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MEDITATIE 
Zaaien en zaaigoed 
  
Bij Marcus 4: 26-29.  
  
De gelijkenis van het graan geeft een aansprekend beeld. De beweging van 
zaaien en oogsten kennen we uit onze omgeving. Het beeld heeft iets 
vertrouwds. Tegelijk stellen de gelijkenissen van Jezus ons keer op keer voor 
vragen. En ik denk dat ze dat ook moeten blijven doen. Ik ben tenminste nog 
niet een gelijkenis tegengekomen waarover maar 1 uitleg mogelijk is. Ze zijn 
bedoeld ons ons bezig te houden, ons scherp te houden, met hoofd, hart en 
handen. En ik denk dat deze gelijkenis ons kan helpen bij het nadenken over 
gemeente zijn in deze tijd.  
Liederen waarin de dichters de gelijkenissen verwerken en vertalen helpen 
ons bij dat nadenken. In het vorige liedboek gaat gezang 351 ook over zaad 
en zaaien.  
  

Zie ons heden 
voor U treden, 
God die goedheid zijt, 
die ons hebt gegeven 
Christus, 't eeuwig leven, 
eens en voor altijd. 
  
God van zegen, 
onzentwege 
hebt Ge uw Zoon gezaaid; 
en het zaad werd wakker: 
op de wereldakker 
wordt met vreugd gemaaid. 

  
Zaad heeft in het Nieuwe Testament vaak betrekking op Jezus. Op zijn weg 
door dood en opstanding heen.  Zaaien, sterven en vrucht dragen. Christus 
werd gezaaid en de oogst waait (“op de wereldakker”) in de volgelingen van 
hem, zo lijkt Ad den Besten te zeggen. In de gemeente, zou je kunnen 
zeggen. Maar lees dan eens door in vers 3: 
  

Ach, wij smeken: 
in dit teken, 
Heer, maak ons gewis, 
dat Gij ons zult schenken 
boven alle denken 
wat ons nodig is. 
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Dat er een gemeente is, betekent niet dat de oogst er al is. Of dat het werk af 
is.  Er moet nog veel gebeuren. Maar dat is ook geschenk – God zal ons 
schenken / boven alle denken / wat ons nodig is.  
  
Leg dat eens tegen deze tijd van krimp aan? Hoe hard moeten wij dan 
werken om de gemeente koste wat kost gaande te houden? Niet dat we met 
onze armen over elkaar moeten gaan zitten – dat is iets anders. Uit vers 3 
leid ik af dat we actief zijn: in het ontvangende gebaar, actief ontvangen.  
Stilzitten is er niet bij, ook als we vers 4 lezen 
  

Laat wie zaaien 
straks ook maaien 
naar uw goede wet. 
Zegen onze landen; 
't werk van onze handen, 
God, bevestig het! 

  
Daarin zit iets van onze activiteit, maar ook de bede om zegen. Zaad is in dit 
lied Christus, het woord, de Geest misschien wel.  En wij de werkers - in het 
ontvangen.  
  
Tot zover gezang 361. Ik wil daar lied 765 naast leggen, in het vorige 
liedboek is dat gezang 64. Ik beperk me tot vers 1, 4 en 5:  
  

Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
  
Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 
  
Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en in wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 

  
Hier kantelt het beeld, zijn wij het zaad. Hoe ontkiemen wij? Tot verval of tot 
eer? (vers 2) En wat betekent ontkiemen dan? Dat gaat immers over sterven 
en opstaan… 
  
Dat zou voor de gemeente kunnen betekenen dat je nieuwe wegen moet 
durven gaan. Wegen waarop het oude, vertrouwde sterft om nieuwe vruchten 
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voort te brengen.  Instand-houden van het bekende kan kramp geven – en 
dat is iets anders dan de weg van sterven en ontkiemen. Ontvangen 
daarentegen, als zaad, is een andere houding, een andere adem, een andere 
weg gaan als gemeente.  
  
Ik heb bij deze teksten geen afgeronde uitleg. Niet bij de liederen. Niet bij de 
gelijkenis. Ik weet wél dat die gelijkenis al jaren meegaat in mijn werk en mij 
troost.  Ik ken niet anders dan een kleiner wordende kerk. Hoe je dat ook 
duidt, in die kleiner wordende kerk vind ik deze gelijkenis steun bieden, en 
moed geven. En hij zet mij, met de liederenschat van de kerk, me telkens 
weer op een ander been.  
  
Kerk-zijn? Dat is bezinning, pelgrimage, toevertrouwen, openstaan voor het 
onbekende van Gods toekomst.  
  
Ds. Nico de Lange 
 
 

VAN DE REDACTIE 

Verhuizen is voor velen - ook voor ondergetekende - iets bijzonders. Een 
nieuw huis, een frisse start, misschien een spannend avontuur in een andere 
stad of land, of in de eigen woonplaats. Voor sommigen is het een bewuste 
keuze, ingegeven door werk, liefde, of de wens om dichter bij familie te 
wonen. De dozen worden ingepakt met hoop, herinneringen en 
verwachtingen voor wat komen gaat. 

Maar voor miljoenen anderen in de wereld is verhuizen geen keuze, maar 
een noodzaak. Oorlog, armoede, klimaatverandering of politieke 
onderdrukking dwingen hen hun huizen, hun gemeenschappen en soms zelfs 
hun dierbaren achter te laten. Deze mensen – vluchtelingen, ontheemden, 
asielzoekers – verhuizen voor een beter uitzicht, maar  vooral  op een  kans 
om te overleven. 

Waar de ene verhuizing gepaard gaat met nieuwe meubels en een 
housewarming, betekent de andere onzekerheid, verlies en rouw. Het 
herinnert ons eraan dat 'verhuizen' voor iedereen een ander verhaal betekent 
en dat we oog moeten blijven houden voor al die wanhopige mensen, in 
Godsnaam! Het vuur van Pinksteren is ook het vuur voor onze medemens! 

Namens de redactie!                                                                    DB 

                                                                                                        

PS. 
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De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 23 juni 2025. Dus heeft 
u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2.. 
 

College van Kerkrentmeesters                                                      

Blik op het CvK mei 2025           

Wat speelt er ………………….. 

In het kader van het duurzaamheidsbeleid is vorige week gestart met het 
plaatsen van airco installaties in alle nevenruimtes. Het kost vaak heel wat 

energie/gas om deze ruimtes te verwarmen, terwijl ze 
over het algemeen maar kortstondig in gebruik zijn. Met 
een aircoconditioning met warmtepomp is een ruimte 
binnen een mum van tijd te verwarmen, hetgeen het 
verblijf een stuk aangenamer zal maken. De bestaande 
radiatoren blijven overigens wel gehandhaafd. Zoals de 
vorige keer vermeld ontvingen wij van de Gemeente 
Altena op het te investeren bedrag een subsidie van 85 

%. 

Op de gemeenteavond van vorige week is door het CvK uitleg gegeven over 
de stand van zaken betreffende de klokkentoren. Daaraan voorafgaand heeft 
de kerkenraad tijdens de vergadering op 6 mei ingestemd met het voorstel 
van het CvK om de constructie inclusief de aangebrachte symboliek (kruis, 
vis en bloemkelk) in de huidige steil te renoveren. De argumentatie van dit 
besluit is gebaseerd op de kostenoverweging, het vergunningentraject bij een 
afwijkend model en de keuze om de renovatie zoveel als mogelijk met 
vrijwilligers te realiseren. 

Daarnaast is door de administrateur van het CvK, Irene Wolvers, de 
jaarrekening en balans over 2024 gepresenteerd. De cijfers zagen er prachtig 
uit! Het is toch wel heel bijzonder te noemen dat het jaar 2024 met een 
positief saldo van € 4.268,- wordt afgesloten. Hieronder volgt een korte 
toelichting op dit behaalde resultaat: 

De vrijwillige bijdragen zijn in 2024 enorm gestegen t.o.v. van de begroting, 
maar ook van de voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met een 
oproep aan de gemeente om eenmalig extra gelden over te maken i.v.m. de 
hoge energiekosten. Deze oproep leverde € 10.000,- op. Daarnaast hebben 
diverse gemeenteleden ook hun vaste vrijwillige bijdrage opgehoogd. 

Het is fijn te constateren dat steeds meer gemeenteleden ervoor kiezen om 
hun bijdrage vast te leggen voor 5 jaar, waardoor er een constante 
inkomensstroom op gang komt. 
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Ook de collecten en giften vallen een stuk hoger uit dan begroot. 

Vooral de energiekosten waren uiteindelijk een stuk lager dan begroot; mede 
door de ontvangen subsidies (€ 4500,-). Een factor van belang is natuurlijk 
ook het zuinige stookbeleid en de aangebrachte zonnepanelen. 

Al met al zijn we erg dankbaar dat we de kosten hebben weten te beperken 
en de inkomsten hoger uitkwamen dan begroot. Steeds weer blijkt dat de 
gemeenteleden hun verantwoordelijkheid op financieel gebied niet uit de weg 
gaan. 

We mogen best………… 

 
 
 

Van de diakonie 

 
 

 
 
 
Avondmaalscollecte van zondag 1 juni 2025 

 
Net als voorgaande jaren willen wij rond de vakantieperiode weer een 
envelop aan de minima gezinnen in Nieuwendijk geven. Dit in samenwerking 
met de Hervormde Diaconie. Juist in deze tijd waar alles zoveel duurder is 
geworden en veel gezinnen in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, 
willen we hier als diaconieën extra aandacht aan besteden.  Dit gaat in 
samenwerking met de Gemeente Altena. De Gemeente Altena weet welke 
huishoudens er recht op hebben en zorgt er dan ook voor dat het geld bij 
deze mensen terecht komt. Wij willen deze Avondmaalscollecte dan ook van 
harte bij u aanbevelen en vragen u dan ook om iets extra’s te geven voor 
deze gezinnen die het zo goed kunnen gebruiken om in de vakantieperiode 
iets extra’s uit te geven. 
Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk 
NL90 RABO 0301511586 t.a.v. Minima Nieuwendijk of via de Samen Kerk 
app. 
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De diaconie kan ook weer terug kijken op een fantastische voedselbank actie 
Altena, we hebben maar liefst 48 kratten met boodschappen en €2200,-  aan 
de voedselbank mogen geven. 
 
Ook hebben we een gift kunnen overmaken naar Stichting Vertrouwd €150 ,-, 
Youth for Christ de Pomp Almkerk €200,- en Hulp aan gezin €100,-. 

Namens de Diaconie bedankt, door uw giften kunnen wij de organisaties 
blijven steunen 

ZWO                                                                                                   
 
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
 
Binnenkort treft U weer een brief van de ZWO op de mat waarin we U vragen 
een jaarlijkse gift over te maken. Door Uw bijdrage kunnen wij geld inzamelen 
voor ons jaardoel Gambia Child en een bedrag afstaan aan de algemene 
zendingscommissie van de PKN.  Wij willen deze actie van harte bij U 
aanbevelen!   
De ZWO commissie : Jaanie Tolenaars, Eli Smits, Marije den Butter, Gera 
Groeneveld, Heleen de Lange en Els de Hoog. 
 
 

Pastoralia  

De betekenis van muziek (Hemelhoog 479) 

Door Bea Tolenaars 

Muziek raakt je: het doet je verwonderen, verbazen, emotioneren, herinneren, 
het verbindt je met anderen. Muziek grijpt in op de diepste structuren in het 
brein. We leren het zelfs eerder dan taal. 

Muziek heeft een bijzonder effect op de herinneringen die in ons geheugen 
zijn opgeslagen. Welke muziek ons raakt, is gebaseerd op onze individuele 
ervaringen. Je verbindt de muziek met episodes uit je eigen leven. We 
ervaren de situatie, de specifieke sfeer en onze stemming op dat moment 
met al onze zintuigen. Dat komt omdat alle hersengebieden actief zijn bij het 
luisteren naar muziek. 

Muziek verrijkt ons gevoelsleven. Het raakt een gevoelige snaar die we 
anders niet zo snel zouden voelen in ons dagelijkse leven. 

Muziek kan troostend zijn, verdrietig maken, energie geven en woede in ons 
losmaken. 
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Soms kunnen we niet goed in woorden uitdrukken wat we voelen, maar door 
het zingen of luisteren van dat ene lied wél. Muziek maakt het mogelijk onze 
ziel bloot te stellen aan God en op een dieper niveau met Hem te 
communiceren. Door de liederen kunnen we makkelijker onze liefde, 
dankbaarheid, vertrouwen en ons geloof naar God uitdrukken. Of juist andere 
gevoelens zoals verdriet, teleurstelling, zorgen. 

Wanneer we met heel ons hart een lied tot God zingen, vervagen alle dingen 
om ons heen en richten we ons tot Hem. Als we zingen of luisteren, nodigen 
we God uit om ons hart te vullen met Zijn vrede en nabijheid, waardoor we 
ons geloof en intimiteit met Hem versterken. Wanneer we stil worden, kunnen 
we soms Zijn stem door de liederen heen verstaan. 

Door muziek en liederen heen kan God bewegen. Hij kan tot je spreken, je 
hart aanraken, je genezen, bevrijden, rust geven, je opvrolijken maar ook 
bemoedigen de teksten ons, omdat ze nog steeds van kracht zijn. Daarom is 
muziek en zingen een belangrijk deel van een eredienst. 

Het lied wat mij afgelopen periode enorm heeft geraakt is Hemelhoog 479. 

Waarom weet ik niet maar ik had dit lied al voor onze vakantie opgezocht na 
een dienst in oktober waar dit lied gezongen werd. Gewoon gezocht op 
hemelhoog 479 en dan krijg je YouTube (https://www.youtube.com/watch) en 
geluisterd via punt nl, er staan namelijk ook andere versies maar deze vind ik 
zelf erg mooi. En toen de pagina bewaard op mijn telefoon. Tijdens de 
nachten in het ziekenhuis in Thailand heb ik dit veel geluisterd. 

De muziekopbouw, steeds luider, maar ook de teksten en bepaalde zinnen in 
het bijzonder, raakte me erg. Want Zijn nabijheid en veiligheid voelde ik tot 
diep in mijn ziel en hart en dat gaf me troost en steun. En buiten dat om: zou 
ik ooit weer in staat zijn om op één van de duizend wegen op te gaan in het 
werk van de kerk, in mijn werk als verpleegkundige, in mijn gezin? 

Het was zelfs zo dat tijdens het wachten in de wachtruimte voor de operatie, 
laat in de avond, en ik me de woorden en de melodie wilde herinneren, maar 
dat het niet lukte. Ik werd er onrustig van. Want ja, dan lig je daar alleen in 
een vreemd land en niemand die je taal spreekt en dan een toch wel 
spannende operatie te moeten ondergaan. Maar na de operatie werd ik 
wakker met de tekst en melodie in mijn hoofd. Hoe bijzonder! 

En dan merk je wat muziek en liederen kunnen doen in je persoonlijke relatie 
tot God. Daarom ook is muziek en zingen een belangrijk deel van het samen 
zijn als gemeente. 

Hemelhoog 479 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer, U bent mijn weg de 
waarheid die mij leidt U woord is het pad de weg waarop ik ga Zolang U mijn 
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adem geeft, zolang als ik besta Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij U die stierf uit liefde, leeft nu 
onder ons en met God de Vader en verenigt met uw volk Tot de dag 
gekomen is van uw wederkomst dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik 
mij veilig, want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft U mij 
bevrijd En in uw vergeving leef ik nu Vader van het leven, ik geloof in U Jezus 
de Verlosser, wij hopen steeds op U Kom hier in ons midden, Geest van 
liefde en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op 
duizend wegen, zendt U ons weer uit. 

 
 
 
 
 
 
UIT DE GEMEENTE 
 

  Wij gedenken Jan Groenevelt 

Op 24 april 2025 overleed onverwacht Jan Groenevelt. Echtgenoot van 
Jeanne Groenevelt-de Haan. Vader van Huib en Elly. Schoonvader en 
grootvader. 

Wij gedenken zijn leven in het licht van de tekst die op de kaart is vermeld: 

Wat zeg je dan die laatste keer 

als je afscheid neemt 

voorgoed 

zoveel liefde 

zoveel pijn 

tranen bitterzoet 

wat zeg je dan die laatste keer 
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dat je de ander nog ontmoet 

als je pijnlijk rauw beseft 

dit afscheid is voorgoed 

wat zeg je dan? 

De pijn rond zijn verlies delen we met de nabestaanden. En we omringen 
Jeanne, Huib en Elly en hun dierbaren met onze gebeden en liefdevolle 
verbondenheid. 

Ds. Nico de Lange 

 

               Wij gedenken  
                                             Aartje Groeneveld - van Putten                          

Op 28 april 2025 overleed Aartje Groeneveld – van Putten in de leeftijd van 
89 jaar. Weduwe van Jan Groeneveld. Moeder van Sjaak, Henrico en John. 
Oma en overgrootmoeder. Ds. Hordijk leidde de afscheidsviering en schreef 
als gedachtenistekst het volgende: 

Aartje werd op 6 mei 1935 geboren en op 6 mei 2025 werd er in een dienst in 
de aula van de begraafplaats aan de Zandsteeg, afscheid van haar genomen 
waarna zij bij Jan, waar zij ruim 55 jaar mee getrouwd was, en in 2016 
overleden was, werd begraven. 

Aartje, wie kende haar niet op de Nieuwendijk. Ze timmerde aan de weg en 
genoot er met volle teugen van. In haar jonge jaren was ze winkeljuffrouw bij 
de Bok, in 1966 kochten Jan en Aartje een winkel in luxe- en huishoudelijke 
artikelen en speelgoed, ‘Het Geschenkenhuis’ aan de Rijksweg. Na het 
winkelavontuur verhuisden ze naar de woning naast de NMB waar Jan bij Jan 
Biesheuvel in dienst was gekomen. 

Aartje genoot van het leven met Jan en haar drie zonen, schoondochters, 
kleinkinderen, de partners van de kleinkinderen en hun kinderen, haar 
achterkleinkinderen. 

Ook kerkelijk droeg ze meer dan haar steentje bij: 25 jaar Radio Zonneschijn, 
pastoraal werkster. Verkoopster in de Boekenshop, vele jaren in het bestuur 
waaronder negen jaar presidente van de NCVB en mogelijk nog (veel) meer. 
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Gedreven door een enthousiast diep levend geloof in haar Heer en Heiland, 
deed ze wat ze kon om haar geloof in stem en daden, uit te dragen. Zo was 
ze een kei in het schrijven van kaarten als teken van meeleven en 
verbondenheid, veelal met een passend Bijbelwoord ter bemoediging en/of 
aansporing. Zo kregen Agaath en ik een Nieuwjaarswens voor 2025 met een 
gezellige krabbel en daarbij de volgende tekst, ‘Zonder God is ons leven 
zonder inhoud. Met God heeft elke dag een randje van goud.’ 

Mag haar gedachtenis strekken tot een levend en enthousiast geloof van 
haar naastbestaanden en ons allen. 

Ds. Wout Hordijk 

 

 Wij gedenken Peter van der Stelt 

Zaterdag 10 mei is Peter van der Stelt (Buitendijk) overleden. Peter was 
getrouwd met Fiona en vader van Jacco. Hij is 60 jaar geworden. 

Wij gedenken Peter in het licht van de tekst die op de rouwkaart is 
geschreven: 

‘‘Tis goed geweest” 

Veel gewerkt, graag gedaan 

Mooie dingen meegemaakt 

We hebben het goed gehad samen 

‘t Is goed geweest, voor altijd vrij… 

Bij deze korte en krachtige woorden zijn wij stil. En denken we aan zijn Fiona 
en Jacco, zijn dierbaren en verwanten die hem node missen. Moge zijn 
gedachtenis tot zegen zijn. 

Ds. Nico de Lange 

 
 
 

Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
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       Mei - Juni         
30-
mei 

Mevr. A.M. Walraven-
van Oudheusden Oslopark 6 4255VE 

Nieuwen
dijk 

78 
jaar 

31-
mei Dhr. P. Sprangers Zandsteeg 19 4255SE 

Nieuwen
dijk 

77 
jaar 

1-juni 
Mevr. H.P.C. van der 
Pijl-Pellicaan 

Prinses 
Julianaweg 5 a 4255HB 

Nieuwen
dijk 

79 
jaar 

2-juni 
Mevr. J.M. Visser-van 
de Water Heistraat 15 4255HK 

Nieuwen
dijk 

79 
jaar 

3-juni 
Mevr. J.A. Groeneveld-
Vink Amaryllishof 18 4255JM 

Nieuwen
dijk 

87 
jaar 

4-juni 
Mevr. A.C. van der 
Stelt-Groenevelt Singel 59 4255HC 

Nieuwen
dijk 

77 
jaar 

5-juni 
Mevr. W. van den 
Brink-Heiblom Steurstraat 97 4285XE 

Woudri- 
chem 

77 
jaar 

8-juni 
Mevr. C. Scheffers-van 
den Boom 

Rijksweg 109 
004 4255GH 

Nieuwen
dijk 

85 
jaar 

10-
juni Dhr. M. de Pender Ippelseweg 26 4255HZ 

Nieuwen
dijk 

79 
jaar 

12-
juni 

Mevr. M. Snijders-
Ouwerkerk Griendstraat 42 4255VZ 

Nieuwen
dijk 

75 
jaar 

12-
juni Dhr. W.A. Vonk Rijksweg 30 4255GL 

Nieuwen
dijk 

81 
jaar 

14-
juni 

Mevr. A.G. van Steenis-
Kant Dahliastraat 52 4255JL 

Nieuwen
dijk 

77 
jaar 

16-
juni 

Mevr. H. van der 
Zouwen-Vis Snellenweer 31 4251VV 

Werken 
dam 

77 
jaar 

20-
juni 

Mevr. A.E. Ouwerkerk-
Oerlemans Singel 6 4255HD 

Nieuwen
dijk 

78 
jaar 

20-
juni Dhr. C. Boterblom Amaryllishof 12 4255JM 

Nieuwen
dijk 

83 
jaar 

21-
junii Dhr. G.T. Struik 

Prinses 
Julianaweg 10 a 4255HB 

Nieuwen
dijk 

76 
jaar 

22-
juni 

Mevr. M.J. Groeneveld-
van de Water Rijksweg 126 a 4255GP 

Nieuwen
dijk 

79 
jaar 

24-
juni 

Mevr. A.C. Visser-van 
Noorloos Rijksweg 109 b 4255GH 

Nieuwen
dijk 

86 
jaar 

24-
juni 

Mevr. M. Lagrouw-van 
Bruggen Narcisstraat 1 4255HP 

Nieuwen
dijk 

76 
jaar 

26-
juni 

Mevr. L. van 
Maastricht-van 
Noorloos 

Biesboschstraat 
8 4255VM 

Nieuwen
dijk 

88 
jaar 
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27-
juni Mevr. A. van Noorloos Singel 12 4255HD 

Nieuwen
dijk 

90 
jaar 

27-
juni 

Mevr. M.J. van 
Rosmalen-van Kooij Zandsteeg 50 4255SJ 

Nieuwen
dijk 

81 
jaar 

       
Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede 
verjaardag en bidden hen gods bemoediging en zegen toe op hun verdere 
levensweg. 

 

  

  

Huwelijksjubilea 

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd 
zijn: 

29-mei 
Dhr. en mevr. J.L. Walraven-van 
Oudheusden Oslopark 6 4255VE Nieuwendijk 55 jaar 

5-juni 
Dhr. en mevr. H. de Peuter-
Soeters 

Kerkweg  
7 a 4255GA Nieuwendijk 55 jaar 

26-juni Dhr. en mevr. H.B. Struik-Post 
Anemoon 
straat 14 4255JA Nieuwendijk 50 jaar 

 

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg toegebeden. 

 

Bedankt! 

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en andere attenties die wij 
voor ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangen. 
Chiel en Joke Groeneveld-van Hemert 
 
Vrijdag 2 mei waren wij 50 jaar getrouwd. Wij zijn dankbaar dat we dit mee 
hebben mogen maken. Het verraste ons dat wij zoveel felicitaties mochten 
ontvangen via app, kerk app en de vele kaarten en bloemen. Het was 
geweldig. Heel hartelijk dank daarvoor!                                                                                                        
M.v.gr. Kees en Maja Heijstek  
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Van de Themagroep 
 

Op Hemelvaartsdag 29 mei gaan we nog dauwtrappen en dat is meteen de 
laatste activiteit die de Themagroep heeft georganiseerd in dit kerkelijk 
seizoen. 

We verwachten de lopers om 6 uur bij de kerk. De ontbijters (dat mag ook 
zonder de wandeling!) verwelkomen we graag om 8 uur. 
Gezamenlijk schuiven we om 9 uur in de kerkzaal aan voor een samenzijn. 
Ook voor dit ontbijt is aanmelden noodzakelijk! Dat kan tot 25 mei a.s. via 
onderstaand mailadres. We hopen op een grote opkomst! 

De eredienst op zondag 13 juli staat in het teken van de afsluiting van het 
jaarthema ‘Als Nieuw! Leven in het Licht van Gods koninkrijk’. 

Door gebruik te maken van Kerk TV is het mogelijk om via de beamer 
beelden van kerkelijke activiteiten mee te zenden. 

Wij willen graag foto’s van kerkelijke activiteiten, die het afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden via de beamer laten zien. Het is mogelijk dat er 
gemeenteleden op deze foto’s zichtbaar én herkenbaar zijn. 

Mocht er bezwaar zijn tegen het vertonen van foto’s waar u of jij mogelijk op 
staat, maak dit dan kenbaar bij de scriba. 

Dan hebben wij, als Themagroep nog een vraag aan u en jullie: 

Met enthousiasme zijn we weer bezig met het verzinnen van en zoeken naar 
activiteiten voor een volgend kerkelijk seizoen. Heeft u / heb jij een leuk idee, 
een mooi plan, een bruikbare suggestie, inspirerend voorstel of een gouden 
(zilveren mag ook) tip? Geef het dan door aan de Themagroep via 
themagroep@gknieuwendijk.nl 

Wij worden er héél blij van! 

Hartelijke groet van  
De Themagroep. 
 
 

 

Iederkerk in juni 
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Op zondag 29 juni 2025 is de volgende en al weer laatste Iederkerk van dit 
seizoen. Dit keer hebben we gekozen voor het verhaal van Josia. Niet bij 
iedereen bekend, dus er valt weer heel wat te ontdekken! 

Het verhaal van Josia is eigenlijk heel bijzonder. Als Josia 8 jaar oud is, wordt 
hij al koning. In de periode dat hij regeert, breekt hij met de lijn die zijn vader 
en opa hadden ingezet. Waar zij ruimte gaven aan onrecht en afgoden, doet 
Josia het tegenovergestelde: hij zoekt naar recht en herbouwt de tempel. Het 
verhaal staat zowel in Kronieken als in Koningen en daardoor wordt het ook 
van verschillende kanten bekeken. Dat gaan wij ook doen. Want kunnen wij 
met Josia’s verhaal? Wat zouden wij doen als we koning zouden zijn? Gaan 
we het radicaal anders doen of willen we ook wel dingen behouden? Hebben 
we voorbeelden van mensen voor ons of om ons heen? 

Kom de 29e juni naar de Iederkerk en ontdek en beleef het verhaal mee. En 
ook deze keer sluiten we, na de viering met ds. Nico, natuurlijk weer af met 
een gezamenlijke maaltijd. 

Tot de 29e! 

Groeten, 

Het kernteam van de Iederkerk (Annemarije, Heleen en Roelinde) 

 

KERKELIJK BUREAU 

 

Vertrokken 

Dhr. B. van Zanten, Rijksweg 55, 4255GG Nieuwendijk,(wijk 4) 

naar: Nieuw-Lekkerland. 

Verhuisd 

Mevr. A. Broeders-van den Boom, Irisstraat 6, 4255HM Nieuwendijk (wijk 3) 
naar: 

Prinses Beatrixlaan 10 a, 4255VB Nieuwendijk (wijk 2). 
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Mevr. L. Rijneveld (Wijk 1) Jutfaseweg 3 A, 3522HA Utrecht naar : 

Hendrick de Keyserstraat 32, 3583TK Utrecht. 

Fam R.S. van der Meijden-Vergunst Kilse Suikerpeer 25, 4255JP 
Nieuwendijk (wijk 2) naar Kilse Suikerpeer 6, 4255JP Nieuwendijk (wijk 2). 

Mevr. M.E. Keller-van Helden,Midgraaf 4, 4255KB Nieuwendijk (wijk 4) naar: 

Amaryllishof 23, 4255JM Nieuwendijk (sectie Wijk 3). 

Fam.H. de Peuter-Soeters, Kerkweg 7, 4255GA Nieuwendijk (wijk 1) naar: 

Kerkweg 7 a, 4255GA Nieuwendijk (wijk 1). 

Mevr. M.W. van der Mooren, Fascinatio Boulevard 698 G, 2909VA Capelle 
aan den IJssel naar: Sportlaan 296, 3135GZ Vlaardingen (wijk 4). 

Fam. U.D. Bosch – Drent, Dwarssteeg 7, 4255SB Nieuwendijk (wijk 1) naar: 
Biesboschstraat 2, 4255VM Nieuwendijk (wijk 2). 

Overleden 

Op 28 april, Mevr. A. Groeneveld-van Putten, geb. 06-05-1935 

Eemstraat 9, 4255VN Nieuwendijk 

Op 24 maart 2025, Dhr. J.J. Groenevelt, geb. 10-08-1938 

Hankse Buitenkade 55, 4255KG Nieuwendijk. 

 

Op 10 mei, Dhr. P. van der Stelt, geb 28-11-1964 

Buitendijk 54, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4) 

 
 

 
BIJ DE VIERINGEN 

Deze juni-maand wordt gekenmerkt door een aantal bijzondere vieringen. 

Zondag 1 juni vieren we tussen Hemelvaart en Pinksteren het avondmaal met 
elkaar. Dat kan niet zonder Pasen in het oog te houden. Niet voor niets 
schrijft Lucas in zijn evangelie het hemelvaartsverhaal in één adem door met 
de verschijningsverhalen. 
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In diezelfde viering nemen we afscheid van ambts- en taakdragers en 
bevestigen en benoemen we er. 

Een week later vieren we Pinksteren buiten, op het schoolplein om 11.30 uur. 
Band4Tune werkt mee aan de viering. Het thema is: Geroepen en 
aangevuurd. Een mooie liturgie wordt voorbereid. Er is ook een activiteit met 
en voor de kinderen. 

Zondag 22 juni is er ‘s middags om 15.30 uur de kerk op schootviering. Alle 
jongste kinderen tot en met 6 jaar, met ouders, opvoeders, vrienden, zijn van 
harte welkom voor een vrolijke viering over de bruiloft te Kana. 

In deze maand valt ten slotte ook de volgende Iederkerk, op zondag 29 juni. 
We denken na over het verhaal van koning Josia, die de leefregels van God 
herontdekt (II Kronieken 34 en 35). Na een korte gezamenlijke start gaan we 
uiteen om in 9 verschillende werkvormen te ervaren wat dit verhaal voor ons 
kan betekenen. Rond 11.15 komen we weer terug in de kerk voor een 
gezamenlijke viering, waarin we het thema ‘Veranderen kán’ zullen vieren. 
Aansluitend is er een heerlijke maaltijd. 

 
Donderdag 29 mei 
09.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 1 juni 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
14.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 8 juni 
11.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 15 juni 
10.00 uur: Ds. A. Mol, H.A. Ambacht 
 
 
Zondag 22 juni 
10.00 uur: Dhr. R. Pierik, Almkerk 
15.30 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 29 juni 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
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BIJZONDERE ZAKEN 

 

Radio Zonneschijn 

Donderdag 29 mei a.s. (Hemelvaartsdag) wordt de laatste reguliere 
uitzending van Radio Zonneschijn met verzoekjes van dit seizoen 
uitgezonden. 
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Evenals voorgaande jaren zal er in de maanden juni, juli en augustus elke 
donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur een uur lang geestelijke 
muziek en een gedicht te beluisteren zijn via de kerkradio, de website en de 
app Kerkdienstgemist.nl. 

 
Rommelmarkt  

Nog een aantal dagen en dan wordt de traditionele rommelmarkt weer 
georganiseerd en wel op vrijdag 13 juni vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 14 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 

U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en natuurlijk te kopen van 
de spullen die we het afgelopen jaar weer verzameld hebben. 

Er zijn weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te 
koop. Ook een kopje koffie, thee, blikjes cola, sinas en voortreffelijke 
zelfgebakken cake en kruidkoek kunnen niet ontbreken. 

We willen vragen of er weer mensen bereid zijn een cake en/of kruidkoek te 
doneren, zodat we dit lekkers kunnen verkopen op de markt bij een kopje 
koffie en/of thee. Op de tafel in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 1 juni 
een intekenlijst klaar waar u kunt intekenen of u voor de vrijdag of de 
zaterdag wilt bakken. 

Het is ook nog mogelijk om goede, verkoopbare spullen aan te leveren voor 
de markt. Deze worden dan op donderdag 12 juni (in de week van de 
rommelmarkt) bij u opgehaald. Dit kan alleen na telefonisch contact met Cees 
de Rooij 06 – 53 40 59 11. 

Ook kunt u nog diverse kleding- en textielartikelen inleveren. Alles is welkom, 
voor jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, 
schoenen, meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, 
kleden, dekens en spreien. Ook zal dit jaar “De Boetiek” er weer staan. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar unieke/mooie kleding voor tieners, dames en 
heren. Inleveren van de artikelen kan vanaf nu bij Jaanie Tolenaars, Pr. 
Julianaweg 11, na 18.30 uur. Telefoonnummer: 0183-403214 

Dan vragen we nog uw aandacht voor het volgende: De commissie kan altijd 
extra handen gebruiken bij het uitpakken en het verdelen van de spullen over 
de kramen. Mocht u nog een paar uurtjes tijd hebben dan bent u van harte 
welkom op donderdag 12 juni en/of vrijdagochtend 13 juni. Wilt u meehelpen 
met het verkopen van de handelswaar dan bent u uiteraard ook van harte 
welkom! 
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Ook aan de rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en 
tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van 
harte welkom! 

Wij hebben er weer zin in, graag tot ziens! 

De Rommelmarkt Commissie 

 

BIJBELLEESROOSTER 

 
 

maandag 26 mei  Johannes 9,24-41 
dinsdag 27 mei  Psalm 56 
woensdag 28 mei  Psalm 110 
donderdag 29 mei Hemelvaart Lucas 24,36-53 
vrijdag 30 mei  Psalm 108 
zaterdag 31 mei  Handelingen 17,1-15 

 

Johannes 

In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede 
Herder (Johannes 10) in de paastijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft 
andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 en 7-9, lezingen die in 
het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken. 

Psalmen en Lucas 

Ook op en rondom Hemelvaartsdag volgen we de orthodoxe gewoonte. 
Psalm 110 bezingt de troonsbestijging van de priesterkoning: ‘Neem plaats 
aan mijn rechterhand’ (vers 1). 
Het is een van de meest geciteerde psalmverzen van het Nieuwe Testament. 
Psalm 108 zingt: ‘Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de 
aarde vervullen’ (vers 6), en klinkt in de liturgie als een lofzang op de godheid 
van Christus. De laatste perikoop van Lucas 24 is de orthodoxe 
evangelielezing van het feest van Christus’ Hemelvaart. 

Handelingen 

De Orthodoxie kent in de paastijd naast de lezing uit het Johannesevangelie 
een doorgaande lezing uit het boek Handelingen. We pakken de draad op 
vanaf de tweede zendingsreis van Paulus. 
 
zondag 1 juni Pasen 7 Handelingen 17,16-34 
maandag 2 juni  Handelingen 18,1-11 
dinsdag 3 juni  Handelingen 18,12-22 
woensdag 4 juni  Psalm 61 
donderdag 5 juni  Johannes 7,1-13 
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vrijdag 6 juni  Johannes 7,14-24 
zaterdag 7 juni  Johannes 7,25-36 
zondag 8 juni Pinksteren Johannes 7,37-52 
maandag 9 juni  Lucas 6,39-49 
dinsdag 10 juni  Lucas 7,1-10 
woensdag 11 juni  Lucas 7,11-17 
donderdag 12 juni  Psalm 52 
vrijdag 13 juni  Spreuken 8,1-21 
zaterdag 14 juni  Spreuken 8,22-36 
zondag 15 juni Trinitatis Johannes 2,23–3,13 
maandag 16 juni  Johannes 3,14-21 
dinsdag 17 juni  Johannes 3,22-36 
woensdag 18 juni  Galaten 1,1-12 
donderdag 19 juni  Galaten 1,13-24 
vrijdag 20 juni  Galaten 2,1-14 
zaterdag 21 juni  Galaten 2,15-21 
zondag 22 juni  Galaten 3,1-14 
maandag 23 juni  Galaten 3,15-29 
dinsdag 24 juni Sint Jan Lucas 7,18-35   
woensdag 25 juni  Lucas 7,36-50 
donderdag 26 juni  Lucas 8,1-15 
vrijdag 27 juni  Lucas 8,16-21 
zaterdag 28 juni  Lucas 8,22-25 
zondag 29 juni  Lucas 8,26-39 
maandag 30 juni  Lucas 8,40-56 

 

Handelingen 

Paulus wordt vaak beschouwd als ‘de apostel van de heidenen’, maar in deze 
hoofdstukken legt hij zijn eerste contact steeds op sabbat in de synagogen. 
Zijn bezoek aan Athene is daarop een kenmerkende uitzondering. 

Johannes 

Het pinksterevangelie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is: ‘Laat wie dorst 
heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit 
het hart van wie in Mij gelooft’ (Johannes 7:37v). De Kerk van het Westen 
leest op zondag Trinitatis Johannes 3: ‘Niemand kan het koninkrijk van God 
binnen gaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest’ (vers 5). 

Lucas 

Op 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper. De lezing op 
deze dag gaat dan ook over deze ‘voorloper van Christus’, zoals hij in de 
Orthodoxie genoemd wordt. 

Spreuken 

De tweede helft van Spreuken 8 is een traditionele lezing van zondag 
Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De wijsheid (vrouwelijk) die ‘nog 
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voor alles er was’ werd voortgebracht, is vereenzelvigd met de eeuwige Zoon 
van God. De Statenvertaling las: ‘Ick ben van eeuwicheyt af gesalft geweest’ 
(vers 23) en vatte de wijsheid dus op als Christus, Messias, Gezalfde. 

Galaten 

Hartje zomer leest de Kerk de hele Galatenbrief door. In tegenstelling tot 
Handelingen, waarin zowel Petrus als Paulus worden voorgesteld als 
apostelen met een missie onder de niet-joden, is deze rol volgens Galaten 
voorbehouden aan Paulus (2:7v). 
 

 
 

 

 

 

GELEZEN 

Iedereen ontvangt de heilige Geest als individu. Maar nog 

belangrijker is dat de Geest ons als gemeenschap verbindt, vertelt ds. 

René de Reuver. 

 

 

Ds. René de Reuver 

  



   
 

 22 

In het een-na-laatste hoofdstuk van Johannes gebeurt iets 

wat ook wel ‘Klein Pinksteren’ wordt genoemd. Jezus 

verschijnt na zijn opstanding aan de leerlingen en wenst 

hun vrede. En dan blaast Hij over hen heen en zegt: 

“Ontvang de heilige Geest.” 

Maar daar eindigt het Johannesevangelie nog niet. In de 

verzen die volgen, lees je dat Tomas er tijdens deze 

gebeurtenis niet bij was. Hij vindt het maar moeilijk te 

geloven dat de anderen Jezus hebben gezien. Daarom 

verschijnt Jezus een week later nóg een keer, als Tomas er 

wel is. Prachtig: de eenling doet er blijkbaar toe. Speciaal 

voor Tomas komt Jezus nog een keer terug. En opnieuw 

zegt Hij dan: “Vrede zij met jullie.” 

Elk individu doet ertoe, aan ieder van ons wordt de heilige 

Geest geschonken. Maar wat tegelijkertijd óók opvalt: 

Jezus spreekt in meervoud. “Vrede zij met jullie.” Hij had 

ook naar Tomas’ huis kunnen gaan om hem in zijn eentje 

te ontmoeten, maar dat doet Hij niet. Hij komt opnieuw 

naar de leerlingen als zij als groep bij elkaar zijn. En door 

zijn woorden verbindt Hij hen door de Geest met elkaar 

tot een gemeenschap. 

De valkuil van individualisme 

Het kan een valkuil van protestanten zijn om het geloof 

heel individueel te beleven. In de protestantse traditie ligt 

veel nadruk op het persoonlijke geloof, en dat is ook 

belangrijk. Maar de keerzijde daarvan is dat protestanten 

het soms lastig vinden om ruimte te ervaren voor andere 

geloofsbelevingen of -opvattingen. Als protestant is het 

belangrijk om je te realiseren dat geen enkele kerk, geen 

enkele gelovige, het geheimenis van het geloof in zijn of 

haar eentje kan vatten. Daar heb je anderen bij nodig. 

Daar heb je de wereldkerk bij nodig. 

De Geest is aan ons allemaal gegeven om ons met God te 

verbinden, maar ook om ons met elkaar te verbinden. De 

uitdaging is dus om altijd open te staan voor de ander, 

ook als die anders gelooft of denkt dan jijzelf. God gaat 
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met die ander net zo goed een weg als met ons. Het 

vraagt een zekere bescheidenheid: laten we niet te snel 

denken dat wij de waarheid in pacht hebben.  

Eén in Christus 

In het geloof zijn mensen niet verbonden door een directe 

bloedband of door vriendschap, maar door het geloof in 

God. Die band met elkaar loopt via Hem. In Lied 970 

wordt dat heel mooi verwoord: 

Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 

Waar de Geest is, worden mensen aangesproken en met 

elkaar verbonden. Het pinksterfeest is het feest van samen 

kerk-zijn. Het is een uitnodiging om mee te gaan in de 

pelgrimsstoet van gelovigen van alle tijden en plaatsen. 

Om samen te getuigen van geloof, hoop en liefde – elk 

met eigen inbreng en gaven. 

Een gezegend pinksterfeest! 

DENKTANK 

 Een zee van vuur 

De Loonse en Drunens duinen staan in brand, las ik vorige week. Ook in 
Dongen - in de schoenfabriek Van Ecco - is het een vuurzee. De brandweer  
krijgt het niet zo gemakkelijk geblust. 

Vuur laat zich niet zomaar blussen. In Dongen zouden ze de fabriek 
gecontroleerd laten uit branden. De gevolgen zijn op kilometers afstand te 
merken. Delen van zonnepanelen lagen in weilanden. De wind speelde ook 
een grote rol. 

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort. Ik ga niet in een grote 
vuurzee mee, maar met een klein vlammetje:  Het kleine vlammetje van de 
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Paaskaars en de vlammetjes in de kaarsenhouders die meegaan naar de 
kindernevendienst. 

Wat als een klein vlammetje begint, als je begint te geloven, kan uitgroeien 
tot een grote vuurzee. Ook daar speelt de wind een grote rol. 

Je hoort iets van iemand anders en gaat het opzoeken in de Bijbel. 

 

                                                                                                  Jeanne 

 

 
TENSLOTTE 
 
Twee vragen aan u/jou en de ander: 
 

1. Wat is de boodschap van Jezus? 
2. Bidden, wat is dat? 
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In dit gebed zoeken we naar het geloof dat niet meer vanzelfsprekend is in 
deze tijd. 

 
                                    Toen allen nog geloofden Heer,   
                                              was dat geloof?  

 Nu is geloof niet vanzelfsprekend meer,  
wie zegt nog ‘ik geloof’?   

Wie durft nog te vertrouwen  
op wat niet zichtbaar is?  

 Wie durft zijn leven bouwen,  
op een getuigenis?  

Durven wij nog iets te weten  
wat niet berekend wordt, niet is te meten?  

 Als geloven is: niet bang zijn – Heer,  
welke angst moeten wij overwinnen?  

 Zijn wij bang dat het niet waar is,   
dat koninkrijk van U, dat dat er ooit nog komt?   

Help ons geloven dat de wereld schepping is,  
dat ons leven richting heeft,  

dat liefde sterker is dan haat,  
gemeenschap egoïsme overleeft.  

 Help ons geloven in een nieuw begin  
als wij geen uitkomst zien.  

Help ons vertrouwen op uw Zoon,  
en geef ons moed uw wil te doen,  
de weg te gaan waarop Hij ging.  

 Amen  

 (door: Hette Domburg) 
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 

Scriba  ouderling-scriba: vacature 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 

Kerkelijk  Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging 
Bureau adreswijziging e.d. bij voorkeur per e-mail doorgeven op:       

kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl Tel. 06-46580340Of schriftelijk bij 
Marco Groenenberg, Rijksweg 77c, 4255GH Nieuwendijk. 

 
Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
 
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 

Kerkradio  Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908 
 Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593 
 

Kerkauto  Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel.  0630234179   
 

CvK Secretaris: vacant 
Penningmeester: Hugo Groeneveld Rijksweg 240, tel: 402220 email: 
penningmeester@gknieuwendijk.nl 

  

Bankrekeningen  
CVK  NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
 NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO  NL35RABO0301545944 RABO 

 
Nieuwsbrief  Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marco Groenenberg, Rijksweg  

77c Nieuwendijk e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag 
vóór 17.00 uur. 

 

Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Dinand Bosch. 
 

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 23 juni 2025 vóór 18.00 uur bij: 
 Dinand Bosch, Biesboschstraat 2, tel. 06-36053799 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  
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Hoveniersbedrijf 
Arjan van Rosmalen 

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
Bereklauw 8 
4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 

 
 

 
 


