
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 
Aanvang:  10:oo uur 
Thema:  “Leiderschap” 
Voorganger: Ds. W. Biesheuvel, Hazerswoude 
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Cees de Rooij/Gert Oldenburg 
Gastvrouwen:  Els v/d Stelt en Betty Bosch 
Crèche: Els de Hoog en Jolanda Prins 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Catechisatie: Voor de tienerleeftijd 
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Jeugdwerk 
 2e Onderhoud gebouwen 
 

Orde van dienst 
 Lied voor de dienst: Hemelhoog 479: Heer, U bent mijn 

leven...  

 Videoclip, om mee te zingen. 
Welkom 
KOMEN 
 We zingen: Lied 23c:1 en 2: Mijn God, mijn herder, zorgt 

voor mij... 
Stilte 
Openingswoorden: 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: In zijn naam: genade voor u! 
a: EN VREDE VOOR ALLE MENSEN! 

 We zingen: Lied 23c:5 
Over deze viering 
Gebed 

 We zingen: Lied 655: Zing voor de Heer een nieuw 
gezang... 

WOORD 
Opstap naar het Bijbelverhaal 
 We zingen: Lied 772:1, 3 en 4: Jesaja heeft eeuwen 

geleden voorzien... 
Bijbellezing: Numeri 27:12-23  
 We zingen: Hemelhoog 686:1, 2 en 3: Leid mij, Heer... 
Bijbellezing: Johannes 10:22-30  
 We Zingen: Lied 800:4: Godlof, een Heiland, een 

bevrijder... 
Uitleg en verkondiging - thema: ‘Leiderschap’ 
 Orgelspel 

 We zingen: Hemelhoog 386: Wil je opstaan en Mij 
volgen... 

ANTWOORD 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Collectemoment 
GAAN 

 We zingen: Lied 909: Wat God doet, dat is welgedaan... 
Zegen 

De dienst van zondag 25 mei 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik  
Organist: Gerard Roza 
Kosters/camera: Dick de Peuter/Karsten vd Heuvel 
 

Wij gedenken 
Zaterdag 10 mei is Peter van der Stelt overleden.  
Peter was getrouwd met Fiona en vader van Jacco. Hij is 
60 jaar geworden. Zaterdag 17 mei was de crematie. 
Vorige week vroegen we in het gebed aandacht voor 
Fiona en Jacco en de verdere familie. Zondag 25 mei 
zullen we Peter in de eredienst gedenken. 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar Mevr. L. van Noorloos. 
 

Om een moment bij stil te staan:  
Geloven in de God die partners zoekt 
We geloven in de God van liefde, 
die ons vraagt om alle afgoden 
uit ons midden op te ruimen, 
die gemeenschap wil met ons. 
 
We geloven in de God der schepping, 
die ons tot partners roept 
bij het vormgeven van een toekomst 
van gerechtigheid, vrede en vreugde. 
 
We geloven in de God die niet veraf is, 
die het leven van de wereld deelt, 
die de hoop van mensen tot de Zijne maakt 
en 's werelds pijnen voelt. 
 
We geloven in de God 
die zich verenigt met wie arm is en onderdrukt, 
met wie snakt naar echt geloof, 
en smeekt om medestanders. 
 
We geloven in de God, 
die kwetsbaar is en pijn lijdt om zijn volk, 
maar wiens verbond met hen voor eeuwig 
onbreekbaar blijft en sterk. 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 18 mei 2025 

 



Mededelingen 
 

Huwelijksjubileum 
Op 14 mei stond de familie Groeneveld-van Hemert 
(Vijverstraat 26) erbij stil dat zij elkaar 60 jaar geleden 
hun ja-woord hebben gegeven. Wij feliciteren hen van 
harte met dit jubileum, en wensen hen met hun gezin en 
dierbaren Gods zegen toe op hun levensweg. 
 

Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de 
gemeenteavond op 21 mei. Op deze avond komen 
belangrijke onderwerpen aan de orde. De financiële 
jaarstukken worden toegelicht en besproken. We geven 
een overzicht van de stand van zaken rond de kerktoren. 
De kerkenraad heeft beleid geformuleerd over “Veilige 
Kerk”, en zal hier uitgebreid op ingaan. Ook is er beleid 
geformuleerd over de privacy-wetgeving (AVG) dat we 
graag willen bespreken met de aanwezigen.  
U en jullie zijn van harte welkom. De avond begint om 
19.30 uur, en wordt gehouden in de Hoeksteen. 
De kerkenraad. 
 

Benoeming en bevestiging, zondag 1 juni 
Op zondag 1 juni zal Peter Hoeke, nu diaconaal 
rentmeester, worden bevestigd als diaken. Martijn van 
Vliet wordt benoemd als diaconaal rentmeester. Wij zijn 
blij dat zij deze taken op zich willen nemen, en wensen 
hen daarbij zegen en vreugde toe. 
 

Textielinzameling rommelmarkt: 
Dit jaar staat "De Boetiek" weer op de rommelmarkt. 
Hiervoor zijn wij opzoek naar mooie kleding /schoenen 
voor dames, heren, tieners en kinderen. 
Ook andere soorten textiel, zoals lakens, spreien, 
gordijnen etc.is van harte welkom. 
Inleveren kan bij Jaanie Tolenaars, Pr Julianaweg 11, 
graag na 18.30 uur 
  

KLINK! Lunchconcert 
Hartelijk welkom op zondag 25 mei a.s. tijdens het 
lunchconcert van KLINK!   
Dit gezellige concert met enthousiaste zangers en 
zangeressen o.l.v. Joshua Feijen, wilt u echt niet missen! 
Na de gewone kerkdienst en koffiedrinken trakteert de 
Kerkenraad u om 12 uur op een kop soep met belegde 
broodjes. Het concert start om 13 uur.  
Entree en lunch zijn gratis; bij de uitgang is er 
mogelijkheid voor een vrijblijvende bijdrage. Voor de 
lunch dient u zich aan te melden. Dat kan nog tot 21 mei 
via themagroep@gknieuwendijk.nl  
 

 
 

Dauwtrappen op 29 mei a.s. 
Op Hemelvaartsdag gaan we weer dauwtrappen. We 
verwachten de lopers om 6 uur bij de kerk. De ontbijters 
(dat mag ook zonder de wandeling!) verwelkomen we om 
8 uur. 
Gezamenlijk schuiven we om 9 uur in de kerkzaal aan 
voor een samenzijn. 
Ook voor dit ontbijt is aanmelden noodzakelijk; tot 
uiterlijk 25 mei via themagroep@gknieuwendijk.nl 
 

Mooi voor onderweg  
Rust in de kerk? 
In een jachtige wereld hebben mensen geen rust 
om hun bronnen te ontdekken. 
In een wereld die leeft van geld en goed heeft 
de buitenkant slechts waarde. 
In een wereld waarin mensen hun eigen leefmilieu 
verknoeien, 
is weinig helder water te vinden. 
In een kerk die mensen bevoogdt, is de bron uitgedroogd. 
In een kerk die wetten stelt, wordt de mens bekneld. 
In een kerk die zeker weet kan de geest niet waaien. 
 
In een mens die rust en neerzit, 
zich opent voor wat de hemel te zeggen heeft, 
in een mens die de eigen bron kent 
en luistert naar wat de aarde verlangt, 
in een mens die ziet van hart tot hart 
en hoort wat God te zeggen heeft, 
stroomt een bron van levend water 
steeds opnieuw de eeuwen door. 
Het is het verlangen van de mens 
een God te vinden die de dorst……… lest. 
 

 
 
 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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