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MEDITATIE 
 

Jezus zegt: het koninkrijk van God lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 
drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was (Lucas 13: 
21) 

Wat mij telkens weer treft is dat Jezus zulke bescheiden beelden gebruikt als 
hij spreekt over het koninkrijk. Een klein mosterdzaadje, een graankorrel die 
sterft, wat zout in de pap, een beetje zuurdesem in drie zakken meel. En 
daarbij: het verdwijnt. 

Wie regelmatig tuiniert of kookt, weet ook dat het zo móet. De graankorrel 
moet sterven, anders komt er geen vrucht. Een struik, een boom begint in het 
klein en dat kleine begin verdwijnt. Het zout moet je niet kunnen terugvinden 
aan het eind van het koken. Zo ook zuurdesem, dat in het brooddeeg wordt 
opgenomen en er niet meer uit is te halen, niet meer apart te onderscheiden. 

Als kerk hebben we te maken met een spanningsveld. Tussen als kerk 
zichtbaar en maatschappelijk relevant zijn en tegelijk de inhoud van je 
boodschap niet tekort mogen doen. Als je dat spanningsveld vermijdt, dan 
komt alle aandacht op één van beide polen te liggen. Je kunt dan een 
organisatie worden die veel goeds doet, maar waarin je je niet of nauwelijks 
meer onderscheidt van algemene maatschappelijke organisaties. Of je een 
gesloten, naar binnen gekeerde geloofsgemeenschap worden. 

Nu is een gemeente of een kerk niet hetzelfde als het koninkrijk. Dat 
koninkrijk is niet van ons, dat ligt (gelukkig!) in handen van God. 

Toch: de kerk zou bij mensen over dat koninkrijk een lichtje moeten doen 
opgaan. Mensen zouden toch aan en in de gemeente tenminste íets van de 
smaak van het koninkrijk moeten kunnen opdoen... 

Deze tekst stelt een vraag aan onszelf als kerk: laten we als kerk, als 
gemeente toe dat het koninkrijk als een zuurdesem onder ons vermengd 
wordt? Verborgen, niet te sturen of te plannen? Bidden we daar om? Ook als 
het zou kunnen betekenen dat dat koninkrijk - onzichtbaar als zuurdesem - 
ons op een heel nieuw en vreemd spoor brengt, een andere vorm van kerk 
zijn dan we gewend zijn? 

Het zou ook de vraag kunnen stellen over onze plek in de samenleving. Laten 
we het, gelovig vertrouwend, toe dat we gaandeweg door de Geest als een 
zuurdesem worden vermengd met het dorpsleven, om – onzichtbaar – een 
gistende de werking te hebben? En bidden we dan ook daar om? 
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Het verrassende is dat beide vragen onze blik afwenden van een 
(verkrampt?) ‘overleven’ van onze gemeente zoals we die kennen, en dat we 
met een open en ruime blik Gods toekomst tegemoet treden. 

Ds. Nico de Lange 

 

VAN DE REDACTIE 

In de huidige wereld, waar we geconfronteerd worden met onzekerheid en 
uitdagingen, kan de boodschap van Pasen ons inspireren om hoopvol te 
blijven. Het herinnert ons eraan dat zelfs na de donkerste momenten er altijd 
een kans is op een nieuwe start.  
 
De symbolen van Pasen, zoals het nieuwe leven en de bloeiende natuur, 
vertegenwoordigen ook de cyclus van leven en dood, en de mogelijkheid van 
vernieuwing. Net zoals de natuur in het voorjaar weer tot leven komt, kunnen 
wij ook nieuwe kansen en mogelijkheden omarmen. Dit is de tijd voor 
bezinning en komen we hopelijk tot de kern van Pasen: Jezus gaf zijn leven 
voor ons en is ook voor ons opgestaan!! 
  
Hij moedigt ons aan om te geloven in de toekomst, om te groeien en te 
bloeien, ongeacht de omstandigheden. Laten we deze boodschap van hoop 
omarmen en samen werken aan een betere wereld, vol nieuwe  
mogelijkheden  

Gezegende  Pasen namens de redactie! 

                                                                                                       DB 

PS. 
  
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 19 mei 2025. Dus heeft 
u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Biesboschstraat 2.. 
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses 
     Nico de Lange, predikant 
     Vacature, scriba 

   Piet van Vugt, pastoraal ouderling 
              
Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
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Predikant:            Ds. Nico de Lange 

         Kerkweg 1, tel. (0183) 785785;  
         e-mail: berichten@nicodelange.nl 

 

Graag wil ik u bijpraten welke onderwerpen wij als kerkenraad, de afgelopen 
de periode met elkaar besproken hebben. Op onze gemeenteavond van 21 
mei zullen we dit uitgebreider toelichten en bespreken. 

Zoals wij allen wel ervaren is onze samenleving aan het veranderen naar veel 
dataopslag en het vastleggen van allerlei gegevens. Dit kan prettig en nuttig 
zijn maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Gegevens kunnen ook verkeerd 
worden gebruikt. Ook onze overheid verplicht ons om sommige zaken te 
regelen. 

In april 2024 besloot de generale synode dat een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) per 1 juli 2025 verplicht wordt voor medewerkers en vrijwilligers van 
gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Onze kerkorde is duidelijk maar 
geeft ook ruimte voor eigen invulling. Over het definitief besluit en hoe wij dit 
in onze kerk gaan regelen hopen wij u komende maanden te informeren. We 
gaan een duidelijke gedragscode vastleggen met elkaar en denken na over 
een vertrouwenspersoon en ons beleid van een veilige kerk. 

Ook wordt er met elkaar gesproken over de bescherming van onze (digitale) 
persoonsgegevens welke wij zoal verzamelen. Deze gegevens moeten veilig 
bewaard worden zodat niet iedereen deze gegevens kan inzien. Ook 
computersystemen moeten veilig zijn tegen criminelen. Vragen zoals: Hoe 
gaan wij om met de ledenadministratie? Hoe gaan wij om met het uitzenden 
van onze eredienst? Hoe gaan wij om met speciale gelegenheden en 
bijzondere diensten? Hoe gaan wij om met ons patoraat? Hoe gaan wij om 
met actie Kerkbalans en gegevens van onze financiën? Wat wordt er op onze 
website gedeeld en wat niet? Als u dit leest zult u begrijpen dat wij als 
kerkenraad dit niet tijdens 1 kerkenraadvergadering kunnen bespreken en 
besluiten. 

In onze april kerkenraadvergadering is er gesprek met elkaar gevoerd over 
het onderwerp “het zegenen van andere levensverbintenissen van twee 
personen als een verbond van liefde en trouw”. Om dit onderwerp goed te 
begeleiden wordt ondersteuning en begeleiding van Kerkvitaal gevraagd. 
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Ondanks dat het in onze grondwet (Artikel 1: Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan) goed en duidelijk is vastgelegd is het onze 
verantwoordelijkheid als kerkenraad dit onderwerp zorgvuldig met elkaar te 
bespreken en daarover in gesprek te gaan met de gemeenteleden. 

Tot slot gaan wij de komende maanden ook nadenken hoe wij ons beleid 
voor het komend kerkelijk seizoen gaan vastleggen en krijgt u als gemeente 
daarvan bericht. 

Namens de kerkenraad 

Jurgen Tinke 

 

College van Kerkrentmeesters                                                      
 
Blik op het CvK april 2025  
 

 
 
 

Wat speelt er ………………….. 
 

 Ook dit jaar blijkt maar eens te 
meer dat de gemeenteleden hun 
verantwoordelijkheid op 
financieel gebied niet uit de weg 
gaan. Ondanks de onzekere 
tijden is er positief gereageerd 
op het verzoek om een 
financiële bijdrage te geven. Van 
de uitgenodigde deelnemers 
heeft 78 % een bijdrage toegezegd. Van die toezeggingen is al 23 % 
ontvangen.  
We verwachten net onder het eindbedrag van 2024 uit te komen. Dat is 
een prachtig resultaat, waar we met z’n allen meer dan trots op mogen 
zijn.  
 

 In het kader van het duurzaamheidsbeleid worden voor aanvang van 
het nieuwe winterseizoen airco installaties in alle nevenruimtes 
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geplaatst. Het kost vaak heel wat energie/gas om deze ruimtes te 
verwarmen, terwijl ze over het algemeen maar kortstondig in gebruik 
zijn. Met een aircoconditioning met warmtepomp is een ruimte binnen 
een mum van tijd te verwarmen, hetgeen het verblijf een stuk 
aangenamer zal maken. De bestaande radiatoren blijven overigens wel 
gehandhaafd. Er is net voor het verstrijken van de deadline een 
subsidieaanvraag bij de Gemeente Altena ingediend voor een bijdrage 
in de verduurzaming van onze accommodatie. Inmiddels hebben wij 
bericht van de Gemeente Altena ontvangen dat er aan de eisen zoals 
gesteld in de subsidieregeling wordt voldaan. Wij ontvangen op het te 
investeren bedrag een subsidie van 85 %. Prachtig toch!  

 De klokkentoren is weer een stapje 
verder van huis geraakt. Op 26 maart 
is de gehele stalen constructie 
overgebracht naar de Schans in 
Werkendam, waar het onderdak heeft 
gevonden in de prachtige nieuwe 
loods van 
landbouwmechanisatiebedrijf A. den 
Dekker en zonen. We zijn blij en dankbaar dat er in deze loods aan de 
klokkentoren gewerkt mag worden en dat alle benodigde faciliteiten 
beschikbaar gesteld worden. Een beter onderkomen hadden we niet 
kunnen bedenken.  

 Hoe nu verder? Met name het onderste deel van de stalen klokketoren 
ziet er niet goed uit en is behoorlijk verroest en aangetast. Toch is er 
positief nieuws te vermelden, want het is  haalbaar om de onderzijde te 
herstellen. Daarop wordt de komende tijd de aandacht gericht. Een 
groepje vrijwilligers is hier inmiddels onder begeleiding van Jeroen den 
Dekker mee aan de slag gegaan.   

 Het bovenste gedeelte van de klokkentoren is een verhaal apart. Met 
name de bloemkelk moet in z’n geheel vernieuwd worden. In overleg 
met de kerkenraad moeten hierover keuzes gemaakt worden. Wordt 
dus vervolgd. Op de komende gemeente avond zal er uitleg over de te 
nemen stappen gegeven worden. 
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Van de diakonie 
 

Actie gezamenlijke Diaconieën  - 
Voedselbank Altena 

 
 

Ook dit jaar willen we net als vorig jaar weer de actie Voedselbank Altena 
starten. Zes weken lang zullen we samen met de Hervormde Gemeente 
aandacht vragen voor de voedselbank in onze regio.  
Zondag 9 mrt (1e zondag 40-dagentijd) zijn we gestart met onze actie. De 
actie zal zes weken duren en zal eindigen op Paasmorgen 20 april.  
In het kader van “Kerk zijn in het dorp” hebben we de actie een beetje 
uitgebreid.  
Tijdens onze actie weken zal er ook een inzameling zijn bij de kantine van vv 
Altena, dorpshuis Tavenu en de Regenboog school in ons dorp.  
Wat hebben we voor u in petto en waarmee kunnen we uw/jullie steun 
goed gebruiken om deze actie te doen slagen? 
Zes weken lang zal er achterin de hal van de kerk een winkelwagentje staan 
waar u/jij boodschappen in kunt doen. In overleg met de Voedselbank 
hebben we een lijstje ontvangen met daarop de producten die enorm nodig 
zijn om iedere week weer een mooi voedselpakket samen te kunnen stellen 
voor alle gezinnen/alleenstaanden, die het om één of andere reden financieel 
niet redden. Dit lijstje zal ook bij de banner/ het winkelwagentje liggen.  
Heeft u thuis producten die u niet lust en / of niet opeet en u denkt dit 
kan ik wel in het winkelwagentje doen voor de Voedselbank? GRAAG. 
Alleen vragen we wel of u wilt kijken of dit producten zijn die nog enige 
tijd houdbaar zijn (lees maanden/jaar). Dus geen verse producten a.u.b.! 
 
Vrijdag 18 en zaterdag 19 april zullen wij als diakenen bij toerbeurt die dag 
bij de in/uitgang staan om weer de lijstjes met boodschappen uit te delen. 
Iedereen die ons 18 en/of 19 april bij de Coöp zou willen helpen is natuurlijk 
van harte welkom. Het zal gaan om 1 en/of 2 uurtjes. Even aanmelden bij één 
van de diakenen of via telefoonnummer 06-123 84 863 (Mariëlle), dan kijken 
we met elkaar welk tijdstip voor u/jou het beste schikt die dag. 
Zondag 20 april zullen we met elkaar de actie afsluiten in een mooie 
Paasdienst. 
Laten we er met elkaar weer een mooie actie van maken, die net als vorig 
jaar een groot succes was. 
 
Namens de twee Diaconieën Nieuwendijk  en de Voedselbank Altena alvast 
bedankt voor uw/jullie bijdragen! 
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Avondmaalcollecte 17 april 2025 Om mensen op weg te helpen. 

De avondmaal collecte van Witte Donderdag willen we besteden aan de 
voedselbank Altena. 

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel 
verspilling. Er zijn goederen zonder economische waarde, die vernietigd 
dreigen te worden. Er zijn mensen, die in armoede leven en die goederen 
nog uitstekend kunnen gebruiken. Op allerlei plaatsen in Europa zijn 
initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de 
verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken. 

De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen die leven in 
armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedsel. 

Onze vrijwilligers zijn wekelijks in de weer om in de winkel een gevarieerd 
aanbod te kunnen bieden. 

Wij willen deze Avondmaal collecte dan ook van harte bij u aanbevelen en 
vragen u dan ook om iets extra’s te geven voor deze mensen die het zo goed 
kunnen gebruiken. 

Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 ovv voedselbank 
of via de samenkerk app onder het kopje “geven” 

Namens de diaconie en de voedselbank bedankt voor uw gift. 

 
Violenactie ZWO succesvol verlopen! 
De violenactie die door de ZWO georganiseerd werd in samenwerking met de 
Hervormde Kerk heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 993,05! 
Dit bedrag komt ten goede aan Gambia Child. 
Hartelijk dank aan alle kopers van de violen voor uw bijdrage. 
 
 
 
Pastoralia  
 
Kerkasiel Kampen 
Nog altijd wordt in de Open Hof in Kampen 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week een viering gaande 
gehouden om de familie Babayants een veilige 
haven te bieden.  
Ik hoop zelf 24 april weer naar Kampen te rijden om 
het blok van 16.00-18.00 uur in te vullen. Het zou 
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mooi zijn als we daar met een afvaardiging van onze gemeente de 
samenzang gaande kunnen houden. Doet u, doe jij mee? Laat het me weten. 
Ds. Nico de Lange via berichten@nicodelange.nl of 06-30767144.  
 
 
 
UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken … 
Jur van der Pijl 

Op 16 maart 2025 overleed Jurrianus van der Pijl, in 
de leeftijd van 79 jaar. Jur en zijn Hennie waren bijna 
64 jaar samen. Niet alleen met elkaar, maar ook in 
hun gezin en in het bedrijf. Jur was er veel voor onderweg, Hennie regelde de 
administratie en alles rond gezin en huis. Bij Jur lag de lat hoog, in zijn werk, 
zijn hobbies en zijn gezin – altijd bezige handen. Doen was zijn taal, zijn eten 
en drinken. En delen was zijn liefde. 

In dankbaarheid gedenken we zijn zorgzaamheid, zijn betrouwbaarheid en 
zijn vertrouwen op God die voor hem het meest tot uiting kwam in geestelijke 
liederen. 

We namen afscheid van hem in het licht van het lied over de goede Herder 
(Psalm 23) en de trouwtekst van Hennie en Jur uit I Corintiërs 13: 13. Over 
de hoop die “… altijd weer zijn weggetje vindt / naar het punt daar waar de 
liefde begint.” (Liselore Gerritsen) Die weg vonden Hennie en Jur samen, ook 
door de laatste jaren van hun samenzijn heen: “… de hoop / op geloof in de 
liefde.” 

Op de weg die voor hen ligt bidden we Gods zegen toe aan Hennie, aan 
Patrick en Carla, Emma, Sjoerd en Guusje, aan Marc en Sanne en Aiden. 
Dat zij, samen met hun familie en vrienden, vervuld zijn van vertrouwen dat 
God aan hun zijde gaat, zoals hij gaat aan de zijde van Jur van der Pijl. 

ds. Nico de Lange 
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Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
  
        April - Mei         
15-
apr 

Mevr. O.M. de 
Pender-den Dekker      Kildijk 138 4255TH N,dijk 78 jaar 

22-
apr 

Mevr. L. Groenevelt-
Kant      Singel 45 4255HC N'dijk 75 jaar 

24-
apr Dhr. A. Tolenaars     Rijksweg 2 b 4255GL N'dijk 76 jaar 
24-
apr Dhr. J. Colijn 

     Boomgaard 
14 4255JR N’dijk 87 jaar 

25-
apr Dhr. A. van der Stelt 

   Gr. Waardweg 
7 4251NV N'dijk 83 jaar 

1-mei Dhr. A.B. Ouwerkerk 
   Rijksweg 109       
208 4255GH N'dijk 90 jaar 

3-mei 
Mevr. W.A. 
Kamerman-van Kooij Pr. Marijkelaan 5 4255VG 

Nieuwe
ndijk 77 jaar 

5-mei Dhr. R. van der Stelt Singel 55 4255HC 
Nieuwe
ndijk 78 jaar 

6-mei 
Mevr. A. Groeneveld-
van Putten Eemstraat 9 4255VN N’dijk 90 jaar 

8-mei 
Dhr. D.M.M. van 
Kappel Singel 40 4255HD N’dijk 76 jaar 

8-mei 
Mevr. T.C.J. de Rooij-
de Bok Amaryllishof 29 4255JM N'dijk 79 jaar 

9-mei 
Mevr. A.W.J. 
Groeneveld-Braskamp 

Hooge 
Polderweg 3 4251NX W’dam 79 jaar 

9-mei 
Mevr. E.A.G. 
Wallaard-Boterblom d'Altenaer 41 4251TZ W’dam 79 jaar 

13-
mei Dhr. C.H. Groeneveld Rijksweg 126 a 4255GP N'dijk 85 jaar 
22-
mei Dhr. A. Lagrouw Heistraat 11 4255HK N’dijk 83 jaar 
24-
mei Dhr. N. van Daalen 

van der 
Steltstraat 28 4255HJ N'dijk 90 jaar 

       

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede 
verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden 
en het verdriet op hun verdere levensweg. 
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Huwelijksjubilea 

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd 
zijn: 

24-
apr 

Dhr. en mevr. M.A. 
Groeneveld Vijverstraat 26 4255HG N'dijk 60 jaar 

2-mei 
Dhr. en mevr. A.C. 
Heystek Prins Bernhardlaan 6 4255VC N’dijk 50 jaar 

21-
mei 

Dhr. en mevr. A. 
Lagrouw Heistraat 11 4255HK N'dijk 60 jaar 

22-
mei 

Dhr. en mevr. J. 
van Maastricht Biesboschstraat 8 4255VM N'dijk 66 jaar 

26-
mei 

Mevr. R. van den 
Heuvel - de Peuter Buitenkade 1 4255GW N'dijk 25 jaar 

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden 

 
 
Van de Themagroep 
 
Als u dit leest, zit het Kloosterweekend erop. We hopen dat alle deelnemers 
een unieke ervaring mochten meemaken en de rust en stilte hebben 
gevonden. Voor ons liggen nog een aantal leuke activiteiten.  
 
Allereerst het lunchconcert op 25 mei a.s. van de zanggroep ‘KLINK!’. Dit 
is een meerstemmige zanggroep met 10 fanatieke zangers en zangeressen 
die voor het hoogst haalbare zang- en entertainmentniveau gaan. Zij hebben 
een breed repertoire en zingen a capella o.l.v. Joshua Feijen. 
Alvast genieten van voorpret? Scan de QR-code:      
Na de kerkdienst van 25 mei staat -als gewoonlijk- de koffie 
en thee klaar.  
Vanaf 12.00 uur serveren wij een kop soep met belegde 
broodjes. Vooraf aanmelden voor de lunch is noodzakelijk 
en kan tot uiterlijk 11 mei a.s. via: 
themagroep@gknieuwendijk.nl  
Om 13.00 uur start het concert van ‘KLINK’ in de kerkzaal. 
We heten u hartelijk welkom! Het concert duurt ongeveer een uur. 
  
Op Hemelvaartsdag (29 mei) gaan we weer dauwtrappen. We verwachten 
de lopers om 6 uur bij de kerk. De ontbijters (dat mag ook zonder de 
wandeling!) verwelkomen we graag om 8 uur. 
Gezamenlijk schuiven we om 9 uur in de kerkzaal aan voor een samenzijn. 
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Ook voor dit ontbijt is aanmelden noodzakelijk! Dat kan tot 25 mei a.s. via 
bovenstaand mailadres. 
  
We hopen op een grote opkomst en wensen iedereen een zonnig voorjaar 
toe. 
 
Hartelijke groet van  
De Themagroep. 
 
 

Breicafé  
Al meer dan zes jaar wordt er op donderdagmiddag in de 
Hoeksteen gebreid, gehaakt en heel veel gepraat. Waar we ooit 
met drie mensen begonnen, zijn er nu wekelijks minstens 15 en 
soms ook 20 vrouwen (waar zijn de mannen???) die druk bezig 
zijn. Sjaals en truien worden gebreid. Dit jaar is het nieuwe thema bloemen 
haken. Boeketten , collages, corsages…..voor de jaarmarkt en voor de 
tentoonstelling van de schildersclub eind september. 
Iedere donderdag zorgt de beheerder voor het reclame bord buiten op het 
kerkplein en voor meer warmte in de ruimte waar we zitten. Om de beurt 
zorgen vrijwilligers voor koffie en thee.   
Kun je nog niet breien of haken en wil je dat wel leren? Kom gerust, er zijn 
genoeg mensen om je te helpen en materiaal is er meer dan voldoende. Heb 
je niets met draadjes, kom dan gezellig wat drinken. Iedereen is welkom op 
donderdag tussen half twee en vier uur in de Hoeksteen.  
Heb je vragen of opmerkingen, mail of bel ons: h.d.peuter@hccnet.nl  
tel.0183402318  
 
Hanneke de Peuter en Joke Wijnands 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Vertrokken 
Fam. B. voor den Dag, Anjerstraat 10, 4255HT Nieuwendijk, (wijk 3) naar 
Werkendam 
Fam T. van der Stelt-Smitsman, Prinses Beatrixlaan 10 a, 4255VB 
Nieuwendijk, (wijk 2) naar Andel. 
 
Verhuisd 
Mevr. A.J. van der Stelt-Pieterse van Amaryllishof 34, 4255JM, Nieuwendijk 
(Wijk 3) naar zorglocatie Goezate, Raadhuislaan 4, 4251VS Werkendam 
(Wijk 1). 
Mevr. A.T.van den Boom-Groeneveld, van Vijverstraat 36, 4255HG, 
Nieuwendijk, (wijk 3) naar zorglocatie Altenahove, Rivierenland 1, 4286DC 
Almkerk. (wijk 1) 
 
Overleden 
Op 16 maart, Dhr. J. van der Pijl, geb.18-08-1945 
Prinses Julianaweg 5a, 4255HB Nieuwendijk (wijk 2) 

 

 
 

BIJ DE VIERINGEN 
 
Op weg naar Pasen volgen we in de stille week het evangelie van Marcus bij 
maaltijdviering, de kruismeditatie en de stilte van zaterdag. Op Paasmorgen 
slaan we met de kindernevendienst de paasboodschap van Johannes op. 
Maria die de paasboodschap verkondigt: “Ik heb de Heer gezien”. De 
leerlingen die te horen krijgen: “Ik wens jullie vrede.”  
In de periode na Pasen, op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, lezen we in 
de profeten Micha en Jesaja over de weg van vrede.  
Na 40 dagen gaan we al vroeg op pad om te dauwtrappen. Na het ontbijt 
vieren we Hemelvaartsdag.  
En 50 dagen na Pasen lezen we op pinkstermorgen over de Geest die met 
ons bidt. Deze pinksterdienst is een buitenviering met medewerking van 
Band4Tune.  
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Zondag 22 juni is er weer een kerk-op-schootviering met ds. Beer, gericht op 
de kinderen van 0-6 jaar. Deze viering stond oorspronkelijk op 18 mei 
gepland, maar is dus verzet.  
 
Bij de vieringen van de stille week 
De week voorafgaand aan Pasen wordt de stille week genoemd. Drie 
vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden 
daarin gezien als één geheel. De viering op Witte Donderdag begint met 
bemoediging en een drempel gebed, op Stille Zaterdag wordt de viering 
afgesloten met een zegenbede.  
Alle drie de avonden beginnen we in stilte. Die stilte hoort er wezenlijk bij. 
Stilte heeft voor de één een andere betekenis dan voor de ander. Het is 
belangrijk dat we elkaar die stilte gunnen. Denkbaar is dat de één al een 
kwartier tevoren in de kerk zit om stil te zijn, en dat de ander een paar 
minuten voor aanvang aanschuift. Om 19.30 uur beginnen de vieringen, 
zonder welkom door de ouderling, de liturgie volgend zonder veel nadere 
aankondigingen.   
Van de vieringen maken we een boekje met de liturgieën. Daarin staan de 
liederen aangeduid en de lezingen. Dit boekje gaat ook naar de 
kerktelefoonluisteraars. Wie het liturgieboekje digitaal wil gebruiken kan het te 
zijner tijd vinden in de kerkapp.  
De teksten van de liederen worden in de presentatie weergegeven. Meer nog 
dan andere vieringen komt het in de stille week aan op het luisterend 
mediteren bij de bijbelteksten. Daarom zijn de bijbelteksten zelf niet 
opgenomen in de presentatie. Wie de lezingen wil meelezen doet er dan ook 
goed aan een bijbel mee te nemen of thuis klaar te leggen.  
Wie thuis de rituelen zoveel mogelijk mee wil maken kan voor donderdag een 
stuk brood en een klein glas met wijn of druivensap klaarzetten. Het is 
denkbaar thuis een kaars te ontsteken voor de vieringen op donderdag en 
vrijdag, en die thuis, net als in de kerk, te doven bij het lezen over het sterven 
van Jezus. Om dan op Paasmorgen een nieuwe kaars te ontsteken.  
 
Op Witte Donderdag wordt na afloop bord en beker naar de hal gedragen 
waar deze een plaats krijgen in een schikking met graan, meel, gebroken 
brood, druiven en gekneusde druiven. Op Goede Vrijdag wordt de gedoofde 
paaskaars bij de schikking in de hal geplaatst.  Op Stille Zaterdag verwijlen 
we bij bijbelverhalen over de blijvende vraag “Wie is toch deze?” 
Pasen begint met een lied, waarbij het licht wordt binnengebracht, de 
paaskaars ontstoken en aan elkaar doorgegeven.  
 
Op deze plaats willen we alle mensen hartelijk danken die in de afgelopen 
weken bij de voorbereiding en in de komende week bij de uitvoering deze 
reeks van vieringen mogelijk hebben gemaakt en zullen maken. Het is 
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bijzonder om daar al zo’n 6 weken met ingehouden aandacht naar toe te 
leven. We zien uit naar mooie vieringen.  
 
Avondmaalsvieringen in Steunpunt en Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Donderdagmiddag is er om 14:30 uur een avondmaalsviering in het 
Steunpunt. ‘s Avonds, na afloop van de avondviering zetten we het 
avondmaal voort in kleine kring in het Jan Biesheuvel Dijkhuis.  
 
Donderdag 17 april  
14.30 uur: het Steunpunt, Ds. Nico de Lange  
19.30 uur: Ds. Nico de Lange  
   
Vrijdag 18 april   
19.30 uur: ds. Nico de Lange  
   
Zaterdag 19 april  
19.30 uur: Ds. Nico de Lange  
   
Zondag 20 April  
10.00 uur: Ds. Nico de Lange  
Zondag 27 april 
10.00 uur: Dhr. J. Minnema,  Zwolle 
 
Zondag 4 mei 
10.00 uur: Dhr. R. Pierik,  Almkerk 
 
Zondag 11 mei 
10.00 uur: Ds. Nico de Lange 
 
Zondag 18 mei 
10.00 uur: Ds. W. Biesheuvel, Hazerswoude 
 
Zondag 25 mei 
10.00 uur: Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik 
 
Donderdag 29 mei 
09.00 uur: Ds. Nico de Lange 
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BIJZONDERE ZAKEN 
 

Kunst in de kerk 

De combinatie kerk en kunst dateert al van eeuwen geleden. Kunst ter 
versiering, als beeldverhaal om Bijbelgedeelten aanschouwelijk te maken en 
als eerbetoon, het gaat tenslotte om het “Huis van God”, dat een plaats van 
samenkomst is, van verering en gebed en een plaats van samen delen. 
Samen delen wat ons bezighoudt, in en buiten de diensten, in en buiten ons 
dorp. Ook de koffiegesprekken na de dienst, het Breicafé, Kerstmarkt en actie 
Voedselbank zijn daar mooie voorbeelden van. Samen delen vindt ook plaats 
door het exposeren van werk van de kunstschilderclub “Creatief met 
penseel”. In mei, concreet op 10 en 17 mei, vindt in het kader van Kunst in 
de kerk een uitgebreidere expositie plaats: in de Hoeksteen en in de gangen 
van de Inloop hangt dan schilderwerk van Cor Polak en Heleen de Lange.  

 
De schilderijen van Cor zijn gebaseerd  
op het Engelse platteland en  
de Nederlandse polders. 

 

 

 

 

 

Heleen schildert portretten, landschappen en 
abstracten.  

 

 

 

 

 

 

De kerk aan de Kerkweg 3 in Nieuwendijk is open op beide zaterdagen 
van 11.00 tot 17.00 uur. Ook op zondag 11 mei zijn de schilderwerken 
rondom de dienst te zien. 

Iedereen van harte welkom! 
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Rommelmarkt  
Nog een aantal dagen en dan wordt de traditionele rommelmarkt weer 
georganiseerd en wel op vrijdag 13 juni vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur en 
zaterdag 14 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en natuurlijk te kopen van 
de spullen die we het afgelopen jaar weer verzameld hebben. 
Er zijn weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te 
koop. Ook een kopje koffie, thee, blikjes cola, sinas en heerlijke zelfgebakken 
cake en kruidkoek kunnen niet ontbreken. 
We willen vragen of er weer mensen bereid zijn een cake en/of kruidkoek te 
doneren, zodat we dit lekkers kunnen verkopen op de markt bij een kopje 
koffie en/of thee. Op de tafel in de hal van de kerk ligt vanaf zondag 1 juni 
een intekenlijst klaar waar u kunt intekenen of u voor de vrijdag of de 
zaterdag wilt bakken. 
Het is ook nog mogelijk om goede, verkoopbare spullen aan te leveren voor 
de markt. Deze worden dan op donderdag 12 juni (in de week van de 
rommelmarkt) bij u opgehaald. Dit kan alleen na telefonisch contact met Cees 
de Rooij 06 – 53 40 59 11. 
Ook kunt u nog diverse kleding- en textielartikelen inleveren. Alles is welkom, 
voor jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, 
schoenen, meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, 
kleden, dekens en spreien.  
Vanzelfsprekend  is  "De Boetiek" ook op de rommelmarkt aanwezig! 
Hiervoor zijn wij speciaal opzoek naar mooie kleding /schoenen voor 
dames,heren en tieners. Kinderkleding/schoenen en ander soort textiel zoals 
lakens,dekens,gordijnen enz. is ook van harte welkom. Inleveren kan vanaf 
woensdag 14 mei bij Jaanie Tolenaars Pr Julianaweg 11, graag na 18.30u. 
Verder vragen we nog uw aandacht voor het volgende: De commissie kan 
altijd extra handen gebruiken bij het uitpakken en het verdelen van de spullen 
over de kramen. Mocht u nog een paar uurtjes tijd hebben dan bent u van 
harte welkom op donderdag 12 juni en/of vrijdagochtend 13 juni. Wilt u 
meehelpen met het verkopen van de handelswaar dan bent u uiteraard ook 
van harte welkom! 
Ook aan de rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en 
tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van 
harte welkom! 
Wij hebben er weer zin in, graag tot ziens! 
 
De Rommelmarkt Commissie 
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Gambia child 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Afgelopen week zijn we teruggekomen van een reis 
uit Gambia. Het waren weer heel mooie ervaringen! 
We zijn met een 5 uur durende busreis het 
binnenland ingereden naar Bansang voor een 
bezoek aan het ziekenhuis. Wij willen daar in januari 
operaties uitvoeren. We werden met open armen 
ontvangen omdat ze zo blij zijn met hetgeen we willen doen. Er werkt een 
jonge orthopeed (Amadou) die weinig kennis heeft om kinderen met een 
afwijking aan beentjes of voetjes te opereren. Hij wil heel graag leren van dr 
Harry de Vries op dit vlak. Het ziekenhuis is groot (groot voor Gambia, klein 
voor Nederland) en heeft veel bedden. We kunnen de kinderen daar ruim een 
week laten verblijven en de moeders mogen ook blijven slapen, dat is 
gebruikelijk in Gambia. Tijdens hun verblijf wordt er gekookt door het 
ziekenhuis. In andere ziekenhuizen in Gambia moet de familie altijd voor het 
eten zorgen dus daar stonden wij echt van te kijken. 
We hebben ook kinderen thuis bezocht die bij ons op de daycare zitten. De 
ouders vertelden ons dat de kinderen heel graag naar de daycare gaan en 
ook dat ze echt vooruit zijn gegaan in hun ontwikkeling. 

In november staat er weer een reis gepland om voorbereidingen te treffen 
voor de operaties in januari  

       
 
Hartelijke groet,  
Stichting Gambia Child 
 
 
  



  
 

 18

BIJBELLEESROOSTER 
 
dinsdag 22 april  Psalm 105,23-45 
woensdag 23 april  Lucas 24,1-12 
donderdag 24 april  Psalm 102,1-18 
vrijdag 25 april  Psalm 102,19-29 
Zaterdag 26 april  Lucas 24,13-27 
Zondag 27 april Pasen 2 Lucas 24,28-35 
Maandag 28 april  Psalm 150 

Dinsdag 29 april  
Deuteronomium 
16,18–17,7 

Woensdag 30 april  
Deuteronomium 
17,8-20 

 
Jesaja 

We lezen nog even door in Jesaja. Omdat het vastentijd is, leest de Kerk op 
zondag 6 april Jesaja 58:6-14. Met de dagelijkse lezingen ervoor en erna 
leren wij deze perikoop in een breder verband te plaatsen. 
Deuteronomium 

Pasen en Pinksteren zijn niet pas door het christendom op de feestkalender 
gezet, het zijn Joodse feesten die in het boek Deuteronomium nauwkeurig 
worden omschreven. In een volgend hoofdstuk valt op dat Deuteronomium de 
koning en zijn ambities heel kort houdt. Het eigenlijke ambt over Israël is dat 
van de profeet. 
Lucas 

In de Goede Week en de eerste paasdagen lezen wij met de Kerk mee over 
het lijdensverhaal en Pasen volgens Lucas. Aan deze evangelist hebben wij 
te danken dat het mysterie van Pasen 40 dagen (tot en met Hemelvaart) of 
zelfs 50 dagen (tot en met Pinksteren) gevierd wordt. 
Psalmen en Johannes 

Bijzonder is dat dit jaar de paasdatum van Oost en West gelijk valt (meestal 
scheelt die een week), zodat we nu de paastijd kunnen vieren met lezingen 
en psalmen uit de orthodoxe traditie. Psalm 41 bijvoorbeeld: vanwege vers 10 
wordt deze psalm gezongen in de liturgie van het Laatste Avondmaal. En de 
paaspsalm Psalm 105, die zowel de uittocht uit Egypte als de intocht in het 
land van belofte bezingt. Bijzonder is de lezing van Johannes 1 op 
paasochtend, een evangelie dat in het Westen op kerstochtend klinkt. 
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donderdag 1 mei  Deuteronomium 18,1-8 

vrijdag 2 mei  
Deuteronomium 18,9-
22 

zaterdag 3 mei  Johannes 10,1-10 
zondag 4 mei Pasen 3 Johannes 10,11-21 
maandag 5 mei  Johannes 10,22-30 
dinsdag 6 mei  Johannes 10,31-42 
woensdag 7 mei  Psalm 100 
donderdag 8 mei  Johannes 4,1-26 
vrijdag 9 mei  Johannes 4.27-42 
zaterdag 10 mei  Johannes 4,43-54 
zondag 11 mei Pasen 4 Johannes 5,1-13 
maandag 12 mei  Johannes 5,14-29 
dinsdag 13 mei  Johannes 5,30-47 

woensdag 14 mei 
 Handelingen 15,36–

16,10 
donderdag 15 mei  Handelingen 16,11-24 
vrijdag 16 mei  Handelingen 16,25-34 
zaterdag 17 mei  Handelingen 16,35-40 
zondag 18 mei Pasen 5 Psalm 71 
maandag 19 mei  Johannes 8,1-11 
dinsdag 20 mei  Johannes 8,12-24 
woensdag 21 mei  Johannes 8,25-36 
donderdag 22 mei  Johannes 8,37-47 
vrijdag 23 mei  Johannes 8,48-59 
zaterdag 24 mei  Johannes 9,1-12 
zondag 25 mei Pasen 6 Johannes 9,13-23 
maandag 26 mei  Johannes 9,24-41 
dinsdag 27 mei  Psalm 56 
woensdag 28 mei  Psalm 110 
donderdag 29 mei Hemelvaart Lucas 24,36-53 
vrijdag 30 mei  Psalm 108 
zaterdag 31 mei  Handelingen 17,1-15 

 
Johannes 

In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede 
Herder (Johannes 10) in de paastijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft 
andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 en 7-9, lezingen die in 
het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken. 
Psalmen en Lucas 
Ook op en rondom Hemelvaartsdag volgen we de orthodoxe gewoonte. 
Psalm 110 bezingt de troonsbestijging van de priesterkoning: ‘Neem plaats 
aan mijn rechterhand’ (vers 1). 
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Het is een van de meest geciteerde psalmverzen van het Nieuwe Testament. 
Psalm 108 zingt: ‘Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de 
aarde vervullen’ (vers 6), en klinkt in de liturgie als een lofzang op de godheid 
van Christus. De laatste perikoop van Lucas 24 is de orthodoxe 
evangelielezing van het feest van Christus’ Hemelvaart. 
Handelingen 
De Orthodoxie kent in de paastijd naast de lezing uit het Johannesevangelie 
een doorgaande lezing uit het boek Handelingen. We pakken de draad op 
vanaf de tweede zendingsreis van Paulus. 
 
 

 
GELEZEN 

 

 

Pasen, het feest van hoop en nieuw begin.  
  
  

 

Voorwaar, ik zeg u heden zult u met mij in 
het paradijs zijn 

 

Opgeraapt worden 
als je gevallen bent, 
wie wil dat niet? 
En hij wás gevallen, 
de gekruisigde crimineel naast Jezus. 
Hij was de schrik van velen, 
een onmens. 
 
Zijn leven had hij vergooid, verspeeld. 
Het kruis is zijn loon, 
Verdiend. 
Zo anders dan de man van Nazaret naast hem. 
 
Ik gruw van hem, 
hij heeft het over zich afgeroepen. 
‘Eigen schuld’ is het motto 
dat op zijn voorhoofd staat geschreven. 
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Maar dan komt in hem 
de zachte kracht naar boven. 
Als een kwetsbaar kind vraagt 
de schuldige aan de onschuldige: 
vergeet me niet. 
 
De man van Nazaret 
kijkt hem aan, 
hij kijkt voorbij het nu, 
voorbij de schuld, 
voorbij het verknalde leven, 
voorbij de verlorenheid. 
Hij zegt: 
aan jou zal ik denken 
wanneer ik aan de overkant kom. 
Jij hebt deel aan mijn toekomst, 
het is voor jou niet afgelopen. 
Jouw duistere leven 
draag ik naar het licht. 
 
Je moet God zijn 
om dit te kunnen zeggen. 

DENKTANK 
 

Een toekomst vol van hoop. 
Kom er maar om als je zo goed als blind bent. Je moet alles op de tast doen, 
je overal aan vasthouden om je weg te vinden. 
Kom er maar om als je zo goed als helemaal doof bent. Om te communiceren 
heb je pen, papier en gebarentaal nodig. En kun je dat opbrengen? 
Kom er maar eens op als je op bed ligt met kanker, je ziek voelt en de nodige 
pijn hebt 
En toch zegt Jeremia 29:  
Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk; Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. 
Sela zingt het als volgt: U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U ons 
toch beloofd.  
                                                                                                         Jeanne 
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TENSLOTTE 
 
Twee vragen aan u/jou en de ander: 
 

1. Waar kan een mens God ontmoeten? 
2. Heeft Jezus wonderen gedaan? 

 
 
 
 
 
 

                                           81e  jaargang nr. 3/ 2025  
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 
Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1,   
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 
Scriba  ouderling-scriba: vacature 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 
Kerkelijk  Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging 
Bureau adreswijziging e.d. bij voorkeur per e-mail doorgeven op:       

kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl Tel. 06-46580340Of schriftelijk bij 
Marco Groenenberg, Rijksweg 77c, 4255GH Nieuwendijk. 

 
Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
 
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 
Kerkradio  Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908 
 Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593 
 
Kerkauto  Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel.  0630234179   
 
CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974 

Penningmeester: Hugo Groeneveld Rijksweg 240, tel: 402220 email: 
penningmeester@gknieuwendijk.nl 

  
Bankrekeningen  
CVK  NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO / 
 NL57INGB0001077052 ING 
Diaconie NL90RABO0301511586 RABO 
ZWO  NL35RABO0301545944 RABO 

 
Nieuwsbrief   Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marco Groenenberg, Rijksweg  

77c Nieuwendijk e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag 
vóór 17.00 uur. 

 
Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Dinand Bosch. 
 
Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 19 mei 2025 vóór 18.00 uur bij: 
 Dinand Bosch, Biesboschstraat 2, tel. 06-36053799 
 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  
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Hoveniersbedrijf 
Arjan van Rosmalen 

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
Bereklauw 8 
4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 

 
 
 

 


