
Nieuwsbrief 

De diensten van deze zondag 
Aanvang:        10.00 uur    
Thema:               “ Laatste en Voorlaatste”  
Voor de dienst:   Lied 868: 1, 2: Lof zij de Heer...  

Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 84: 2: Het heil dat Uw altaar 
omgeeft...  
Stil gebed   
Votum en Groet  
We zingen het Klein Gloria  
Gebed van verootmoediging   
Meebeleeflied: I heard the voice of Jesus say  
Schriftlezing:  1 Kor. 13 :1  t/m 10   
We zingen Hemelhoog 728: Jezus leeft in eeuwigheid... 
Gebed  
Met de kinderen: Opstap naar het Bijbelverhaal 
Schriftlezing: Rom. 8: 18  t/m 24    
We zingen Lied 1003: 1, 2, 3, 4, 5: Stil is de straat... 
 Schriftlezing:  1  Kor 13: 11  t/m 13   NBG 1951  
We zingen Lied 1009: 2: O, lieve Heer geef vrede...  
Verkondiging    
Zingen:   Lied   791:  1, 2, 4, 5, 6: Liefde eenmaal 
uitgesproken...  

In memoriam: Bert Keller en Elly van de Koppel 
We zingen: Ev. Liedbundel 413: 1: Lichtstad met uw 
paarlen poorten.  
Gebeden en stil gebed, Onze Vader   
Meebeleeflied:  Athair  Ar Neamh: Vader in de hemel 

Collectemoment 
We zingen het slotlied:  Lied 769: 1, 6: Eens, als de 
bazuinen klinken...  
Zegen   
 

Bij de viering van deze zondag 
Voorganger:   ds. H.P. de Goede, Werkendam 
Organist:   Gerard Roza 
Koster/camera:        Arie Groenevelt/Gert Oldenburg 
Beamist:    Jeroen den Dekker 
Lector:                        Adri van Esch 
Crèche:   Bernadette den Dekker/Yanike  v.d. Heuvel 
Kindernevendnst: Marleen Wijnands/Ilona Flikweert 
Gastvrouwen:      Jaantje van Zanten/Marry van Pelt 
Collecten:     NL78 RABO 0301505012   
      o.v.v. extra collecten 
       1e Diaconie 

      2e ZWO 

 
De dienst van zondag 24 november  
Aanvang:    10.00 uur    
Voorganger:  ds. N. de Lange 
Organist:   Gerard Westerlaken 
Koster/camera:        Dick de Peuter/Mari van Zanten 

Zondag 24 november: Eeuwigheidszondag.  
Op Eeuwigheidszondag, dit jaar op zondag 24 
november, gedenken we hen die ons in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. 
Door het jaar heen noemden we de naam van elk 
van hen reeds in de zondagmorgenviering na zijn of 
haar uitvaart. We legden een steen met de naam van 
de overledene op de gedachtenistafel. Op 
Eeuwigheidszondag noemen we hun namen 
opnieuw en plaatsen we bij de naam van elk van hen 
een roos in een vaas. 
Na afloop van de viering kunnen nabestaanden de 
steen met de naam meenemen. Tegen 12.00 uur 
worden de rozen naar de begraafplaats gebracht. 
Met de nabestaanden die daar bij willen zijn, hebben 
we nog een kort gezamenlijk gedachtenismoment. 
Daarna worden de rozen uitgedeeld om op het graf 
te plaatsen.  
Degenen die niet meegaan naar de begraafplaats 
kunnen de roos meenemen bij het ontvangen van de 
gedachtenissteen. 
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen in overleg 
met hun ouders de keuze maken of zij bij het 
gedenken van de overledenen aanwezig zullen zijn 
(en dus direct na de overdenking terugkomen uit de 
kindernevendienst) of dat zij terug zullen komen op 
het gebruikelijke moment (na de voorbeden).  

 
Wij gedenken 
Op 8 november 2024 overleed Huibert (Bert) Keller 
in de leeftijd van 84 jaar, echtgenoot van Miep 
Keller-van Helden. Afgelopen vrijdag namen we 
afscheid van hem.  
Op 9 november 2024 overleed Elizabeth Margaretha 
(Elly) van de Koppel-van der Stelt in de leeftijd van 
90 jaar, sinds 4 november 1999 weduwe van Adam 
van de Koppel. Afgelopen zaterdag namen we 
afscheid van haar.  

 
De bloemen                              
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen 
vandaag naar: Mw. G. van Noorloos-van der Wiel 
Dahliastraat 40 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van 
onze diensten en het nieuws in en rond onze 
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 

Zondag 17 november 2024 
 



Mededelingen 
 

Van de Themagroep 
Vandaag heeft u de ‘Levende Adventskalender’ 
ontvangen. Wat fijn, dat zoveel mensen weer 
contacten willen leggen en gezelligheid willen 
delen. Schroom vooral niet om in te gaan op een 
uitnodiging; de deur staat voor u open. De 
aanbieders wachten op u! 
We wensen u en jullie mooie ontmoetingen toe! 
 

Vanuit de kerkenraad 
Gemeentevergadering 
Op woensdag 27 november vindt de najaars 
gemeentevergadering plaats. Iedereen is hiervoor 
van harte uitgenodigd.  
De avond begint om 19.30 uur. De agenda en de 
bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn te 
vinden in de hal van de kerk.  
Tot dan, de kerkenraad. 
 

Kerstpakket actie 2024 
In samenwerking met de diaconie van de 
Hervormde Gemeente willen we weer de 
kerstpakketten uitdelen, maar daar hebben we 
uw/jouw hulp bij nodig.  Er zijn mensen onder ons 
die het niet zo makkelijk hebben of een moeilijke 
tijd achter de rug hebben, of er nog midden in 
zitten.  U kunt namen van personen waarvan u/jij 
denkt dat ze wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken aan ons doorgeven.  
In de hal van de kerk liggen de formulieren en er 
staat een doos, waar u/jij het formulier in kunt 
stoppen. We gebruiken alleen de compleet 
ingevulde formulieren! 
 
Natuurlijk mag er naast de namen ook een 
financiële bijdrage gedaan worden, dat zou mooi 
zijn, maar dat graag dan overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie, 
Gereformeerde kerk, NL90RABO0301511586  
o.v.v. kerstpakketactie.  
(liever geen contant geld in een envelop doen) 
 
De week voor Kerstmis zullen de pakketten bezorgd 
worden door de diakenen.  
De uiterste inleverdatum is 8 december.  
Laten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan 
deze actie. Wij hopen en vertrouwen op uw/jouw 
medewerking, omdat het belangrijk is dat we 
omzien naar elkaar: een taak waar we niet aan 
voorbij kunnen en mogen gaan.  
 
Hartelijke groet, 
De diaconie 
 

Om een moment bij stil te staan 
Laat ons bidden………………….  
Voor hen die sober, stil en solidair proberen te leven,                                                                                                   
maar tegelijk sterk en stevig opkomen voor hun 
overtuigingen. 
Voor al degenen die met sympathie en soepelheid,                                                                                                                   
proberen een steun te zijn voor anderen. 
Voor alle kinderen die stap voor stap op weg zijn 
naar een samenleving,                                                                                     
waarin iedereen gelukkig kan zijn. 
Ja, laat ons bidden. 
 

Mooi voor onderweg  

 

Mooi voor onderweg  
Geluk is broos 
Hoe broos is geluk, 
een regenboog in zeepsopbellen, 
even later is hij stuk. 
 
Hoe grillig is geluk, 
een veertje zwevend in de lucht, 
dwarrelend op elke zucht. 
 
Hoe schitterend is geluk, 
prachtig als diamant, 
glinstering aan elke kant. 
 
Hoe kostbaar is geluk, 
in geld geen waarde, 
grootste rijkdom op aarde. 
 
Hoe verrassend is geluk, 
juist als ik geen moeite doe, 
komt het naar me toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/                 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag  17.00 uur bij Marco Groenenberg per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.                         
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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