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De diensten van deze zondag
Aanvang: 10.00 Uur

Meezinglied vooraf: Hemelhoog 110: 1, 2, 3
Komen - Bemoediging en groet

Belijdenis & doop - Inleiding

Gezongen belijdenis: Lied 344: 1, 2, 3
Verlangen om belijdenis te doen en persoonlijke
intenties

Lied Hemelhoog 629: 1

Belijdenis en doop; Beloften

Lied Hemelhoog 629: 2

Doop —Inleiding

Meezinglied: Nooit gedacht...

Naamgeving en verlangen naar de doop
Kijk- en luisterlied “Wonderlijk”
Doopgebed, persoonlijke doopintenties
Beloften en Doop

Lied354:1, 4

Woord - 1e lezing Exodus 35: 4-5, 25-26 en 29
Lied Hemelhoog 552: 1, 2, 3

2e lezing | Korintiérs 12: 12-22

Lied 276:1, 3

Overdenking

Antwoord - Lied Hemelhoog 677

Dankdag voor gewas en arbeid

Lied 704:1, 2,3

Voorbeden; collecten

Gaan - Lied Hemelhoog 472: 1

Zegen

Lied Hemelhoog 472: 2

Bij de viering van deze zondag

In deze viering zal de doop worden bediend aan de
kleine Julia Bax en Finn Koekkoek, en zullen de
ouders van Julia hun geloof belijden waarmee Tessa
haar kinderdoop aanvaardt, en Siebe na zijn
belijdenis de doop zal ontvangen.

Meeleven

Piet Hartman (Buitendijk) verblijft sinds een ongeluk
al enkele weken in het ziekenhuis in Rotterdam, en
is nu in afwachting van een plek in een
revalidatiecentrum.

Voorganger: ds. N. de Lange

Organist: Karin van Andel
Koster/Camera:  Arie Groenevelt/Rick Ippel
Beamist: Marjanne van Breugel
Lector: Arina Groeneveld

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van onze diensten en het nieuws in en rond onze
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

Créche: Els de Hoog, Jolanda Prins
Kindernevendnst: Robin Walraven
Gastvrouwen: Betty Bosch, llona Flikweert
Collecten: NL78 RABO 0301505012

ovv extra collecten

1¢Kerk in Actie/Werelddiakonaat
2¢ Dankstond

De dienst van zondag 17 november

Aanvang: 10.00 UUr
Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam
Organist: Gerard Roza

Koster/ Camera: Arie Groenevelt/Gert Oldenburg

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar: Mevr. B.B. Ouwerkerk-Koops,
Rijksweg 96.

Mededelingen
Van de Themagroep

A.s. woensdag 13 november bent u van harte
welkom op de filmavond. Inloop is vanaf 19.15 uur;
de koffie& thee staan klaar. Om 19.30 uur starten we
met de film “The Old Oak’. Deze duurt tot ca. 21.30
uur en daarna is er gelegenheid om nog even na te
praten. Toegang is gratis en aanmelden hoeft niet
-De ‘Levende Adventskalender’. Heeft u het ook
gelezen in de Kerkklanken? Tot en met vandaag
kunt u nog een contactmoment aanbieden voor de
adventstijd van 1 tot en met 22 december. Delen in
gastvrijheid geeft niet alleen de ander een fijn
gevoel, maar ook u zelf!

Aanmelden kan via themagroep@gknieuwendijk.nl
of briefje in de brievenbus van Rijksweg 240.
Volgende week delen we de kalender samen met de
nieuwsbrief uit in de kerkdienst van 10.00 uur en
plaatsen we deze in de kerkapp. We hopen op een
volle kalender!



https://www.youtube.com/watch?v=QUhy4gZMxsY
https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ&t=21s
mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl

Vanuit de kerkenraad

Lieve mensen,

De zomer is voorbij, het najaar begint en ons nieuw
kerkelijk seizoen is begonnen en hoe...!

Onze bootreis door de Biesbosch was zeer geslaagd
en het zou fijn zijn als deze mooie start van ons
nieuw seizoen en voorbode is van het komende
kerkelijk seizoen.

Als kerkenraad hebben wij met elkaar gesproken
over hoe kunnen wij als kerkelijke gemeente
herkenbaar zijn in ons dorp. Ik denk dat iedereen
wel ervaart dat onze samenleving verandert, soms
ten goede, helaas soms ook niet altijd ten goede.
Onderdeel van die samenleving is onze kerkelijke
gemeente, ook in ons Nieuwendijk. De kerk en ook
onze kerk zou daar een actieve rol in kunnen spelen.
Naar die rol zijn we op zoek. Gelukkig zijn er ook
activiteiten zoals 0.a. de warme woonkamers die wij
gezamenlijk doen met de Hervormde Gemeente in
ons dorp. Zo proberen wij met elkaar meer
herkenbaar te worden in Nieuwendijk en ‘onze
deuren’ open te stellen voor iedereen. Omdat de
‘kerk’ niet beperkt is tot de kerkenraad, maar de
gehele gemeente omvat, horen we graag van u als u
ook ideeén hebt.

Ook hebben wij als kerkenraad werk afspraken voor
het komende kerkelijke seizoen gemaakt met onze
dominee Nico de Lange.

De financiéle middelen van onze kerk staan helaas
onder druk. Door de vergrijzing moeten wij de
komende jaren onze begroting daarop aanpassen.
Ook dat is niet vitsluitend de verantwoording van de
kerkenraad of het College van Kerkrentmeesters,
maar van de gehele gemeente.

Al deze onderwerpen willen wij als kerkenraad
graan met u bespreken, toelichten en delen op onze
najaar gemeente vergadering op woensdag 27
november. Ook bespreken van de begroting 2025
staat op de agenda. U bent van harte uitgenodigd.
Wilt u een ander onderwerp ter bespreken
aandragen, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.
Tot dan,

Hartelijke groet Jurgen Tinke

Om een moment bij stil te staan

Wie kan ik voor je zijn?

Wie kan ik voor je zijn,

wat kan ik voor je doen?

Wees ontvankelijk als de aarde,
wees aanstekelijk als het vuur,
wees verkwikkend als het water,
wees zachtmoedig als de wind.

Wie kan ik voor je zijn,

wat kan ik voor je doen?

Wees een weg voor hen die dwalen,
wees een brug die samenbrengt,
wees een huis voor hen die vluchten,
wees een haard die warmte schenkt.

Wie kan ik voor je zijn,

wat kan ik voor je doen?

Wees een mens die kan vergeven,

wees een mens die hoop kan geven,

wees een mens die wil ondersteunen,
wees een mens die steeds de ander zoekt.

Mooi voor onderweg

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd

om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
gekomen om licht voor ons te zijn

en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
Gods rijk van vrede en liefde op aarde.

Ik geloof in de Geest van God

die werkt in en door allen

die met Jezus op weg durven gaan.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
Ik geloof in de belofte van God,

dat er toekomst is voor heel de mensheid,

dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden,

voor ons, in ons en door ons. Amen

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
http://www.gknieuwendijk.nl/

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Marco Groenenberg per
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw
contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64
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