MEDITATIE

Mattels 18: 21-22

Vergeving. Een kerkelijk woord. Een christelijk woord. Een lastig woord.
Niet voor niets waren de farizeeén ondersteboven van de vergeving door
Jezus (Mattels 9: 4). Niet voor niets verzucht regelmatig iemand in een
gesprek: vergeven wil ik wel proberen, maar vergeten...

In deze verzuchting komt ook ruis naar voren over vergeven. Alsof vergeven
ook vergeten zou betekenen. Ik wil daarom proberen een paar dingen over
vergeven te verhelderen.

Als eerste: wat is vergeven eigenlijk? Vergeven is afzien van de wraak.
Wraak is oer-menselijk. Een ander doet je pijn, en het is onrecht, geen
ongeluk. De reflex is terugslaan. Vergeven begint bij het afzien van die reflex.
Geen wraak nemen.

Daar hoort wel iets bij. Want alleen afzien van de wraak kan zé naar binnen
slaan, dat jij er zelf onder gebukt gaat. Je voelt je beschadigd, vernederd
wellicht. En dat wordt een last.

Het gaat bij vergeven erom af te zien van de wraak én elkaar in de ogen
blijven zien. De relatie gaande houden, terwijl je beide weet wat er mis is
gegaan.

Beide weétend van de schade en de pijn, toch de relatie niet verloren laten
gaan.

Die relatie is dan wel veranderd. Door wat er mis ging €n door de vergeving.
Dat is niet in één keer klaar. Dat komt telkens terug als je de ander weer
ontmoet. Vergeven is geen eenmalig gebeuren. De woorden van Petrus en
Jezus over 7x of zelfs 70x7x vergeven gaan mijns inziens daarover.

Dus niet: de ander kan zijn gang maar gaan en zelfs 70x7x schade
aanrichten, en dat zou je dan telkens moeten vergeven... Nee. Het gaat over
vergeving over die éne keer die telkens weer nodig is omdat je de relatie
gaande wilt houden. Elke volgende keer dat je de ander, aan wie je vergeving
schonk, weer onmoet, moet je ook die vergeving als het ware telkens
opnieuw opbrengen. Want de wond doet nog zo'n pijn...

Kan vergeving altijd? Moet het altijd? Ik wil daarover geen algemene
uitspraak doen.

Sommigen zeggen dat vergeving alleen kan als de ander schuld belijdt. Maar
dat gebeurt niet altijd. Of het kan niet meer omdat de ander inmiddels is
overleden.



Er zijn therapeuten die vergeving inzetten als middel. Want vergeving
schenken betekent dat je uit het machtsbereik stapt van de ander die je
kwaad bejegent.

Ik zelf denk dat vergeving pas goed kan als je eerst stilstaat bij de wond die
het kwaad bij jou heeft aangericht. Als die wond enige kans krijgt om te
genezen.

Daarom mag er niet te vroeg, te snel om vergeving worden gevraagd. Ook
niet door de kerk in de prediking of het pastoraat. Het is belangrijk om na te
denken over de vraag of je zelf toe bent aan het vergeven van het kwaad.

Kannen wij wel vergeven? Ik herken de verbazing van de farizeeén. Maar ik
leer ook van de weg die Jezus ging, en zelf liet zien dat hij, mens als wij, het
kan. Daarbij heb ik bijzondere voorbeelden van vergeving gezien in het
pastoraat. Dat geeft moed.

Mattelis 18 doet overigens een praktische handreiking. Het begint met het
gesprek, één op één (vers 15). Als ik me dat probeer in te denken: ik heb een
ander kwaad gedaan, en die ander belt bij mij aan om erover te praten. Om
beide kanten te zien. Nou, dan begint daarin voor mij de vergeving al, zelfs
als het woord nog niet valt. Mogelijk is het voor de ander nog te vroeg. En is
het voor mij te vroeg om erom te vragen. Maar het begin ligt er omdat die
ander me in de ogen komt kijken.

En volgens mij is dat helemaal in het spoor van de weg die Jezus ons is
voorgegaan.

Ds. Nico de Lange
PS zondag 11 augustus ben ik ook op deze vragen, op weer een andere

manier, ingegaan in een viering. De tekst daarvan is terug te lezen op mijn
website www.nicodelange.nl onder het kopje ‘vieren’.

VAN DE REDACTIE

Wanneer dit blad bij op de deurmat of in de digitale brievenbus is beland,
zitten de vakanties er weer op. Het werk roept en de scholen zijn ook weer
begonnen. Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerswerk waar onze kerkelijke
gemeente grotendeels op draait. Kerkklanken is daar geen uitzondering op.

Dit is het laatste blad onder eindredactie van ondergetekende. Na ruim 13
jaar knippen, plakken, schrijven, mailen, bellen, soms achter de broek aan
zitten en af en toe vergaderen, draag ik het stokje over aan Dinand Bosch.
Dinand had zich aangemeld na mijn oproep en daar ben ik heel blij mee. Het
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inwerktraject loopt inmiddels en medio oktober is de definitieve overdracht
gepland.

Ik heb het redactiewerk graag gedaan in een redactieteam waarin ieder
zijn/haar taak had en ook gewoon deed en doet. Dat zie je weleens anders.
Vergaderen deden we niet vaak, maar dat was ook niet nodig. En met de club
van bezorgers liep het logistiek proces als een zonnetje. Kees Heijstek
moeten we natuurlijk ook niet vergeten, want zonder drukker geen kerkblad.
Dank ook voor het vertrouwen van de kerkenraad. De lijnen waren kort en
met de inhoud heeft de kerkenraad zich nooit willen bemoeien. En dat was
goed! De enige discussie die we wel eens hebben gehad was met het CvK,
ging over het gebruik van kleurtjes en of dat niet wat minder kon vanwege de
kosten. Maar daar kwamen we ook uit. Een bijzonder woord van dank aan
het adres van onze Jaap in zijn tijd als voorzitter. Jaap stond garant voor
minstens 8 pagina’s copy. En daar was ik altijd heel blij mee, niet alleen
vanwege de hoeveelheid maar vooral vanwege de inhoud. Die gaf meestal
stof tot nadenken vanuit verrassende invalshoeken. Dat Jaap moeite had met
de deadlines die ik hanteerde, het zij ‘m vergeven.

Af en toe heb ik me wel eens afgevraagd waar we het als redactie voor doen.
Zitten onze gemeenteleden wel te wachten op een kerkblad? Of moet het
anders en iets gelikter allemaal. Daarom was het goed dat we een paar jaar
geleden een enquete hebben gehouden. En dat daaruit bleek dat
Kerkklanken een gewaardeerd middel is om de gemeente te informeren en
betrokken te houden. Waarbij het toch vooral om de inhoud gaat en veel
minder om de vorm. En daarom ziet het blad er nog steeds uit, zoals het er
uitziet. Binnenkort komt er overigens een glossy uit rondom de Startzondag,
waarmee je kunt zien dat het ook anders kan. Wie weet is dat een stap naar
een ander concept, maar dat is voor Dinand en companen.

Rest mij om u opnieuw veel leesplezier toe te wensen. Voor deze ene keer
met een persoonlijke “handtekening” en een hartelijke groet vanuit de
Dahliastraat.

Arie Strik
Voormalig eindredacteur

PS.

De deadline voor het volgende kerkblad is
maandag 23 september. Dus hebt u een
bijJdrage? Dan zien we die graag tegemoet via
ons e-mailadres redactie @gknieuwendijk.nl of
via de brievenbus van Dwarssteeg 7.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jurgen Tinke, preses
Nico de Lange, predikant
Vacature, scriba
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: Ds. Nico de Lange
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. (0183) 785785;
e-mail: berichten@nicodelange.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De vakanties lopen zachtjes aan ten einde. Op het

moment van schrijven start regio Zuid al aan het nieuwe C‘V‘k
(school)jaar. Via onze kerkapp hebben we van
verschillende leden kunnen zien en lezen waar ze deze
vakantie de accu’s hebben opgeladen. Fijn dat het
(nog) mogelijk is in deze onrustige tijd en waar het lijkt
dat onze medemens steeds individualistisch en killer
wordt.

Samen met m’'n vrouw hebben wij iets heel anders ervaren. Wij hebben de
wandelingen van het Pieterpad weer opgepakt en zijn aangekomen in de
regio van de Achterhoek. Hier is op zijn zachts gezegd het openbaar vervoer
niet best geregeld. Met één berichtje op facebook waren er direct mensen
bereid ons van A naar B te rijden. Bij andere mensen konden we voor een
habbekrats overnachten met een heel hartelijke ontvangst en heerlijk ontbijt.
Dus wij hebben ervaren dat er gelukkig nog mensen bestaan die wel iets
(zonder winstbejag) voor een ander over hebben. En dat was een heel
prettige ervaring!

Wat speelt er binnen het College van Kerkrentmeesters?

Financién:

Verheugd kan ik mededelen dat enkele weken gelden nr. 40 zich heeft
aangemeld voor de “club van 40”. Dit is buiten verwachting en enorm fijn.
Mochten er nu nog leden zijn die zich alsnog willen aansluiten u/jij bent van
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hartelijk welkom! Lid worden is heel simpel door een extra gift van 250,00
euro bent u al lid. Dus op naar de “club van 50”.

Nieuwsbrief:

Met dank aan Kees Heijstek is het groepje samenstellers van de nieuwsbrief
weer nagenoeg op niveau, waardoor de wekelijkse uitgave voorlopig
gewaarborgd blijft.

Beheerszaken:

Het Cvk is op verzoek van de kerkenraad gestart met het maken van beleid
omtrent de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Zaken die
hieronder vallen zijn 0.a. wie mogen tijdens de erediensten in beeld worden
gebracht; welke gegevens van onze kerkleden mogen wij vermelden op de
nieuwsbrief.

Deze items zijn op de laatste gemeenteavond ook aan de orde geweest. En
wij zijn als kerkgemeenschap verplicht hierover €één en ander vast te leggen
in een beleidsstuk Een hele klus maar gelukkig hoeven we het wiel niet
opnieuw uit te vinden. Wordt vervolgd.........

Bouwzaken:

De vervanging van de garage/schuur aan de Rijksweg 107a (voormalige
kosterwoning) zal medio september door Tom Brouwer Timmerwerken
worden uitgevoerd. De sloop van de huidige garage/schuur zal worden
uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers (met uitzondering van de
asbestplaten).

Structureel onderhoud kerktoren:
Enkele maanden geleden heeft Hugo een inspectie van de kerktoren
uitgevoerd. Helaas heeft hij geconstateerd dat het staalwerk in de afgelopen
6,5 jaar sterk achteruit is gegaan en structureel onderhoud geen jaren meer
uitgesteld kan worden. Tijdens deze inspectie zijn er al stukken preventief
verwijderd.
Het Cvk zal een visie opstellen met verschillende scenario’s. Te denken valt
aan:
e Huidige kerktoren opknappen
e Huidige kerktoren opknappen incl. het plaatsen van een mooi uurwerk.
e De kerktoren geheel vernieuwen naar het model van 1960.
Zoals u zult begrijpen heeft ieder scenario een eigen kostenplaatje. Zodra we
dit hebben uitgewerkt, komen we hierop terug.




Opbrengst collecten mei t/m juli 2024

datum Kerk Geluid ZWO KND
5-mei| € 158,32 | € 193,45 € 3250|€ 11,00 | € 395,27
Gebouwen ZWO | Jeugdwerk
12-mei| € 151,40 € 5200| € 16905 € 372,45
Diaconie Orgel ZWO KND
19-mei| € 228,35 | € 218,90 € 46,00 | € 1950 € 512,75
Kerk Doorzend* ZWO KND
26-mei| € 15450 | € 186,80 € 138,81 | € 550 | € 485,61
Kerk Kerkklanken | Avondmaal | ZWO KND
2-jun| € 12805 |€ 12450 |€ 726,45|€ 39,40 | € 450 | € 1.022,90
Diaconie ZWO | Jeugdwerk
9-jun| € 193,22 € 3150 € 20522 | € 429,94
Kerk gebouwen ZWO KND
16-jun| € 177,35 | € 133,70 € 500|€ 16,00 € 332,05
ZWO | Jeugdwerk
23-jun € 120,80 | € 13350 | € 254,30
Kerk Doorzend* ZWO KND
30-jun| € 126,20 | € 153,00 € 2750 | € 950 | € 316,20
Diaconie Orgel ZWO KND
7-jul| € 93,70 | € 81,35 € 99,50 € 27455
Kerk ZWO | Jeugdwerk
14-jul| € 144,10 € 3500|€ 17360| € 352,70
Kerk kerkklanken ZWO KND
21-jul| € 111,72 | € 111,35 € 18,00|€ 10,00 € 251,07
Kerk Orgel ZWO KND
28-jul| € 166,00 | € 134,50 € 25,00 € 3,00 € 328,50

* Doorzend: dit zijn de opbrengsten van de collecten die doorbetaald moeten
worden aan de PKN

Via de kerkapp wordt er voor ZWO (busjes) en KND (kindernevendienst)
wekelijks gecollecteerd.

Tot de volgende keer!

College van Kerkrentmeesters,
Eli Vos



VAN DE DIACONIE

DIACONIE GEREFORMEERDE KERK

NIEUWENDIJK

Avondmaal collecte Hospice-Altena 1 september 2024

Thuis sterven wordt gezien als een belangrijke waarde. Als dat, om wat voor
reden dan ook, niet kan dan is een hospice in de buurt een waardevol
alternatief. We willen dat het BTH (bijna thuis huis) echt voelt als thuis, waar
rust en warmte ervaren wordt. Waar mensen het leven kunnen vieren en
kunnen loslaten op een manier die zij zelf willen. Waar de deur altijd open
staat en naasten zich welkom voelen. Waar geliefden, geliefden kunnen zijn
en waar het draait om het vieren van het laatste stukje van het leven.

Onze missie is het bieden van een plek waar mensen de laatste fase van het
leven zo comfortabel mogelijk kunnen doorbrengen, in een huiselijke
omgeving en een sfeer die rust en warmte uitstraalt en met de ondersteuning
en zorg die nodig is. Het draait om kwaliteit van leven en aandacht geven aan
dingen die er echt toe doen, zingeving in de ogen van de gast en wat hij/zij
belangrijk vindt.

We doen dit vanuit de visie: Voor eenieder de voorwaarden scheppen om
het leven op eigen wijze los te kunnen laten.

Een BTH is gericht op het bieden van een warme en huiselijke plek om het
leven los te laten. Het is dus bedoeld voor de laatste fase van het leven, voor
mensen met een verwachte levensduur korter dan drie maanden, voor
mensen die niet thuis kunnen of willen overlijden.

Het Hospice Altena staat open voor mensen uit de gemeente

"'\\% Altena of de directe omgeving daarvan. Maar ook voor
" mensen die een verbinding hebben met de regio,
R(l)spicc bijvoorbeeld als kinderen woonachtig zijn in Altena. ledereen
ena

is welkom in het BTH, ongeacht levensovertuiging, afkomst,
seksuele geaardheid, cultuur of financiéle situatie. Hospice
Altena wil ook na het overlijden van de bewoner nazorg en ondersteuning
bieden aan naasten, als zij die wensen. De vrijwilligers houden dan contact
met naasten, zolang dit gewenst is. Verder zullen we ook aandacht geven
aan het herdenken van overleden gasten.

U kunt uw gift ook storten op het bankrekeningnummer van de
Diaconie Gereformeerde kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586
t.a.v. Hospice-Altena of via de samen-kerk-app (in de week van het
avondmaal)



Kringwerk

De komende weken worden verschillende vormen van kringwerk voorbereid.
Er zullen enkele bijeenkomsten zijn rondom het verhaal van de genezing van
de blindgeboren mens, waarbij ik weer hoop dat gemeenteleden uit
verschillende generaties elkaar ontmoeten. De vormgeving zal gevarieerd
zijn.

Daarnaast is er een vraag gekomen om samen na te denken over
bijbelteksten die je onrustig maken, angstig soms vanwege het geweld dat
erin voorkomt.

Voor beide vormen van kringen kunt u, kun jij je alvast bij mij aanmelden.
Data volgen in het eerstvolgende kerkblad en de nieuwsbrieven.

Pastoralia

In de periode die voor ons ligt vindt er een
mooie actie plaats die wijkmedewerkers,
ouderlingen en predikant vormgeven. Omzien
naar elkaar. Met een glossy in de hand zullen
ze aanbellen bij alle gemeenteleden. Even
vragen hoe het gaat. En of we nog iets voor
elkaar kunnen betekenen.

Het gaat erom dat we een moment contact
hebben met elkaar, in heel de gemeente.

In onze maatschappij zijn we steeds drukker
met van alles en nog wat, en dreigt het omzien :
naar elkaar eronder te lijden. Met deze actie willen we daar een antwoord op
geven.

We zijn heel blij met de grote groep gemeenteleden die mee wil doen met de
actie. We hebben op maandag 19 augustus een mooie avond gehad met een
volle zaal om alles door te spreken. Zondag 25 augustus hebben we ook in
de viering er bij stil gestaan en om elkaar heen gestaan, biddend en zingend.
Vanaf begin september kunt u, kun jij een deurmat-bezoek van de
wijkmedewerkers verwachten, onder overhandiging van onze glossy. Laat
hen weten wat er leeft. De actie-periode loopt tot eind oktober. We hopen op
veel positieve reacties.

Ouderlingen Bea Tolenaars, Lijn van der Wiel, Piet van Vucht en ds. Nico de
Lange



UIT DE GEMEENTE

Wij gedenken ...

Jannie van den Boom In Mgmoriam

Op 19 juli 2024 is overleden Jannie van den Boom- P |
Duijzer in de leeftijd van 82 jaar. 11 jaar geleden ging

haar man Henk haar voor.

Zij zocht en vond haar weg door de diepten van het leven. In de
afscheidsdienst is aan die kwetsbaarheid in haar leven stem gegeven. Door
teksten van haar kinderen. Door woorden die werden gesproken. En zo werd
ook in het afscheid zichtbaar wat ds. Blom, die de viering leidde, sprak:
“...het leven van een mens is niet alleen in dat individu. Je leeft ook in de
mensen om je heen — en al helemaal in de mensen aan wie je het leven hebt
gegeven. In de mensen om haar heen, heb ik Jannie ... ontmoet.”

In liederen en muziek kwam naar voren wat haar tot vreugde is geweest,
samen met haar Henk.

In dankbaarheid gedenken wij haar warmte als mens, haar dienstbaarheid.
En we delen met elkaar het geloof dat voor haar tot steun is geweest in
vreugde en verdriet.

In dat alles de liefde als rode draad. Verwoord door ds. Blom: “De liefde is
zeker niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’. Het fijne en het zachte van de
liefde zijn vermengd met verbetenheid en rauwheid. De liefde streelt en
schuurt tegelijkertijd. De liefde is trouw, en in de trouw schuilt het
onvermogen, omdat de liefde gedragen wordt door mensen, die beperkt en
feilbaar zijn.”

We hebben afscheid genomen in het licht van woorden uit | Johannes 4:
Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in
ons, en is zijn liefde in ons, ten volle, werkelijkheid geworden.

Mogen die woorden voor Hans, Anno en Gerlinda en hun gezinnen tot troost
en bemoediging zijn in deze dagen van afscheid en verder leven. Omringd
door hun familie en vrienden.

Ds. Nico de Lange



Wij gedenken ..

Rita Ouwerkerk [n Megmoriam

.
Op 17 juli 2024 overleed Hendrika Ouwerkerk in de a4 ¢
leeftijd van 66 jaar. Rita stierf thuis, aan de
Kerkweg, waar zij met haar Gerrit 35 jaar samen is
geweest.
In haar verliezen wij een krachtige vrouw die in de stormen van haar leven
steeds weer voor dat leven koos, voor de mensen om haar heen, voor haar
zelfredzaamheid. Tot in het laatst toe toen zij al zoveel uit handen heeft
moeten geven.
In dankbaarheid gedenken we haar doorzettingsvermogen, haar omzien naar
de mensen om haar heen, en haar koppige wil — ook in haar geloofsleven.
Bij haar afscheid lazen we in Mattels 14 over de storm op zee. Over de
diepte van het chaoswater waarover het spoor van ons mensenleven gaat.
In een kwetsbaar en ook strijdbaar geloof heeft Rita telkens weer haar voet
op het water durven zetten, en het vertrouwen gezocht dat er handen zijn die
elkaar vinden waar je dat niet zomaar verwacht. Ontdekt dat chaos dat niet
kan tegenhouden. Een spoor van teksten en gedichten liet ze na dat daarvan
getuigt.
We zongen de liederen van geloof, hoop en liefde. En we luisterden naar
klassiekers uit de popmuziek die belangrijk voor haar zijn geweest.
Met het lied van haar leven in ons hart hebben we haar toen uitgedragen, om
haar te doen rusten in de aarde. Stof tot stof — en daarbij het Onze Vader
blijven bidden.
Wij dragen haar Gerrit, haar familie, vrienden en vriendinnen op in onze
gebeden aan de trouwe zorg van onze God.

Ds. Nico de Lange
Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende
periode hun verjaardag te vieren:

Augustus, September, Oktober

28 aug | Mevr. A.C. Versteeg- Anemoonstraat | 4255JD | NIEUWENDIJK | 76
van den Heuvel 47 jaar

31 aug | Mevr. H. Groeneveld- | Rijksweg 107 | 4255GH | NIEUWENDIJK | 77
Duijzer jaar

1 sept | Mevr. A. Kant-Colijn Van der 4255HJ | NIEUWENDIJK | 83
Steltstraat 22 jaar

2 sept | Mevr. G. van Daalen- | Van der 4255HJ | NIEUWENDIJK | 89
van Steenis Steltstraat 28 jaar
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6 sept | Dhr. T.A. Versteeg Prinses 4255VJ | NIEUWENDIJK | 77
Irenelaan 47 jaar

9 sept | Dhr. J. van Herwijnen | Wethouder de | 4285CD | WOUDRICHEM | 90
Joodestraat 2 jaar

10 | Mevr. E. Ippel-Visser Rijksweg 109 | 4255GH | NIEUWENDIJK | 87
sept 102 jaar
12 | Mevr. N. Janson-van Rijksweg 94 4255GN | NIEUWENDIJK | 78
sept | der Wiel jaar
14 | Mevr. J. Groenenberg- | Kerkweg 27 4255GA | NIEUWENDIJK | 76
sept | Ouwerkerk jaar
19 | Dhr. H.N. van Drunen | Van der 4255HJ | NIEUWENDIJK | 87
sept Steltstraat 2 jaar
22 | Mevr. J. Groeneveld- | Vijverstraat 26 | 4255HG | NIEUWENDIJK | 84
sept | van Hemert jaar
23 | Mevr. B.G. de Lang Van der 4255HH | NIEUWENDIJK | 83
sept Steltstraat 19 jaar
1 okt | Mevr. H. de Pender- Rijksweg 21 4255GE | NIEUWENDIIK | 77
Colijn jaar

1 okt | Mevr. C. de Rade-Ippel | Rijksweg 109 | 4255GH | NIEUWENDIJK | 87
105 jaar

1 okt | Dhr. A. van Esch Rijksweg 116 ¢ | 4255GN | NIEUWENDIJK | 89
jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede
verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden
en het verdriet op hun verdere levensweg.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 50; 55; 60+ jaar getrouwd

zijn
Augustus
31 aug | Dhr. en Meuvr. Anjerstraat | 4255 | NIEUWENDIJK 40
Ippel - Voerman 16 HT jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over

hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!
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DANKBETUIGINGEN

Wat ontzettend feestelijk en verrassend om zoveel kaarten en felicitaties te
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 7 augustus.
Hartelijk dank daarvoor!

Bert en Henriétte Jansen

KERKELIJK BUREAU

Verhuisd
Fam. van Vugt, van Buitendijk 2, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4), naar
Buitendijk 6a, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4).

Mevr. de Heus — Bras, van Van Der Steltstraat 16, 4255HJ Nieuwendijk
(wijk 2), naar Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1).

Mevr. van de Water, van Pijlstaartpad 24, 4251VN Werkendam (wijk 1), naar
Trekschuit 11, 4251RL Werkendam (wijk 1).

Dhr. en Mevr. de Peuter - Soeters, van Kerkweg 7, 4255GA Nieuwendijk (wijk
1), naar Kerkweg 7a, 4255GA Nieuwendijk (wijk 1).

Overleden
Op 17 juli 2024: Mevr. H. Ouwerkerk geb. 28-03-1958
Kerkweg 58, 4255GD Nieuwendijk (wijk 1).

Op 19 juli 2024: Mevr. J. van den Boom — Duijzer, geb. 23-12-1941
Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1).
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BIJ DE DIENSTEN

Bij de vieringen

Zondag 1 september lezen we over de profeet Elia in | Koningen 17. Het gaat
om een klein stukje brood — het wordt gebroken en gedeeld. Dat doen we zelf
ook in de viering als we brood en beker ontvangen. Verbonden door het
avondmaal met elkaar, met Christus, door de Geest.

Twee weken later is de startzondag. Die vindt plaats op een boot in de
Biesbosch. We zien ernaar uit om daar het jaarthema “ Als nieuw! Leven in
het licht van Gods koninkrijk” stem te geven. Dat thema staat ook centraal in
een digitale uitzending die voor de thuisvierders te zien zal zijn.

Zondag 29 september zijn er twee vieringen. ‘s Morgens slaan we Matteus 14
op, en lezen over water, storm, leerlingen en Jezus. ‘s Middags is er een
viering voor de allerkleinsten. Het verhaal moeten we nog kiezen — volg de
nieuwsbrief.

Zondag 1 september: Heilig Avondmaal
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange
14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt)

Zondag 8 september:
10.00 uur: Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda

Zondag 15 september: STARTZONDAG
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange

Zondag 22 september:
10.00 uur: Voorganger: Ds. J.H. Meijer, ’s Gravenzande

Zondag 29 september:
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange
15.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Kerk op schoot-dienst)

Zondag 6 oktober:
10.00 uur: Voorganger: Dhr. H. Dekker
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VAN DE THEMAGROEP

Wat ontzettend leuk dat we al ruim 120 aanmeldingen hebben voor de
boottocht door de Biesbosch op de startzondag (15 september a.s.)!
Voor alle duidelijkheid vermelden we hieronder nogmaals het programma:

08.30 uur Zijn we verzameld bij de kerk en rijden we met elkaar naar
Drimmelen

09.15 uur We schepen in op De Zilvermeeuw

09.30 uur Trossen los; voor een rondvaart door de Biesbosch
u krijgt een kopje koffie / thee met appeltaart

10.00 uur We zingen met elkaar en luisteren naar Gods woord

10.45/11.00 uur Tijd voor samenzijn

11.30 uur We meren aan en gaan naar huis.

De kerkenraad biedt u één kopje koffie/thee/fris met appeltaart aan. Mocht u
meer willen drinken dan is dit voor uw eigen rekening. Deelname is gratis, maar
aan boord staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage (ook met gr-code).

Heeft u nog vragen? We beantwoorden deze graag! U kunt mailen naar
themagroep@agknieuwendijk.nl of vraag het ons bijv. na een kerkdienst, op
Rijksweg 240 of als u ons ziet.

We hopen op een gezellige startzondag met elkaar! Aanmelden kan tot en met
uiterlijk 1 september via themagroep@gknieuwendik.nl of een briefije op
Rijksweg 240.

Hartelijke groet van de Themagroep,
Miranda, Betty, Jeannet, Ina en Arina
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BIJBELLEESROOSTER

September:

1 zondag Vurige liefde Zacharia 8:1-8

2 maandag | Gezegend en vruchtbaar |Zacharia 8:9-17

3 dinsdag Vasten en feesten Zacharia 8:18-23

4 woensdag | Tabita koem Handelingen 9:32-43

5 donderdag | Smakelijke droom Handelingen 10:1-23a

6 vrijdag Zonder aanzien des Handelingen 10:23b-48

nersnons

7 zaterdag Navolging Marcus 8:27-9:1

8 zondag Ga je gang! Handelingen 11:1-18

9 maandag In Antiochié Handelingen 11:19-30
10 |dinsdag Niet goed wijs? Handelingen 12:1-17

11 |[woensdag Hologmoed komt voor de |Handelingen 12:18-25

\/Aa

12 |donderdag |Water uit de hemel Deuteronomium 11:1-17
13 |vrijdag Keuzevrijheid Deuteronomium 11:18-12:1
14 | zaterdag Stem uit de hemel Marcus 9:2-13

15 |zondag Geloof en ongeloof Marcus 9:14-29

16 |maandag | Geen blad voor de mond |Handelingen 13:1-12

17 |dinsdag Nog een geschiedenisles | Handelingen 13:13-25
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18 |[woensdag

Vervulde belofte

Handelingen 13:26-43

19 |donderdag

Gemiste kans

Handelingen 13:44-14:7

20 | vrijdag Opgewekt Handelingen 14:8-20
21 | zaterdag Open deur Handelingen 14:21-28
22 | zondag Herbouw Handelingen 15:1-18

23 | maandag

Duidelijke regels

Handelingen 15:19-35

24 | dinsdag

Schoon schip

Deuteronomium 12:2-12

25 | woensdag

Bloed is leven

Deuteronomium 12:13-28

26 |donderdag | Strikt Deuteronomium 12:29-13:6
27 | vrijdag Afschrikwekkend Deuteronomium 13:7-19

28 | zaterdag Kinderachtig Marcus 9:30-37

29 |zondag Radicaal Marcus 9:38-50

30 |maandag |Zo simpel kan het zijn Micha 6:1-8

4 - 11 september

In deze lezingen staat Petrus centraal. In Handelingen leren we hem kennen
als de apostel van de heidenen, in het evangelie is hij een hoeksteen én een
struikelblok.

12 - 15 september

Deuteronomium bevat toespraken waarin Mozes de Thora nogmaals (deutero
= voor de tweede keer, nomos = wet) formuleert, een herinterpretatie met het
00g op het beloofde land dat Israél op het punt staat binnen te trekken. In het
evangelie verschijnt Mozes samen met Elia. Zij belichamen de Wet en de
Profeten.
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16 - 23 september

Paulus en Barnabas worden hier uitgetekend als apostelen van de Joden. Zij
bezoeken sabbat aan sabbat de synagogen om aan de hand van de Wet en
de Profeten het evangelie te verkondigen. Pas als zij door Joodse leiders
worden afgewezen, komen meer en meer de heidenen in beeld. Moeten die
voortaan Joods gaan leven, inclusief besnijdenis, sabbat en de spijswetten?
Jakobus, de eerste bisschop van Jeruzalem, hakt de knoop door.

24 - 29 september

Afgelopen en komende zondag leest de Kerk uit Marcus 9:30-50: over de
goede weg die Christus en zijn volgelingen bewandelen, een reisgezelschap
dat zich niet beperkt tot de leerlingen alleen, en over tegenkrachten die ons
proberen ‘af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had gewezen’
(Deuteronomium 13:6).

30 september - 3 oktober

In oktober viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de
profeet Micha sluit aan bij het gebruik om op Rosj Hasjana (Nieuwjaar)
broodkruimels in stromend water te werpen en daarbij de laatste drie verzen
van hoofdstuk 7 te citeren.

Oktober:

1 dinsdag Tevergeefs Micha 6:9-16

2 woensdag | Vertrouw niemand! Micha 7:1-7

3 donderdag | Goede herder Micha 7:8-20

4 vrijdag Rein en onrein Deuteronomium 14:1-21
5 zaterdag Inclusief feest Deuteronomium 14:22-29
6 zondag Vrouwen en kinderen Marcus 10:1-16

17



BIJZONDERE ZAKEN

Kun je nog zingen? Doe dan mee!

Begin dit jaar heeft dominee Nico enkele avonden belegd waarop we ons
favoriete lied konden inbrengen. Ook wilde hij graag uitleg van ons

waarom we voor dat lied gekozen hebben. Het waren heel verschillende
liederen: uit het liedboek, uit de Opwekkingsbundel, uit onze eigen

bundel.... maar uiteindelijk betekenden de liederen voor ons allemaal
houvast en troost en bovenal..... ondanks alles blijven zingen! Daarom

gaan we op 20 oktober 's avonds om 18.30 uur een zangdienst houden waar
we (bijna) alle liederen, die opgegeven zijn, gaan zingen.

Eén lied wilde ik van tevoren oefenen: Groter dan ons hart van Huub
Oosterhuis. Een prachtig lied dat we vroeger ook al eens hebben
gezongen. De eerste keer repeteren we op vrijdag 4 oktober om 19.00 uur.
Wil je graag meezingen maar kun je die vrijdag niet? Geef je dan toch op
dan kijken we naar een alternatief.

Opgeven bij Hanneke de Peuter: mailen naar h.d.peuter@hccnet.nl of
bellen 402318.

Hartelijke groet, Hanneke de Peuter

Start nieuw seizoen Radio Zonneschijn

Op donderdag 5 september a.s. start er weer een nieuw
seizoen van Radio Zonneschijn, het verzoekplatenprogramma
van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in
Nieuwendijk. Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur te
beluisteren is via de kerkradio, de app en de website
kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.

Aan alle lezers van Kerkklanken willen we vragen: heeft u
familieleden, vrienden of bekenden in Nieuwendijk, die u wilt
feliciteren met een verjaardag of huwelijksjubileum, of juist wilt bemoedigen in
moeilijke omstandigheden, vraagt dan een mooi, geestelijk lied aan.

Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via een digitaal
aanvraagformulier op de website van de kerk. Ook kunt u een verzoek mailen
naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl

Verder staan er in de hal van beide kerken, van het Steunpunt en van het Jan
Biesheuvel Dijkhuis bussen waarin u een schriftelijk verzoek kunt deponeren.
Bij de bussen zijn ook strookjes aanwezig, die ingevuld kunnen worden. De
aanvraag moet uiterlijk op maandagmiddag om 17.00 uur voor de donderdag
van uitzending binnen zijn.
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Uitzending gemist? Elk programma van Radio Zonneschijn is altijd 2 weken na
uitzending via kerkdienstgemist.nl terug te luisteren!

Radio Zonneschijn is op zoek naar nieuwe medewerkers

Het team van Radio Zonneschijn is op zoek naar versterking: wie vindt het leuk
om eens in de maand ons verzoekplatenprogramma te komen verzorgen, wat
presentatie en/of technische realisatie betreft. Onze programma’s worden
vooraf thuis met de computer opgenomen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
mp3-muziekbestanden. Spreekt jou dit aan of ben je nieuwsgierig geworden,
neem dan contact op met Hillebrand Dekker, telefoon 0183-402128/06-
83164184. Hij zal je meer kunnen vertellen over dit dankbare werk waardoor
velen wekelijks worden bemoedigd.

Het team van Radio Zonneschijn.

DENKTANK

Groot leren denken in het klein

Ik denk terug aan al die Olympiérs die vandaag gehuldigd zijn. Wat te denken
van Sifan Hassan Ze kwam als 15-jarig meisje naar Nederland uit Ethopié
Gestuurd door haar moeder kwam ze in Zuid-Laren terecht.

Later verhuisde ze naar Leeuwarden waar ze het hardlopen oppikte. Hard
trainen bij de atletiekclub en ervan overtuigd zijn dat het haar wel zou lukken
om de top te bereiken. Tien jaar later won ze de eerste medaille tijdens de
Olympische spelen van Tokio.

Ik vind het nog steeds een mooi meisje, met haar aparte taaltje. Ze won drie
plakken tijdens de afgelopen Spelen: Twee keer brons en goud op de
marathon!

Groot denken in het klein. Toen ik met EHBO begon was het eerst het oranje-
kruisboekje- uit je hoofd leren. Ik was ontzettend blij dat ik een ervaren
EHBO-er naast me had staan. Later durf je steeds meer. Je bent dat kleine
radertje in die grote medische wereld.

Als je maar groot durft te denken! En als je er zelf niet meer uit komt, schakel
je De Grote Hulpverlener in. Hij geeft je steeds meer moed om groot te
denken in het klein.

Jeanne
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GELEZEN

Trouw, 23 augustus 2024
Een column van Alain Verheij

Inspiratie voor minister Faber uit een bijbels migrantenverhaal

In de eerste Bijbelboeken leef je mee met een migrantenvolk. Jozef wordt tot
slaaf gemaakt en in Egypte verkocht. Hij probeert zich als Hebreeuwse
jongen aan te passen aan het land van de Nijl. Hard werken, vriendelijk zijn,
je talent laten zien. Hij heeft geen rechtspositie, maar valt op door zijn
bestuurlijk inzicht en wordt daardoor toch geliefd. Uiteindelijk belandt zijn
gastland in een zware economische crisis en is Jozef de enige die een uitweg
ziet. Daardoor schopt hij het tot onderkoning van Egypte.

“Eigenlijk zou elke asielzoeker zoals zij moeten zijn. Goed geintegreerd, ze
past zich aan de regels aan.” Woorden van PVV-stemmer Ger uit Dordrecht
in deze krant, vorige week. Hij spreekt over Sifan Hassan, die als tiener
vanuit Ethiopié hierheen kwam om later de olympische trots van Nederland te
worden. Je kunt hierover sentimenteel zeggen dat sport verbroedert, of je
kunt het schandalig vinden dat een migrant, of die nou Jozef of Sifan heet,
blijkbaar voor goud moet zorgen om hartelijk ontvangen te worden.

Omdat zijn Hebreeuwse familie in eigen land van de honger crepeert, krijgt
Jozef toestemming om zijn vader, broers, zussen, nichtjes en neefjes naar
Egypte te halen. Nareizigers, economische gelukszoekers. Ze krijgen wel hun
eigen wijken in Egypte, want de autochtonen hebben een hekel aan
herdersvolken. Dit gaat €én generatie goed. Daarna komt er een nieuwe
farao, die zich zorgen maakt over deze buitenlanders. “Ze zijn te sterk voor
ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog
groter wordt.” Een inspiratie voor minister Faber, die tegenwoordig het woord
omvolking moet omzeilen.

Afgebeuld als slaven

De eerste oplossing die de Egyptenaren bedenken is dwangarbeid. De
Hebreeérs worden afgebeuld als slaven. Daarmee is de cirkel rond: Jozef
kwam binnen als slaaf en zijn nakomelingen worden het weer. Migranten
moeten niet denken dat ze het maaiveld al te lang kunnen ontstijgen. Toch
helpt deze maatregel niet. De Hebreeérs blijven maar kinderen krijgen. Zo
ontstaat er een hatelijke symbiose tussen het land en zijn gasten: migranten
moeten onzichtbaar zijn, maar hun arbeid is onmisbaar. Niets eisen, alles
produceren.

“De Oost-Europese arbeiders doen werk dat wij Nederlanders niet willen
doen. Zo simpel is het.” Dat zei Bart uit Westland deze lente in Trouw. Hij
stemde een halfjaar daarvoor op de PVV. Een van zijn argumenten? “Er
komen genoeg mensen naar dit land die niet van plan zijn hard te werken.”
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Eigenlijk zou dat laatste een toppunt van integratie moeten heten, maar zo
werkt het natuurlijk niet. De migrant kan het simpelweg nooit goed doen. Ze
moet voortdurend onmenselijke prestaties leveren in ruil voor haar
bestaansrecht.

Het Bijbelverhaal escaleert tot een genocide: alle pasgeboren Hebreeuwse
jongetjes worden in de rivier gegooid. Hier wil ik ophouden met parallellen
trekken, maar toch. Ik zie dagelijks hoe grote groepen Hollanders online
schaamteloos lachen om nieuwsberichten over verdronken asielzoekers in
ons land (nooit zwemles gehad), over gezonken of teruggeduwde
migrantenboten aan de grens van Europa, over een hier geboren elfjarige
jongen die naar Armenié wordt gestuurd als zondebok van de politieke
shitshow die Pieter Omtzigt, Dilan Yesilgdz, Caroline van der Plas en Geert
Wilders voor ons hebben opgetuigd.

Waar eindigt dit? In de Bijbel wordt het harteloze volk door zware plagen

geteisterd. God blijkt namelijk aan de kant van de verdrukten te staan, in dat
vormende geschrift van onze christelijke beschaving.

Tenslotte

+To everything turn,
turn, tur

There 1is a season
turn, turn, turn

And a time to every
purpose

Under heaven

The Byrds
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INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK
Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl
In urgente situaties: 06-30767144

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764

Kerkgebouwen
Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593
Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658
CvK Secretaris: Huib Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974

Penningmeester: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email:
penningmeester@gknieuwendijk.nl

Bankrekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL9ORABO0301511586 RABO

ZWO NL35RAB00301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Kees Heijstek, Pr.
Bernhardlaan 6. tel. 06-24923515, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag voor 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken  Dinand Bosch.

Inleveren kopij Tot uiterlijk maandag 23 september véér 18.00 uur bij:
Dinand Bosch, Dwarssteeg 7, tel. 06-36053799

e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf
Arjan van Rosmalen

*Ontwerp en aanleg van uw tuin
* Onderhoud van uw tuin
* Levering van o.a. planten en bomen

Bereklauw 8

4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

VOOR AL UW BLOEMWERK
Bloemenatelier “het Klaverblad”

Openingstijden atelier:

Maandag en dinsdag Alleen bestellingen

Woensdag en donderdag 14.00- 17.30 uur

Vrijdag 10.00-11.30en 14.00 - 17.30 uur

Zaterdag 10.00-12.00 en 13.00 - 15.00 uur
T~ Bloemenatelier “het Klaverblad”

a PN Rijksweg 212 Nieuwendijk

4 0183-405015 of 06-40075724

TN www.bloemenatelierhetklaverblad.nl

oDe bloemen in de ketk worden iedere week gebc/mn.ken.
doo% oBloemen.ateliet “het Klaverblad”
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