Nieuwsbrief

Zondag 28 juli 2024

Gereformeerde kerk
Nieuwendijk

De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 UUr
Lied voor de dienst: Hemelhoog 77: 1 en 2

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Welkom door de ouderling
Liedg2:1en2

Waarlijk dit is rechtvaardig
Bemoediging en groet
Lied 975:1

Jezus roept hier mensen samen
Gebed
Leefregel: Marcus 12: 28 t/m 33
Luisterlied: Wende Snijders,

Als de liefde niet bestond.
Opstap naar het bijbelverhaal
Meezinglied:

Samen
1e lezing: 1 Koningen 6: 1 en 11-13
Lied 84:1en3

Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
2¢ lezing: 1 Petrus 2: 1-17
Lied 825:1en2

De wereld is van Hem vervuld

Overdenking

Antwoord
Lied 825: 4, 5en 6
Hij meet ons tijd en ruimte toe
Gedenken overleden gemeenteleden
Zingen: Ev. Liedbundel 413: 1
Lichtstad met uw paarlen poorten
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Collecten
Lied 975: 2
Jezus roept ons te belijden
Zegen met gesproken ‘amen’
Lied 975: 3
Jezus roept ons tot de ander

Voorganger: Ds. Nico de Lange
Organist: Karin van Andel
Koster/camera: Cees de Rooij/Kees Heijstek
Creche: Jolien Boterblom en

Hanna Groenenberg

Kindernevendnst: Groep 1t/m 8
Erik van Zanten

Collecten: NL78 RABO 0301 5050 12
o0.v.v. extra collecten
1° Algemene Kerkelijke Arbeid
2° Onderhoud orgel

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van onze diensten en het nieuws in en rond onze
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

De dienst van zondag 4 augustus
Aanvang: 10:00 Uur
Voorganger: Ds. A.W.W. de Ruiter
uit Wijk en Aalburg
Organist: Robert van Eijl
Koster/camera:  Kees Heijstek/Karsten v.d. Heuvel

De bloemen

Als groet van de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar mevr. M.J. Oldenburg-van Hemert,
Dabhliastraat 50.

Wij gedenken

Op 17 juli 2024 overleed Hendrika (Rita) Ouwerkerk
in de leeftijd van 66 jaar, echtgenote van Gerrit
Schermers. Afgelopen woensdag namen we
afscheid van haar.

Op 19 juli 2024 overleed Jannie van den Boom-
Duijzer in de leeftijd van 82 jaar, weduwe van Henk
van den Boom. Afgelopen donderdag namen we
afscheid van haar.

Meeleven

Ad Vermeulen, Rijksweqg 138, is tijdelijk opgenomen
in GGZ-Breburg in Tilburg, Korvelseweg 187,
5025JE. Wij wensen hem en zijn Ine de kracht van
Gods zegen toe op zijn weg van herstel.

Jubileum

65 jaar geleden trad op 24 juli de familie Visser-van
Noorloos, Rijksweg 109b in het huwelijk.

Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en
wensen hen van harte Gods zegen toe op hun
levensweg.

Geboren

Op 17 juli 2024 zag Evah Jaira Bok het levenslicht en
werd zij liefdevol ontvangen door haar ouders
Arnold en Deborah en haar broers Noah en Seth.
Wij danken met hen God voor dit jonge leven, en
wensen Evah in haar gezin een warme plek toe waar
ze opgroeit in liefde, onder Gods zegen.



Bij de viering van deze zondag

In de kindernevendienst wordt het verhaal verteld
van de tempelbouw door Salomo (1 Koningen 5-7).
Wie de moeite neemt om die drie hoofdstukken te
lezen komt onder de indruk van alle bouw-details.
Het is de moeite waard om na te denken over de
vraag waarom de rabbijnen zoveel ruimte en tijd
hebben ingeruimd voor zoveel details. In een tijd
waarin alles met de hand moest worden
opgeschreven en gekopieerd om door te geven.

Te midden van al deze woorden valt dan ook een
klein stukje tekst op in 1 Koningen 6: 11-13 de lezing
voor deze zondag. Hoe vallen deze woorden in te
passen in dit verhaal én in het brede geheel van de
twee boeken Koningen, die één geheel met elkaar
vormen? Staat er ook wat er staat?

Om een moment bij stil te staan:

Een gebed om rust en verlichting bij stress

Liefdevolle God,
alles flitst in mij en langs mij.
Ik zoek een rustpunt.
Geef me de durf om niet te denken,
het vertrouwen om niet te hoeven,
het hart om eenvoudigweg te zijn.
Help me los te komen van wat zwaar is,
kijk mij vrij van wat ik zeul,
heet mij welkom zoals ik ben,
liefdevolle God.

Ds. Marieke Meiring

Mooi voor onderweg

Gebed

God, zo vaak bidden wij,

dat hongerigen te eten krijgen,

terwijl wij onze tweede vakantie boeken.
Zo vaak bidden wij,

dat dorstigen te drinken hebben,

terwijl wij onze tweede auto wassen.

Zo vaak bidden wij,

dat asielzoekers onderdak krijgen,
terwijl wij ons tweede huisje behangen.
Zo vaak bidden wij om rechtvaardigheid,
terwijl wij onze handelsbelangen veilig stellen.
Zo vaak bidden wij om vrede,

terwijl wij naar een film vol geweld

op de televisie zitten te kijken.

Zo vaak bidden wij met holle woorden,
met lege harten, met onze elle bogen,

in plaats met onze handen,

handen die delen.

Mededelingen

Van de themagroep

Heeft u het gelezen in de Kerkklanken?

En heeft u zich al aangemeld? Niet vergeten, hoor!
Wat zou het fantastisch zijn
als we met elkaar als
‘Scheepje onder Jezus’ hoede’
kunnen afvaren.

Aanmelden kan via
themagroep@gknieuwendijk.nl

of een briefje in de brievenbus
van Rijksweg 240.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
http://www.gknieuwendijk.nl/

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek

of per email: nieuwsbrief@ gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of
uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64
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