
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 

Aanvang: 10:oo uur  
Liturgie:  

Lied voor de dienst: We zingen Lied 162 vers 1,2, 3, 6 
Welkom  
Stilte 

We zingen: Aanvangslied: Lied 67 vers 1 
Bemoediging en groet 

We zingen Lied 221 vers 1 en 2 
Gebed om ontferming 

We zingen: Lied 221 vers 3 
Gebed van de zondag / om verlichting met de Heilige 
Geest 
Kindermoment  
De kinderen gaan naar hun nevendienst 
Schriftlezing: Genesis 6 vers 5 tot en met 22,  
                        Genesis 7 vers 17 tot en met 18 en 
                        Genesis 8 vers 14 tot en met 17  

We zingen: Lied 352 vers 1,2,5 
Schriftlezing: Genesis 9 vers 8 tot en met 17  

We zingen: Lied 350 vers 1, 3, 4, 5, 7 
Preek  

Meezingen en luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” 
(youtube) 

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 
Collectemoment 

We zingen het slotlied: Lied 978 vers 1.3 en 4 
Zegen 

 
 
Voorganger: ds. A. van Alphen, Haastrecht  
Pianist: Hanneke de Peuter   
Kosters/camera: Dick de Peuter/Gert Oldenburg  
Crèche:  Chantal Krul en Els de Hoog 
Kindernevendnst:  Groep 1 t/m 8  
  ???? 
Collecten: NL78 RABO 0301 5050 12  
  o.v.v. extra collecten 
   1e Algemene Kerkelijke Arbeid 
   2e Kerkklanken 

  

De dienst van zondag 28 juli 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: ds. Nico de Lange     
Organist:     Karin van Andel      
Koster/camera: Cees de Rooij/Kees Heijstek  

 

Overleden 
Op woensdagmorgen is mevrouw H. (Rita) Ouwerkerk 
(Kerkweg) overleden. Ze is 66 jaar geworden. In deze 
dienst bidden we voor kracht en troost voor haar partner 
Gerrit Schermers, haar familie en iedereen die van haar 
hield. De uitvaart is op woensdag 24 juli om 14.00 uur 
vanuit de Aula aan de Zandsteeg. Condoleren na afloop 
van de bijeenkomst. Op een later moment zullen we Rita 
in een kerkdienst herdenken. 
 
Vrijdagmorgen 19 juli overleed mevrouw J. (Jannie) van 
den Boom-Duijzer (Altenahove). Ze is 82 jaar geworden. 
Haar uitvaart is naar alle waarschijnlijkheid donderdag  
25 juli om 14.00 uur vanuit de Aula aan de Zandsteeg.  
We bidden voor haar kinderen Hans, Gerlinda en Anno, 
hun partners, de klein- en achterkleinkinderen.  
Ook Jannie zullen we op een later moment in een 
kerkdienst herdenken. 
 

De bloemen 
Als groet van de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar mevr. E. Ippel-Visser,  
Rijksweg 109-102  
 
 

Om een moment bij stil te staan: 
Ga met ons mee 
 
Goede God, 
zonder vertrouwen kunnen we niet leven. 
Help ons om moedig te zijn 
en te geloven in de mogelijkheden die U geeft, 
ook al zien wij die niet. 
 
Maak ons moedige mensen, 
die op U durven vertrouwen en 
ook vertrouwen durven te geven aan elkaar. 
 
In stilte bidden we voor dat 
wat we nodig hebben. 
Ga met ons mee, houd ons vast. 
Amen 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 21 juli 2024 

 



Mededelingen 
 

Van de themagroep 
Heeft u het gelezen in de Kerkklanken?  
En heeft u zich al aangemeld? Niet vergeten, hoor!  

Wat zou het fantastisch zijn als we 
met elkaar als ‘Scheepje onder 
Jezus’ hoede’ kunnen afvaren. 
Aanmelden kan via 
themagroep@gknieuwendijk.nl  
of een briefje in de brievenbus van 
Rijksweg 240. 
 

 
 

Mooi voor onderweg  
Liever een thuis, dan een pracht van een huis 
Mensen zijn als thuislozen, hun leven lang op zoek naar 
een thuis, een haven om aan te leggen, om rust en vrede 
te vinden, op zoek naar geborgenheid, naar iemand, die 
hen de moeite waard vindt, die van hen houdt, die hen 
wat menselijke warmte kan geven, die hen kan 
herbergen. 
Mensen zoeken hun leven lang, langs vele wegen, langs 
vele omwegen en kronkelwegen, naar een thuishaven, 
een tafel en een dak, wat brood en wat wijn, een goed en 
gastvrij mens, een stille aanwezige, met een lied in de 
avond en in de morgen. 
Wat ben je met een pracht van een huis, met een ruime 
leefkamer, met de nieuwste installaties, waar niemand 
naar je lacht en niemand voor je zingt, waar je het moet 
doen met de inhoud van de bar en de klanken uit de 
stereo, waar iedereen zijn eigen wegen gaat en mensen 
leven als mummies, gestorven en verkild naast elkaar. 
Phil Bosmans 
 
 
 

 
 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek  
of per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of  
uw contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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