Nieuwsbrief

Zondag 14 juli 2024

De dienst van deze zondag

Aanvang: 10:00 Uur
Liturgie: Vandaag is het de 8e zondag na Pinksteren
Lied voor de dienst: Lied 275:1, 2,3, 4 en 5
Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen
Psalm van de intocht: Psalm 92: 1 en 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Gezang 282: 1 en 2
Kyriegebed
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming enz.
Telkens na oproep: zo bidden wij zingend:
Gezang 367b,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons ...
Zingen Glorialied: Gezang 304
Opstap naar het Bijbelverhaal Salomo is wijs
Kinderlied: Salomo is wijs
Dienst van de Schriften
Gebed bij de Schriften
Schriftlezing vit het O.T.
Jesajas52:1-6
Zingen: Lied 176: 1, 2 en 4
Schriftlezing vit het N.T.
Marcus 6: 6b - 13
Acclamatie:
Lied 368g, 1x voorspel, 2x zang gemeente
Verkondiging
Video:
Celtic source: | heard the voice of Jesus say
(Nederlandse tekst hiernaast)
Zingen: Lied 993
Dienst van de gebeden en gaven
Dienst van de gebeden
Dankgebed, Voorbeden, stil gebed, Onze Vader,
gezongen met Lied 370
Dienst van de gaven
Zingen Slotlied: Psalm 117d
Laudate omnes gentes (3x)
Zegen
Gezongen Amen

Voorganger: ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist: Karin van Andel
Kosters/camera: Arie Groenevelt/Rick Ippel
Creche: Deborah Bok en
Hester van der Stelt

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van onze diensten en het nieuws in en rond onze
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

Kindernevendnst: Groep 1t/m 8

Jeannet

NL78 RABO 0301 5050 12
o0.v.v. extra collecten

1° Jeugdwerk

2° Algemene Kerkelijke Arbeid

Collecten:

De dienst van zondag 21 juli

Aanvang: 10:00 Uur
Voorganger: ds. A. van Alphen, Haastrecht
Pianist: Hanneke de Peuter

Kosters/camera: Dick de Peuter/Gert Oldenburg

| heard the voice of Jesus say

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
Kom tot mij en rust

Ga liggen, vermoeid mens, ga liggen
Je hoofd tegen mijn borst

Ik kwam tot Jezus zoals ik was:
Vermoeid, vitgeput, bedroefd

Ik vond in Hem een plaats van rust

En Hij heeft mij blij gemaakt

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
"Voorwaar, ik geef je voor niets

Het Levende water, dorstige,

Buig neer en drink en leef™.

Ik kwam tot Jezus en ik dronk

van de stroom die leven geeft

Mij dorst was gelest, mij ziel leefde op
En nu leef ik in Hem.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
“lk ben het Licht in deze donkere wereld
Zie naar Mij, je morgen zal opgaan

En heel je dag zal stralen”

Ik keek naar Jezus en ik vond in Hem
Mijn Ster, mijn Zon.

Enin dat licht zal ik gaan

Totdat de dagen van reizen voorbij zijn.

De bloemen

Als groet van de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mevr. C. Scheffers-van den Boom,
Rijksweg 109-004.



Om een moment bij stil te staan:

Reisgebed
Heer, neem mij bij de Hand, leidt mij naar het
Vaderland. Dank dat U behoedt en leidt en ons
van het kwaad bevrijdt.
Ontspoorden spoort U aan om de weg met U
te gaan. Het reisbevel gaat uit: ‘keer om’,
klinkt het luid.
Uw Woord geeft ons steeds kracht, U behoedt ons
zelfs in de nacht. Uw Geest wakkert aan verlangen
om beloften van U te ontvangen.
Zo trekt de pelgrim met zegen op de door U
gebaande wegen. Reikhalzend uitzien vol verlangen
om de eeuwige rust te ontvangen.
Hemelse Vader, dank U voor Uw zorg. Jezus, U mijn
Leidsman, wees mijn Borg. Geest, vervul ons hart en
inspireer. Drie-enig God, aan U alleen al de eer!

Ds. Piet van 't Hof

Mooi voor onderweg

Jij

Jij kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet
en verlorenheid. Jij kunt een arm zijn om een mens
heen in de kou. Jij kunt een licht zijn voor een mens
struikelend in het donker. Jij kunt een vuur zijn voor
een mens verkild in het leven. Soms zoekt een
mens: wie kan ik zijn? wie mag ik zijn? Soms vraagt
een mens: zal ik gemist worden? zal iemand om mij
huilen? voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven als je geen uvitnodiging ontvangt,
als je voelt: zonder mij zou alles gelijk blijven.

Als je niet merkt dat eriemand is, die op je wacht,
die naar jou omziet. Kunnen we elkaar laten voelen:
jij mag er zijn, jij bent goed, jij kunt een schouder
zijn, jij kunt een arm zijn! Kunnen we elkaar laten
voelen: ik ben een schouder voor jou, ik ben een arm
om je heen, een licht op je levenspad: er zal minder
eenzaamheid zijn.

Mededelingen

Vakantie predikant

Van 21 juni tot en met 21 juli heeft onze predikant
vakantie. In deze periode kunt u, kun jij contact opnemen
voor pastoraat met ouderling Piet van Vugt, 06-33174897.

Van de themagroep

Heeft u het gelezen in de Kerkklanken?

En heeft u zich al aangemeld? Niet vergeten, hoor!
Wat zou het fantastisch zijn als we
met elkaar als ‘Scheepje onder
Jezus' hoede’ kunnen afvaren.
Aanmelden kan via
themagroep@gknieuwendijk.nl
of een briefje in de brievenbus van
Rijksweg 240.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
http://www.gknieuwendijk.nl/

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren
viterlijk donderdag 17.00 uur bij Kees Heijstek

of per email: nieuwsbrief@ gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of
uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64
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