
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
Aanvang:  10:oo uur 
Viering: Heilig Avondmaal, 1e advent 
Schriftlezing:  Genesis 11: 26-12: 7 en Lucas 1: 5-25 
Liederen:  Liederen (Luister- en kijk)lied vooraf:  

Onze Vader in ‘t Oekraïens (Otce Nas); 
Kaarsenlied (tekst zie ommezijde); 
Lied 25: 1, 2;   Lied Hemelhoog 94 (Uw 
woord is een lamp voor mijn voet); 
Kijk, luister- en meezinglied “Welke 
dag is het vandaag”;  
Lied Nieuwendijker bundel 19: 1, 4 
(Door de wereld gaat een woord); 
Lied  832;   Lied Hemelhoog 56: 1, 5 
(God, de stem die sprak tot Abraham); 
Lied 38;   Lied 444: 1, 2 en 5 

Voorganger: Ds. Nico de Lange 
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Kees Heijstek, Rick Ippel 
Crèche: Willeke Heijstek en  

Hanna Groenenberg 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  

Er is ook tienerdienst 
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Algemene kerkelijke arbeid 
 2e Onderhoud gebouwen 
 3e Avondmaalcollecte 

 
Middagdienst 
Avondmaal in het Steunpunt 
Aanvang:  14:30 uur 
Voorganger: Ds. Nico de Lange 
Organist: Hanneke de Peuter  

 
De dienst van zondag  
10 december 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Dhr. R.Pierik, Almkerk 
Organist: Gerard Westerlaken 
Kosters/camera: Arie Groeneveld, Gert Oldenburg 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag  
naar de heer G.T. Groeneveld. 
 
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij  
Mw. Scheffer Ouwerkerk te Almkerk. 
 
 
 

Adventsproject 2023  
“Een nieuw begin” 
Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God 
een nieuw begin wil maken met de mensen. In het eerste 
hoofdstuk van zijn evangelie zijn lijnen te ontdekken naar 
oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én 
naar de toekomst. Met Johannes en Jezus worden Gods 
nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan 
de mensen. Ook aan ons. 
 
Elke zondag steken we 
daarom een nieuwe 
adventskaars aan. In de 
kerstboom van het project 
hangen we een kerstbal op 
met een tekst. En we openen 
een kerstcadeau met daarin 
een verrassing die met het 
Bijbelverhaal van de zondag 
te maken heeft.  
 
Op de eerste adventszondag horen we het verhaal over 
Zacharias en Elisabeth. Een engel, een boodschapper van 
God, vertelt hen dat zij een kind zullen krijgen. Iets waar 
zij al jaren naar verlangen. Het lijkt wel een beetje op het 
verhaal van Abraham en Saraï bij wie het ook zoveel jaren 
duurde voor Izaäk werd geboren. Hoe reageren Zacharias 
en Elisabeth? Zou het kerstcadeau onder de boom er iets 
over vertellen? 
 

Om een moment bij stil te staan: 
Advent 
Het is Advent, tijd van voorbereiding op Kerstmis, we 
spreken wel van de donkere dagen voor Kerstmis. 
Donker is gebrek aan licht: je ziet elkaar niet staan, je ziet 
het zelf niet, er is geen weg. 
Je kunt alleen maar leven waar het licht schijnt. Rond 
Kerstmis zie je veelbelovende dingen gebeuren: zorg en 
aandacht, het onrecht schrijnt eens te meer. Kijk maar 
om je heen. Maar . . . 
Waar komt toch in 's hemelsnaam het licht vandaan, dat 
ons elkaar doet zien, dat ons feest doet vieren? Wie is 
toch het licht in de nacht, dat ons op het spoor brengt om 
licht te zijn voor elkaar, midden in de winternacht? 
  

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 3 december 2023 

 



Mededelingen 
 

Kerstmarkt 9 december 2023 vanaf 10:00 uur 
Heeft u de datum al genoteerd? Op zaterdag 9 december 
is er weer de kerstmarkt in onze kerk. Er is weer van alles 
te koop. Grote en kleine bloemstukken. Ook 
kerstartikelen, advocaat en slaatjes. De handwerkgroep is 
ook weer aanwezig. En anders komt u gezellig een kop 
koffie- of theedrinken met zelfgebakken cake of 
appeltaart.  We zijn nog op zoek naar NOBILIS, SKIMMIA 
EN BLAUWE CONIFEER.  Bel 06 12875813 (Ina Sprangers) 
als u ons hieraan kunt helpen. Ook hebben wij een 
verzoek aan de bakkers onder ons om een cake of 
appeltaart o.i.d. te bakken.  Dit kunt u kwijt op 
vrijdagmorgen 8 december in de kerk.  
Wij zien u graag op 9 december tussen 10.00 en 15.00 u. 
De kerstmarktcommissie. 
 

Deadline Kerkklanken 
U bent gewend dat Kerkklanken maandelijks uitkomt. 
Voor de eerste editie 2024 maakt de redactie een 
uitzondering vanwege een geplande bijzondere actie 
rondom het pastoraat. De deadline voor dat blad is 
maandag 5 februari.  
Hou hier rekening mee, wanneer u nieuws te melden 
hebt, bijvoorbeeld over een activiteit in januari.   
De deadline voor de laatste Kerkklanken van 2023 is  
11 december!  Aanlevering van uw copy kan via 
redactie@gknieuwendijk.nl of de brievenbus van 
Dahliastraat 38. 
 

Kerstpakket actie 2023 
In samenwerking met de diaconie van de Hervormde 
Gemeente willen we weer de kerstpakketten uitdelen, 
maar daar hebben we u/jou hulp bij nodig. Er zijn mensen 
onder ons die het niet zo makkelijk hebben of een 
moeilijke tijd achter de rug hebben, of er nog middenin 
zitten. U kunt namen van personen waarvan u/jij denkt 
die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken aan ons 
doorgeven. In de hal van de kerk liggen de formulieren en 
er staat een doos, waar u/jij het compleet ingevulde 
formulier in kunt stoppen. Natuurlijk mag er naast de 
namen ook een financiële bijdrage gedaan worden, dat 
zou mooi zijn, maar dat graag dan overmaken op het 
rekeningnummer van de diaconie Gereformeerde kerk 
NL90RABO0301511586 ovv kerstpakketactie. (liever geen 
contant geld in een envelop doen) 
De week voor kerst zullen de pakketten bezorgd worden 
door de diakenen. De uiterste inleverdatum is 10 decem-
ber. Laten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan 
deze actie. Wij hopen en vertrouwen op u/jou mede-
werking, omdat het belangrijk is dat we omzien naar 
elkaar een taak waar we niet aan voorbij kunnen en 
mogen gaan. Hartelijke groet, De Diaconie 
 

De tekst van het kaarsenlied 
(op een bekende kerstmelodie) luidt: De tempel van 
Jeruzalem /  waar alles heilig is / daar brengt de engel 
nieuwe hoop / licht in de duisternis. / Op bergen en in dalen / 
in tempel, huis en stal, / Gods liefde straalt waar mensen 
zijn. / Het licht schijnt overal. 

Avondmaal collecte 3 december 2023 
Help kinderen in Oekraïne 
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. 
Dat is precies wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in 
Oekraïne. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en te leren en psycho-sociale hulp om mentaal 
gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen 
voedsel- en zaden-pakketten.  
Help je mee? Geef voor de kinderen in Oekraïne!!  
Graag overmaken op het bankrekeningnummer van de 
Diaconie NL90 RABO 0301511586 o.v.v. Kinderen 
Oekraïne of via de Samen kerk app. 
 

Adventskalender 
De protestantse kerk geeft een adventskalender uit.  
Deze kun je (gratis) digitaal binnen laten komen, zie 
daarvoor de kerkapp. Maar je kunt hem ook of gratis op 
papier bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl 
/adventskalender-bestellen/ . Voor wie de digitale route 
niet beschikbaar is ligt achter in de kerk een stapeltje 
papieren kalenders om mee te nemen. 
 

Kerstbomen verkoop Hervormde Kerk 
Kom gezellig langs onder het genot van een warme 
drank. U heeft de keuze uit diverse soorten bomen.  
We bezorgen ze in Nieuwendijk gratis bij u thuis!  
Wanneer: Woensdag 6 december  13.30 – 20.00 u 
 Vrijdag 8 december  18.00 – 21.00 u 
 Zaterdag 9 december  09.00 – 13.00 u 
 

Mooi voor onderweg!  
De Deur 
Een pastoor gaf aan een kunstenaar de opdracht om een 
groot schilderij te maken voor zijn kleine dorpskerk. Het 
zou een expressie moeten worden over die passage in de 
bijbel waar staat: “Zie, ik sta aan de deur en klop!" De 
pastoor liet nog een bijbel achter in het atelier van de 
schilder met een papiertje op de juiste plaats, dan kon hij 
het nog eens nakijken, want de kunstenaar was niet zo 
Bijbelvast. 
Drie weken later kreeg de pastoor bericht dat het 
schilderij klaar was. Toen hij het te zien kreeg, was hij 
diep onder de indruk. Hij bekeek het kunstwerk keer op 
keer, dichtbij en van ver, en hij vond het geweldig. 
Maar opeens bleef de pastoor staan en constateerde 
glimlachend: 'Eén ding ben je toch nog vergeten..., kijk, 
er zit geen klink aan de deur!' 
Toen pakte de kunstenaar op zijn beurt de bijbel en zei 
met een glimlachen: 'Nee, pastoor, want als ik het een 
beetje heb begrepen, dan moet je het zo zien dat die deur 
alleen maar van binnenuit kan opengaan’. 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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